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VAN DE REDACTIE

En alweer heeft u een nieuwe editie van
Vertel! in handen. Deze keer veel aandacht
voor het startweekend dat eind september
was: het begin van het nieuwe kerkjaar.
Wim Heikoo Houtsma heeft tijdens de
maaltijd in de kerktuin zulke prachtige foto's
gemaakt. Die willen we u niet onthouden.

In het Vervolgverhaal leest u over de reis van
bijzondere items die de kringloopwinkel
verlaten. En in de terugblik op de eerste
Leerhuisavond leest u hoe ze duurzaam met
de goederen omgaan.

En dan de zoektocht naar mensen die zich
voor de kerk willen inzetten. We hebben u
zo hard nodig! Want onze voorzitter Jan de
Rijke stopt na acht jaar, Cobi Emmerzael
verhuist naar een andere gemeente en de
werkgroep voor Klooster aan Zee kan heel
goed hulp gebruiken van iemand die de PR
en Marketing wil verzorgen. Misschien bent
u wel degene naar wie we op zoek zijn. We
horen het graag!

De herfst is inmiddels begonnen. De
blaadjes verkleuren en laten los van de
struiken en de bomen. Tijdens de diensten
op 2 en 3 november herdenken we de
mensen die we het afgelopen jaar hebben
moeten loslaten.

Al met al heeft u weer een goedgevuld
kerkblad in handen.

Namens alle redactieleden wens ik veel
leesplezier toe.

Christine de Vos



Meditatie

Oordeel niet, opdat er niet over jullie

geoordeeld wordt...
(Matteus 7: 1)

lk weet het best. Niemand ontkomt eraan. Het oordeel. Hoe vaak ik mezelf moet toespreken! Om
eens even geduld te hebben. Om niet zo bang te zijn. Om mezelf niet zo op de eerste plaats te
zetten. Om niet weer dit of dat van die en die te denken. Wat denk ik wel. Verbeter de wereld, begin
bij jezelf. Dat is het spreekwoord dat van deze leefregel uit de Bergrede is afgeleid. Oordeel niet. En
neem elkaar niet de maat. Want met de maat waarmee je anderen meet, zal ook jou de maat
genomen worden. Dat staat er ook nog bij.

Ja, Jezus kende zijn pappenheimers. Hij wist best dat het ergste oordeel dat we te vrezen hebben
niet het oordeel van God is, maar dat van de mensen. Hij wist best dat mensen veel ongenadiger
voor elkaar zijn dan God. Hij wist best hoe hard het oordeel kan zijn dat mensen over zichzelf
afroepen, door te denken dat ze niet goed of niet mooi of niet slim of niet sociaal genoeg zijn. En
hij wist best hoe de mensen daaronder lijden. Onder het oordeel, de hoogmoed, de afgemeten
liefde, de riicksichtsloze uitsluiting. En onder de angst, die de maat wordt waarmee gemeten wordt.

De kerk is een oefenplaats. Een oefenplaats in het navolgen van Jezus. En dus een oefenplaats in het
niet cordelen, en het niet de maat nemen. En of dat een beetje lukt? Er zijn dagen dat de moed je in
de schoenen zinkt. Als gelovigen hebben we nog wel wat genade te oefenen. En dat weten we zelf
ook. Maar al te goed.

Gelukkig kent Jezus zijn pappenheimers. Gelukkig weet hij ook dat we oefening nodig hebben. Hij
weet hoe bijna onmogelijk het voor ons vaak is onszelf en elkaar genadig te zijn. Godzijdank weet
hij dat. Godzijdank worden we daar telkens aan herinnerd. En Godzijdank worden we door hém
nergens op afgerekend.

Ds. Marijke van Selm



Een ontmoeting met
Henk Eikelhof

In de serie 'een ontmoeting met'vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en
geloof en hun toekomstdromen. In de deze aflevering: Henk Eikelhof

Wat doe je in het dagelijks leven?

Mijn week als 92-jarige is gevuld met bridgen,
sporten, zingen in de cantorij en bezoekjes
afleggen. En de kerk natuurlijk. In mijn werk-
zame leven ben ik altijd in dienst van grote
bedrijven geweest, als technicus. Eerst acht jaar
voor Shell, waarvan vijf jaar in Venezuela. Daar
heb ik mijn vrouw Lily leren kennen. Zij werkte
er als leerkracht voor de kinderen van
Nederlandse werknemers. In die jaren hebben
we samen dit huis verdiend.

Daarna werkte ik voor ICl, een Engels bedrijf dat
als zodanig niet meer bestaat. We woonden ook
een tijdje in Dumfries, Schotland. Daar is Els, ons
derde kind, geboren. Ze is juist, een maand
geleden, nog eens terug geweest naar haar
geboortegrond. De oudste twee, Theo en
Marian, zijn in Soest en Rotterdam geboren, de
jongste, Robert, in Maassluis. Helaas is Theo in
2020 op 57-jarige leeftijd aan corona overleden.
Na ook weer acht jaar ICl ben ik gaan werken bij
EZH (Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland), dat was
in de tijd dat die grote centrale op de
Maasvlakte gebouwd werd.

Ik ben uiteindelijk ook nog economie gaan
studeren aan de Erasmus universiteit, op mijn
tweeénveertigste. Achteraf klinkt dat mooier
dan het feitelijk was. Want hoewel ik erg heb
genoten van die studietijd, heb ik mijn gezin in
die jaren best verwaarloosd. Dat heb ik later wel
betreurd. Maar ja, dat is achteraf. Ik ben na deze
studie op de economische afdeling van EZH
gaan werken. Wat werk betreft, heb ik dat
eigenlijk als de leukste tijd beleefd. Op mijn

eenenzestigste ging ik vervroegd met pensioen.
Dat is dus al meer dan dertig jaar geleden.

Sinds wanneer maak je deel uit van onze
gemeente?

Sinds 1967 woon ik in Oostvoorne, in hetzelfde
huis. De tuin is eindelijk een beetje op orde. Al
die tijd ben ik ook kerklid. Wij waren destijds
hervormd en lid van de Dorpskerk. Ik heb ook in
de kerkenraad gezeten, in de periode van de
fusie. Dat vond ik een heel moeilijke tijd. Ik had
toen zelf een zwakke gezondheid, want ik was
herstellende van een hartinfarct. Maar het is
lang geleden. En ik moet zeggen dat ik me de
laatste tijd ontzettend thuis voel in onze
springlevende gemeente.




Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?
Als christen ben ik niet alleen op zondag in de
kerk, maar besteed ik ook doordeweeks aan-
dacht aan de gemeente. Kerk is voor mij niet
alleen een gebouw, maar vooral ook gemeen-
schap. En ik voel me van deze gemeenschap
echt deelgenoot, en er echt in opgenomen.
De kerkenraad is zo actief en positief! En er zijn
ook veel vrijwilligers die op een of andere
manier hun steentje bijdragen.

Ik ga op zondag graag naar de kerk. Ik zing ook
graag, zingen is voor mij een geestelijke
voarbereiding op de preek. En dan die kinderen!
En die enthousiaste leiding. Wat gaat daar
geweldig veel energie van uit!

Ik ben nog steeds lid van de cantorij,
gestimuleerd door de cantrix die me aan-
moedigt om door te gaan totdat het echt niet
meer gaat. En ik doe het een en ander aan
bezoekjes. Dat vind ik fijn om te doen, en het
wordt gewaardeerd.

Wat is je favoriete Bijbelverhaal- of tekst?
Ik ben nu twee jaar weduwnaar, nadat mijn
vrouw Lilly in september 2022 overleed. We
waren eenenzestig jaar getrouwd. Natuurlijk
voel je je dan weleens eenzaam en verdrietig.
Dan moet je oppassen niet te gaan piekeren.
Na kortere of langere tijd val ik dan altijd weer
terug op Mattheus 6: maak je geen zorgen
voor de dag van morgen, neem genoegen
met de dag van vandaag. |k lees graag teksten
van de filosoof/theoloog Kierkegaard (in o.a.
‘Kierkegaard in gewone taal’; Geert Jan
Blanken). Hij schrijft over die zorgeloosheid
prachtige dingen. Ik bid vaak het Onze Vader,
daar staat alles in wat je nodig hebt. Het vraagt
om geloof en vertrouwen. Mijn hart kent
overigens ook schuilhoeken. Als je er een
ontdekt, dan kunnen we daarover praten.

Welke droom of gedachte zou je de lezers
mee willen geven?

Mattheus 6. Trouwens de hele Bijbel geeft
genoeg stof tot vragen en rustig nadenken.
Een klooster lijkt me daarvoor een uitstekende
plaats. Ik wens daarom de ingestelde klooster-
commissie veel wijsheid en inspiratie toe.

Met wie wordt de volgende ontmoeting?

Ik ben blij met de gemeenteleden uit Tinte die
naar Oostvoorne zijn gekomen. lk hoop dat ze
zich al een beetje thuis voelen en dat is ook mijn
vraag aan Sandra Stolk. Met haar wordt de
volgende ontmoeting.
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Bent u onze nieuwe voorzitter?

Beste gemeenteleden,

Via de nieuwsbrief heeft u het kunnen lezen. Onze voorzitter, Jan de Rijke, treedt na acht jaar af als
voorzitter van onze kerkenraad. Daarom zijn we dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter.

In onze zoektocht (via diverse kanalen) is het nog niet gelukt een nieuw voorzitter te vinden. Na elke
oproep was er weer de hoop dat iemand zich aangesproken zou voelen. Maar steeds als ik mijn
scriba-mail opende was er de teleurstelling dat er geen enkele reactie was op de oproepen.

Hoe het nu verder moet? Wij weten het niet!

Misschien heeft u de eerdere oproepen in de nieuwsbrief gemist. Of misschien denkt u nog steeds
‘een ander doet het wel; ‘ik kan dat niet’ of ik heb daar geen tijd voor’

Zoals ik eerder schreef, in de kerkenraad zitten allemaal mensen die ooit ook dachten ‘een ander
doet het wel, ‘ik kan dat niet; ‘ik heb daar geen tijd voor’ Maar al deze argumenten bleken niet te
kloppen. Zo hoop ik ook dat er binnen onze gemeente iemand is die deze argumenten naast zich
neer kan leggen en zich nu aangesproken voelt.

Persoonlijk ben ik altijd fan van de gelijkenis van de talenten. ledereen heeft talenten. Soms ken je
dit talent nog niet en misschien is het wel verstopt in de grond. Maar als je het gewoon gaat doen,
dan ervaar je dat je er zelfs rijker’ van wordt. Samenwerken met een mooie groep mensen, merken
dat je iets kan betekenen voor anderen, voor de gemeente. Het geeft je een rijk gevoel.

Toen er drie jaar geleden een scriba werd gezocht, dacht ik hetzelfde. Ik kan dat niet, ‘ik heb daar
geen tijd voor'en het beste argument vond ik toen: ‘mijn echtgenoot zit al in de kerkenraad' De
zoektocht duurde een jaar en ik weet dat er in dat jaar diverse mensen gevraagd zijn. Toch besloot
ik twee jaar geleden ‘ja’ te zeggen tegen het ambt van scriba. Hoewel het soms druk is, maakt het
mij rijker. Ik heb ontdekt dat ik dit talent ook heb, al deed ik echt niet alles in één keer goed en maak
ik nog steeds fouten. Het lukt ook omdat we het samen doen. Samen in de ruimste zin van het
woord.

Laat de zoektocht naar een nieuwe voorzitter geen jaar duren!
Bent u onze nieuwe voorzitter? Of heeft u vragen? Schiet iemand van de kerkenraad na de dienst
even aan, of vraag aan Jan wat het ambt van voorzitter precies inhoudt. Een mail naar de scriba kan

natuurlijk ook (scriba@kerkoostvoorne.nl).

Namens de kerkenraad,
Ingrid Langbroek, Scriba PGO



EH Op de agenda

Samen delen - een dag van hoopvol
herinneren

De eerste dagen van november zijn voor veel mensen moeilijk. In vroeger tijden had de kerk een
speciale dag voor het herinneren van overledenen bepaald, Allerzielen, op 2 november, en nog
steeds is er op die datum veel aandacht in de media voor rouw en verlies.

En omdat we met zo velen zijn, met ons gemis, en met onze herinneringen aan wie niet meer bij
ons zijn, nodigen we u uit om deze dag samen te beleven. Dat doen we in de Dorpskerk van
Oostvoorne, vanaf drie uur in de middag. Er is muziek, er is stilte, we kijken achterom maar ook
vooruit, we maken samen iets moois en 's avonds verlichten we de tuin rondom de kerk met heel
veel lichtjes. Zo maken we samen dat wat zwaar is, een klein beetje lichter.

Na afloop eten we met elkaar. We sluiten af met een verstilde gedachtenisviering in de kerk, die
voor iedereen toegankelijk is.

Voor het middagprogramma moet u zich wel even aanmelden. Men hoeft geen lid van de kerk
en/of kerkelijk te zijn om mee te kunnen doen.

Samen delen - een dag van hoopvol herinneren
Zaterdag 2 november van 15.00 - 18.30 uur (aanmelden)
Dorpskerk Oostvoorne

Leiding: Inge Bouman en Marijke van Selm

Aanmelden: ingebouman1955@icloud.com 0652393339

Kaarsje aansteken in stilte (vrij toegankelijk)
18.30-19.30 uur

Gedachtenisviering (vrij toegankelijk)

19.30 - 20.00 uur




Een terugblik op

Een prachtig begin van een nieuw

kerkelijk seizoen

Zaterdag 21 en zondag 22 september trapten
we het nieuwe kerkelijk jaar feestelijk af met
een feestelijk startweekend.

Zaterdag begon de gezelligheid al goed met
een uitgebreide gemeentemaaltijd. De
drankjes vloeiden rijkelijk en er was volop
gelegenheid voor mooie gesprekken en
ontmoeting. En de pizzabakkers konden er ook
wat van: tientallen pizza’s werden er gebakken
en verorberd. Ondertussen hadden de
kinderen het ook prima naar hun zin, want de
kinderkerk organiseerde samen met de tieners
een spannende vossenjacht. Na het
avontuurlijke speuren door de buurt, schoven
ook zij aan voor de maaltijd. We kijken terug op
een feestelijk weekend waar we elkaar als
gemeente hebben mogen ontmoeten. Jong en
oud.

Zondag stond in het teken van onze startdienst,
waar we het delen van verhalen voortzetten. En
wat was de kerk heerlijk vol! Els van Teijlingen,
Wietze Jan Wezeman, Jaap Roskam, Marja
Wisse en Sarah Hofstede vertelden hun
persoonlijke verhalen van geloof en hoop. Stuk
voor stuk waren het verhalen die raakten en
ons verbonden als gemeenschap. Ook was er
muzikale medewerking van Combo Eljakim.
Een prachtig begin van een nieuw kerkelijk
seizoen.
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Collectes & giften

Opbrengsten augustus en september

datum collecte doel opbrengst
11 aug KiA Zending Pakistan € 159,96
25 aug KiA Wereld diaconaat Colombia € 203,04
Moeders van Oostvoorne € 31,40
Diaconie € 570,02
Kerk € 52838
Pastoraat € 275,20
Totaal € 1.768,00
01 sept Missionair werk € 217,71
15 sept Jonge generaties € 8967
22 sept KiA Zending Syrie € 188,47
29 sept Missionair werk € 14237
Moeders van Qostvoorne €1.310,31
Diaconie € 366,73
Kerk € 42838
Pastoraat € 30423
Totaal €3.047,85

Uw collectebijdrage

Voor uw bijdrage aan de wekelijkse collecte zijn meerdere mogelijkheden:

U kunt uw gift overschrijven naar de rekening van de diaconie via IBANnummer

NL92 RABO 0350 2655 93. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is
tussen de genoemde doelen?

Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken.
U kiest zelf hoeveel u wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op
haar rekening en verdeelt deze over de collectedoelen van de zondag. Van
uw bijdrage gaat 50 % naar de speciale collecte en andere helft wordt
verdeeld naar de twee plaatselijke doelen: diaconie, kerk en/of pastoraat.
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Inloopochtend op woensdag

ledere woensdag is er van 10.00 tot 11.30 uur inloop in de consistorie. We drinken koffie met elkaar,
vertellen de laatste nieuwtjes en er wordt regelmatig een gedicht voorgedragen. Ook de stukjes uit
de krant van de notaris zijn erg geliefd. Wat we ook doen, is het sturen van kaarten. Zo leven we
mee met het wel en wee van de gemeente. Dat betekent niet dat de inloop alleen voor leden is,
iedereen is welkom. We hebben ook een spaarpot in de vorm van een koe. Die gaat elke week rond
en als er genoeg gespaard is, eten we met elkaar.

Duurzaam zijn we zeker. Want ontvangen wenskaarten kunnen bij ons ingeleverd worden. Cobi
Emmerzael maakt daar dan weer mooie en unieke exemplaren van. Ze maakt gebruik van gekleurd
karton en met verschillende scharen knipt ze mooie randjes. Helaas gaan Cobi en Siem over een
aantal maanden Oostvoorne verlaten. Daarom zijn we op zoek naar iemand die het stokje -of liever
gezegd de schaar- van haar over wil nemen. Bent u goed in plakken en knippen en hebt u af en toe
een paar uurtjes over? Meld dan aan of loop een keer binnen bij de inloop.

Binnenkort gaan Cobi en Siem dus na 28 jaar onze gemeente verlaten. Beide hebben veel
vrijwilligerswerk gedaan. Cobi heeft in de kerkenraad gezeten, ze heeft de nieuw ingekomenen
bezocht en de ledenadministratie verzorgd. Samen zijn ze actief bij de kringloopwinkel en Cobi is
gastvrouw en vrijwilligster bij de inloop en de Leemgaarde. Nu is ze op een leeftijd dat ze het
vrijwilligerswerk wil overdragen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want ze sluit niet uit
dat er in haar nieuwe woonplaats weer iets kleinschaligs op haar pad komt. Maar vooral willen Cobi
en Siem gaan genieten van elkaar en van de vrijheid om niets meer te hoeven.

We bedanken Cobi en Siem voor hun inzet en wensen hun heel veel geluk voor de toekomst.

Denkt u nu misschien is
die inloop ook iets voor
mij, kom dan gerust langs.
De koffie staat klaar en
altijd is er wat lekkers bij.

En wilt u het kaarten
maken van Cobi
overnemen, meld u dan
aan bij Wilma de Koning,
tel. 06-3621 7743.




Kerkdiensten
Dorpskerk

o

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via
www.kerkdienstgemist.nl

collectes
Zondag 20 oktober liturgische kleur groen Kerk
10.00 uur Pastoraat

Ds. Marijke van Selm

KiA Werelddiaconaat

Zondag 27 oktober liturgische kleur groen Diaconie
10.00 uur Kerk

Ds. Peterjan v.d. Wal KiA Zending
Zaterdag 2 november Allerzielen Kerk

19.30 uur liturgische kleur wit

Ds. Marijke van Selm

Zondag 3 november Gedachtenisdienst Pastoraat
10.00 uur solist - Mariet Kaasschieter Diaconie

Ds. Marijke van Selm

harp - Lenie de Meij
liturgische kleur wit

PKN Pastoraat

Zondag 10 november
10.00 uur
Ds. Marijke van Selm

liturgische kleur groen

Kerk
Pastoraat
KiA Werelddiaconaat

Zondag 17 november liturgische kleur groen Diaconie
10.00 uur Kerk
Ds. Annemarie Roding Pastoraat
Zondag 24 november bijzondere dienst Diaconie
10.00 uur liturgische kleur groen Kerk

Kees Postumus

KiA Werelddiaconaat

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dit dan weten aan een van de kerkenraadsleden.
Of kom voor de dienst even naar de consistoriekamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.
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Kerkdiensten
| Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via
www.kerkdienstgemist.nl

Collectes
Zondag 1 december 1e advent Avondmaalsproject
10.00 uur Schrift en Tafel Pastoraat
Ds. Marijke van Selm liturgische kleur wit Kerk
Zondag 8 december 2e advent Diaconie
10.00 uur liturgische kleur paars Kerk
Ds. Marijke van Selm KiA Werelddiaconaat
Zondag 15 december 3e advent Pastoraat
10.00 uur liturgische kleur paars Diaconie

Ds. Marijke van Selm KiA Werelddiaconaat




Uit de kinderkerk

Bijbelbingo met de kinderkerk

Traditiegetrouw starten de kinderen van de
kinderkerk met een leuke activiteit op de
zaterdagmiddag van het startweekend. Dit jaar
hebben we een bijbelbingo/vossenjacht
gedaan. In twee kleine groepjes zijn we in het
dorp en het bos op zoek gegaan naar alle
bijbelfiguren die we op onze bingo kaart
hadden staan. Dat konden plaatjes zijn die
ergens ophingen of een tiener verkleed als
bijbelfiguur.

‘Bent u een vos?, was de vraag die de kinderen
aan heel veel mensen gesteld hebben. Niets-
vermoedende voorbijgangers die kennelijk toch
een beetje op Jozef, Noach, Adam of Eva leken.
Gelukkig zei niet iedereen nee en hebben we
de vijf ‘echte’vossen gevonden.

Bij het laatste plaatje had iedereen bingo! De
kinderen mochten hun kaarten niet aan elkaar
laten zien, zo hadden ze niet door dat ze
allemaal dezelfde kaart hadden en dus ook
allemaal tegelijk bingo.

We hebben een gezellige middag gehad en
daarna nog pizza gegeten met alle andere
gemeenteleden.

De afgelopen weken tot aan de startdag

stonden in het teken van het leven van Mozes.

We hebben hierbij verschillende verhalen

gehoord en activiteiten gedaan:

- Het nabouwen van de tocht door de Rode zee
met lego

- Een fijn en veilig plekje zoeken voor baby
Mozes in zijn mandje

- Een activiteit over stevig staan en kunnen
leunen op de ander.

Allemaal activiteiten waarin we steeds een

stukje van het verhaal van Mozes aanstipten en

hebben besproken.

Wat ons volgende verhaal wordt? Daar kunnen
we nog niets over zeggen.

Wij hebben in ieder geval weer zin in een nieuw
jaar vol mooie verhalen en leuke activiteiten.
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iedereen

Van het jeugdwerk voor

Onzichtbaar zichtbaar

Het is allemaal een beetje anders, het gaat
over een vossenjacht. En daar mag iedereen
aan mee doen, jong en oud. Je moet alleen
wel tot iets bereid zijn, onzichtbaar
zichtbaar zijn en dan gevonden worden. En
daarom gaat het nu niet alleen over de
tieners en de twintigers, maar over ons
allemaal.

De Doop, het Kind, de Jeugd en de
Belijdenis hadden zich verstopt. Niet heel
erg, want ze waren een vos en moesten wél
gevonden worden. Dus waren ze eigenlijk
meer vermomd dan verstopt.

De Doop was vermomd in onwetendheid,
het Kind in onbevangenheid, de Jeugd in
zoektocht en de Belijdenis in overgave. Dat
moet je ook maar durven. Er als iemand
anders uitzien, terwijl iedereen je ziet, maar
niet mogen zeggen dat jij het bent. Een
hersenkraker. En dan zijn er ook nog figuren
waaraan gevraagd wordt 6f ze een vos zijn,
bijvoorbeeld de Grijsaard, vermomd in
berusting. Of het Grote Mens in
vertrouwen. Wie de vossen vindt krijgt een
prijs, namelijk een Vriend voor het leven.

Deze vossenjacht van het leven hoorden we
terug in de openhartige en intieme
verhalen op startzondag.

De Jeugd zei: “ik ben hier gedoopt en ging
als kind naar de kerk, maar toen was ik te
jong om alles ten volle te begrijpen.” Keuzes
die gemaakt worden door Grote Mensen en
waar een Kind onbevangen in mee stapt.
Maar dan: "er waren zoveel dingen om mee
om te gaan. Wie ik was, waar ik naartoe
wilde en hoe ik in de wereld paste. Het
tienerleven op zich is al lastig. Er is zoveel
druk om erbij te horen, om te voldoen aan
verwachtingen en om te weten wie je bent.
Wat me uiteindelijk enorm heeft geholpen,
was mijn geloof. Hoewel ik het soms
moeilijk vond om alles te plaatsen, merkte
ik dat het geloof en de kerk me toch een
gevoel van rust en ruimte gaven.”
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Grote Mensen spraken over vertrouwen in God.
Als je jezelf opnieuw moet uitvinden, of dat je
je grootste kostbaarheid dreigt te verliezen:
“We kijken uit het ziekenhuisraam naar de
opkomende zon en kunnen er niet onderuit. Na
een diepdonkere nacht, wordt het weer licht.
Een nieuwe dag, hoe is het mogelijk. Langzaam
dringt het besef tot ons door dat God er
vannacht bij is geweest."

En de Grijsaard is zij dan toch ook een vos? Als
die gevonden wordt, is het antwoord: “nu krijgt
geloven een andere dimensie, is het een
zekerheid geworden en ook daar ben ik blij
mee. Ver vooruitkijken hoeft niet meer.
Tevreden met het hier en nu, de dingen doen
die je nog kunt, die nodig en van waarde zijn.
Dat vind ik voldoende, gewoon gelovig
tevreden zijn.”

Maar waar is dan de Belijdenis in dit verhaal? In
de Pastorie. Om de week. Niet moeilijk om te
vinden, maar wel het best vermomd. Verhalen
gaan daar over de moed om tegen je niet
gelovige vriend te zeggen dat je wilt bidden
voor het eten en hij dan tegen je zegt:

"dan doe ik met je mee!" Geloven is ook liefde.
Maar ook over de kracht vinden om te durven
zeggen dat Belijdenis heel moeilijk is, dat het
voelt als opgave in plaats van overgave.

Een vossenjacht is best ingewikkeld, maar
begint het niet kinderlijk simpel. Bij ons. In de
basis. Met een lied. We zingen dat we niet
allemaal op dezelfde plek zijn wanneer we ons
geloof met elkaar beleven. Maar wel weer bij
elkaar komen en onze verhalen delen van en in
het Licht. Plots wordt dat lied meer waard en is
niet meer alleen van de kinderen, maar van ons
allemaal!

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij
gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn
verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,

Het is voor allemaal.
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‘ Wij gedenken

Wilhelmina van Boven-van der
Klooster

Op zondag 8 september is, na een periode van afnemende gezondheid, overleden Wilhelmina (Wil)
van Boven-van der Klooster. Ze werd 91 jaar. Wil werd geboren in Scherpenisse, op het eiland
Tholen. Ze had geen gemakkelijke jeugd. Er was veel onrust in het gezin en Wil kreeg daardoor veel
verantwoordelijkheid. Ze trouwde jong met Jan, en trok weg uit Zeeland. Na jarenlang voor haar
jongere zus Elly te hebben gezorgd, kwam er na twaalf jaar nog een langverwachte dochter, Tonny.
Zij groeide op in een warm en veilig nest, met liefdevolle en zorgzame ouders.

Wil was haar hele leven een trouwe kerkganger. Hoewel ze er weinig over sprak, vond ze steun en
vertrouwen in haar geloof. Dat gaf haar moed in moeilijke tijden en kracht om blijmoedig verder te
leven. Tijdens haar afscheidsdienst lazen we Psalm 91, waarin gesproken wordt over de Heer als een
veilige schuilplaats. Zo is God voor haar geweest: een toevlucht, een veilige plaats. Ook in die
laatste moeilijke jaren, waarin de herinneringen aan vroeger haar soms eenzaam maakten. In het
geloof dat ze nu voorgoed in Gods veilige haven is, gaven we haar uit handen.

We gedenken Wil van Boven-van der Klooster met eerbied en respect.




.@ ‘ College van Kerkrentmeesters

Solidariteitskas: we zijn er voor elkaar

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten
binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend'zijn, kunnen er een
beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op
weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Breed gedragen

Veel van de activiteiten die de Solidariteitskas bevordert, hebben een dragend karakter. Dat wil
zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden. Andere activiteiten vallen niet
onder één of enkele gemeenten maar ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is het een kwestie van
gemeenten die met elkaar aan elkaar geven.

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10,-. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw
bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het
bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Kerkleden van 18 jaar en ouder hebben begin oktober een brief of e-mail gekregen met het
verzoek een financiéle bijdrage te geven voor de Solidariteitskas.

U kunt u bijdrage overmaken naar rekening NL 48 INGB 0004288011 t.n.v. PGO-Solidariteitskas

Peter Eggink,

Bijdrage administrateur PGO
E-mail : BA@kerkoostvoorne.nl
tel. 06-4783 2489

Wees solidair en geef voor levendige en krachtige kerken!

Gemeenten
helpen
elkaar
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Van de diaconie

Gastvrije kerk

Al enkele jaren is de kerk van eind maart tot en met de laatste zaterdag van september open.
Bezoekers komen langs om een kaarsje te branden, voor een gebed of om onze mooie kerk te
bewonderen.

Bezoekers kwamen uit verschillende landen, uit heel Nederland, maar toch ook van dichtbij. Zo ook
een echtpaar uit Oostvoorne, dat blij was om de Dorpskerk in hun eigen gemeente te kunnen
bekijken.

Een echtpaar uit Duitsland vierde hun 50-jarig huwelijksfeest in de omgeving. Zij waren blij om op
deze speciale dag een bezoek te kunnen brengen aan onze kerk.

Regelmatig kwamen mensen vanuit The Bridge een kaarsje branden. Fijn dat dit allemaal weer
mogelijk was. En een enkele keer werden de bezoekers verrast door orgelspel.

In het gastenboek staan mooie berichten. Er wordt bewonderend geschreven over de schoonheid
van de kerk en de ramen. Ook de gastvrijheid van de gastdames en gastheren wordt regelmatig
genoemd!

Daarom onze dank aan allen die meegewerkt hebben aan de openstellingen en zo kijken we terug
Oop een mooi seizoen.

Voorlopig is er geen openstelling op de zaterdagen. Maar als de kerk open is voor speciale
gelegenheden, dan maken we dat via de nieuwsbrief bekend.

We hopen in 2025 weer regelmatig bezoekers te mogen ontvangen.




Ingekomen berichten

Beste Protestantse Gemeente te Oostvoorne,

In juni hebben onze ambassadeurs Leonie en Henk een dienst in jullie gemeente verzorgd en ook
verteld over World Vision. Hartelijk dank voor de gift die we daarna van jullie gemeente mochten
ontvangen voor World Vision! Jullie vertrouwen en betrokkenheid bij onze organisatie is een
enorme bemoediging voor ons om door te gaan.

World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ook ter wereld en ongeacht geloof,
etniciteit of achtergrond. We willen ze geven wat ze nodig hebben om armoede te overwinnen en
hun wereld te veranderen. Zodat vreugde weer een plek krijgt in hun leven. Dit doen we met hart
en ziel omdat we geinspireerd zijn door Jezus.

Met uw gift kunnen we ervoor zorgen dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in
een veilige leefomgeving. Wij werken hiervoor nauw samen met families, de omgeving en lokale en
internationale organisaties. Jaarlijks bereiken we miljoenen mensen met noodhulp en duurzame
ontwikkeling. Op elke plek waar we hulp bieden willen we onszelf binnen 15 jaar overbodig maken.
We pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Dit doen we onder andere door
kindsponsoring, noodhulp, wederopbouw.

Wilt u meer weten over het werk van World Vision, kijk op kijk op World Vision: Voor kinderen. Voor
verandering. Voor leven.

Of laat u met Chosen kiezen door een kind en maak direct blijvende impact in zijn of haar leven.

Hartelijke groet,

Berlinde Bouw
World Vision:
www.worldvision.nl

world Vision i

Voor kinderen, Yoor verandering Yoor feven,




Van het groepje dominees die opeens weer als
student worden aangesproken, ben ik met mijn
61 jaar wel de oudste. Een paar dertigers zijn er,
verder vijftigers. We zijn met zijn achten in de
opleiding ‘Kerk naar Buiten, een mooie dwars-
doorsnede van de kerk en uit het land. Mooi en
inspirerend. Maar het is inmiddels wel duidelijk
dat ik de studie niet meer ‘even erbij’ doe, zoals
in de aanloopperiode in het voorjaar. Het vraagt
nu echt tijd en aandacht. En bijna wekelijks een
ritje naar Utrecht of Doorn. Precies in de spits
natuurlijk. Niet fijn. Maar als ik bedenk dat er
mensen zijn die dat élke dag meemaken, maakt
het ook weer nederig. Wat ben ik gezegend, in
het overzichtelijke Oostvoorne, met alleen op
zondag een vaste tijd waarop ik ergens moet
zijn....

Maar wat ik al eerder schreef, en nog maar een
keertje schrijf: het is nu soms wel puzzelen met
de dingen die gedaan moeten worden, en dat
zal tot en met de zomer zo blijven. Ik kan, zeker
op het gebied van pastorale zorg, momenteel
niet alles doen wat ik altijd deed.

De opleiding vraagt tijd, de voorbereidende
kloosteractiviteiten vragen tijd, de diensten-
voorbereiding vraagt tijd (ook die rond
gedachtenis en Kerst, die bijzondere aandacht
vergen) en dan is er nog de onderbezetting van
de kerkenraad, nu er voor onze voorzitter Jan de
Rijke niemand in de plaats gekomen is, en we
tiberhaupt geen nieuwe ambtsdragers hebben
gevonden. Dat is echt een grote zorg en ook een
extra belasting voor ons als kerkenraad.

Goed nieuws is er gelukkig ook. Om te beginnen
vanuit het pastorale team, waarbij zich een
aantal mensen hebben gemeld die niet per se
willen vergaderen, maar wel bezoekwerk willen
doen. Binnenkort start er daarom een nieuw
bezoekersteam, met ieder een eigen lijst aan
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Uit de pastorie

adressen. In de volgende Vertel! leest u er meer
over. We zijn hier als pastoraal team heel
dankbaar voor. Ook de Kloosterwerkgroep
boekt langzaam maar gestaag voortgang. Het
gezamenlijk nadenken over telkens volgende
stappen brengt zoveel hoop en geloof en liefde
voor onze toekomst met zich mee! En wat ook
zo wonderlijk is: dat er zich steeds weer mensen
aandienen met talenten en ideeén die we als
werkgroep op dat moment nodig hebben.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over het
ontroerende zingen met de bewoners van

"t Hart, op de eerste woensdag van de maand,
samen met Ron.

Zo zijn er al met al heel wat zegeningen te tellen.
Eén voor één tellen we ze, en we vergeten er
geen. Want ondanks de momenten en onder-
werpen van zorg, weten we ons in alles ook
gezien en gedragen in de liefde van een God die
trouw is, en ons niet loslaat. Dat het zo mag zijn,
dit najaar, in onze persoonlijke levens en in het
leven van onze gemeente. Dat er zegeningen te
tellen zijn, en dat we er geen vergeten.

Ds. Marijke van Selm




Klooster aan Zee

Een oproep...

Lieve mensen,

Wij doen een oproep.....
En wij, dat is de werkgroep Klooster aan Zee.

We zoeken mensen die een bijdrage kunnen en willen leveren op het gebied van fondsenwerving,
PR en marketing.

Op allerlei fronten wordt door dit clubje gewerkt, ontwikkeld, er wordt expertise aangewend en er
vinden tegelijkertijd op meerdere gebieden activiteiten plaats. Een klein clubje van mensen, zo
gevarieerd als het leven zelf, als een palet van diverse kleurschakeringen met eigen kwaliteiten en
kijk op het leven, dat een stukje weerspiegeling hoopt te zijn van dat gemeenschappelijke leven.
Gedreven, begeesterd, brainstormend, biddend en werkend, in de hoop te bouwen aan een
stralende toekomst voor ons allen, niemand uitgezonderd.

De werkgroep Klooster aan Zee doet een oproep...
Aarzel niet om te reageren als je denkt dat je kwaliteit en ruimte hebt om met ons mee te denken
en te doen!

Namens de werkgroep,
groet van Else

Informatie en aanmelden: elsevangemeren@gmail.com of Wietze Jan: wjwezeman@gmail.com




Het Vervolgverhaal

Bij kringloopwinkel Het Vervolg worden soms bijzondere voorwerpen aangeleverd. In deze rubriek

nemen we zo'n item onder de loep.

Muziekinstrumenten

Wist u dat kringloopwinkel Het Vervolg regel-
matig muziekinstrumenten aangeboden krijgt?
Gangbare muziekinstrumenten doneren we
aan de muziekschool of we verkopen het in de
winkel. Maar soms zijn de instrumenten zo
bijzonder (en kostbaar), dat de vraag zich
opwerpt “hoe kan er een opbrengst
gerealiseerd worden die in verhouding staat
tot de vervangingswaarde ervan.”

We gebruiken hiervoor het internationaal
veilingplatform Catawiki. Een veilingmeester
beoordeelt op basis van de ingestuurde foto’s
of het instrument goed genoeg is en meer dan
€ 75,- op gaat brengen. Na toelating wordt een
kavel aangemaakt en wordt het ingepland in

een veiling. Meestal loopt deze negen dagen:
van vrijdag 12.00 uur tot zondag 20.00 uur. De
biedingen starten bij € 1,- en het is altijd maar
afwachten wat er uiteindelijk geboden wordt.

De hoogste bieder betaalt aan Catawiki, daarna
krijgen we bericht dat er betaald is en
ontvangen we het adres van de koper. Het
pakket versturen we dan op kosten van de
koper aangetekend met track en trace-code.
Zodra het pakket is afgeleverd, krijgen we het
bedrag (met aftrek van 12% commissie)
betaald. Een waterdicht systeem.

Op de foto's ziet u instrumenten die recent zijn
verkocht en met hun opbrengst:

Frontalini

accordeon, Franse hoorn van
gemaaktin Italié. King USA.
Opbrengst € 175,~. Opbrengst € 170,-.
De koper woont De koper woont
in Spanje. in Italié.

Cort akoestische Morris banjo uit
gitaar uit Japan.
Zuid-Korea.

Opbrengst € 85,-.
Opbrengst € 180,-. De koper woont
De koper woont in Frankrijk.
in Italié.
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Van de diaconie

Berichten uit Colombia

De diaconie steunt dit jaar de projecten van Kerk
in Actie in Colombia. We houden u graag op de
hoogte van de resultaten van deze projecten.

Kansarme jongeren opleiden voor horeca
In het noorden van Colombia ligt de woestijn-
achtig regio La Guajira. Een deel van de
inwoners behoort tot de Wayuu, de grootste
inheemse bevolkingsgroep van Colombia.

Er zijn in deze afgelegen regio nauwelijks
onderwijsmogelijkheden. Conexién, partner-
organisatie van Kerk in Actie, biedt jaarlijks
dertig Wayuu-jongeren een horecaopleiding in
hun eigen dorp.

De 25-jarige Angel Ipuana volgde deze
opleiding en startte daarna, samen met andere
jongeren, in zijn dorp Puerto Chentico een
restaurant. “Er komen steeds meer toeristen
naar ons dorp. Ons dorp ligt in een uniek
natuurgebied. Tot voor kort waren hier geen
voorzieningen, mensen konden nergens wat
eten of drinken. Ik zag daarin een kans. Ons
restaurant biedt werkgelegenheid. Bovendien
koken we met lokale producten. En we bieden
rondleidingen door de omgeving

en een cultureel programma met muziek en
dans. Dit zorgt voor inkomsten voor nog meer
mensen uit onze gemeenschap.”

Kinderen in achterstandswijken weerbaar
maken

In Colombia biedt FPT, partnerorganisatie van
Kerk in Actie, een veilige plek aan kinderen uit
achterstandswijken vol armoede en geweld.
Santiago (22): “Samen met mijn vader, broer en
oom heb ik een groothandel opgezet in groente
en fruit. Ons bedrijf zit op de Corabastos, een
van de grootste markten van Latijns-Amerika.”

Santiago bezocht als kind met veel plezier de
activiteiten van FPT. “lk kom al sinds ik me kan
herinneren bij FPT, omdat mijn ouders daar als
kind ook al kwamen. |k heb daar ontzettend
veel geleerd, vooral normen en waarden. Als ik
niet bij FPT was geweest, had ik veel minder
mogelijkheden gehad en ook geen eigen
bedrijf. Ik was dan zeker niet de persoon
geworden die ik nu ben. De begeleiders van FPT
zijn heel belangrijk voor me geweest.”

Het bedrijf van Santiago levert onder meer
groente en fruit aan ziekenhuizen, hotels en
restaurant. “Ook de kookopleiding van FPT
koopt groente bij ons in, dat vind ik erg mooi.
Mijn droom is dat ons bedrijf groeit, dat we
meer bedrijven kunnen opzetten en daardoor
ook anderen aan werk kunnen helpen!”
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Levensavond

Het land ligt volgestroomd met
zomeravond, zij zitten oud en moe
achter hun huis

laat zonlicht zoekt een slaapplaats
in de boomgaard, een trein maakt
verte hoorbaar in geruis

hun blikveld strekt zich uit zover
zij kijken, een vogel daalt
in het verschemerd land

zo aarde maken, zo dicht aan
de grond, heeft alles in zich van
een thuiskomst ongedacht

wellicht is dit het beeld van
vredig leven, je weerloos overgeven
aan de nacht

Kees Hermis

Uit: Keertijd
Boekscout, Soest, 2024
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Dit najaar organiseren de gezamenlijke kerken
van Brielle, Rockanje en Oostvoorne weer een
serie bijzondere avonden met interessante
sprekers. Dit keer met een speels thema:

Kerk, Kunst en Kitsch. De eerste avond, op

25 september, beet Jan de Rijke het spits af.

Jan is actief bij Kringloopwinkel Het Vervolg in
Oostvoorne. Hij nam ons mee langs bijzondere
momenten en voorwerpen uit de winkel, die nu
tien jaar bestaat. Wist u bijvoorbeeld dat er in
zo'n zestig openingsdagen een omzet van ruim
€ 120.000,- wordt behaald? En dat dit bedrag
grotendeels ten goede komt aan goede
doelen? Wist u dat de winkel vrijwel geheel
circulair werkt? Zo worden bijvoorbeeld alle
(onverkoopbare) tinnen voorwerpen die
binnengebracht worden ieder half jaar
verzonden naar een tinfabriek, die ze weer
omsmelt en verwerkt.

Jan toonde ook objecten waarvan het gebruik
of de waarde bij binnenkomst niet meteen
duidelijk was. Soms bleek het om collectors
items, kunstwerken of designvoorwerpen te
gaan. Via Catawiki vonden ze hun weg over de
wereld, met soms honderden euro’s opbrengst.
Zoals het zilveren theeservies dat in Taiwan
terechtkwam.

o
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Leerhuisavonden
Kerk, Kunst en Kitsch

De quiz aan het eind van de avond, waarbij we
oefenden in het herkennen van waardevolle
objecten, werd gewonnen door Hilly
Timmerman. Zij mag voor € 25,- gratis winkelen
in Het Vervolg.



EH Op de agenda

Tweede leerhuisavond Kerk, Kunst en Kitsch

De tweede avond in deze serie is er een inleiding over Bijbelse en religieuze motieven in de
schilderkunst van Marc Chagall, door ds. Jaap Vlasblom uit Spijkenisse.

Chagall is een kunstenaar uit de vorige eeuw, die een heel groot oeuvre heeft nagelaten. Geboren
aan het eind van de 19e eeuw in Rusland heeft hij tot in 1995 gewerkt. Zijn werk bestaat uit
schilderijen, gouaches, lithografieén, wandkleden en gebrandschilderde ramen. Ze worden
gekenmerkt door het kleurgebruik en vaak ook zwevende figuren, die de nodige fantasie bij de
kunstenaar verraden.

Welk verhaal heeft Chagall met zijn kunst willen vertellen? Afkomstig uit een Joods gezin in
Rusland heeft hij altijd vanuit die achtergrond gewerkt, maar wel met een brede blik. In zijn werk
zijn ook typisch christelijke elementen te vinden, zoals de kruisiging van Jezus. Grote interesse
heeft Chagall gehad voor de Bijbel en de verhalen heeft hij verwerkt in schilderijen en kerkramen.
Vlasblom wil na een inleiding over het leven en de kunst van Chagall vooral dat Bijbelse werk
belichten.

Datum:  Woensdag 23 oktober 2024
Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Sjoel Brielle, Turfkade 16
Inleider:  ds. Jaap Vlasblom, Spijkenisse
De lezing is gratis bij te wonen.
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PROTESTANTSE GEMEENTE
OOSTVOORNE

Ledenadministratie september 2024

Overleden
30-07-2024

Dhr. T. Paling
Zandweg 52
geb. 04-01-1938

08-09-2024

Mw. W, van Boven-van der Klooster
DeRuy 15

geb. 09-06-1933

18-09-2024

Dhr. K. van Overhagen
Donselaer 2

geb. 06-12-1930

Verhuisd

Mw. S.V. Hoogland

van Bosweg 6

naar Houtkoperstraat 10, Brielle

Dhr. C.A. van de Griend
van Kade 3 Tinte
naar Patrijzenlaan 246

Dhr. F. den Broeder
van FGH van Itersonlaan 68
naar Valkenlaan 37




Predikant

Ds. Marijke van Selm

Hoflaan 29

3233 AN Oostvoorne

Tel. 77 00 40/ 06-4166 4516
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Koopvaardijpredikant
Ds. Helene Perfors
Tel. 41 67 51/ 06-5367 9265

Kerkelijk medewerker
Charlotte Olieslagers

Tel. 06-1759 5674
charlotte@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter kerkenraad
vacant

Scriba

Ingrid Langbroek-Voogt
Tel. 66 99 77
scriba@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Diaconie
Regina Eggink-Stolk
Tel. 70 02 41

Financieel administrateur diaconie
Liesanne de Rijke-Amesz
Tel.77 48 70

Jeugdouderling
Annette Maassen
jeugd@kerkoostvoorne.nl
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Adresboek

Pastoraal team
Pastoraal ouderling
Wilma de Koning
Tel. 06-3621 7743

Pastoraal werker
Maartje Bergwerff
Tel.482178

Inge Bouman
Tel. 06-5239 3339

Nieuw ingekomen leden

Sjanie Verhulp

Tel. 48 50 79
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Kerkrentmeesters
Hans Hofstede
Tel. 06-5583 4308

Penningmeester

Gerard v.d. Hoek
penningmeester@kerkoostvoorne.nl
Tel. 06-1033 0820

Ledenadministratie
Esther van Driel-Luijendijk
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Koster
Judith van Balen-Doolaar
Tel.48 42 15



& . Schepping

Het is herfst. Kikker maakt zich zorgen over Maikel Maikel piept beteuterd: ‘Ik ben alleen maar met Erik
Muis. Trouwens, alle muizen fluisteren over hun broer  aan het spelen!’ Die kennen ze. Erik Egel uit de pasto-
Maikel. Ook moeder Ria is bezorgd. Maikel EET zoveel.  rietuin. ‘Hij is mijn beste vriend! Erik leert mij dat je in

Hij wordt steeds molliger. Hele dagen is hij buiten. oktober zoveel mogelijk moet ETEN, want daarna komt
Alles wat hij kan vinden, nootjes, granen, insecten, de winter. Dan houdt hij zijn winterslaap, tot april! DAT
wortels, wormen, als het maar lekker en vet is, eet WIL IK OOK! Heel lang logeren bij Erik in zijn blader-
Maikel het op. Het wordt tijd voor een goed gesprek! holletje!” Moeder Ria kijkt verbluft. ‘Schatje ... wij doen
Als Maikel de deur uit is, wachten Kik en de muizen- geen winterslaap. Wij zijn MUIZEN. Erik is een EGEL.

familie hem op. Daar komt Maikel aanhobbelen. Hij Hij is een andere SCHEPPING!" ‘En ik ook,” kwaakt Kik
mag in het midden zitten. ‘Maikel, we zijn hier om je te  zachtjes. Maikel snapt het. Beste vrienden zijn betekent
helpen,’ begint Kik. ‘We zien dat je zoveel snoept dat je niet dat je 66k een egel wordt. We zijn allemaal een
bijna omvalt” De muizenkinderen roepen: ‘En je spéélt  andere schepping.
nooit meer met ons!” Ook vader Valentino Muis is 4
serieus: ‘Als ik boodschappen ga doen, Maikel,
ligt er niks meer: Dat is toch niet eerlijk?’

Puzzel

Maikel Muis houdt een quiz

over zijn vriend Erik Egel. L. Wat ki jij | 8. In de lente |13 Vijftien

voor een egel | heeft hij honger! | 7 centimeter

be viiagen ‘e afitwiooiden maken als Wat lust een bre€d /]

staan helemadl door elkaar. winterverblijf? egel 9raag? L% en hoog. é\'

Hoe zie je welke bij elkaar A £

horen? Kun jij ze vinden? I, Wat heeft | 2 Tokken, <=2 7- Egels moeten

ban vormen de grote letters Vij{honderd de egel nodig “bladeren, /] vantuin nrw tuin

I t/m & een mooi woord dat gram voor zijn compoSt, & }_f;?;i: cf':::é{
i : slaapplek? |77 4

9aat over dieren e esei.n /:3 l% qapp "o, J/:out =t \/; hel st 20in?

. .r'f A M 11 &
¥, Hoeveel Daar is (& " L een voCht- 1 | 6. Wat is de

. ' '

1 gewicht verliest geen =t pactendi beste plek
een egel tijdens | )] voedsel 7 | esefhuiafe | voor een
de winterslaap? tevinden. | W VETTET e egelhuisje?

-

e

8. Egels houden |\ Tegen een 3, Hoeveel weegt |
: hiet van A\ Schutting, een egel voordat ﬂj Slakren, 2
1 234567 8 tegels. || onder blad \:j;é hi) in winter- |- insecten,

T T T T 1111 Waarom niet? ."‘eﬂ hkf(% Slagp gaat? .eiepfg. : y)@&

Uit de Bijbel %

God schiep de wilde beesten, soort ha soort, = -
de tamme dieren soort na soort, R (i
en dlles wat over de grond kruipt. Soort Na Soort. & )
N God zag dat het goed was.
Uit Genesis 1:25

e éﬁ_ ey
Worm!hes. &




