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Meditatie

Aangenaam verwonderd

“Wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,

de adem in en uit,

het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.”
(Uit: Lied 841)

Het is een zomerse woensdagmiddag, half vijf. Ik laat de kerk iets langer open. Er is best wat aanloop
vandaag: Duitsers, Engelsen, wat locals.

Een van die locals spreekt me aan. Hij heeft in het ‘Westvoorneblaadje’ gelezen over de
geschiedenis van de kerk: hoe zij al eeuwen overeind staat, door oorlogen heen, en niet ten prooi
viel aan mensen die, zoals hij zegt: “weer eens moesten moderniseren. Hij is erover verwonderd.
Aangenaam verwonderd, welteverstaan.

Meneer kent de kerk goed: hij is er grootgebracht. In een gereformeerde kerk onder de rook van
Rotterdam. Zijn vader was ouderling. Thuis was kerkelijke betrokkenheid vanzelfsprekend. Hij
vertelt over vroeger, over de ‘notabelen’die hun vaste plek in de banken hadden. Daar ging men
écht niet zomaar zitten. Dat is gelukkig veranderd.

En toch... ondanks dat hij een groot deel van zijn leven in Oostvoorne heeft gewoond, stapt hij nu
pas voor het eerst deze kerk binnen. Hier staat hij dan. Stil, om zich heen kijkend. Herinneringen
komen boven. Mooie en minder mooie. Toch klinken weer die woorden: aangenaam verwonderd.

Meneer dacht toevallig even langs te lopen, maar tot zijn verbazing stonden de kerkdeuren open.
“Nou’, zegt hij, “toevallig was het dus niet”

Zijn woorden raken me, Misschien is dit het gewoon: aangename verwondering. Het moment
waarop iemand beseft niet zomaar ergens te zijn. Wanneer een onverwachte gebeurtenis stil laat
staan en het gewone bijzonder blijkt. Zo maar in het voorbijgaan. Wanneer zichtbaar wordt: dit
leven, deze aarde, adem in en uit — het is van Zijnh genade.

Dat wens ik ons allemaal toe. Dat wij zo mogen (leren) leven: aangenaam verwonderd.

Charlotte Olieslagers



Een ontmoeting met Jens van Geest

In de serie 'een ontmoeting met'vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en
geloof en hun toekomstdromen. In de deze aflevering: Jens van Geest

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben student Werktuigbouwkunde aan de
Hogeschool Rotterdam, ik ga nu mijn vierde jaar
in. Ik was nooit zo'n echte techneut ofzo, maar ik
wist na de Havo niet wat ik wilde, en omdat ik
goed was in wiskunde en natuur-

kunde koos ik voor deze opleiding. Het is soms
pittig, maar het past wel echt bij me. Ik hou
ervan om technische puzzels op te lossen. En
dat het dan gewoon klopt als je het juiste
antwoord hebt! En ik heb leuke mede-

studenten. Inderdaad, alleen maar jongens haha.

Het werk ligt straks echt voor het oprapen: we
worden nu al benaderd door recruiters van
bedrijven. Zelf weet ik nog niet precies wat ik
wil. Voor nu werk ik bij Het Wapen Van Marion in
de keuken, twee a drie dagen in de week. Ik
maak daar vooral de voor- en nagerechten.
Verder zit ik op voetbal, doe aan hardlopen en
natuurlijk ook graag dingen met m'n vrienden.
Ik woon nog bij mijn ouders, mijn oudere zus is
al het huis uit. Mijn vriendin Pien woont ook in
Oostvoorne. Maar voorlopig zien we elkaar niet,
want ze is gisteren vertrokken voor een half jaar
Noorwegen. Ik ga haar zeker missen, want we
zien elkaar normaal gesproken heel veel.

Sinds wanneer maak je deel uit van onze
gemeente?

Ja, dat is sinds mijn geboorte. Twintig jaar
geleden dus. Ik ben gedoopt, ging altijd naar
kinder- en tienerkerk. Vanaf mijn zestiende
ongeveer is dat anders geworden, omdat ik
toen op zondagochtend ging werken bij het
cafetaria. De andere tieners van mijn leeftijd
gingen ook werken, dus het werd dan ook
minder leuk om te gaan. Dat is gewoon zo
gelopen.

Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?

Ik ga nu nog wel mee naar bijzondere diensten,
met mijn ouders, en dat vind ik ook prima. Kerst
en Pasen. lk vind het dan wel indrukwekkend
om die verhalen weer te horen, altijd weer op
een andere manier, dat je er echt een beetje in
meeleeft. Maar het is niet dat ik me dan
persoonlijk aangesproken voel. Hoe ik zelf denk
over God? |k vind vooral dat je moet geloven
wat je zelf belangrijk vindt. Het maakt op mij
wel indruk als ik zie of lees hoe sommige
mensen daar echt kracht uit halen. Maar voor
mezelf geloof ik meer in ‘iets’ dan dat ik dat God
noem.




Ik zie wel dat jongeren vooral met andere
dingen bezig zijn dan met naar de kerk gaan op
zondagochtend. We hebben allemaal volle
weken met school en sporten en vrienden, en
we willen allemaal ook geld verdienen. Maar ik
heb niet het gevoel dat we er als jongeren maar
een beetje bij bungelen hoor, voor mij is het
goed zo. Er wordt veel georganiseerd. Al moet ik
inderdaad zeggen: als ik in de kerk om me heen
kijk is het wel heel grijs. Maar daar kun je niks
aan doen.

Wat ik in de kerk breng, is een beetje indirect,
maar toch: ik ben leiding van het ROT-kamp en
daar zit ik in de liturgiecommissie. Dat ene
uurtje tijdens die week kamp, waarin een dienst

wordt georganiseerd, vind ik wel echt iets extra
bijdragen. De kinderen zijn dan superstil en
luisteren heel goed (naar jeugdouderling
Annette Maassen, MvS) en ook de voor-
bereiding met elkaar vind ik leuk om te doen.
Het thema van dit jaar was ‘ROT in space’en de
kerkdienst ging naar aanleiding van het verhaal
van Noach over de toekomst.

Wat is je favoriete Bijbeltekst en/of lied?

Het verhaal wat ik altijd prachtig vond, is dat van
David en Goliath. David deed het onmogelijke,
door als klein mannetje met een katapult een
reus te verslaan. Er is dus geen reden om op te
geven omdat je niet de favoriet bent. Voor mij is
dat eerlijk gezegd best een ding: ik hou van
uitdagingen, maar soms vind ik mezelf ook een
opgever. Die twijfel, dat is wel een beetje mijn
valkuil. Maar ondertussen ga ik toch maar mooi,
op mijn twintigste, al het laatste jaar van mijn
opleiding in. Dat dat gelukt is, daar ben ik best
tevreden over. Ik geef mijn leven wel een dikke
acht.

Welke droom of gedachte zou je de lezers
willen meegeven?

Nou. Misschien dat het uiteindelijk allemaal wel
goed komt, aan het eind van de rit. Dat het niet
altijd even makkelijk is, of even leuk, maar dat
het hoe dan ook altijd goed komt. Dat
vertrouwen heb ik zelf toch ook echt. Na regen
komt zonneschijn!

Met wie wordt de volgende ontmoeting?

lk heb mijn tante Gizelinde van der Zee
gevraagd, en zij vindt het heel leuk om mee te
doen.

Ds. Marijke van Selm
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Van de Kerkenraad

Zo moeilijk kan het toch niet zijn

In de afgelopen maanden hebben we als kerkenraadsleden ook allemaal vakantie gehad. In goed
overleg vingen we zaken voor elkaar op, het rooster voor de zondagse diensten kwam mede
dankzij de drie nleuwe buitengewoon ambtsdragers toch weer rond. Maar het is en blijft een
grote zorg hoe het verder moet met de bezetting. Ik val u er, als waarnemend voorzitter, toch nog
eens mee lastig, hoe vervelend wij het als ambtsdragers ook vinden om dat te moeten doen.

In het afgelopen jaar hebben we een heel aantal mensen persoonlijk benaderd met de vraag om
een ambt, of een deeltaak in de kerkenraad (notulist!) te vervullen. We zijn daarmee gestopt - het
was z6 ontmoedigend om steeds ‘nee’te horen. Ook al begrijpen we heel goed dat ieder 'nee’
legitiem is, en dat er legio redenen zijn om het (nu) niet te doen. In plaats van persoonlijke vragen
zijn we er toen toe overgegaan om elke week een lijstje met vacatures op de nieuwsbrief te
plaatsen. Maar ook daarop hebben we geen reactie mogen ontvangen.

Ondertussen ben ik al bijna een jaar waarnemend voorzitter van de kerkenraad, een onwenselijke
situatie, is de diaconie zwaar onderbezet (slechts bestaande uit Regina Eggink en Ank van der
Gaag), en zijn er daarnaast nog vijf ouderlingen, waarvan de meeste met een specifieke taak
(scriba, pastoraat, jeugd, CvK). Een van die vijf, Els van Teijlingen, is komend najaar aftredend. Wat
zou zij graag zien dat ze haar werk kan overdragen, in plaats van neerleggen! Zonder Els komt het
totaal aantal ambtsdragers uit op zeven en zakken we naar een ondergrens van wat verantwoord
is, niet alleen qua taken maar ook bijvoorbeeld op beslismomenten.

In het afgelopen jaar zijn er een aantal van die beslismomenten geweest, rondom het klooster. Dat
waren gréte momenten, die van ons als team veel gevraagd hebben. Wat dat betreft zijn we in
rustiger vaarwater terecht gekomen - u leest er elders in deze Vertel! over. Dit ‘rustiger vaarwater’
zou een goed moment zijn om in te stappen en als ouderling of liever nog diaken bij te dragen
aan een veelbelovende toekomst voor onze gemeente en ons dorp. Het kan toch niet zo zijn dat
we, in een gemeente met zoveel meelevende leden, met zo'n klein groepje kerkenraadsleden over
blijven? Het kan toch niet zo zijn dat werkelijk helemaal niemand zich ‘geroepen’ voelt?

Namens de gehele kerkenraad wil ik u nogmaals dringend vragen een van de ambten of de taak
als notulist in overweging te nemen. Zodat we op volle sterkte in een fijn team het nieuwe
kerkelijk jaar kunnen ingaan. Mogen we van u horen?

Ds. Marijke van Selm



EH Op de agenda

Open deur dienst - de drempel over

Op zondag 21 september is het startzondag. Een dag waarop we in het bijzonder vieren dat we als
gemeente bij elkaar horen, en uitzien naar alles wat nog komt. In het komende jaar, maar ook in
hoe we als gelovigen leven. Want dat geeft ons kracht en vertrouwen, en we vinden inspiratie en
hoop als we in Gods licht bij elkaar zijn. Die inspiratie en die hoop willen we delen met zoveel
mogelijk mensen, en daarom vragen we u en jou om voor deze zondag iemand uit te nodigen om
ook eens, of ook weer eens, mee naar de kerk te komen.

In deze weken heeft u (onderstaande) uitnodigingskaarten meegekregen aan het eind van elke
kerkdienst, daarnaast zijn ze ook bij ondergetekenden te verkrijgen. De bedoeling is dat u deze
kaart persoonlijk aan iemand overhandigt, en er iets bij zegt over waarom u het fijn zou vinden als
die persoon met u meegaat. Het is niet erg als diegene niet meteen ja zegt. Het is belangrijk dat u,
dat jij, de vraag durft te stellen. Bedenk dat het voor sommige mensen al veel betekent om
uitgenodigd te worden....

De dienst op startzondag is een gewone dienst, met dien verstande dat er extra veel wordt
uitgelegd over waarom en hoe we de dingen in de kerk doen. Het zou mooi zijn als we een aantal
gasten mogen verwelkomen, en nog mooier als die zich ook werkelijk welkom weten. Maar het
allermooiste is het als we allemaal in deze weken de stoute schoenen hebben aangetrokken en
iemand persoonlijk hebben uitgenodigd. Dat onze actie tot zegen mag worden voor elke
geinviteerde, voor iedere gast en voor al onze gemeenteleden.

Charlotte Olieslagers en ds. Marijke van Selm




Uit de kinderkerk

Afsluiting van het seizoen

Het seizoen van de kinderkerk zit er alweer op. We
kijken terug op een superleuk jaar, met een gezellige
en steeds weer groter wordende groep kinderen!! Wat
zijn we daar blij mee!

Om het jaar gezellig af te sluiten hebben we nog twee
hele leuke en bijzondere kinderkerk bijeenkomsten
gehad.

De laatste zondag van juni stond in teken van de
kunstwerkroute in Westvoorne waar de Dorpskerk ook
aan mee deed. De kerk zag er die zondag heel anders
uit. Er stonden bijzondere kunstwerken in de kerk waar
we samen met dominee Marijke naar hebben gekeken
en over hebben gesproken. Daarna hebben we met
elkaar een mooie psalm gelezen over de Heer die ons
kent en ons doorgrondt. Na het bespreken van de
psalm zijn we zelf aan de slag gegaan met canvas
doeken om samen een heel mooi en echt kunstwerk te
maken. In het kunstwerk zat de psalm verwerkt die we
met elkaar hebben gelezen en besproken. Het
kunstwerk was zelfs zo mooi geworden dat het in de
kerk mocht blijven staan, zodat bezoekers van de
kunstwerkroute het kunstwerk ook konden
bewonderen.




De eerste zondag van juli was onze laatste
kinderkerk bijeenkomst voor de zomervakantie.
Hier hebben we natuurlijk een feestje van
gemaakt. De kinderen kregen allemaal een
bingokaart. Daarna werden er korte stukjes van
Bijbelverhalen voorgelezen en moest iedereen
goed opletten om de juiste vakjes van de
verhalen aan te kruisen. Zo kwamen alle mooie
verhalen van het afgelopen seizoen voorbij. Aan
het eind ging iedereen met een leuke bingoprijs
naar huis..

De kinderkerk geniet nu van de zomervakantie.
Maar de kinderen hebben allemaal een opdracht
gekregen: De opdracht is om een klein
souvenirtje mee te nemen van hun
vakantiebestemming. Op zondag 31 augustus
staat de eerste kinderkerk bijeenkomst gepland.
We zijn benieuwd wat iedereen dan meeneemt
naar de kerk.

Namens de kinderkerk,
Anita Eggink
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: Van het Jeugdwerk

W

Het ROT-kamp: Een ster zien stralen

‘Hallo, hier Sam Turnis voor Noor der Licht, heb jij
de Prachtige Planeten al gespot? Over! ‘Nee,
maar de Warrige Wetenschappers zijn al
aangekomen bij Sterre en Stoffel. Over! Kun jij
raden wat het thema van het ROT-kamp was van
dit jaar? Precies, in space. En als jij ook graag een
Razende Raket was geweest of blij met Juul Piter
als groepsleider, dan is het misschien een leuk
idee om volgend jaar ook mee te gaan. Alleen,
wat dan het thema is dat weet ik niet.

Zoals bekend gaat de zondagsdienst van het
ROT-kamp altijd over het thema. Dit keer ging

het over schepping, hoop en toekomst. Nou, dat Bij Adam en Eva was er de boom van wijsheid,
is niet bepaald een klein onderwerp, maar dat is maar het liep toch anders af. De toekomst zag
in space ook niet. Daarom werden de stralende er opeens heel anders uit. De kinderen gingen
sterren en avontuurlijke astronauten in een boom scheppen met hoop voor de
vogelvlucht meegenomen van toen naar later. toekomst. Op een blad schreven zij wat zij in
Van Adam en Eva tot de antmoeting met Jezus. de toekomst gaan doen om bij te dragen aan

Gods Schepping. Er groeide een fantastisch
boom van de toekomst. Laten we hopen dat
als het allemaal uitkomt, we bijdragen aan
Gods Schepping.

Er zijn veel verhalen van hoop. Bijvoorbeeld het
verhaal van Noach, die een Ark moest bouwen
omdat de wereld overspoeld zou worden nadat
de mensen zich van God hadden losgemaakt.
Van elk diersoort namen hij en zijn gezin een
man en een vrouw mee, Wat een ellende op die
hoge golven en wat een hoop op de toekomst
toen de losgelaten duif na drie dagen niet meer

Annette Maassen

terugkwam. Er moest nu heel snel land in zicht . ) e

Zii Opbrengst collecte ROT-kamp
jn. ! .

Of het verhaal van Mozes. Tja, welk verhaal, want

bij Mozes is in alles hoop. Het was nu het verhaal De collecte tijdens de dienst, maar ook in de

van de tien geboden. Tien leefregels die God gaf kerk die zondag was voor Make-A-Wish

om te volgen en te zorgen voor een mooie Nederland, die de missie heeft om kinderen

toekomst. En zo kwamen er zes mooie verhalen tussen 3 en 18 jaar met een ernstige, soms

voorbij, waar de jongens en meisjes op in zelfs levensbedreigende ziekte, veerkracht

mochten gaan. en vertrouwen te geven door hun liefste

‘Hoe kan jij bijdragen aan de Schepping, de wenste vervilen

Hoop en de Toekomst?, was de vraag bij de o

activiteit,



?l \ Van de twintigers

W

Er start een nieuwe groep twintigers!

Maandag 29 september is er een bijeenkomst voor jongvolwassenen die graag met leeftijdgenoten
over de betekenis van hun geloof praten.

We noemen zo'n groep 'de twintigers. Dat is ondertussen een spreektitel geworden, want in de
huidige groep zijn sommige al dertig en bij de start van deze nieuwe groep mag je ook instappen
als je 18 bent. Met een hapje en een drankje wordt er gesproken over wat geloven voor jou
betekent, hoe het past in je dagelijks leven en of er twijfels of zekerheden zijn.

We zullen ook met elkaar bespreken hoe vaak we bij elkaar komen en hoe we het vorm gaan geven.
But first things first; laten we eerst beginnen met de bijeenkomst op maandag 29 september om
19.30 uur in de pastorie, Hoflaan 29 Oostvoorne.

Ben je er bij?

Via een WhatsApp bericht aan ds. Marijke van Selm (06-4166 4516) of Annette Maassen
(06-2906 9831) kan je laten weten of je erbij bent. En heb je in je vriendenkring ook
belangstellenden, neem hen gerust mee.

Tot snel !

Ds. Marijke van Selm en Annette Maassen




Om de zomer in te luiden was er op zaterdag 5 juli een vrijwilligersborrel in de kerktuin. Onder het
genot van een hapje en een drankje werd er gezellig gepraat over van alles en nog wat. Dit alles
dankzij de inspanningen van Elly en Gerard van der Hoek, Trudy en Kees van Noordt, Paulien
Huizer en Bart van der Reijden - waarvoor dank! Wim Heiko Houtsma maakte bijgaande foto's -
op de website staan er veel meer.
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Kerkdiensten
Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via

www.kerkdienstgemist.nl

Tijdstip/voorganger Bijzonderheden Collectes

Zondag 7 september liturgische kleur groen Kerk

09.30 uur Diaconie

Charlotte Olieslagers PKN Jonge Generaties
Zondag 14 september liturgische kleur groen Kerk

09.30 uur Pastoraat

Ds .Marijke van Selm

KiA Werelddiaconaat

Zondag 21 september
09.30 uur
Ds. Marijke van Selm

Startzondag
liturgische kleur groen

Kerk
Pastoraat
Kia Werelddiaconaat

Zondag 28 september
09.30 uur
Maartje Keijzerwaard

liturgische kleur groen

Kerk
Diaconie
PKN Missionair Werk

Zondag 5 oktober
10.00 uur
Ds. Piet Schelling

dienst van Schrift en Tafel

m.m.v. de cantorij
liturgische kleur groen

Kerk
Diaconie
Avondsmaalproject

Zondag 12 oktober liturgische kleur groen Kerk

10.00 uur Pastoraat

Ds. Marijke van Selm KiA Werelddiaconaat
19 oktober Bachdienst Kerk

10.00 uur m.m.v. de cantorij Pastoraat

Ds. Peterjan van der Wal

liturgische kleur groen

KiA Werelddiaconaat

26 oktober
10.00 uur

Ds. Annemarie Roding-Schilt

liturgische kleur groen

Kerk
Diaconie
Voedselbank

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt?

Schrijf het op een briefje en doe dit in het speciale doosje dat bij de ingang staat.
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Gevechtspauze

In een blauwe ochtendschemer
die verzadigd is van zwavel
worden de doden geteld
enkele soldaten delven graven

een arts opereert, amputeert
in het veldhospitaal waar het
stinkt naar dood en verderf

in de loopgraven wordt slaap
ingehaald, worden wapens hergeladen

een geestelijk verzorger vervioekt
zijn geloof en zweert het bestaan
van een Almachtige af

het wachten is op het eerste schot
van de overkant dat de dag
met nieuw vuur zal begroeten

op een weiland hier niet ver vandaan
zijn vanmorgen vroeg drie

lammetjes geboren

Kees Hermis
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Wij gedenken

In memoriam Maria Kramer-Roskam

In de vroege morgen van zondag 29 juni is overleden Maria — Riet — Kramer-Roskam in de leeftijd
van 92 jaar. Riet werd geboren aan de Strypsedijk in Tinte, en groeide op in een liefdevol, gelovig
gezin. Al op de lagere school leerde ze Jaap Kramer kennen. Ze trouwden in 1957 en hadden een
gelukkig, harmonieus huwelijk dat 66 jaar duurde. Er werden twee kinderen geboren, Cora en Bart.
Geloof was belangrijk in Riets leven. Persoonlijk, als leidraad en bron van vertrouwen. En praktisch,
bij de taken die ze in de kerk op zich nam. Zo was ze in 1972 de eerste vrouwelijke ouderling in
Tinte, een ambt dat ze lang, en met veel toewijding, bekleedde.

Na 55 jaar verhuisden Jaap en Riet naar de Leemgaarde, waar het lang duurde voor ze gewend
waren. Tinte werd erg gemist. De laatste jaren werd alles moeilijker. Eerst de gescheiden verhuizing
naar Nieuw Rijsenburgh, gevolgd door het overlijden van Jaap. Na een val waarbij ze haar enkel
brak, kwam het niet meer goed. In het geloof waarmee ze heeft geleefd, de leidraad en de bron van
vertrouwen, is ze heengegaan, op weg naar het huis van haar Vader met zijn vele woningen.

We gedenken Riet Kramer-Roskam met eerbied en respect.




Collectes & giften

Opbrengsten maanden april t/m juli

april 2025 collecte doel opbrengst juni 2025 collecte doel opbrengst
06 april  KiA Zending € 135,00 01 juni Stichting De Hoop € 135,49
13 april PKN Missionair werk € 215,25 08 juni Flying Docters €622,23
20 april  KiA Noodhulp €404,22 The Bridge €622,22
27 april  Voedselbank €144,47 15 juni Avondmaalsproject  €338,92
Avondmaalsproject € 145,20 22 juni KiA Binnenl. diaconaat € 293,10
Diaconie €443,10 29 juni KiA Werelddiaconaat € 113,17
Kerk €414,43 Diaconie € 185,91
Pastoraat € 333 Kerk € 467,64
Totaal € 1.905,00 Pastoraat €293,33
Totaal € 3.072,01
mei 2025 collecte doel opbrengst juli 2025 collecte doel opbrengst
04 mei KiA Noodhulp €150,78 06 juli KiA Werelddiaconaat € 169,15
11 mei KiA Zending € 69,53 13 juli PKN Missionair Werk € 95,25
18 mei PKN Missionair Werk € 252,98 20 juli Make a wish (R.O.T) € 268,20
25 meij Kaarsen €167,78 Avondmaalsproject € 121,33
Avondmaalsproject € 64,00 Diaconie €323,14
Diaconie €221,28 Kerk € 443,56
Kerk €478,16 Pastoraat € 166,66
Pastoraat € 160,26 Totaal €1.587,29
Totaal €1.564,70
Uw collectebijdrage

Voor uw bijdrage aan de wekelijkse collecte zijn meerdere mogelijkheden:

U kunt uw gift overschrijven naar de rekening van de diaconie via IBANnummer

NL92 RABO 0350 2655 93. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is
tussen de genoemde doelen?

Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken.
U kiest zelf hoeveel u wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op
haar rekening en verdeelt deze over de collectedoelen van de zondag. Van
uw bijdrage gaat 50 % naar de speciale collecte en andere helft wordt
verdeeld naar de twee plaatselijke doelen: diaconie, kerk en/of pastoraat.
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Wij gedenken

In memoriam Pieter Cornelis Boers

Op zondag 5 juli is overleden Pieter Cornelis — Piet — Boers, in de leeftijd van 95 jaar.

Piet werd geboren in Rotterdam Kralingen, in een gezin met een broer en een zus. Na de MULO
volgde de HBS. Zijn werk bij handelshuis Internatio bracht hem naar Singapore en Maleisié, waar hij
mooie jaren doorbracht. Terug in Nederland werkte hij tot aan zijn pensioen bij
metaalproductiebedrijf Sandvik als hoofd verkoop binnendienst.

Samen met Babs vestigde hij zich in Maassluis. De kinderen Inge, Peter-Arjen en Martine beleefden
daar een gelukkige en veilige jeugd, waarin Bijbel, kerk en zorg voor de naaste een centrale plaats
innamen.

Groot verdriet voor het gezin was het overlijden van Martine, in 1996. Ook de ziekte en beperkingen
van Babs, na een hersenbloeding, brachten moeilijke jaren met zich mee. Piet was in alles trouw en
zorgzaam tot het eind.

Piet bleef lang vitaal en fietste nog tot zijn 92e
grote afstanden. Maar zijn geheugen ging
geleidelijk achteruit. Zo belandde hij in
Oostvoorne, waar hij naar zijn gewoonte de
zondagse kerkdiensten bleef bezoeken. Zo
was hij de laatste anderhalf jaar in ons
midden. De laatste tijd werd alles moeilijker,
en zag hij ook uit naar het einde. Na een val
waarbij hij een nekwervel brak, kwam hij niet
meer op de been. Zachtjes en vertrouwend
gleed hij weg. Tot het laatst toe wist hij zich
geborgen bij God. Het was goed zo.

We gedenken Pieter Cornelis Boers met
eerbied en respect.




Het pastoraal team

Wat doet een pastoraal team eigenlijk? Volgens
de PKN-website is pastoraat ‘zorg aan mensen
die uitdrukt dat er een Herder is’ Het pastoraal
team ondersteunt hiermee dominee Marijke
van Selm op veel manieren — waarbij de Herder
soms heel expliciet aan de orde komt maar vaak
ook veel meer impliciet. Het gaat eigenlijk
vooral om aandacht schenken aan mensen, zo
blijkt uit de woorden van Wilma de Koning,
Maartje Bergwerff, Inge Bouman en Sjanie
Verhulp, die samen met Marijke het pastorale
team vormen. En Charlotte Olieslagers maakt er
in het kader van haar opleiding momenteel ook
deel van uit. Het team doet deze gesprekken
soms ter verwelkoming, soms ter viering
(jubilea en verjaardagen) en soms om
medeleven te tonen of te ondersteunen bij
rouw en verdriet.

In de praktijk komt het pastorale team een keer

1

Achter de schermen

per maand bij elkaar en bespreekt dan het wel
en wee van de gemeente. Inge: 'Daar komen
onze acties uit voort. En verder hebben we als
het nodig is contact via telefoon of app!

Sjanie is de nieuw-ingekomen-ledenbezoeker.
Alle PKN-leden die in Oostvoorne komen wo-
nen stuurt ze een welkomstkaart en een num-
mer van de Vertell - zodat ze een beeld krijgen
van wat de gemeente doet. Vervolgens belt ze
ze met de vraag of ze een kennismakings-
bezoek op prijs zouden stellen. Uiteraard heeft
niet iedereen daar behoefte aan, maar Sjanie
komt zo toch bij veel mensen over de vloer, al
meer dan twintig jaar. 'Heel veelzijdig), zegt ze
zelf, 'en het is de mooiste job die er is!'

Dat Sjanie een heel warme en hartelijke uitstra-
ling heeft, dat ziet en ervaart iedereen direct die
haar ontmoet. Dat bleek ook het geval in 2019




bij een kennismakingsbezoek bij een geschei-
den man, Ed, die niet zoveel meer deed met de
kerk. Hij bleek al 25 jaar samen te wonen met
Wilma de Koning - die ook in de kamer zat toen
Sjanie op bezoek kwam. 'lk was toen al lang niet
meer ingeschreven bij de kerk waar ik in het
verleden bij zat|, zegt Wilma, 'want het sprak me
niet meer aan. Maar bij dat gesprek met Sjanie
dacht ik: zo kan het dus ook!'

The rest is history: Wilma heeft zich weer inge-
schreven en is nu de pastoraal ouderling. 'lk heb
in het maatschappelijk werk gezeten, en vond
na mijn pensioen dat ik toch iets nuttigs voor de
maatschappij moest blijven doen. Dit sluit daar
heel goed bij aan. Maar het is meer dan vrijwil-
ligerswerk bij een liefdadigheidsinstelling. De
motivatie en inspiratie komt vanuit liefde voor
God. Het is mooi om het in de gesprekken over
God te hebben en hoe de ander het geloof
beleeft. Dat is voor mij de meerwaarde van het
pastorale werk!

De meerwaarde van een pastoraal team ervoer
Wilma zelf ook toen Ed vorig jaar overleed. 'lk
kreeg zoveel steun van de kerk, als ik dat niet
had gehad!

Een van de dingen die het pastoraal team
jaarlijks doet is de voorbereiding van de
gedachtenis-dienst rond Allerzielen op

2 november. Daarvoor worden de familieleden
van overledenen van het voorafgaande jaar
uitgenodigd, al zijn die soms moeilijk op te

sporen — zeker als de uitvaart niet via de (eigen)
kerk is gegaan. 'Vaak staan er geen adressen
meer in de rouwadvertenties in de krant, dus
dan is het lastig’, zegt Maartje. Het team leunt in
dat soort gevallen zwaar op Maartje, want met
haar netwerk in Qostvoorne, waar ze al vanaf
1972 woont en ook twee keer in de Kerkenraad
heeft gezeten, weet ze toch vaak wel viavia
adressen te achterhalen. 'Oh, maar dat is toch de
broer/zus van...?' Zo blijkt ze toch veel
familieleden te kunnen achterhalen.

Wilma en Inge zijn, omdat ze allebei werkzaam
zijn geweest in het maatschappelijk werk, vooral
van de geestelijke ondersteuning in moeilijke
perioden. Inge deed vorig jaar samen met
dominee Marijke een speciale, aangrijpende en
druk bezochte bijeenkomst

op 2 november voor mensen die een geliefde
hadden verloren. Met prachtige
geimproviseerde muziek van de cello van Else
Mulder-van Gemeren. En samen met Wilma leidt
ze vanaf september voor de tweede keer een
gespreksgroep voor mensen die een dierbare
zijn verloren. Beiden zijn hier ook nog eens
ervaringsdeskundigen, wat met hun
professionele achtergrond kan leiden tot
essentiéle vragen over verlies en wat daarna
komt. Volop betrokkenheid van overigens het
hele pastorale team kortom.

Wim Heiko Houtsma



SAMEN DELEN - EEN DAG VAN
HOOPVOL HERINNEREN

Allerzielen: 1 november

Herinneringen en hoop delen in muziek, rituelen en samen

eten | Voor iedereen met vers of oud verdriet, van buiten

of binnen de kerk

15:00-17:00 Gezamenlijk programma
18:30-20:00 Afsluitende maaltijd

Aanmelden programma met maaltijd:
M ingeboumani995@icloud.com / 0652393339

Dorpskerk Ogstvoome
Kerkplein 1, 3233 AR Oostvoorne



Wij gedenken

In memoriam Pieter Jan de Rijke

Op zondag 3 augustus is overleden Pieter Jan - Piet - de Rijke, in de leeftijd van 92 jaar.

Piet werd geboren in Spijkenisse, als zevende kind in een hardwerkend gezin. Via een baantje als
bijrijder op de melkwagen werd Piet vrachtwagenchauffeur op de veewagen. Op de
Spijkenissebrug, waar de jeugd uit de regio elkaar ontmoette, leerde hij Maaike kennen. Ze
trouwden in 1956, er kwamen kinderen: Cees, Jan Martin en Inge. Ondertussen kochten Piet en
Maaike een huis in Spijkenisse, werd er een eigen vrachtwagentje gekocht met een lening en een
eigen bedrijf opgestart waarvoor Maaike de benodigde papieren haalde. Ze kregen de kans
transportbedrijf Wilmes over te nemen, en zo belandden ze in Oostvoorne, waar het bedrijf verder
werd uitgebreid en de kinderen opgroeiden.

Langzaamaan kwam er meer ruimte voor vrije tijd: vakanties, skién, bridgen. En langzaamaan werd
het leven moeizamer, Maaike overleed in 2019, na 60 jaar huwelijk.

Piet was geen man die makkelijk over zijn
geloof sprak. Maar zijn hele leven
bezocht hij de zondagse diensten en was
zeer betrokken bij het kerkelijk leven. Zo
was Gods nabijheid een spoor van licht in
zijn leven. Zo namen we afscheid van
hem, in een dankdienst waarin de
Bijbelse woorden over Abrahams sterven
doorklonken: een sterven in goede
grijsheid, oud en van het leven verzadigd.

We gedenken Piet de Rijke met eerbied
en respect.
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? I Van de diaconie

Afscheid nemen

Op vrijdag 27 juni namen wij als Diaconie afscheid van Liesanne de Rijke en Cesar van Walsum.
Beiden hebben zich jarenlang ingezet voor de Diaconie. Liesanne was ongeveer zes jaar
administrateur, en Cesar diende vier jaar als diaken. Daarnaast nam hij namens de kerkenraad
diverse communicatietaken op zich.

Voor beiden kwam het moment om te stoppen. Liesanne verhuisde, waardoor de beslissing werd
genomen, en voor Cesar was dit ook het juiste moment om een andere weg in te slaan. We hebben
met ons team van de Diaconie een lunch genuttigd in restaurant de Duinrand, waarin we
terugkeken op de afgelopen jaren. Zo denken we aan de extra acties met de Voedselbank tijdens
Kerst, het proces van het Heilig Avondmaal dat volledig op papier is gezet, de narcissen die met
Pasen werden uitgedeeld, en de vergaderingen die meestal elke maand plaatsvonden. Al deze
momenten waren altijd gezellig, kort en to the point.

Gelukkig neemt Wilma Doeve de taken van Liesanne over en heeft zij deze met volle overgave
opgepakt. Zij voert deze functie samen uit met de steun van Peter Eggink. We zijn ontzettend blij
dat zij deel uitmaakt van ons team en danken Peter Eggink ook voor de steun die hij Wilma geeft bij
haar werkzaamheden.

Met een mooie bos bloemen en een fles Zuid-Afrikaanse wijn namen we afscheid van Liesanne en
Cesar. Hierna heffen we het glas op een mooie zomerperiode voor iedereen en op een voorspoedig
seizoen voor de Diaconie. We hopen dat er het komende jaar wat versterking komt, zodat we meer
kunnen oppakken tijdens de hoogtijdagen zoals Kerst en Pasen.

Namens de Diaconie,
Regina Eggink-Stolk
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ZOUT - Klooster bij Zee

Veel positieve energie rond ZOUT

Waar de zomerperiode voor de meesten van ons
een tijd van uitrusten is, hebben we bij ZOUT
lekker doorgewerkt...althans een aantal van ons.
In ieder geval genoeg voor deze update.

Rond 1 september worden de beide stichtingen
opgericht; zowel de exploitatiestichting als de
vriendenstichting. Daarmee wordt een stap gezet
in de verzelfstandiging van ZOUT. Uiteraard blijft
de PGO op meerdere manieren betrokken, zowel
in het toezicht als bij de inhoud en organisatie.
Daarover verderop meer.

Tijdens de gemeentevergadering in juni is
duidelijk geworden dat de PGO fors wil investeren
in ZOUT. We zijn daar natuurlijk erg dankbaar
voor. Want dit maakte het mogelijk concrete
stappen te zetten naar onze mogelijke externe
financiers. Een daarvan heeft onder een aantal
voorwaarden aangegeven € 500.000,- te willen
lenen. We zijn verder in contact met drie banken
voor de laatste 5 ton. Dit ziet er positief uit.

Gezien het voorgaande hebben we in augustus
een bod gedaan op het pand. Dit onder voor-
behoud van financiering en bouwkundige
kwaliteit van het geheel. Hiermee is de onder-
handeling met de verkoper daadwerkelijk gestart.
Het tijdpad blijft vooralsnog: de verkoop en de
financiering rondmaken in september, overdracht
van het pand in de eerste week van januari 2026,
dan verbouwen en in april starten met de eerste
programma’s. Dat is ambitieus maar lijkt voorals-
nog mogelijk. Inmiddels lopen er diverse
contacten met aannemers voor de verbouwing.

Omdat het van belang is dat de samenwerking
tussen de PGO en ZOUT goed wordt vastgelegd,

werken we aan een convenant. Dit document
regelt alle praktische aspecten van de samen-
werking, van de financiering tot het gebruik van
de Dorpskerk.

We hebben een prachtig concept voor de
huisstijl/logo van ZOUT, dat willen we graag in
een volgend kerkblad met u delen.

Begin september zijn we uitgenodigd bij de
wethouder van de gemeente Voorne aan Zee. Zij
wil graag met ons praten over het plan. De
gemeente heeft geld beschikbaar voor
programma’s die de sociale cohesie binnen de
dorpen versterken. Uiteraard delen we graag onze
plannen met de gemeente. Hoe mooi zou het zijn
als we bijvoorbeeld in samenwerking met de PGO
(diaconale) projecten kunnen doen in onze
directe omgeving!

In september gaan we een verdiepingsslag
maken in de programma's. Tijden de gemeente-
vergadering is een heel breed palet gepresen-
teerd. Daar gaan we nu prioriteiten en volgorde in
aanbrengen. Een forse maar mooie klus,
Inmiddels wordt ZOUT steeds breder bekend. We
hebben de eerste groepsactiviteit al in de boeken
staan en meerdere externe partijen hebben zich
gemeld om bij ons programma’s te doen in 2026.
Dit dus naast onze eigen programma's die we aan
het ontwikkelen zijn en de inkomsten uit de
horeca. We zien de toekomst enthousiast en met
vertrouwen tegemoet. En we hopen u in
september/oktober tijdens een bijeenkomst
verder bij te praten over de ontwikkelingen.

Met hartelijke groet,
Wietze Jan Wezeman
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Uit de pastorie

Aan begeestering ontbreekt het niet

Intussen zijn we zachtjesaan in de herfst beland.
Het is fijn, zomer, maar het nieuwe seizoen
brengt weer haar eigen genoegens met zich
mee. Neem nou de eekhoorntjes, op zoek naar
voedsel, die ik in dit jaargetijde vaak op een
holletje door mijn grote achtertuin zie rennen.
In het voorjaar vind ik soms, tot mijn ontroering,
hun in mijn buitenbloempotten verstopte
walnoten. En dan heb ik het nog niet eens over
de stamppotten en stoofschotels waar een
mens vanzelf weer zin in krijgt. Al hoop ik
natuurlijk tegelijkertijd dat het tot ver in het
najaar zacht genoeg blijft om in buitenwater te
kunnen zwemmen, zoals ik dat de hele zomer in
het Oostvoornse meer heb kunnen doen. Er zijn
mensen die dat het héle jaar doen (ik ken ze,
ook in Oostvoorne) maar dat is mij niet gezien.
In de loop van september/oktober verkas ik
weer naar De Meander. Ook fijn, maar toch wel
nét even minder fijn dan het meer in de vroege
morgen....

Er zijn veel plannen voor het komende seizoen,
en er is veel om naar uit te zien. Allereerst de
kloosterplannen, die plotseling vaart krijgen, en
waar ik als predikant volop in betrokken ben.
Hoe en op welke manier zal het komende jaar
verder uitgekristalliseerd worden. Wat in ieder
geval duidelijk is: ik blijf vdor alles de predikant
van de Dorpskerk, en mijn beschikbare tijd
daarvoor is niet anders dan wat het de laatste
jaren, met de opleiding die ik volgde, geweest
is. Hooguit ga ik wat minder vaak voor, het
komende jaar, omdat studente Charlotte meer
diensten mag gaan doen en daarmee ook graag
ervaring wil opdoen. lk zal dus, in overleg, een
aantal diensten aan haar overdragen.

Verder zijn er plannen voor een serie Bijbel-
studies over vrouwenverhalen, (u hoort daar
via de nieuwsbrief meer over), ga ik (vooral ook
als predikant) met de familie Varekamp mee
naar Ghana om de projecten te bezoeken die
zij al jaren ondersteunen, denken we over het
opstarten van een nieuwe jongeren-
gespreksgroep, worden er alweer kerstplannen
gemaakt en zijn we over de hele linie altijd
bezig met broeden op manieren om de
onderlinge betrokkenheid nog verder te
verstevigen en uit te breiden. Eten is daarbij
altijd een succesformule. Maar ja. Daar is ook
menskracht voor nodig. En dat ontbreekt er nog
weleens aan. Zo is het altijd zoeken naar een
evenwicht tussen de duizend-en-een ideeén die
opborrelen en het praktisch haalbare. Hoe dan
ook: aan begeestering ontbreekt het niet. Dat
de Geest ook in het nieuwe seizoen volop mag
waaien! En dat we in alles, in onze persoonlijke
levens én als gemeente, Gods zegen mogen
ontvangen.

Ds. Marijke van Selm
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E Op de agenda

Carols in Oostvoorne 2025

Op zaterdag 13 december organiseert de cantorij voor de derde keer Carols in Oostvoorne. Net als
voorgaande jaren worden bekende en minder bekende liederen rond de geboorte van Jezus
gezongen door de cantorij, samen met een projectkoor van zangers en zangeressen uit de regio.
Bij een aantal liederen kan ook het publiek meezingen. s Morgens en 's middags repeteren we en
om 16.00 uur is het tijd voor de uitvoering. We hopen weer op een goede opkomst van zowel
deelnemers als publiek. Noteert u alvast de datum?

Meezingen in het projectkoor kan ook

Dit koor bestaat uit geoefende zangers, die gewend zijn meerstemmige muziek te zingen en
(enigszins) noten kunnen lezen. Een aantal liederen is Engelstalig. In de weken voor de uitvoering
zijn projectzangers van harte welkom om aan te sluiten bij de wekelijkse cantorijrepetities op
dinsdagavond. Wij verwachten van deelnemers dat zij, net als de cantorijleden, voorbereid naar de
repetities en de uitvoeringsdag komen. Houdt u dus rekening met enige zelfstudie.

Naast onze eigen cantorij is er ruimte voor
zo'n twintig projectzangers (m/v). Wie het
eerst komt, het eerst zingt, zolang er
binnen de verschillende stemgroepen
voldoende plaats is. Voor meer informatie
en eventueel aanmelding kunt u contact
opnemen met het cantorijbestuur via
carols@kerkoostvoorne.nl.

Namens de cantorij,
Irene Oskam

De mystieke geboorte (Italiaans 'Nativita mistica')
is een schilderij van de Italiaanse
renaissanceschilder Sandro Botticelli




Ingekomen bericht

Zomaar een ontmoeting op een
zaterdagochtend

Waarschijnlijk tref ik het meestal niet echt. Ik heb vaak het gevoel dat ik daar maar zit op die
zaterdagochtend, een beetje naar muziek te luisteren (vind het anders zo stil) of wat te lezen.

Het leek weer zo'n zaterdag te worden, maar ik kreeg toch even voor twaal uur een man met zijn
dochter op bezoek in de kerk. De man vertelde mij dat er altijd zo'n vredig gevoel over hem kwam
als hij een kerk binnen wandelde. Hij vroeg mij naar een Engelse Bijbel en stond al met zijn
portemonnee klaar. Helaas kon ik hem niet helpen. Hij wilde zo graag in die oude bijbels kijken, zo
prachtig, vond hij.

Hoe gaat het 'Onze Vader' in het Nederlands? Hij zei het in het Engels en ik in het Nederlands. Het
was een fijn en bijzonder gesprek. lk vertelde dat hij welkom was. Middenin de vakantietijd is er
geen kinderkerk, maar in september gaat het weer van start, vertelde ik. Ben naar buiten gelopen
met het meisje en heb haar ons mooie Insectenhotel laten zien. Heb haar daar even gelaten en ze
kwam terug vol enthousiasme en vertelde van alles aan haar vader. Ik heb me na twee jaar
meegedraaid te hebben in de ploeg van de zaterdagopenstelling nuttig gevoeld. Het was mooi,
maar ik had wel iets van... 'ik kan hem niks meegeven' Geen Engelse lectuur, niks tastbaars en
bedacht dat ik weleens een standaard had gezien met kleine gratis bijbeltjes in allerlei talen, gratis
en voor niets.

Gelukkig kon ik het op internet vinden en na overleg met de Kerkenraad staat er nu een box met
kleine Bijbeltjes van het Nieuwe Testament in verschillende talen, ook de 'Bijbel in Gewone Taal' In
overleg met ds. Marijke en ds. Helene heb ik daarvoor een aantal bijbeltjes in verschillende talen
besteld. Geef gerust een seintje als u
denkt dat er een taal ontbreekt. Het zou
nog leuk zijn om daar ook iets voor
kinderen neer te leggen maar dat zal ik
nog wel informeren bij de leiding van de
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Ingekomen berichten

Hartelijk dank

De afgelopen maanden ontvingen wij veel reacties op de ziekenhuisopname
van Marja.

Graag willen wij iedereen van harte bedanken voor al die blijken van
medeleven en warme betrokkenheid.

Het doet ons goed om zoveel aandacht te mogen ervaren en ons deel te
mogen weten van een gemeente die naar mensen omziet. We hebben dit
ervaren als een dragende kracht die ongetwijfeld heeft bijgedragen aan haar
tot nu toe hoopvolle herstel.

Kees en Marja Wisse

De toekomst van de kerk in Oostvoorne

Op de gemeentevergadering in juni werden we bijgepraat over het Klooster
bij Zee, oftewel een centrum voor bezinning en bezieling voor iedereen.

In deze chaotische en onzekere tijden zijn mensen op zoek naar rust,
verbinding en ontmoeting. Met elkaar bouwen aan een toekomst zoals Jezus
ons heeft voorgeleefd in liefde en vertrouwen, zodat het werkelijkheid kan
worden in Voorne aan Zee. Hoe hoopvol is dat!

De programmaopzet liet heel veel mogelijkheden zien, waardoor er voor ieder
mens/kind een plek is waar men zich thuis kan voelen.

Ik heb veel enthousiasme gezien en deze avond als zeer positief ervaren. En ik
kijk uit naar de volgende gemeentevergadering in september!

Hopelijk komen er dan meer gemeenteleden hun licht opsteken, want de
opkomst was niet groot op 11 juni.

Adri Warbout
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Adresboek

Predikant

Ds. Marijke van Selm

Hoflaan 29

3233 AN Oostvoorne

Tel. 0181-77 00 40/ 06-4166 4516
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Koopvaardijpredikant
Ds. Helene Perfors
Tel. 0181-41 67 51 / 06-5367 9265

Kerkelijk medewerker
Charlotte Olieslagers

Tel. 06-1759 5674
charlotte@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter kerkenraad
vacant

Scriba

Ingrid Langbroek-Voogt
Tel. 0181-66 99 77
scriba@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Diaconie
Regina Eggink-Stolk
Tel. 06-4201 3957

Financieel administrateur diaconie
Wilma Doeve
doevewilma@gmail.com

Jeugdouderling
Annette Maassen
jeugd@kerkoostvoorne.nl

Pastoraal team
Pastoraal ouderling
Wilma de Koning
Tel. 06-3621 7743

Pastoraal werkers
Maartje Bergwerff
Tel. 06-30605512

Inge Bouman
Tel. 06-5239 3339

Nieuw ingekomen leden

Sjanie Verhulp

Tel.0181-48 50 79
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Kerkrentmeesters
Hans Hofstede
Tel. 06-5583 4308

Penningmeester

Gerard v.d. Hoek
penningmeester@kerkoostvoorne.nl
Tel. 06-1033 0820

Ledenadministratie
Johan van den Berg
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening

Irene Oskam
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl
06-1880 4205

Koster
Judith van Balen-Doolaar
Tel.0181-48 42 15



Veel

Kik rilt in zijn slaap. Er tikt iets op zijn rug. Of iemand.
Kik kijkt met één oog achterom en maakt van schrik
een sprongetje. Op de rand van zijn bloembakje zit

een vreemd wezen. Een kleine kikker. Hij is felgroen,
zijn poten zijn blauw, zijn voeten oranje en hij kijkt Kik
aan met twee knalrode ogen. ‘Nachtmerriel’ denkt Kik,
‘ik droom!’ ‘Hola! Hallo neef!’ kwaakt het kikkertje, ‘ik
ben Maki, roodoog-makikikker! WAT gaan we doen?

Ik heb er zin in!!" Kik duikt in elkaar: ‘Gast, waar kom jij
vandaan?’ ‘Van heel VER!” kwaakt Maki, ‘uit Costa Rica,
met de boot, in een doos vol ananassen. Nu zit ik in dit
platte kikkerlandje! Wat woon je hier mooi, neef! Zeg,
ik zou wel een mals vliegje lusten!’ Kik kan zijn ogen
niet openhouden.
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Versje

Van buiten, van verre, kwam jij hier erbi).
En sommigen zeiden: nee, hier wonen WLJ.
1k kende veel mensen, maar niemand dls jij, f
Je kon mooi vertellen en maakte ons blij.

Uit de Bijbel

God verscheen ophieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre.
Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent.

Toen hij opkeek, zag hi) even verderop plotseling drie mannen staan.
anmiddellik snelde hij de tent uit, Naar hen toe. Hij boog diep en zel:

'Heen wees toch zo 9oed uw dienaar niet voorbi) e gaan.

Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette dlles qan

zijn gasten voor. Terwijl zi) aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.
Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zi) hem. Daan in de tent,” antwoordde hij,
Toen zei een van hen: 'Tk kom over precies een jaar bij u terug en dan zd
uw vrouw Sara een zoon hebben. Uit Genesis hoofdstuk 18:1-3 en 8-10

righeidp KiK

‘lk SLAAP s nachts, Maki,' zegt hij. ‘Kom morgen maar
terug.’ ‘Oké. Tabé!’ Maki gaat op zoek naar een nacht-
vlinder. Even later wordt Kik wéér gepord, nu door zijn
muizenvriendjes. ‘Kik, HELLUP!' roepen ze, ‘er zit een
MONSTERKIKKER onder het orgel! Hij heeft vuurrode
ogen, oranje klauwen, en we verstaan hem niet. Jaag
hem weg, Kik! Hij hdort hier niet!” Kik zegt sussend:
‘Dat is mijn neef Maki, uit een ver land. Een vrolijke
gast, hoor. Daar kun je gerust vrienden mee worden.’
De muizen moeten er wél aan wennen. Ze zijn gewend
aan muisgrijs en muisbruin, en een klein beetje
kikkergroen. Maar een nieuwe kleurige vriend erbij,
dat is fijn. -

Jij vindt mij heel anders. Ik vind jou apart.

) We knikten en Klikten meteen vandf de start.

Ik ken nu jouw vriendschap in vreugde en smart.
Wij ziin elkaars gasten, van hart tot hart.

Tekeningen: M. Jurrigns



