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Meditatie
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Tussen Pasen en Pinksteren

‘En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige
Geest’ (Joh. 14:16) en Opwekking 378 ‘Ik wil jou van harte dienen’

Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt
zijn. Zo luiden de eerste regels van Opwekking 378 ‘lk wil jou van harte dienen. Grote woorden. Maar
hoe doe je dat: voor een ander Christus zijn, gewoon in het leven van alledag, hier in en rond
Oostvoorne?

We leven tussen Pasen en Pinksteren, de tijd waarin langzaam begint te dagen wat God heeft
gedaan. Het grote is gebeurd - 'U zij de glorie' heeft geklonken — en toch gaat het leven verder.
Jezus komt bij zijn leerlingen, zegt: 'Wees niet bang), vraagt: 'Heb je Mij lief?' en belooft de Geest.

In die tussenliggende weken gebeurt er niets spectaculairs. Het is eerder oefenen: samen
optrekken, elkaar vasthouden. Wij zijn onderweg als pelgrims en vinden bij elkaar houvast. Soms lukt
het om er voor de ander te zijn, soms schieten we tekort.

Misschien is dat wel de bedoeling: dat we in ons oefenen ontdekken dat we het niet uit onszelf
hebben. Dat we leven van genade - die we ontvangen, maar evengoed mogen uitdelen.

Tegelijk gaat het gewone leven door: werk, gezin, zorgen, momenten van geluk en verdriet. Juist
daar wil iets zichtbaar worden van wat Jezus bedoelt. Hij belooft niet dat wij het allemaal kunnen.
Hij belooft dat de Geest komt: Trooster en Helper, dichtbij.

Zo krijgt dat verlangen uit het
lied langzaam handen en
voeten in het gewone leven.
Misschien is dat genoeg, zo
richting Pinksteren: dat we
elkaar vasthouden, terwijl Hij
ons vasthoudt.

En zo leven we verder. Eens
zal het volmaakte komen.
Maar voor nu zijn we nog
een tijdje samen onderweg:
elkaar tot zegen, gedragen
door zijn Geest.

Charlotte Olieslagers



Een ontmoeting met
Karen van den Doel-Poppen

In de serie 'een ontmoeting met'vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en
geloof en hun toekomstdromen. In deze aflevering: Karen van den Doel-Poppen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik heb al 25 jaar een schoonheidssalon bij huis,
aan de Lodderlandsedijk in Tinte. Daarvoor
werkte ik bij de Rabobank in Oostvoorne. Van
jongste bediende op de postkamer, werd ik
uiteindelijk beleggings- en financieel adviseur.
Ik kreeg echter steeds meer moeite met de
commercialisering van mijn werk, en op een
dag heb ik het roer omgegooid. Dat was na een
preek over het vergaren van rijkdom en de
aansporing tot gelovig vertrouwen van Jezus
die zei: kijk naar de vogels in het veld (Mt. 6). Zo
ben ik huidverzorgingsspecialist geworden. lk
hou echt van mijn werk. Het is vertrouwelijk,
dichtbij, ik raak mensen aan. Dat kan zo goed
doen! Ik word er gelukkig van.

Naast mijn werk zijn er nog veel meer dingen
die ik graag doe: zingen in popkoor Tintunes,
wandelen, toneelspelen, lezen, tekenen,

schilderen, haken. We wonen nog met z'n
drieén: man Jaco en dochter Eveline. Zoon Max
woont in Delft.

Sinds wanneer maak je deel uit van onze
gemeente?
Ik ben geboren in Overijssel, maar heb mijn
jeugd grotendeels doorgebracht in
Hellevoetsluis en later Oostvoorne. Ik kom uit
zo'n echt gereformeerd gezin waarin kerkgang
en kerkenwerk vanzelfsprekend waren. Ik zat
zelf ook al jong in de leiding en organisatie van
jeugdclubs. Via activiteiten over het hele eiland,
leerde ik Jaco kennen, uit Tinte. Deze maand
zijn we 25 jaar getrouwd. Ook hij kwam uit een
gereformeerd nest, en de gewoontes, en het
besef dat de kerk onderdeel van het leven is,
hebben we van onze ouders ook samen
overgenomen. De kerkgang, een taak of een
ambt op je nemen. Dat hoort er
gewoon bij.
We zijn beiden dus in Tinte
actieve leden geweest. Dat geldt
overigens voor alle Tintenaren.
De laatste jaren, voorafgaand
aan de sluiting van het
kerkgebouw, was ik voorzitter
van de kerkenraad. Ik heb dat als
een moeilijke periode beleefd.
Het was een bijzonder proces
om met elkaar als gemeente te
kunnen doen, maar het loslaten
heeft echt een wond geslagen.
Nu, na twee jaar, kan ik zeggen
dat ik weer begin te 'helen’.



Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?
Jaco en ik hebben heel bewust gekozen voor
lidmaatschap in Oostvoorne, vanwege de
actieve en verhoudingsgewijs wat jongere
gemeenschap. Sinds ik ook weer vertrouwd
naast mijn schoonouders zit voelt de
Dorpskerk langzamerhand ook echt als ‘onze
kerk’ Het is fijn weer een thuisplek te
hebben, want geloof speelt een belangrijke
rol in ons leven en de handvatten daarvoor
vind ik in de kerk, in de preek. Ik hou van het
praktische, het gevoel dat je gevuld met
inspiratie de kerk uit komt. Ik ben echt blij
met het prachtige gebouw, een dominee die
aansprekend preekt, Ron op het orgel en de
cantorij. En een kerk die van tijd tot tijd goed
gevuld is, zoals met Pasen. Dat is zo
fantastisch!

Kerkzijn is voor mij ook altijd geweest:
gemeenschap, verbinding, saamhorigheid.
Nu ik, voor het eerst in mijn leven, geen
functie in de kerk vervul, voelt dat soms nog
wat vreemd, maar het is ook fijn om even
gewoon kerkganger te zijn zonder
verantwoordelijkheid te dragen. In de
toekomst zal ik vast ook wel weer iets gaan
doen, maar ik zou het nu nog niet kunnen.

Wat is je favoriete Bijbeltekst/lied?

Geloof is de rode draad in mijn leven. Het is
veiligheid, het is de hoop dat het goed komt,
het is het vertrouwen dat je vastgehouden
wordt. Ik maak me vaak zorgen over de wereld,
maar ik ben wel hoopvol. De laatste regels van
Psalm 121 zijn daarbij al heel jong in mijn leven
belangrijk geworden: de Heere zal uw uitgang
en uw ingang bewaren van nu aan tot in
eeuwigheid. Ik heb moeilijke tijden gekend,
maar die Psalm verzekert mij: ik hoef niet bang
te zijn. God is erbij, van begin tot eind. Dat heeft
me altijd enorm aangesproken en ook
gedragen. Ock Psalm 8: 5 is mij zeer dierbaar:
wat is de mens dat Gij zijner gedenkt, en het
mensenkind, dat Gij naar hem omziet. En dan
ook echt in deze vertaling. Het was de
lievelingstekst van mijn vader, en ook de tekst
bij zijn rouwdienst.

Welke droom of gedachte wil je de lezers
meegeven?

Dan kom ik denk ik toch terug op dat hoopvolle.
Geloof en kerk bieden hoop en houvast, ook
voor de toekomst. Dat we ervan uit mogen
gaan dat dat zo is. Hoe de omstandigheden ook
zijn, daarop mogen we altijd terugvallen. Denk
maar aan die laatste regel van Psalm 121.

Met wie wordt de volgende ontmoeting?
Leontine Groeneveldt. Mijn vraag aan haar is
hoe zij omgaat met haar geloof met betrekking
tot haar beroep als huisarts, en bepaalde
vraagstukken waarmee zij in haar werk te
maken krijgt.

Ds. Marijke van Selm



&
W

Van de Kerkenraad

Nieuwe interim-voorzitter Kerkenraad
Kim Bruggeman stelt zich voor

In het vorige nummer van Vertel! schreef
Annette Maassen onder de titel ‘Aan de rand’
over gemeenschap, kerkenraad en toekomst.
Over vacatures als roeping tot
verantwoordelijkheid. Dat haar bijdrage een
vuur mag aanwakkeren!

Op dit moment bestaat de kerkenraad van de PG
Oostvoorne uit acht leden. Naar verwachting
zullen er aan het einde van dit jaar, door regulier
aftreden en een verhuizing, nog vijf resteren.
Dat is onvoldoende: het legt te veel
verantwoordelijkheid op een te klein aantal
schouders.

Daarom de bijdrage van Annette. Daarom ook, in
dezelfde Vertell, het stuk dat Ingrid Langbroek
schreef: ‘Spin in het web, iets voor jou?, over het
werk van de scriba. En daarom ook hier nu mijn
bijdrage, waarin ik mijzelf aan u voorstel. Mijn
naam is Kim Bruggeman. lk ben op verzoek van
de kerkenraad sinds kort interim-voorzitter.

Wie ben ik?

1k ben geboren en getogen in Dordrecht en ben
daar ook blijven wonen tijdens mijn studie
Bestuurskunde in Rotterdam. Ik werkte in
Dordrecht op de weekmarkt, ik was er politiek
actief en had er mijn sociale leven, onder andere
via de Christelijke Gereformeerde

Zuidhovenkerk, waar ik opgroeide en belijdenis
deed. In 2005 trouwde ik met Katja, mijn
Rotterdamse studieliefde. Ik werd lid van de
Grote Kerk Gemeente (PKN), waar destijds ds.
Ries den Dekker stond (voorheen predikant te
Brielle). Katja werd mee-geregistreerd; zij heeft
geen kerkelijke achtergrond. Samen kregen wij
drie dochters en een zoon, nu in de leeftijd van
12 tot 18 jaar.

In 2011 werd ik voor het eerst ambtsdrager in de
Grote Kerk: diaken en snel daarna ook voorzitter
van de kerkenraad. Recent werd ik opnieuw
bevestigd in het ambt, ditmaal als
ouderling-voorzitter.

In het dagelijks leven werk ik bij de Nederlandse
Spoorwegen, waar ik sinds 2022 HR-directeur
arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden
ben (wat onder andere inhoudt dat ik de
cao-onderhandelingen leid). In de ruim 20 jaar
daarvoor werkte ik in viteenlopende
vakgebieden en functies bij KLM en laatstelijk
ook daar in HR. Verder ben ik actief als
toezichthouder in de ouderenzorg (PZC
Dordrecht) en gehandicaptenzorg (ASVZ). Kerk
& Raad tot slot, een adviesbureau dat kerkelijke
gemeenten adviseert en praktisch helpt op elk
denkbaar vlak van het kerkenwerk, vraagt mij zo
nu en dan gemeenten tijdelijk te ondersteunen.



Zoals ook nu, op verzoek van de kerkenraad en
op voarspraak van de classis.

Het geheel van gezin en kerk en werk laat niet
veel ruimte voor verdere hobby's. Dat hoeft ook
niet: aan onze vrienden en familie en aan Sura
Cantat, de (liturgische) cantorij van de Grote
Kerk van Dordrecht, waarin ik als tenor zing, heb
ik genoeg!

Mijn taak als interim-voorzitter

Met de kerkenraad heb ik gesproken over mijn
opdracht. De essentie is natuurlijk gegeven in
de algemene rol van voorzitter: het (bege)leiden
van de kerkenraad met al wat daarbij komt
kijken. De bijzondere aandacht van de
kerkenraad zal in de komende tijd echter
uitgaan naar de versterking en het
toekomstbestendig organiseren van het

‘kerkelijk bestuur’ door in te zetten op de
vervulling van de vacatures in de kerkenraad.
Dat vraagt, zoals Annette schreef, dat
gemeenteleden “een stap naar voren zetten”. En
dat vraagt weer contact en gesprek met de
gemeente. Dat gesprek bepaalt ons als vanzelf
ook bij de missie van de kerk: waartoe en hoe
zijn wij kerk op Oostvoorne? Want dat
motiveert: samen kerk-zijn, in en voor de
samenleving om ons heen.

In de komende weken komen er gelegenheden
elkaar te ontmoeten. lk hoop dan met velen van
u ook persoonlijk kennis te kunnen maken.

Voor nu, met een hartelijke groet,

Kim Bruggeman
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Fancy fair voor epilepsie stichting succes!

Vrijdagavond 6 maart organiseerden we een
fancy fair in en rondom de dorpskerk, bedoeld
om de epilepsie stichting te steunen.

Even een stukje terug in de tijd. Aan het begin
van dit kerkelijk jaar, hebben wij als kinderkerk
ervoor gekozen om dit jaar geld te 'verzamelen'
voor de epilepsie stichting. Dat sprak ons erg
aan, omdat wij dit van heel dichtbij meemaken
en de impact ervan zien bij alle betrokkenen.

Bij de start in september zijn we begonnen met
allerlei klusjes en het geld wat wij hiermee
hebben verdiend is door de diaconie in dat
zelfde weekend verdubbeld. Een vliegende
start dus!

Maar we waren veel meer van plan. Zo ontstond
er het idee om in het nieuwe jaar een
evenement in de avond te organiseren. lets wat
helemaal nieuw zou zijn!

En z6 kreeg de fancy fair steeds meer vorm.
Ondertussen was ook het paasproject gestart,
waarin week na week op alle vragen aan
Reisbureau Warboel het antwoord ‘hoop’ kon
worden gegeven. Wat paste deze fancy fair-
avond daar goed bij! Pasen is bij uitstek een
moment voor vernieuwing, delen en omzien
naar elkaar.

En z6 komen we terug bij de Fancy Fair.

Wat een hoop mensen hebben we mogen
verwelkomen in de kerk. En wat was iedereen
enthousiast! Ook merkten we dat er veel
bezoekers van buiten Qostvoorne naar de
fancy fair waren gekomen. Ook de kringloop-
winkel was speciaal deze avond open en

genoot van de vele nieuwe bezoekers. Onder
andere hierdoor is ons doel voor deze
prachtige avond nog veel groter geworden.
Dat we zoveel mensen/gezinnen mochten
bereiken hadden wij vooraf niet kunnen
bedenken, daar zijn wij zo blij meel!

Ook zijn we de dominee, de Kerkenraad en de
diaconie dankbaar dat wij als kinderkerk dit
met de kinderen en de tieners mochten
organiseren.

Ons paasproject ging weer verder, en na palm-
pasen was daar de paaszondag. De kinderen
mochten de narcissen van de kerk en een
toekomstige zonnebloem van de jarige
dominee uitdelen aan de gemeenteleden. En
zo is de veertigdagentijd ook voor de kinderen
en tieners een heel bijzondere tijd geworden.

Na de meivakantie komt Pinksteren er alweer
aan. Wij hopen dan jong en oud te mogen
verwelkomen bij de openluchtdienst in Tinte.
Na de opening onder de bloeiende
kastanjebomen, nemen wij de kinderen mee
voor een superleuk en vernieuwend spel.

Kortom, de kinderkerk is letterlijk en figuurlijk in
beweging.

En dan de opbrengst van de Fancy Fair:
In en rondom de kerk 3000,- euro
Kringloopwinkel 500,- euro

Met vriendelijke groet,

Helma Gorzeman, namens de kinderkerk
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Het voorbedenkistje

Misschien heeft u het al eens gezien: bij
binnenkomst in de kerk staat al enige tijd een
voorbedenkistje. Tot nu toe stond het vaak op
de lessenaar waar ook de kaart ligt. Het is
bedoeld als een eenvoudige manier om uw
zorgen, dankpunten of gebedsintenties met de
gemeente te delen.

Om wat meer rust en ruimte te creéren, krijgt het
voorbedenkistje voortaan een vaste plek achter
in de kerk, links bij binnenkomst, op een aparte
lessenaar. Daar kunt u in alle rust een voorbede
opschrijven.

Of het nu gaat om iets wat u zelf bezighoudt of
om iemand anders, u bent van harte
uitgenodigd dit met de gemeente te delen. U
kunt er ook voor kiezen om thuis alvast iets op
papier te zetten en dit bij binnenkomst in het
kistje te doen.

Als u tijdens de dienst wilt dat er voor iemand of
voor een bepaalde situatie gebeden wordt, kunt
u dit op een briefje schrijven en in het
voorbedenkistje leggen. Op deze manier
kunnen we als gemeente met elkaar meeleven,
in zorg en in dankbaarheid.

Vlak voor aanvang van de dienst zal de
ouderling van dienst het kistje bekijken en de
ingeleverde voorbeden overhandigen aan de
voorganger, zodat deze een plek kunnen krijgen
in het gebed.

Zo hopen we dat het voorbedenkistje mag
bijdragen aan onderlinge betrokkenheid en
verbondenheid in ons geloof.

10
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Op een dag kwam een dochter van een oude
man bij de dominee op bezoek. Toen de
dominee bij de man arriveerde, zag hij de man
met twee kussens onder zijn hoofd in bed
liggen. Naast zijn bed stond een lege stoel. “Ik
heb dit nog nooit aan iemand verteld, zelfs niet
aan mijn dochter’, begon de man.

“Heel mijn leven heb ik nooit geweten hoe ik
moest bidden. Elke poging om te bidden liet ik
varen,” vertelde de man, “totdat, ongeveer vier
jaar geleden, mijn beste vriend tegen mij zei,
‘Jos, bidden is gewoon een simpel geval van een
gesprek hebben met Jezus!

Dit is wat hij voorstelde. ‘Ga zitten in een stoel;
zet een lege stoel tegenover je en geloof dat je
Jezus op die stoel ziet zitten. Het is niet eng
omdat Hij beloofde, “lk zal altijd bij je zijn." en
dan spreek je tegen Hem zoals je nu ook tegen
mij praat! Ik probeerde het, en ik vond het zo
fijn dat ik het nu een aantal uur per dag doe. Stel
dat mijn dochter mij zou zien praten tegen een
lege stoel, ze zal of een zenuwinzinking krijgen
of ze stuurt mij meteen naar het gekkenhuis.”

Uit een pastorie

De dominee was diep geraakt door zijn verhaal
en moedigde de oude man aan om op deze weg
door te gaan. Nadat de dominee en de oude
man samen hadden gebeden ging de dominee
weer terug naar de kerk. Twee avonden later
belde de dochter de dominee en vertelde dat
haar vader die middag was overleden.

“Is hij in vrede heengegaan?” vroeg de dominee.
“Ja, toen ik rond twee uur wat boodschappen
wilde gaan doen, riep hij mij naar zijn kamer. Hij
vertelde mij dat hij van mij hield en gaf mij een
kus op mijn wang. Toen ik een uurtje later
terugkwam was hij overleden. Maar er was iets
geks rondom zijn dood. Blijkbaar heeft mijn
vader, net voordat hij overleed, zijn hoofd op de
armleuning van de stoel gelegd. Wat denk je
daarvan?”

De dominee veegde een traan bij zijn oog
vandaan en zei, “lk zou wensen dat we allemaal
zo konden gaan.”

Bron: www.varietyreading.carlsguides.com
Vertaling: Esther Kooij




PN
%

: Van de twintigers

Waarom stelde Abraham geen vraag?

Dit jaar hadden we opnieuw een pesach
maaltijd. Mooi op palmzondag met elkaar een
vaststaand menu. Hier hoort ook een aantal
Bijbelteksten bij die we dus ook weer elk jaar
opnieuw lezen. Nu waren er 3 nieuwe
twintigers bij dus, dat maakt dat we weer
andere gesprekken hebben. En dit blijft toch
het mooie van de bijbel, iedere keer halen we
er weer wat anders uit.

We bespraken het verhaal van Abraham die
gevraagd wordt om Isaak, zijn zoon, te offeren.
Gelukkig kennen we dit verhaal allemaal en
weten we dat dit goed afloopt voordat je aan
het verhaal begint. Maar Abraham wist dit
natuurlijk helemaal niet. Ik ben zwanger van
mijn eerste kind en ik kan me toch niet
voorstellen dat je je kind gaat offeren. Ik denk
niet dat mijn geloof ooit
groot genoeg zal zijn om
die opdracht uit te voeren
en al helemaal niet
zonder vragen. Toch
opvallend dat Abraham
zonder een vraag te
stellen de opdracht
uitvoert die God hem
heeft gegeven. Zeker
gezien de Joodse traditie
waarbij juist veel vragen
worden gesteld rondom

het geloof. En stel, je bent een Isaak en je vader
wilde je offeren, dan ben je daarna toch wel
een beschadigd kind. Dit leverde toch weer een
mooie discussie op. De één kan helemaal niks
met dit verhaal en de ander ziet een mooi
parallel naar het kruisigingsverhaal en het offer
van Jezus. En dat is fijn als we zo ver van
mening uit elkaar liggen, want dan leren we
van elkaar.

Maar mijn eigen conclusie blijft toch wel: Als u
iemand in uw omgeving heeft die denkt zijn
kind te moeten offeren? Meldt dit dan
alsjeblieft bij je (huis)arts of zorgverlener. En
blijf vooral vragen stellen, dat is een mooie
voedingsbodem voor het geloof.

Leontine Groeneveldt







Kerkdiensten
Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via

www.kerkdienstgemist.nl

Tijdstip/voorganger Bijzonderheden Collectes
Zondag 10 mei liturgische kleur wit Kerk

09.30 uur Pastoraat
ds. Marijke van Selm KiA Zending
Zondag 17 mei m.m.v. de cantorij Kerk

9.30 uur liturgische kleur wit Diaconie

ds. Marijke van Selm

PKN Missionair werk

zondag 24 mei Pinksteren Kerk

10.00 uur M Openluchtdienst met Brielle en Rockanje Pastoraat
ds. Marijke van Selm, m.m.v. Vocalgroup Free choice to serve Him  KiA Zending
ds. Eibert Kok, liturgische kleur rood

ds. Peterjan van der Wal

zondag 31 mei Inspiratiedienst Kerk

09.30 uur liturgische kleur wit Diaconie

ds. Marijke van Selm, Pastoraat
Charlotte Olieslagers,

Kim Bruggeman

zondag 7 juni liturgische kleur groen Kerk

09.30 uur Pastoraat
ds. Marijke van Selm KiA Zending
zondag 14 juni liturgische kleur groen Kerk

09.30 uur Diaconie
Charlotte Olieslagers Pastoraat
zondag 21 juni Dienst van Schrift en Tafel Kerk

09.30 uur liturgische kleur groen Pastoraat

ds. Marijke van Selm

KiA Binnenl. Diaconaat

zondag 28 juni
09.30 uur
ds. Marijke van Selm

liturgische kleur groen

14

Kerk
Diaconie
KiA Werelddiaconaat




Collectes & giften

Opbrengsten maart

datum collecte doel opbrengst
1 maart Zending Libanon € 10843
6 maart Fancy Fair Kinderkerk EpilepsieNL €2.880,70
8 maart KiA Werelddiaconaat Egypte € 102,04
15 maart KiA Werelddiaconaat Moldavié € 130,70
22 maart KiA Werelddiaconaat Burkina Faso € 155,88
29 maart Missionair Werk The Passion € 152,63
29 maart Schuurbrand ZHL Oostvoorne € 243,16
Avondmaalscollecte € 94,06
Diaconie € 187,95
Kerk € 464,67
Pastoraat € 231,79
Diaconie € 663,75
Totaal €5.415,76

Uw collectebijdrage

Voor uw bijdrage aan de wekelijkse collecte zijn meerdere mogelijkheden:

U kunt uw gift overschrijven naar de rekening van de diaconie via IBAN-nummer

NL92 RABO 0350 2655 93. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is
tussen de genoemde doelen?

Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken.

U kiest zelf hoeveel u wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op haar rekening en
verdeelt deze over de collectedoelen van de zondag. Van uw bijdrage gaat 50 % naar de speciale
collecte en andere helft wordt verdeeld naar de twee plaatselijke doelen: diaconie, kerk en/of
pastoraat.
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Feestelijke vruchtentaart

Vruchtentaart
Voor 8 personen

Ingrediénten

Deeg:

150 g zelfrijzend bakmeel
50 g basterdsuiker

1/2 eetlepel zout

50 g zachte boter

1ei

bloem

Beleg

Ca. 300 gr rood fruit (bijv.
frambozen/aardbeien) en bijpassende
jam,

stijfgeklopte slagroom of yoghurt met
suiker.

Bij nat fruit: verkruimel 1-2 beschuiten
en voeg deze toe aan het smeersel op
de bodem waar de vruchten op komen.

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden.
Meng suiker en meel in een kom. Strooi
het zout erbij en snijd met 2 messen de
zachte boter erdoor. Voeg het ei al
roerende toe. Kneed een soepel deeg.
Bestuif een werkplek met bloem, rol uit,
vouw in vieren en leg dit in de
ingevette springvorm (ca 28 cm
doorsnede).

Bak ca. 30 minuten op de middelste
richel, laat 20 minuten afkoelen. Haal
uit de oven. Beleg met jam, slagroom
en/of beschuitkruimels en vruchten.

Bron: Naar een recept van Janny de
Moor, zie www.jannydemoor.nl

Pinksteren, een feest om te vieren omdat de eerste
gemeente rond Jezus werd geboren toen de leerlingen
50 dagen na Pasen bijeen waren.

Na het ontvangen van de Geest spreekt apostel Paulus
over de vrucht van de Geest:

liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en
goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing
(Galaten, 5,22). Ook in het evangelie worden we
opgeroepen goede vrucht te dragen (Markus 4,20).
Volgens de Joodse traditie wordt op het Wekenfeest
(50 dagen na het joodse Pasen) niet alleen de eerste
tarwe naar de tempel gebracht, maar ook de eerste
vruchten van het veld.

Rode vruchten

Daarom een taart met tarwebloem en rode vruchten.
Rood als herinnering aan de liturgische kleur voor
Pinksteren: een geest van vuur en liefde.

Kies voor vruchten die vers van het land komen:
aardbeien of de eerste frambozen. Je kunt ook kiezen
voor kersen uit een potje. Laat deze goed uitlekken en
bedek eventueel met gelei of jam of smeer eerst op de
bodem stijfgeslagen slagroom of Griekse yoghurt met
suiker en beschuitkruimels.

Tekst en foto Tini Brugge




Pinksterslinger

Bij een feest hoort een slinger. En als het feest
Pinksteren is, dan kiezen we voor kleuren uit
het pinksterevangelie, die van vurige
vlammen, geel, oranje, rood (of van de
opstekende stormwind, grijs, blauw, wit). Deze
pinksterslinger maak je van papier, zonder
lijm! Papier, schaar en ijverige handen zijn
genoeg. Maak de slinger(s) zo lang als je wilt.
ledereen kan meedoen met vouwen, knippen
en aanhaken. Het is een leuk werkje voor alle
huisgenoten.

Feest van de Geest

De symboliek zit niet alleen in de kleuren maar
ook in de verbinding: de schakels houden
elkaar vast, de ene draagt de andere.
Misschien een mooi beeld voor de
pinkstergeest: die lijmt ons niet vast, maar laat
ons aanhaken tot een slinger van mensen.
Samen kom je heel ver en maak je het feest
van Gods koninkrijk zichtbaar. TIP: Ook een
inspirerende activiteit bij een pinksterviering
of ander feestelijk samenzijn.

Nodig:

- Gekleurd A4 papier in - zoals hier - vier
warme vuurkleuren. Uit vier bladen maak je
1,25 m slinger, uit acht bladen 2,5 m slinger
enz.

- Een of meer scharen.

- Potlood voor streepjes.

Doen (zie foto’s):
1.Vouw een vel in de lengte dubbel, en weer
open.

2.Vouw de lange randen naar de middenvouw
toe; klap het geheel weer dicht tot een
langwerpige reep van plm. 5,5 x 30 cm.

3. Zet potloodstipjes op de reep, om de 2 cm.
4. Knip gelijke stukjes af, ca. 14 schakels van 2 cm
uit een blad. Elke schakel vormt een ‘bekje’van
twee dubbele uiteinden.

5. Neem twee schakels, schuif een 'bekje’ door
de ‘lusjes’ van het andere, schuif door tot het
niet verder kan. Nu houdt de eerste schakel de
tweede vast, haaks op elkaar.

6. Schuif een derde bekje door het tweede, en
een vierde door het derde, zodat de schakels
een zigzag-slinger gaan vormen. Na een aantal
schakels heb je het door en kun je viot een

lange pinksterslinger maken. Veel
knutselplezier!

EXTRA In het voorbeeld zijn transparant
papieren vlammen aan de slinger gehaakt met
dun metaaldraad. Maak je een blauw-witte
‘stormwind’ slinger dan kun je er duiven aan
hangen.

Tekst en afbeeldingen: Marjet de Jong




Doodeng!

Ik hou van onze kerk. Klein, idyllisch, sereen en
eenvoudig. Met als enige luxe de prachtige,
eeuwenoude glas in lood ramen. Het ontroert
me als ik bedenk hoeveel er door de eeuwen
heen gebeurd is. Hoeveel er gebeden is, hoeveel
psalmen en gezangen er geklonken hebben.
Hoeveel mensen er gedoopt zijn, getrouwd zijn
en begraven zijn. Hoe vaak er uit de bijbel is
gelezen. Hoe elke zondag de mensen gezegend
huiswaarts keerden. Heilige grond.

Deze kerk moet blijven bestaan. Hier moet Gods
woord blijven klinken. Toch zijn er grote zorgen.
We zien allemaal dat plekken leeg blijven nadat
gemeenteleden overleden zijn. Hoe moet dat
dan in de toekomst? Misschien ben ik naief
maar ik blijf hoopvol. Want: ‘Het werk van God is
niet te keren, omdat Hij erover waakt’ Niet
linksom dan rechtsom.

Gaat het voortbestaan van onze mooie kerk jou
ook aan het hart? Dan hebben we jou hard
nodig. In de vorige Vertel heb je al kunnen lezen
dat we onderbezet zijn in de Kerkenraad. Over
een aantal maanden zit de ambtstermijn van
verschillende ouderlingen erop. Ook ik zal
stoppen als pastoraal ouderling. Niet omdat ik
het werk niet meer fijn vind maar omdat ik ga
verhuizen. En zonder Kerkenraad kunnen we
niet.

Ongeveer 5 jaar geleden was er ook een
noodsituatie met betrekking tot de bezetting. Ik
zie ds. Marijke van Selm nog staan, voorin de
kerk, om de ernst van de situatie uit te leggen. |k
voelde me aangesproken maar in eerste

Van het pastoraat

instantie durfde ik niet te reageren. Ik dacht dat
ik het niet kon, dat het eindeloos vergaderen
zou zijn, of dat het saai was. Ook het idee om
regelmatig ouderling van dienst te moeten zijn
en de gemeente welkom te heten zag ik
helemaal niet zitten. Doodeng!

En toch, op een gegeven moment voelde ik me
geroepen. Dat zijn grote woorden. Maar weet je
wat zo mooi is: als je doet wat God van je vraagt,
dan helpt Hij je ook. Al met al is het me erg
meegevallen. De sfeer binnen de kerkenraad is
goed. Het is fijn om mee te denken over grote
en kleine zaken. En het is mooi om een klein
steentje bij te dragen aan het voortbestaan van
onze kerk. Over een jaar hoop ik te verhuizen.
Met pijn in mijn hart laat ik deze mooie kerk
achter. En alle mensen die me lief zijn
geworden. Het zou mooi zijn als ik dan het
stokje heb over kunnen dragen. Aan iemand die
net als ik van deze kerk houdt. Misschien wel
aan jou...

Wilma de Koning




Column

God roept door mensen

Het moment zal ik nooit vergeten, ergens achterin de kerk, nog net tiener en net
niet volwassen. Onze pastor Jan Schut sprak me aan zoals hij zelden deed:
“Waarom ga je geen theologie studeren?”. Die vraag kwam uit het niets en
verraste me volkomen. Ik deed graag vrijwilligerswerk voor de kerk van Petrus en
Paulus in Haarlem-Noord maar ik dacht er niet over om voor diezelfde kerk te
gaan werken. “lk ga geschiedenis studeren en wil met die ondergrond heel graag
journalist worden’, antwoordde ik. Jaren en nog eens jaren later schreef hij me
een kort briefje met de volgende tekst: “Wat je nu doet als journalist, dat is veel
beter, want je bereikt veel meer mensen dan ik ooit op de preekstoel zou kunnen
bereiken”.

Deze geliefde pastor is veel te vroeg overleden, zijn graf is zelfs al geruimd. Maar ik
moet nog vaak aan hem denken, want hij leerde me dat God je door mensen
roept en dat je dit vaak pas achteraf beseft. Roeping zie je pas later, zoals je God
ook steeds op de rug ziet. Want deze zelfde pastor durfde het ook aan om me als
18-jarige de preekstoel te gunnen. Ik was lid van de missionaire werkgroep, het
was ergens rond Pinksteren, de tijd van de wereldwijde missie en de heilige

Geest, een mooi moment om mij in het diepe te gooien. “Vertel maar over onze
missionarissen’, was het enige wat hij me meegaf. Zo gezegd, zo gedaan.

En zo leerde ik mijn talent kennen om in het openbaar een verhaal te vertellen en
mensen te bezielen. Nog steeds moet ik aan deze pastor Jan Schut denken als ik
in Veghel of in Bolsward een groot gezelschap mag toespreken of wanneer ik
tijdens een uitvaart de nabestaanden mag troosten. Zonder deze roepstem van
mijn pastor in Haarlem-Noord had ik nooit de stem van God in mijn hart herkend.
Zo kon ik worden zoals ik bedoeld ben, zo ben ik een bevoorrecht mens
geworden. Zo gaat dat dus, God roept door mensen.

Leo Fijen

Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en
kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar
opdoet deelt hij graag.
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Ingekomen bericht

Bedankje van Zuid-Hollands Landschap

Bijgaand bericht ontvingen we van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, als reactie op de
collecte die we hebben gehouden naar aanleiding van hun verloren gegane werkschuur. De
diaconie heeft het ingezamelde bedrag verhoogd naar € 500,-.

Wat ongelofelijk fijn te horen dat u tijdens de collecte aandacht heeft gevraagd voor de brand in
onze werkschuur! En wat een geweldig bedrag is er bij elkaar gebracht! Daar zijn we zeer blij mee
en we kunnen het gebruiken om weer bijvoorbeeld een bosmaaier aan te schaffen of werkkleding
voor onszelf of onze vele vrijwilligers. En het helpt ook zeer het gevoel van verlies weer een beetje
naar de achtergrond te verplaatsen, want hiermee kunnen we weer stapje voor stapje aan de gang.
De natuur in en werken aan het behoud van de vele mooie gebieden in de omgeving van
Oostvoorne!

Nogmaals onze hartelijke dank!
Met vriendelijke groet, mede namens de boswachters in het team Eilanden!

Niels Lagerveld
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Foto van website Het Zuid-Hollands Landschap
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? Van de diaconie

Samen aan de bak

Als diaconie zijn we volop bezig met het vormgeven van onze jaarplanning. Daarbij kijken we niet
alleen naar wat we al doen, maar juist ook naar nieuwe initiatieven die we samen kunnen
oppakken. Zo doen we in oktober mee aan de Schoenendoosactie, die we gezamenlijk organiseren
met Rockanje en Brielle.

Ook hebben we met veel plezier bijgedragen aan de fancy fair op 6 maart. We verzorgden de snacks
en drankjes, met onder andere twee enthousiaste pannenkoekenbakkers. Dankzij de hulp van
Marten, de man van Wilma Doeve, was ook de drankvoorziening in de kerk goed geregeld. Het was
ontzettend leuk om op deze manier samen iets neer te zetten — weer eens iets anders dan anders,
en juist dat maakte het zo waardevol.

Voor de komende periode nemen we de kerstboomactie zeker opnieuw op in onze planning. De
vele mooie en positieve reacties hebben laten zien dat dit initiatief echt wordt gewaardeerd en dat
het verbindt.

Tijdens al deze activiteiten staat het plezier voorop — en dat is precies zoals het hoort. Samen iets
organiseren verbindt, geeft energie en maakt het extra waardevol.

Lijkt het u leuk om ook een bijdrage te leveren aan één of meerdere activiteiten? Dan staan we daar
zeker voor open. We omarmen nieuwe ideeén en helpende handen en verwelkomen u graag
binnen het team van de diaconie. Samen maken we het verschil!

Namens de diaconie,
Regina Eggink




D OPENLUCHTDIENST

PINKSTEREN

O mei 2026 1O uur

Kom op de fiets

| Ll D |
T N

Bij slecht weer wordt de dienst verplaatst
naar de Sint Catharijnekerk in Brielle




EH Op de agenda

Openluchtdienst Pinksteren

De Protestantse kerken van Brielle, Oostvoorne en Rockanje nodigen u uit om met elkaar het
pinksterfeest te vieren. Deze bijzondere pinksterdienst vindt plaats op het plein achter Tintestein,
aan de Strypsedijk 48 in Tinte. Bij slecht weer, wordt de dienst in de Sint Catherijnekerk in Brielle
gehouden.

Wanneer: 24 mei
Tijd: 10.00 uur
Lioatie: Strypsedijk 48, Tinte

We hopen op een warme, inspirerende bijeenkomst, waarbij genoten zal worden van het samenzijn,
de natuur om ons heen en de mooie woorden en liederen, alles in het teken van het Pinksterfeest.
Voor de kinderen is er kinderkerk.

Het thema dit jaar is ‘Spirit’ Vocalgroup Free choice to serve Him uit Brielle verleent muzikale
medewerking. De voorgangers zijn ds. Peterjan van der Wal, ds. Marijke van Selm en ds. Eibert Kok.
Er wordt één collecte gehouden, waarvan de helft naar het Epilepsiefonds gaat en de andere helft

naar Artsen zonder Grenzen.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee en limonade te drinken en wat na te
praten.

Wilt u iets bakken voor bij de koffie, boterkoek, cake, kruidkoek of iets dergelijks?
Als u dat dan even zou kunnen doorgeven zou dat heel fijn zijn. Voor Brielle - Herman Bloemhof,
voor Qostvoorne - Wilma Doeve en voor Rockanje - Ans Zwart.

Komt u, als het kan, op de fiets?

Ds. Peterjan van der Wal, Ds. Marijke van Selm en Ds. Eibert Kok
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Weerzien

Haar teruggedacht naar zee
zoals ze was gekomen

een zomerdag met windstil weer
het grootzeil van haar boot gestreken

en hoe zij langzaam naderde
uitdreef en steeds meer zichtbaar werd
een meermin staande naast de mast

haar ranke gestalte in zeelicht gekleed
die begon te bewegen, een arm
uitstrekte die zwaaide

in het vertraagde water de zachte
landing op het strand en hoe ik
haar in mijn armen sloot

alsof zij lichtjaren was weg geweest
en tegen alle rede in onverwacht

opgestaan was uit de dood

Kees Hermis
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Zout gaat van sta rt

Het is weer hoog tijd voor een update vanuit
ZOUT - Klooster bij Zee. In de afgelopen weken
hebben onze voorbereidende werkzaamheden
een poos stilgelegen vanwege onduidelijkheid
over financiéle ondersteuning van de opstart-
kosten. Gelukkig zijn deze onduidelijkheden
inmiddels opgelost zijn we weer volop aan de
slag. Concreet betekent dit, dat we ons uiterste
best doen om de website van ZOUT
(www.zout.nu) eind mei in de lucht te hebben.

Dan zullen er, zoals het zich nu laat aanzien,
tussen de 10 en 15 programma’s/bijeenkomsten
te boeken zijn. Dit betreffen ééndaagse
programma'’s of meerdaagse programma die uit
losse dagen bestaan. In principe zullen deze
bijeenkomsten worden verzorgd in de
Dorpskerk. We zijn met het College van
Kerkrentmeesters in gesprek om concrete
afspraken te maken over het gebruik van de
ruimtes. Het is ons streven om nog voor de
zomer €én of enkele activiteiten uit te voeren.
Dit betekent dat ZOUT, na ruim 2,5 jaar voor-
bereidingen, daadwerkelijk van start lijkt te
gaan. Daar zijn we erg dankbaar voor!

Zoals gezegd starten we vanuit de Dorpskerk.
Dat betekent niet dat we onze belangstelling
voor Motel Oostvoorne hebben opgegeven. We
zijn met de eigenaar in gesprek over een manier
om het pand te kunnen gaan gebruiken, maar
dan zonder dat de PGO het hele pand koopt of
financiert. Dit proces volgen we in alle rust en
zorgvuldigheid omdat er voor de betrokkenen
grote belangen mee gemoeid zijn. Als hierover
nieuws te melden is, hoort u dat van ons.

ZOUT - Klooster bij Zee

In mei hopen we met een grotere groep
betrokkenen om tafel te gaan om de details
verder uit te werken en ideeén te verzamelen
voor nieuwe programma?’s. Als u hierbij ook
betrokken wilt zijn, kunt u zich bij
ondergetekende melden.

ZOUT is geinspireerd vanuit de missie dat we
leven in een tijd waarin veel mensen allerlei
vragen hebben rondom zingeving. Wij voelen
ons geroepen om een fijne plek te creéren waar
zij rust en ruimte vinden om na te denken over
deze (levens)vragen. We verrassen hen met
inzichten en ontmoetingen die hen nieuwe
energie geven. Vanuit de Dorpskerk willen we
zo dienstbaar zijn aan de samenleving, vanuit
maatschappelijk en diaconaal perspectief.

We werken bewust vanuit de christelijke traditie
en leven de overtuiging dat de mens
onvoorwaardelijk geliefd is. We nodigen
mensen uit om na te denken over zichzelf en de
wereld waarin zij leven.

We zijn er voor iedereen: rustzoekers, zinzoekers,
kritische denkers, gelovigen...iedereen is
welkom.

Voelt u zich aangesproken? Kom in actie en doe
mee om, naast de vertrouwde Dorpskerk, een
nieuwe plek te creéren waar mensen zich
gezien en gewaardeerd voelen. Een plek ook
waar we handen en voeten geven aan een
andere vorm van gemeenschap zijn in deze tijd.

Namens stuurgroep en Raad van Toezicht,
Wietze Jan Wezeman
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Save the date!

Uit de Kerkenraad én de pastorie

Zondag 31 mei 9.30u: interactieve inspiratiedienst

Met ds. Marijke van Selm, Charlotte Olieslagers en Kim Bruggeman

Op de zondag na Pinksteren organiseren we een
speciale dienst, waarin we de Geest willen laten
waaien. Op deze zondag willen we, aan de hand
van de Bijbel die ons verhaalt over vele gaven
en over samenhang, niet alleen luisteren naar
een overdenking, maar ook met elkaar
nadenken over wat we zijn als kerk, hoe we dat
doen, en waar we van dromen. Samen met onze
interim-voorzitter Kim Bruggeman (hij stelt zich
elders in dit blad aan u voor) komen we zo een
stukje verder in het nadenken over onze
toekomst. We willen u en jou dan ook niet
alleen van harte, maar ook nadrukkelijk,
uitnodigen om erbij te zijn en mee te praten.
We zien u graag, dat geldt voor elke zondag.
Maar voor deze zondag is uw, jouw,
aanwezigheid echt onmisbaar. We rekenen dan
ook op een volle kerk!

Ondertussen heeft alles zijn eigen tijd. In de
natuur, zo prachtig uitbundig in deze tijd van
het jaar, op dit hele kleine stukje aarde waar we
leven. En ook in de kerk leven we met het ritme

van het kerkelijk jaar. Een reis door de tijd vol
feest- en gedenkdagen, dat is het voorjaar in de
kerk. Als voorganger maak je halt op vaste
plaatsen en momenten: Pasen, Hemelvaart,
Pinksteren. Tussendoor zijn er ook nog data als
Koningsdag en 4/5 mei, die meestal in de
meivakantie vallen — een vakantie waarin ik zelf
ook altijd vrij plan. Dit jaar gevuld met klussen
in de nieuwe woning van een kind, en een
vijfdaagse wandeltocht in Belgié. De
festiviteiten rond Koningsdag liet ik daarmee
aan mij voorbijgaan, maar de vlag halfstok op 4
mei sla ik nooit over, net zoals ik hem de dag
daarna steevast fier laat wapperen. Vrijheid is
een kostbaar goed, en een kostbaar woord. lk
vind het ook daarom een mooie gewoonte om
in een dienst rondom 5 mei aan het eind het
Wilhelmus te zingen.

Zo kijken we in deze weken terug, maar ook
vooruit. Na de intieme en intense diensten in de
Stille Week, beleefden we een uitbundige
Paasmorgen, niet in de laatste plaats door het
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jubelende orgelspel van een organist die ein-
delijk weer vol op het orgel mocht. We reisden
verder door de tijd, naar Hemelvaart, dat we dit
jaar voor de tweede keer gezamenlijk beleven in
Rockanje. In de tien dagen daarna, tot Pinkste-
ren, staan we stil bij de zondag die ‘'wezen-
zondag’ wordt genoemd — en houden ons vast
aan Jezus, die heeft gezegd: ik laat jullie niet als
wezen achter. We zien uit naar de openlucht-
Pinksterdienst, en wat hopen we erop dit jaar
weer samen te kunnen komen op die prachtige
plek onder de kastanjes achter Tintestein. U bent
er toch bij? En niet vergeten, hé:

Save the date: Zondag 31 mei 9.30u: interac-
tieve inspiratiedienst, met ds. Marijke van
Selm, Charlotte Olieslagers en Kim
Bruggeman.

Mogen we zo gezegend zijn, in het vieren, in het

samen

(be)leven, in het herinneren en in het vooruitkijken.

Ds. Marijke van Selm
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Beste lezers van het kerkblad Vertel!,

Voor u ligt ons kleurrijke en informatieve
kerkblad Vertel!. We zijn blij te horen dat het
blad bij u in de smaak valt. Om het blad in deze
vorm aan te kunnen blijven bieden vragen wij u
om een bijdrage van € 25,—. Dit is een
tegemoetkoming in de kosten. We hopen dat u
allen met uw gift mee wilt helpen om Vertel!
ook in de toekomst te kunnen blijven maken.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

NL 82 INGB 000 066 51 28 t.n.v. Kerkblad PGO.

Heeft u al een bedrag overgemaakt, dan danken
wij u hartelijk!

Met vriendelijke groet,

Het College van Kerkrentmeesters
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Op de agenda

DE KERKENRAAD NODIGT U UIT
VOOR:

DE 7

VRIJWILLIGERSBORREL

Voor wie:
voor alle vrijwilligers van de PGO:
nu, vroeger of in de toekRomst.

6 juni 2026
van 15.30 wur tot 17.30 uur
in de kerktuin

VAN HARTE WELKOM!

Noteer beide onderstaande belangrijke data in uw agenda:
31 mei, 9.30 uur: Interactieve inspiratiedienst

6 juni, 15.30 uur: Vrijwilligersborrel
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Predikant

Ds. Marijke van Selm

Hoflaan 29

3233 AN Oostvoorne
Tel.0181-77 00 40 / 06-4166 4516
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Koopvaardijpredikant
Ds. Helene Perfors
Tel. 0181-41 67 51 /06-5367 9265

Kerkelijk medewerker
Charlotte Olieslagers

Tel. 06-1759 5674
charlotte@kerkoostvoorne.nl

Interim-voorzitter Kerkenraad
Kim Bruggeman
kim@kerkraad.nl

Scriba
Ingrid Langbroek-Voogt
scriba@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Diaconie
Regina Eggink-Stolk
Tel. 06-4201 3957

Financieel administrateur diaconie
Wilma Doeve
doevewilma@gmail.com

Jeugdouderling
Annette Maassen
jeugd@kerkoostvoorne.nl

3N

Adresboek
Yy

Pastoraal team
Pastoraal ouderling
Wilma de Koning
Tel. 06-3621 7743

Pastoraal werkers
Maartje Bergwerff
Tel. 06-3060 5512
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De muizen verheugen zich op Pinksteren. Er komt
‘s middags een concert in de kerk, een Pinkstercantate.
‘Wat is dat??’ vraagt Robbie muis aan moeder Ria.
‘Dan spelen er violen en trommels en fluiten,” zegt Ria,

‘en dan zingt het koor een heleboel liedjes. Soms zacht,

soms hard, soms hoog, soms laag, een solist in z'n
eentje, of het hele koor. En meestal zingen ze door
elkaar!’ ‘Net als bij Lang-zal-ze-leven?’ vraagt Robbie.
‘Ja hoor, en dan nog véél mooier”. ‘Is er dan iemand
jarig?’ vraagt Robbie. ‘Nee ..." lacht mama,
Pinksteren is de verjaardag van de kerk!” Robbie weet
genoeg. De kerk is jarig! Daarom zijn de mensen zo blij.

Feest

‘... alhoewel.

Hij rent weg om het te vertellen aan zijn broers en
zussen. De kerk is bijna jarig! De muisjes juichen en
dansen rond. Dan heeft Robbie een idee: ‘Laten wij
ook een Pinkstercantate zingen voor de kerk! Van
Lang-zal-ze-leven! Heel zachtjes, en dan weer hard, en
dan zingt Maartje een hele mooie solo, en dan zingen
we weer met ons allen, hélemaal door elkaar!” ‘Vét!’
roept Michael, ‘en dan roep ik Piep-piep-piep ...?’
‘HOERAAA!' vallen de anderen in. Kik is de dirigent. Ze
oefenen en oefenen. Het door elkaar zingen lukt heel
goed. En op de dag zelf, als het grote concert is
afgelopen, dribbelen de muizen het podium op. Maar
niemand luistert. Ook niet naar de solo van Maartje.
Maar er is wél taart.

Versje: nu mag jij

Het lijden van Jezus is voorbij.
Hij is verrezen, we zijn zielsblij,

maar ook verward ...

wat kunnen wij?

Met Pinksteren komt Geestkrache vrij,
de Heer blaast over jou en mij!
Hij laadt ons op als een batterij,
en spoort ons aan: nu mogen wij!

Je mag geloven, frank en vrij,
en voelen: God is heel dichcbij,
de Geest van Jezus werket in mij.

Ik wil geduldig zijn, gastvrij,
doe niet mee aan de scheldpartij

en hou me vér van roddelarij,
ik wil een vriend zijn zoals Hij!

Uit de Bijbel

Wat is het toch goed, wat is het heeplijk, %
om qls broeders en zusters 2
eendrachtig samen te wonen.
Als dauw is het van een verre hoge bers
die ons hier komt verfrissen. y

Naat PSalm 133 RE



