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Meditatie

‘Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd,
behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten’ (Prediker 3: 12)

Niet de tijd gaat voorbij, maar jij en ik, schrijft de dichter Rutger Kopland in zijn gedicht ‘Tijd" Het
jaar heeft zijn eigen ritme, en wij laten ons erdoor leiden terwijl we ‘voorbij’ gaan, terwijl we ons
leven leven. Niemand tuigt in januari een kerstboom op. Niemand viert de overgang van 23 naar 24
januari met vuurwerk en champagne, of bewaart zijn goede voornemens tot 14 april, om er
vervolgens zo rond de 30e achter te komen dat ze alwéér niet hebben gewerkt. En hoewel de
pepernoten tegenwoordig in augustus al in de winkels liggen wordt Sinterklaas toch echt niet op 5
september gevierd. De tijd blijft wat zij is, zij heeft haar eigen onverstoorbare ritme. En wij gaan er
doorheen. Zo is het ook in dit nieuwe jaar, waar het nieuwe ondertussen ongemerkt alweer vanaf
is. We gaan voorbij en laten januari geleidelijk achter ons.

Voor alle mensen sinds heugenis, ook voor ons en ook in de gemeente van Christus, spelen alle
tijden die de Prediker in zijn poétische derde hoofdstuk opsomt, tegelijkertijd. Van baren en sterven
en planten en rooien tot en met de laatste strofe: liefhebben en haten, oorlog en vrede. De tijden
worden geleefd. Soms in eenzaamheid en stilte, soms gezamenlijk gedragen. De
onvermijdelijkheid ervan kan een mens weemoedig stemmen. Te weten dat het een er nooit is
zonder het ander, te weten dat het baren altijd tegenover het sterven staat, en het vasthouden het
aflegt tegen het loslaten. Het is er allemaal, en wij gaan er doorheen, ieder van ons. Maak je geen
illusies.

Maar ook: maak je geen zorgen. Want wij mogen dan geen grip hebben op de tijden van ons leven
en de tijden van de wereld, in ieder geval véél minder grip dan we vaak willen denken en wensen,
God houdt alle tijden in zijn hand. Hij heeft alles wat er is een goede plaats in de tijd gegeven, en
ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven, schrijft de Prediker. Toch kan de mens het werk
van God niet van begin tot eind doorgronden (3: 11). Wij hebben geen idee van Zijn tijden, wij
hebben geen idee van eeuwigheid, wij hebben ten diepste ook geen idee van God. Het is niet aan
de mens, te heersen over zijn eigen tijden en die van een ander (hoe graag hij dat ook zou willen),
het is niet aan de mens de Eeuwige te doorgronden. Wat we weten moeten, weten we, zegt de
Prediker. En daarmee weten we genoeg.

Maakt dat het leven gemakkelijker? Misschien niet als het erom gaat, de ernst van het leven te
doorstaan: altijd baren én sterven, altijd liefde én haat, altijd huilen én lachen. Zo is het, dat is waar
wij doorheen gaan, dat is wat we doorleven. Dat kunnen we niet veranderen, het is zoals het moet
zijn, het is alles in Gods hand geborgen. En als het zo geborgen is, dan gééft dat ook geborgenheid
bij wie dat ziet en gelooft.



De teksten van Prediker zijn filosofisch van aard. Je zou ze kunnen interpreteren als een
geloofshouding die ook wel deterministisch wordt genoemd: alles in de schepping is zoals het
moet zijn, ongeluk en ongelijkheid zijn dus bedoeld. Daar is veel over te zeggen en te denken. Maar
wie alleen dat element ziet en zich daardoor laat afschrikken, ziet voorbij aan de diepe troost die de
schrijver ervaart ten overstaan van alles waar hij machteloos tegenover staat. Ongeluk en
ongelijkheid, zijn eigen voorbijgaan; het krijgt juist zin en betekenis bij de gedachte dat er Eén is die
er niet aan is overgeleverd maar alles omvat, vanaf het allereerste begin tot het allerlaatste einde
dat een mens zich maar kan denken. Nergens is God niet. En dat geeft hem een onbeschrijflijke rust.
Nergens is God niet, dat betekent dat hij er altijd wél is, in alle tijden die een mens moet doorleven,
ook de beroerdste, ook de minste, ook de moeilijkste. En vooral ook: in alle andere tijden. De tijden
van het lachen, van het dansen, van het liefhebben. Overal is Hij. Nergens is Hij niet. Dus geniet er
ook vooral van, als er iets te genieten valt. Vier wat gevierd kan worden. Omarm het leven en wees
vrolijk. Het is een geschenk van God.

Wat een heerlijke woorden op zomaar een januaridag!

Ds. Marijke van Selm




Een ontmoeting met Inge Bouman

In de serie 'een ontmoeting met'vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en
geloof en hun toekomstdromen. In de deze aflevering: Inge Bouman

Wat doe je in het dagelijks leven?

Genieten! Van het opstaan. Van in een hoekje van
ons heerlijke huis koffie met mijn lieve man
drinken. Van het pastorale werk in de gemeente
en de geestelijke begeleiding in de Jacobahof.
Van het oppassen op de vier hele leuke jongetjes
van wie ik de oma ben. Mijn leven is heel mooi
gevuld.

Ik heb een achtergrond in de jeugdzorg. Na de
HBO-Jeugdwelzijnswerk werkte ik onder andere
in de kinderpsychiatrie en de pleegzorg, was
tussendoor een aantal jaren natuurgeneeskun-
dig therapeut met een eigen praktijk en
vervolgens vijftien jaar gezinsondersteuner op
de Gelinck-school. Tien jaar geleden ben ik daar
gestopt, en volgde een opleiding voor
wandelcoach. Coachen in onze prachtige duinen
doe ik nog steeds. Wandelen is een heel fijne
manier om mensen geestelijk te ondersteunen.
Begeleiden, coachen, ondersteunen, omgaan
met verlies: ik heb me altijd thuis gevoeld op het
terrein van zorg- en hulpverlening.

Sinds wanneer maak je deel uit van onze
gemeente?

Nog niet zo lang. En de aanleiding is heel
verdrietig. Mijn dochter Sanne kreeg in 2019 te
horen dat zij ernstig ziek was, en is na twee jaar
overleden. Ze is net geen 32 jaar geworden. Zij
vroeg ons in die jaren om met haar, en voor haar,
te geloven in haar genezing. Geloof is toen zo'n
groot woord voor mij geworden. Ondanks dat
Sanne toch is overleden, heb ik in alles ervaren
dat God liefde is, een kracht die alles omdraait.
Er was een moment waarop ik dat heel sterk

beleefde, enkele weken voor haar overlijden
fietsend over de Boulevard. Ik kon niet meer om
God heen, zo voelde ik dat, en ik wilde het ook
niet. Ik wilde terug naar het geloof waarin ik was
opgegroeid. Niet dat ik dat helemaal had
losgelaten. Maar nu voelde ik dat ik er weer bij
wilde horen. Ik heb me weer ingeschreven en
ben meteen actief gaan meedoen.

Sanne is nu vier jaar niet meer bij ons. Maar de
levenskracht, en het plezier, en dat ik me toch
een heel gelukkig mens voel, dat ik zo kan
doorleven — dat is van God. En van Sanne, want
ook zij blijft mij inspireren.




Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?
Dat ik door mijn dorp fiets op zondagmorgen op
weg naar de kerk. En weer bij een gemeenschap
hoor. Het met elkaar zijn. lk vind het fijn om
uitleg over de Bijbel te krijgen. In mijn eentje
Bijbellezen vind ik gewoon niet te doen.
Daarom ben ik ook zo blij met ons Bijbelstudie-
groepje van dit moment, over vrouwen in de
Bijbel.

Mijn eerste kerkdienst was overigens heel
speciaal: de dienst werd geleid door een
zanggroep (4-Tune, MvS) en we werden
uitgenodigd om met onze buurman te praten
over hoe en waar we God zagen. lk vertelde
toen aan Jelle hoe mijn dochter dan wel
gestorven is, maar toch zo dichtbij en in mijn
hart is gebleven. En dat dat voor mij de
onvoorwaardelijkheid van God is. Dat geeft mij
zo'n diep en rijk gevoel, dag en nacht.

Marijke nodigde mij al kort nadat ik weer
kerkganger was geworden uit omin het
pastoraal team te komen, en daar had ik meteen
zin in. Het past bij mij. Ik wil vooral uitstralen dat
ik een gelukkig en dankbaar mens ben. En
daarvan wil ik iedereen in onze gemeente laten
meegenieten. Niet alleen als het moeilijk is,
maar ook het groeten op straat, het eenvoudige
praatje. Zo belangrijk!

Wat is je favoriete Bijbeltekst en/of lied?

Heb ik niet! Ik heb veel te weinig Bijbelkennis!
Maar wat ik wel heb: een gebed dat ik graag wil
delen:

Dank U God, U bent het licht dat door mij heen
schijnt, en dat me omgeeft. Dank U God, U bent de
liefde die door mij heen straalt en die me omringt.
Dank U God, U bent de kracht die eeuwig door mij
heen werkt, en die me beschermt. Dank U God, U
bent de tegenwoordigheid die zich bevindt in mij
en om mij heen en die over mij waakt..

Dit vind ik dus heel mooi. Oh, ga je die erin
opnemen? Wat fijn! Ik ben wel in die Bijbel gaan
kijken, maar ik kon echt niets vinden, ik weet
nog zo weinig! En dit gebed is gewoon zoals ik
probeer te leven.....

Welke boodschap zou je de lezers mee willen
geven?

De gedachte dat je niet iets groots hoeft neer te
zetten in je gemeenschap, of in de wereld, Een
bloemetje naar je overbuurvrouw, een groet
voor een buurman die niet zo makkelijk naar je
kijkt. Misschien is het voor 2026 fijn als we de
verlegenheid loslaten, of ego (maar dat vind ik
zo'n naar woord), en iets meer open worden.
Klein openbaar. Gewoon doen! En niets
terugverwachten.

Met wie wordt de volgende ontmoeting?
Jaap Varekamp is voor mij zo'n stabiele, prettige
persoonlijkheid. |k wil graag meer van hem
weten.

Ds. Marijke van Selm



al \ Van de Kerkenraad
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Samen kerk zijn:
een blik op de toekomst

In een eerdere editie van Vertel! schreven we over een levende kerkenraad. Een kerkenraad die,
ondanks haar beperkte omvang en het feit dat sommige colleges onderbezet zijn, toch goed
functioneert. Dat is alleen mogelijk dankzij een betrokken achterban die de kerkenraad actief
ondersteunt. We denken daarbij aan de buitengewoon ambtsdragers die eenh aantal zondagse
diensten overnemen, maar ook aan het pastorale team, de diaconie en het College van
Kerkrentmeesters. Deze groepen bestaan uit mensen van wie slechts een (klein) deel daad-
werkelijk zitting heeft in de kerkenraad. Zonder deze brede inzet zouden wij als kerkenraad ons
werk niet kunnen doen.

Toch willen we u graag even laten meekijken naar de toekomst. Hoewel het jaar 2026 op het
moment van schrijven nog maar net begonnen is, kunnen we niet voorbijgaan aan hoe de
samenstelling van de kerkenraad er na oktober uit zal zien, als er geen nieuwe kerkenraadsleden
bijkomen.

In oktober loopt de ambtstermijn af van de voorzitter van de diaconie en van de scriba. Ook de
enige pastoraal ouderling die momenteel deel uitmaakt van de kerkenraad zal rond die tijd haar
ambt neerleggen, nadat zij haar termijn al heeft verlengd.

Wat blijft er dan over? Een predikant, een jeugdouderling en drie diakenen.

Wat ontbreekt er...? Dat kunt u zelf invullen.

Kan het op deze manier verder? Ook daar kunt u zelf over nadenken.
Als kerkenraad zullen wij ons beraden op de vraag: hoe verder? Doet u dat ook?

Ingrid Langbroek (scriba)



Wij gedenken

In memoriam Henk Eikelhof

Op dinsdag 30 december is, na een korte periode van ziekzijn, overleden Henk Eikelhof, in de
leeftijd van 93 jaar. Henk werd geboren in het dorp Weesperkarspel, als vijfde in een gezin met zes
kinderen. Een beschermde, maar ook voar Henk wat eenzame jeugd. Na zijn militaire diensttijd en
de HTS werd hij voor Shell uitgezonden naar de olievelden van Venezuela, waar hij Lilly leerde
kennen die daar, na haar jeugd in Nederlands-Indig, als onderwijzeres werkte. Ze hadden een lang
en goed huwelijk, waarin ze vier kinderen kregen: Theo, Marian, Els en Robert.

Na nog een periode in Schotland streken ze neer in Oostvoorne, waar ze betrokken en graag
geziene kerkleden waren. Henk was belangstellend naar mensen en geinteresseerd in de Bijbel en
theologische vraagstukken. Twijfel aan zichzelf en aan God waren hem daarbij niet vreemd. Dat
maakte dat het leven hem soms zwaar viel. Maar hij was ook vol licht en levenslust, tot op hoge
leeftijd, en attent en zorgzaam voor anderen. Tot zijn lichaam zo broos werd dat het echt niet meer
ging. Kort voor zijn sterven klonken de woorden van het Onze Vader, het gebed dat voor Henk alles
omvatte. Er was rust. In de afscheidsdienst lazen we over Job, die ook zoveel vragen had, maar
uiteindelijk getroost kon zeggen: nu heb ik U horen spreken, nu heb ik gezien wie U bent.




Uit de kinderkerk

Kerst met de kinderkerk

Vanaf de laatste zondag in november heeft de
kinderkerk wekelijks stilgestaan bij de
adventstijd. Elke week ontdekten we hoe het
geluk ter sprake komt in de verhalen uit de
Bijbel.

In de kerkdiensten kwam deze periode tijdens
het kindermoment steeds een Geluksbezorger
de kerk in, die een pakketje geluk kwam
bezorgen. En hoewel de bezorger (een
begeleider van de kinderkerk) de pakketten
eigenlijk niet open hoort te maken, wist ze
telkens wel een reden te verzinnen waarom ze
dat toch wel mocht doen.

Uit het pakket kwam iedere keer een voorwerp
met bijbehorende poster. Zo kwamen er een
windlicht, een kroon, een bloem en een
naambordje met de naam Jezus uit.

Samen met de kinderen gingen we hiermee aan
de slag, we hoorden het bijbehorende verhaal
uit de bijbel en we maakten iets in het thema
van de adventszondag. De weken vlogen
voorbij en zo naderde de kerstavond.

Woensdag 24 december was er het kinder-
kerstfeest. Inmiddels al voor de vierde keer
organiseerden wij als kinderkerk een dienst, als
eerste dienst van de kerstavond, speciaal voor
en door kinderen.




Met een prachtige poster, zijn de kinderen in
Oostvoorne, via de scholen en de sociale media,
uitgenodigd om naar het kinder-

kerstfeest te komen. En dat is gelukt! Want wat
hebben er veel kinderen en gezinnen hier
gehoor aan gegeven. Met de kinderen, klein en
groot, hebben we het kerstverhaal beleefd,
samen gezongen en gevierd. En door al deze
gezinnen zat de kerk vol, mooier kan haast niet!

Op kerstochtend hebben wij met de kinderkerk
nog even na zitten genieten van kerstavond
maar gingen ook hard aan de slag om voor de
mensen in de kerk iets moois te maken en mee
te geven.

ledereen kreeg een prachtig geboortekaartje
van Jezus (zelf ontworpen door de kinderen) en
blauwe druifjes met mos, een soort kraam-
cadeautje mee naar huis. Wat een mooie tijd om
op terug te kijken.

Ook de eerste zondag van het nieuwe jaar
waren de kinderen weer in de kerk. De Geluks-
bezorger kwam nog eenmaal langs, de ster

bracht haar naar de dorpskerk toe en er was een
heerlijk geurend pakket meegekomen. Nu
kwam er wierook tevoorschijn. Als laatste
hebben we een prachtige ster gemaakt en
hiermee hebben we dit project afgesloten.

Eerder hebben wij u verteld, tijdens de dienst en
in dit blad, dat wij als kinderkerk in het begin
van het jaar, een bijzondere bijeenkomst gaan
organiseren.

Inmiddels krijgt het plan aardig vorm en kunnen
wij al het een en ander vertellen. Samen met de
kinderen en de tieners, houden wij op vrijdag-
avond 6 maart, een gezellige Fancy Fairin en
rondom de kerk. Dit om nog meer geld in te
zamelen voor ons goede doel, namelijk de
epilepsie stichting Nederland.

De kinderen en tieners gebruiken hun ‘talenten’
om allerlei (zelfgemaakte) producten, muziek et
cetera aan de man te brengen. Het belooft een
heel speciale avond te worden waar u van harte
voor wordt uitgenodigd. Er zijn gezellige zitjes
om iets lekkers te nuttigen en naar muziek te
luisteren, er is een veiling en nog veel meer.

Maar het zou natuurlijk ook zomaar kunnen, dat
ook u een talent hebt, dat u deze avond wilt
inzetten. Wilt u helpen, bent u goed in bakken,
iets maken of een dienst aanbieden, laat het
ons dan weten,

Het zijn zomaar alvast wat ideeén, om deze
avond een succes te laten worden,

Als u iets wil aanbieden, laat het ons dan weten
op e-mailadres charlotte@kerkoostvoorne.nl of
telefoonnummer 06-1759 5674 (Charlotte).
Kortom, wij hopen elkaar te zien op deze
speciale en unieke avond.

Hartelijke groeten
van de leiding van de kinderkerk
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a 5 Van het Jeugdwerk

W
Stokje overdragen

Genieten jullie ook zo van alle verhalen over en activiteiten van de tieners? Ik geniet er al meer dan
tien jaar van, maar ik voel dat het tijd is om het stokje over te dragen.

Vanaf het startweekend 2026 - dat in september plaatsvindt - hoop ik dat jij het belangrijk én leuk
vindt om de tienerdienst te bedenken en te begeleiden. En dat natuurlijk samen met een 'collega’.
In de loop van de tijd zal ik er meer over vertellen, ondertussen kan je er over nadenken. Ben je nu
al enthousiast en wil je meer weten, bel me dan, op 06-2906 9831.

Annette Maassen
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voor gerechtigheid
Wake en vrede n

Palestina

Een gezamenlijk initiatief van kerken op Voorne. Elke 1¢
donderdag van de maand, van 19.00 - 19.30 uur op een
wisselende locatie. Eerstvolgende: donderdag 5 februari 19:00,
Vrijzinnigen Brielle, Kerkstraat 10 Brielle.
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Kerkdiensten
Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via

www.kerkdienstgemist.nl

Tijdstip/voorganger

zondag 1 februari
10.00 uur
ds. Peterjan van der Wal

Bijzonderheden Collectes
carrouseldienst Kerk
liturgische kleur groen Diaconie

zondagq 8 februari
10.00 uur

ds. Bert Kuipers
zondag 15 februari
10.00 uur

ds. Piet Schelling

liturgische kleur groen

m.m.v. de cantorij
liturgische kleur groen

KiA Werelddiaconaat

Kerk
Diaconie

KiA Noodhulp

Kerk
Pastoraat
KiA Binnenlands Diaconaat

zondag 22 februari
10.00 uur
ds. Marijke van Selm

1e zondag Veertigdagentijd
liturgische kleur paars

Kerk
Diaconie
KiA Wereldiaconaat

2e zondag Veertigdagentijd

zondag 1 maart Kerk

10.00 uur m.m.v. gospelkoor Crossroads Pastoraat

ds. Marijke van Selm liturgische kleur paars KiA Zending

zondag 8 maart 3e zondag Veertigdagentijd Kerk

10.00 uur carrouseldienst Diaconie

ds. Eibert Kok liturgische kleur paars KiA Werelddiaconaat
zondag 15 maart 4e zondag Veertigdagentijd Kerk

10.00 uur liturgische kleur paars Pastoraat

Charlotte Olieslagers KiA Werelddiaconaat
zondag 22 maart 5e zondag Veertigdagentijd Kerk

10.00 uur liturgische kleur paars Diaconie

ds. Annemarie Roding-Schilt
zondag 29 maart

10.00 uur

ds. Marljke van Selm

6e zondag Veertigdagentijd
liturgische kleur paars
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KiA Wereldiaconaat

Kerk
Pastoraat
PKN Missionair Werk



Opbrengsten november en december

Collectes & giften

datum collecte doel opbrengst
02 november PKN Pastoraat € 293,57
09 november KiA Werelddiaconaat €724,56
23 november KiA Zending € 84,69
30 november Avondmaalproject €339,26
Voedselbank € 100,00
Diaconie €495,76
Kerk €593,38
Pastoraat € 241,50
Totaal €2.872,72
07 december KiA Werelddiaconaat €222,96
14 december KiA Werelddiaconaat €204,35
21 december PKN Jonge Generaties €108,17
24 december KiA Kinderen in de Knel € 1.604,46
Avondmaalproject €250,00
Diaconie €354,68
Kerk €366,83
Pastoraat €520,01
Totaal €3.631,46

Uw collectebijdrage

Uw bijdrage aan de wekelijkse collecte kunt u op meerdere manieren geven:

U kunt uw gift overschrijven naar de rekening van de diaconie via IBAN-nummer

NL92 RABO 0350 2655 93. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is
tussen de genoemde doelen?

Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken.

U kiest zelf hoeveel u wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op haar rekening en
verdeelt deze over de collectedoelen van de zondag. Van uw bijdrage gaat 50 % naar de speciale
collecte en andere helft wordt verdeeld naar de twee plaatselijke doelen: diaconie, kerk en/of
pastoraat.
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Wachttijd

Ik wachtte op een antwoord dat niet kwam
en zag de tuin, het licht over de dingen
en dat de schemer steeds meer ruimte nam

hoe wind zich ophield in de bomen
de seringen, voelde de adem van de dag
langzaam tot stilstand komen

toen was het avond en de lucht doorvloeid
met nacht die onomkeerbaar uit de grond
leek te zijn opgestaan

voorbode van het ogenblik dat mij misschien
ging geven waar ik naar uitkeek en

op had gewacht

een klein begin van iets, miniem signaal
maar er was niets dan stilte of toch niet

pas toen alles in mij zweeg, hoorde
ik het aanslaan van een nachtegaal

Kees Hermis
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ZOUT - Klooster bij Zee

"-e

Klooster bij Zee - hoe nu verder?

Sinds de gemeentevergadering van eind november zijn we inmiddels alweer bijna een maand verder en
er is weer veel gebeurd. Hoogste tijd voor een update.

We hebben geprobeerd goed te luisteren naar de geluiden die uit de gemeente naar voren
kwamen. Samengevat ging het vooral om thema's van materiéle aard, namelijk de financiéle risico's
van ZOUT voor de PGO en de roep om ook al op korte termijn met kleine initiatieven te beginnen.
Dat leidde tot twee forse koerswijzigingen die we hieronder verder uitleggen. Het idee achter ZOUT
wordt door veruit de meeste mensen ondersteund.

We hebben besloten om ons in de komende maanden vooral te richten op kortere programma’s
zonder overnachting. Hiervoor hebben we in de afgelopen weken een overzicht met mogelijk-
heden gemaakt. We hebben hierbij uitdrukkelijk gekeken naar programma’s die ook interessant zijn
voor gemeenteleden. Ook andere, meer diaconale ideeén hebben onze aandacht. Doel van deze
activiteiten is om alvast te starten met ZOUT en zo geleidelijk te werken aan naamsbekendheid en
inkomsten te genereren. Het gaat erom te laten zien dat we bestaan en mooie/zinvolle dingen
doen. Dingen die bijdragen aan welzijn en welbevinden van mensen en die tegelijk laten zien dat
we een relevante rol voor ons dorp en in de samenleving kunnen en willen spelen. Komend
voorjaar worden de eerste bijeenkomsten naar verwachting gehouden.

Ook is duidelijk geworden is dat er aan financiéle deelname door de PGO aan ZOUT aanzienlijke
voorwaarden zijn verbonden. Omdat deze voorwaarden er vorig jaar nog niet waren, was er
destijds ook geen aanleiding om alternatieve plannen te ontwikkelen, zoals we nu wel doen.

De huidige situatie is zo dat ZOUT eigen financién (d.w.z. giften of donaties, dus zonder verplichting
om terug te betalen) moet inbrengen ter grootte van rond de € 1,1 miljoen om in aanmerking te
komen voor de € 1,5 miljoen die de CvK en Diaconie eerder had toegezegd. Voor een nieuw te
starten initiatief als ZOUT is dat simpelweg onmogelijk. Ook de activiteiten zoals hierboven
beschreven gaan daar niet genoeg aan bijdragen.

We zijn nog steeds geinteresseerd in het pand, maar doen geen beroep op de PGO voor de

financiering ervan. Dus hebben we andere financiers benaderd met de vraag of zij het pand willen
kopen en het aan ZOUT willen verhuren.

16



Omdat we dit voorjaar starten met eendaagse activiteiten, gaat onze website (www.zout.nu)
binnenkort online, zodat we ons programma kunnen publiceren en mensen zich kunnen
aanmelden. Daarnaast gaan we ook de (regionale) media opzoeken om naamsbekendheid te
creéren.

Uiteraard staan we nog steeds voor een nauwe samenwerking tussen ZOUT en de PGO. Die
samenwerking gaan we de komende weken eerst verder gestalte geven, ook al is die anders dan
eerder gedacht.

Tenslotte dit nog. ZOUT is geen particulier initiatief. Het is een initiatief dat vanuit de PGO is gestart
met de achterliggende visie dat we als lokale kerkgemeenschap iets moois kunnen betekenen
voor onze omgeving. En daarnaast ook om te kijken/proberen of met behulp van ZOUT andere
vormen van kerkzijn gestalte kunnen krijgen. Daarmee weten we ons onderdeel van de gemeente
en willen we daaraan dienstbaar zijn. We zijn dan ook dankbaar dat we veel positieve geluiden
horen over het idee achter ZOUT.

Inmiddels hebben diverse gemeenteleden aangegeven te willen meedoen als vrijwilliger. Daar zijn
we blij mee, maar er is ruimte voor meer vrijwilligers. Dus voel u vrij om u aan te melden,

Wietze Jan Wezeman
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Van de diaconie

Avondmaalproject voor Health
Promoters afgesloten

In 2025 heeft de diaconie gecollecteerd voor een buitenlands project. Na stemming is eind 2024
besloten het project Health Promoters in Zuid-Afrika te ondersteunen. Health Promoters geeft
gezondheidseducatie in de townships. De organisatie, opgericht door Harold Robles (+2020), groeit
uit tot een opleidingsinstituut dat kennis overdraagt aan de community. De deelnemers volgen
workshops over hygiéne, diabetes, vitamines, kanker en sinds kort ook mental health en Home
Safety. Het doel is onnodig sterven te voorkomen en deelnemers kansen op werk te bieden via
certificaten.

Op zondag 4 januari werd een cheque van € 4.000,- overhandigd. Diaken Martin Molenaar gaf de
cheque aan het bestuur van de Vrienden van Health Promoters. Eddy Robles, broer van de
oprichter, en Marcus Teunissen, specialist bij de mental health training, waren aanwezig. Het
bestuur voelt zich enorm gesteund door onze PGO-gemeente in Oostvoorne. Voor Health
Promoters is dit een fantastisch bedrag, waarmee acties kunnen worden ondernomen om
geaccrediteerd te raken. Zo moeten bijvoorbeeld tafeltjes en stoelen worden aangeschaft om aan
de eisen voor accreditatie te voldoen. Wanneer deze accreditatie een feit is, zal dit een groot effect
hebben op de toekomst van de organisatie.

Het doel voor 2026 wordt nog bepaald en zal een binnenlands project zijn.
Met vriendelijke groet,

Regina Eggink
Voorzitter van de Diaconie




Wensboom in de kerktuin

Dit jaar ontstond binnen de diaconie het idee om een grote boom in de tuin te plaatsen en
iedereen de mogelijkheid te geven een wens in de boom te hangen. Uiteindelijk hingen er maar
liefst 90 wensen in de boom, ieder in een kerstbal, aangevuld met vele prachtige kaarten die door
de kinderen van de CNS zijn gemaakt.

Omdat deze wensboom door jong en oud enorm werd gewaardeerd, zullen we ook volgend jaar
opnieuw een lichtjesboom in de tuin plaatsen. Tijdens de kerstmarkt stonden we eveneens bij de
boom, zodat bezoekers daar hun wens konden ophangen.

Een bijzonder initiatief dat voor veel verbinding en warmte heeft gezorgd.




Ingekomen bericht

Veel enthousiasme bij Carols in Oostvoorne 2025

Op zaterdag 13 december vond de derde editie van
ons meezingconcert Carols in Oostvoorne plaats.
ledereen was al vroeg aanwezig om er weer iets
moois van te maken. Hoe leuk dat we inmiddels een
aantal vaste deelnemers aan dit project hebben. Bij
elkaar waren we weer met 45 zangers (m/v) en
andere musici, allen van Voorne-Putten. Opvallend
was het grote aantal bassen: iemand had blijkbaar
flink reclame gemaakt. En heel fijn dat iedereen zich
goed had voorbereid door ook thuis te oefenen. Het
repeteren ging daardoor lekker vlot en ontspannen.

Tegelijkertijd was er buiten de jaarlijkse kerstmarkt. We vroegen ons nog even af, of dat een voor- of
een nadeel zou zijn. Maar de posters daar, onder andere bij het wensboom-/chocolademelk-
kraampje voor de deur hadden goed gewerkt, want toen om half vier de kerk openging, liep het
storm. In een mum van tijd zat de kerk bomvol en moesten we noodgedwongen de deur weer
sluiten. Het concert zelf was opnieuw een groot succes. Naast de koorstukken waren er prachtige
instrumentale bijdragen van Jeannet Postma (panfluit), Ynke van der Wagt (piano) en natuurlijk
onze eigen Ron van Halen (orgel). Else Mulder las enkele mooie gedichten voor. Het publiek zong
de bekende kerstliederen uit volle borst mee, het was haast overweldigend. Na afloop waren er
louter lovende reacties. Heel wat mensen verlieten neuriénd de kerk. De mooiste reactie vond ik die
van iemand die ontroerd vertelde, dat ze zich net als vroeger, als kind in de kerk, had gevoeld.

Voor de cantorij was het een inspannende maar heel gezellige dag. De stemming was uitstekend,
ook doordat de onderlinge band met de projectzangers steeds sterker wordt. En wat geweldig
toch, dat er altijd zoveel mensen willen helpen om deze dag tot een succes te maken! De kerst-
boom optuigen, de kerk versieren, de stoelen
sjouwen en natuurlijk de catering door Piet Kruik,
Bert Hamer en Ad Eland, die telkens precies op
tijd klaarstonden met koffie, thee, soep en de
traditionele warme wijn. We mogen zeker ook
Jolanda Zwoferink en Ron van Halen wel
bedanken voor hun extra inspanningen. Op naar
Carols in Oostvoorne 2026!

Irene Oskam

20



Ingekomen bericht

Inzameling Voedselbank succesvol

Net als vorig jaar hebben wij met elkaar in Adventstijd weer
spullen ingezameld voor de Voedselbank. Deze keer was er
vraag naar conserven en schoonmaak/toiletartikelen. In de
kerk stonden manden klaar waar de bijdrage in kon.
Meteen in het nieuwe jaar hebben we vier overvolle kratten
mogen wegbrengen naar het uitdeelpunt van de
Voedselbank in Brielle. In december hebben we daarnaast
ook nog een gift kunnen overmaken. Wat zijn ze onze
kerkleden dankbaar en wat is het toch een kleine moeite
voor ans om even wat extra in de winkelwagen te doen of
te bestellen. Echt allemaal heel, heel hartelijk dank.

Janneke Eggink en Wilma Doeve
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((ﬂ@aamhorigheid @KBK

Er zit een vréémd wezen op de trap voor de kerk.

De muizen bespieden hem vanuit de deur. Het is geen
kikker, want hij heeft een vachtje en een staart. Geen
poes, daarvoor is hij te klein. Maar het vreemdste is
zijn hoofd. Dat zit verstopt achter een masker. En z'n
oren zitten onder een rode muts vol harten. Er komt
gesnik uit het masker. De muisjes gaan Kik erbij
roepen, want samen durf je meer. “Kik! Er zit een eng
iemand op de stoep. Hij huilt!” Kik schrikt ook, maar
gaat met een sprong naast de gast zitten en tikt op het
masker. Het shikken stopt, langzaam komt een snoetje
tevoorschijn. Het is Rico rat. “Dag vriend”, zegt Kik.
Rico zucht: “Het is mislukt, Kik. Ik wilde verkering
met Ronja. Maar ze rende gillend weg!

Woordzoeker

Streep de 18 woorden of in de puzzel. Je vindt ze horizontaal en verticaal
ook achterstevoren. be overgebleven letters vormen een toepasselijk woord!
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Uit de Bijbel

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezing
samen i de tempel, braken het brood bij

elkaar thuis en gebruikten hun madltiden |
in een geest van eenvoud en vol vreugde. |

Uit Handelingen 246

En ik had me zo mooi verkleed, met harten en glitter.”
De muizen komen er ook bij. “Rico, jongen, dat ninja-
masker is ENG hoor! Met die sterren en bliksems!”
Rico doet de muts af en schudt zijn oren. “M-maar,

ze snapt toch wel dat IK haar geheime Valentijn ben?”
“Waarom moet je gehéim doen om iemand lief te
vinden?” vraagt Miesje muis. “Ehhh’...” doet Rico.
“Vind je het dan zélf minder eng?” vraagt Kik. “Als ze
JOU niet kan zien, alleen je masker, dan wordt ze niet
verliefd!” roepen de muizen. “Vrienden zijn ECHT!”
Rico knikt. En Mies heeft een goed idee: “Bewaar dat
masker gewoon voor carnavall”

VRIENDEN = TROUW * MAATIES = FAMILLE = FEEST * ZORG = SPELEN
* TROOSTEN = STEUNEN * VALENTLIN + CLUB « KERK « GEMEENSCHAP
« LIEFDE « CARIVAVAL « VERBOND * NOABERSCHAP * PRET
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