Jaargang 31, nummer 4

- B O  februari 2024
n de Prote

1
Kerkb\!ad va

et

kt n

' PRI (TSE GEMEENTE
pwinkel

OOSTVOORNE
van Qostvoorne




VERTEL!

Verschijnt 8 keer per jaar

Vertel! wordt samengesteld en geschreven door
een enthousiaste groep mensen uit Oostvoone
Eindredactie: Christine de Vos

De Zalige Zalm
Protestantse Kerk Nederland
Hermen Qosterman

27 februari 2024
aanleveren kopij:
kerkblad@kerkoostvoorne.nl

Het volgende kerkblad ontvangt u uiterlijk
23 maart 2024

Coordinator bezorging:

Herman Oosterman

1.482019
bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Dit blad wordt opgemaakt in de portal van
De Zalige Zalm
www.dezaligezalm.nl

Veldhuis Media, Meppel

MIX
Papier van

verantwoorde herkomst
FS(E FSC*® C092667

VAN DE REDACTIE

De feestdagen zijn achter de rug en van het
nieuwe jaar is de kop er al af. Zelfs januari is al
(bijna) voorbij. Dus gaan we op naar de
veertigdagentijd. Deze belangrijke periode in de
weken voor Pasen zijn een tijd van inkeer en
bezinning. Om het paasfeest goed en oprecht te
kunnen vieren is er voorbereiding nodig. Daarom
leven we in deze periode sober; laten veel
mensen bepaalde dingen staan - alcohol, suiker,
vlees - of beperken misschien wel de tijd die ze
doorbrengen met televisie of social media.

De overgang van soberheid naar duurzaamheid
is niet heel groot. We hoeven niet alles weg te
gooien. Weggeven is een mooi gebaar. En alsu
goede bruikbare spullen hebt, breng ze dan naar
kringloopwinkel Het Vervolg. In deze editie van
Vertel! kunt u een mooi verhaal daarover lezen,
maar ook waar de opbrengsten van de artikelen
naar toe gaan.

En zo gaan we zachtjes richting het voorjaar en
zelfs de zomer. Kinderen die op de basisschool
zitten kunnen in de zomer een week op
ROTkamp: het leukste kamp van Oostvoorne.
Verderop kunt u lezen wat nodig is om dit kamp
te organiseren.

En zo ligt er weer een Vertel! voor u met een
variéteit aan onderwerpen. Wij wensen u veel
leesplezier.

Namens de redactie,
Christine de Vos



Meditatie

Kou

Gek toch hoe dat gaat. Je weet het wel, maar het voelt anders. Het voelt alsof alles altijd koud zal
zijn en afstervend. Het voelt alsof de bladeren altijd zullen vallen, alsof het licht nooit meer genoeg
warmte zal geven, alsof je je voor altijd extra zult moeten aankleden als je naar buiten gaat. Zeker is
het mooi, alles heeft z'n eigen schitterende schoonheid. De laatste bladeren dwarrelen lieflijk naar
beneden waar ze een zacht tapijt vormen voor je voeten. En als het blauw er niet is achter de kale
takken, dan is er wel de tedere mist die jouw wereld voor heel even veilig en klein maakt. Maar
ondertussen trekt het vocht in je botten en leef je rillend in de kou. Dit is hoe het is nu. En het lijkt
of het altijd zo zal blijven.

Gek toch hoe dat gaat. Dat je wel wéét dat
het groen zal worden op een dag die eerder
komt dan je nu denkt. Dat je wéét dat eerst
het afsterven komt en dan weer het nieuwe
leven. Altijd door en altijd door, ook nu, ook
voor jou. Dat je wéét dat je hier zult zijn op
een dag in de zomer op blote voeten en
met een lied in je mond. Dat je wéét, hoe
koud het nu ook is, dat het warm zal
worden. Dat jij warm zult worden. Warm
zult zijn.

Voor jou, die het zo koud hebt en zo
verlangt naar warmte. Voor jou bid ik
vandaag. Om een engel. Om een mens.
Om kracht. Om geduld en vertrouwen.
Voor jou bid ik. Dat God jou bewaart in de
palm van zijn hand.

Ds. Marijke van Selm




Een ontmoeting met
Helma Gorzeman

In de serie 'een ontmoeting met' vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bijde kerk en
geloof en hun toekomstdromen. In de vierde aflevering: Helma Gorzeman

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk met heel veel plezier in het Agathahuis,
in de dagbesteding. Het fijne vind ik, dat ik werk
waar ik woon. In mijn vrije tijd zie ik de cliénten
ook in het dorp. Soms neem ik ze mee ergens
naartoe, zoals laatst naar het concert van
Capricio in de Dorpskerk. Dat vind ik gewoon
leuk om te doen.

Daarnaast ben ik vrijwilliger bij het Zuid-
Hollands Landschap, ik meet 0.a. eens in de
zoveel tijd, samen met Jan en Martin, de
waterstanden in de duinen. En natuurlijk is er
Eefje, onze dochter. Ze heeft op sommige
vlakken net een beetje extra ondersteuning
nodig. Samen dingen doen is genieten, en er is
veel dankbaarheid dat er zoveel goeds gebeurt.

Sinds wanneer maak je deel uit van onze
gemeente?

Ik heb aardig wat omzwervingen achter de rug.
Ik ben opgegroeid in Vlaardingen, maar we
gingen in Maassluis naar de Grote Kerk. Later
belandde ik zelf in Ouddorp, waar ik ook wel bij
een zware kerk hoorde. Toen ik, een kleine
twintig jaar geleden, met mijn man Hans in
Rockanje kwam wonen, voelden we ons
kerkelijk het prettigst in Oostvoorne en kozen
dus samen voor deze gemeente. Net op het
moment dat we een huisje in de duinen hadden
gekocht en gingen klussen, bleek Hans ernstig
ziek en hij overleed binnen enkele weken.
Daarna ben ik dus alleen in dat huisje aan
Duinen 9 gaan wonen. Mede dankzij lieve
mensen die mij op weg hielpen. Een heel
moeilijke maar ook heel bijzondere tijd was dat.

Ik had geen tv, ik leefde z6 één met de natuur.
Die periode is heel goed voor mij geweest.
Helend. En daar heeft zeker ook mijn geloof en
mijn vertrouwen aan bijgedragen.

Na ongeveer een jaar heb ik Jan leren kennen,
door wederzijdse vrienden. Zo is het verhaal.




Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?
Voor mij hoort de kerkgang wel echt bij het
ritme van de week, als een pas op de plaats. lk
mis het, als ik niet geweest ben op zondag. Het
is ook een plek waar ik terecht kan met mijn
zorgen om deze moeilijke wereld. Er is zoveel
ellende en verdriet, ik kan soms haast niet kijken
naar het journaal, zo erg vind ik het. En al die
verdeeldheid over aan welke kant je staat,
terwijl het overal, bij ieder conflict, de gewone
mensen zijn die er het meest onder lijden. Dat
we kunnen bidden om vrede en wijsheid en ook
om kracht voor onszelf, dat geeft me toch rust.
En het sterkt mijn geloof, dat voeding nodig
heeft. Ik zou niet zonder kunnen, het heeft me al
zoveel gebracht in mijn leven!

Verder is het heerlijk om leiding te zijn bij de
kinderkerk. We mogen op zoveel mooie
manieren de boodschap van God vertellen aan
de kinderen. lk vind dat niet alleen leuk maar
ook nodig om te doen, dat ze erover horen en
uitgelegd krijgen. Ik vind het sowieso belangrijk
om iets bij te dragen aan de gemeenschap, in
het algemeen in de samenleving en ook in de
kerk. Al is het nog zo'n klein taakje, dat je er tijd
voor maakt. Het heeft met aandacht en
betrokkenheid te maken.

Wat is je favoriete Bijbelverhaal of -tekst?
Het kerstverhaal springt er voor mij wel uit, dat is
zo mooi en hoopvol. Daarnaast word ik altijd
bijzonder geraakt door de verhalen van mensen
die een groot geloof hebben en daar heel vast-
houdend in zijn. Zoals die zieke vrouw die de
mantel van Jezus aanraakte, in de overtuiging
dat ze dan beter zou worden. Of die vader die
Jezus bij zijn zieke dochtertje liet komen. Als Hij
komt, dan komt het goed! Of neem de stand-
vastigheid van Daniél in de leeuwenkuil. Dan
denk ik weleens: wat was die moedig! Daar kan

ik zoveel van leren! Tegelijk heb ik zelf ook
ervaren, in de moeilijke tijden in mijn leven, ook
toen we Eefje kregen en er zoveel zorgen waren,
dat ik echt mocht vertrouwen op God. Ik denk
weleens dat God van ons wil dat we niet aan
Hem twijfelen. Ik heb daar wel mee geworsteld,
en nog, maar dat maakt ons ook mens.

Met wie wordt de volgende ontmoeting?
Mina Wagenveld — van der Wagt is bijna elke
zondag in de dienst. Ze zit dan vooraan met
haar rollator naast zich geparkeerd. Ik zou het
leuk vinden haar verhaal te lezen, zodat we haar
een beetje beter leren kennen.
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Nieuwjaarsborrel

Tijdens de nieuwjaarsborrel voor leden van de
kerkenraad en hun partners heeft onze
voorzitter een nieuwjaarstoespraak gehouden.
Hij sprak de volgende woorden:

'De afgelopen dagen heb ik veel mensen het
beste gewenst voor 2024. Als reactie kwam er
nogal eens iets terug in de trend van: 'Dat het
maar beter mag worden dan 2023, want dat was
een rampjaar! Dat geldt echter zeker niet voor
de PGO. We begonnen het jaar met een fraaie
invalbeurt van ds. Piet Schelling die het
estafettestokje tijdelijk overgenomen had van
ds. Marijke. Omdat hij al diverse keren had
ingevallen, mocht hij het stokje dit keer houden.
Daarna mochten we het 35-jarig bestaan van de
cantorij vieren met het uitreiken van het gouden
draaginsigne van de PKN aan Elly Bakker. Van de
zomer was de vrijwilligersborrel in de kerktuin
een succes.

Met dank aan Christine de Vos werd Vertel!, dit
kerkblad nieuwe stijl, gelanceerd. In het eerste
nummer stond het verslag van het bezoek van
een PGO-delegatie aan klooster Huissen. Het
Klooster aan Zee-initiatief werd geintroduceerd
op de druk bezochte gemeenteavond, samen
met het nieuwe beleidsplan 2023-2027.
Inmiddels is er een Klooster aan Zee-werkgroep
benoemd die druk bezig is met de verdere
invulling. In oktober volgde de bevestiging van
de nieuwe ambtsdragers Annette Maassen als
jeugdouderling en Ank van der Gaag als diaken
met bijbehorend het afscheid van Danny
Langbroek en Janneke Eggink. In dezelfde
dienst legde kerkelijk werker Charlotte
Olieslagers de belofte van geheimhouding af.

- Van de Kerkenraad

We kijken terug op een hele geslaagde
uitvoering van 'Carols in Oostvoorne'. Van alle
kanten kwamen lovende reacties, zowel op de
muziek als op de organisatie, sfeer en gezellig-
heid: muziek verbindt. Met Jolanda Zwoferink
werd een overeenkomst van opdracht gesloten
als cantor. De kerkdiensten en bijeenkomsten
met Kerst waren goed bezocht.

Kortom 2023 was zeker geen rampjaar voor de
PGO.

Vooruitkijkend naar 2024 zijn we het jaar goed
begonnen met deze nieuwjaarsborrel en
hopelijk volgen er nog vele andere sociale
activiteiten dit jaar. De werkgroep Klooster aan
Zee komt in april met hun rapportage, waar we
naar uitkijken. In mei is er weer een gezamen-
lijke openluchtdienst in Tinte. Er komt vast weer
een vrijwilliggersborrel. In oktober treedt deze
ouderling-voorzitter af, hopelijk wordt er dan
een opvolger benoemd. Ook de Carols-
uitvoering lijkt voor herhaling vatbaar. Kortom
we hebben weer veel om naar uit te kijken!




Nieuwjaarsontmoeting

De eerste kerkdienst in 2024 stond in het teken  Tijdens het gebed werden alle gebedsintenties
van ontmoeten. De dienst startte zoals we genoemd. Het was mooi om zo samen onder-
gewend zijn. Maar er was geen overdenking of ~ deel van de dienst te zijn.

preek. We gingen als gemeenteleden aan de
slag. Er was een kwartier tijd om een of
meerdere activiteiten mee te doen. Na de uitleg
van ds. Marijke koos een ieder een tafel/plek
waar hij/zij aan het werk ging.

We konden:

- een kaars aansteken

- een gebedsintentie opschrijven

- een gesprek aangaan

- een wens delen voor het nieuwe jaar

- een verzoek voor een preekthema doen

- een kaart schrijven aan iemand

- een bloem maken om weg te geven

- een lievelingslied aanvragen

We sloten de kerkdienst af met het bekende lied,

Het was mooi om te zien dat er voor iedereen dat hoog op de ranglijst staat: 'Ga met God en
iets was om een keus uit te maken. En daarbij Hij zal met je zijn!

kon je ook gewoon even naast iemand gaan

zitten. Alles draaide om samen en ontmoeten. Een goede start van het nieuwe jaar. Met na de

kerdienst was er uiteraard koffie en thee, waar
Na vijftien minuten ging iedereen weer naar zijn  het ontmoeten verder ging.
plek. We zongen een aantal verzoeknummers
die opgegeven waren. Er zijn zo veel verzoek-
nummers aangevraagd dat die in latere diensten
gezongen zullen worden, maar voor deze dienst
waren het er te veel.
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Duurzame kerk

Het Vervolg: van rommelmarkt naar

kringloopwinkel

In 2012 opende kringloopwinkel Het Vervolg
haar deuren in ons dorp en groeide al snel

uit tot een onmisbaar onderdeel van de
gemeenschap. Met meer dan 55 enthousiaste
vrijwilligers, die hun tijd belangeloos inzetten,
is de winkel een succesverhaal waar iedereen
trots op is. De spullen die worden verkocht, zijn
allemaal gratis aangeboden en krijgen zo een
groen 'vervolg.

De winkel, gelegen aan Kerkplein 12 recht
tegenover de monumentale Dorpskerk, draagt
bij aan het behoud van dit kenmerkende
gebouw. De opbrengst wordt verdeeld: de helft
gaat naar het onderhoud en de restauratie van
de Dorpskerk en de andere helft gaat naar de
diaconie van de Protestantse Gemeente
Qostvoorne voor diverse goede doelen.

Voor de oprichting van de kringloopwinkel
werd er jaarlijks een rommelmarkt rond de
Dorpskerk georganiseerd door Stichting
Onderhoud- en Restauratiefonds Dorpskerk te
Qostvoorne (StORDO). Hiervoor waren 120
vrijwilligers actief en er was veel opslagruimte
nodig. In 2012 ontstond het idee voor een
kringloopwinkel, het huurpand aan Kerkplein
12 bleek de perfecte locatie.

Het eerste jaar was improviseren met weinig
voorbereiding en geen winkelervaring. Maar
tot ieders verbazing was het een groot succes.
De inrichting kwam min of meer toevallig tot
stand. Meubelen in de voormalige garage,

elektrisch voor in de winkel. Kleding, speelgoed
en boeken boven. Achteraf was het niet handig
om de boeken boven te hebben, dus die
kwamen al gauw naar beneden. De winkel
werd druk bezocht, de opbrengst overtrof de
verwachtingen en klanten prezen de inrichting
en de betaalbare prijzen. De angst voor een
tekort aan spullen bleek ongegrond.

Met het succes kwamen ook uitdagingen. Er
ontstond een overschot aan spullen. Op het erf
achter de winkel - zonder overkapping -
werden de spullen opgeslagen onder een
zeiltje. Door het gebrek aan verwarming, het
lekkende dak en andere tekortkomingen was
het met name in de winter afzien. De StORDO
werd verblijd met een legaat en daarvan kocht
de PGO het hele pand Kerkplein 12 en 14. Er
werd geinvesteerd in verbeteringen en zo werd
Het Vervolg klaargestoomd voor de toekomst.



De StORDO werd erkend als een Algemeen Nut  en het sociale aspect van samenwerken met

Beogende Instelling en er werd een tweede elkaar voor goede doelen. De kringloopwinkel
stichting opgericht genaamd De Cirkel, die de vervult, samen met de Dorpskerk, een belang-
loodsen en overkapping huurt. rijke sociale rol in het dorp en de samenleving.

In 2020 bracht de coronapandemie
onverwachte uitdagingen met zich mee. De
winkel moest tijdelijk sluiten, maar na enkele
maanden heropende het met aangepaste
maatregelen. Het bleek verrassend goed te
werken, met meer rust en ruimte in de winkel.
Na het opheffen van de afstandsmaatregelen
herstelde Het Vervolg snel.

In 2022 vierde Het Vervolg haar tienjarig
bestaan met een diverse groep vrijwilligers.
Velen hebben geen kerkelijke achtergrond,
maar worden gemotiveerd door duurzaamheid

Aanleveren goederen winkel. Helaas zijn er ook veel artikelen die we
Hebt u spullen voor Het Vervolg, breng ze dan  niet ophalen, vanwege ruimtegebrek in de
tijdens de openingstijden op woensdagende  winkel.

laatste zaterdag van de maand.

Bezorgen
Ophaalservice Voor het bezorgen van een of meer artikelen
Bent u niet in staat om langs te komen om in de plaatsen Brielle, Rockanje en Oostvoorne
spullen te brengen? Meld uw spullen aan via rekenen we €10,- per adres. Buiten deze
het aanmeldformulier op de website plaatsen bezorgen we niet. De bezorging gaat
kringloopwinkelhetvervolg.nl of via e-mail niet verder dan de voordeur van de woning.

ophaalservice@kringloopwinkelhetvervolg.nl.
Vergeet niet uw adres en telefoonnummerte  Adres

vermelden, dan wordt u teruggebeld voor Kringloopwinkel Het Vervolg

een afspraak. U kunt contact opnemen met Kerkplein 12

Cobi Emmerzael, tel. 0181 - 48 24 94 of 3233 AR QOostvoorne

Judith van Balen, tel. 0181 -48 42 15. info@kringloopwinkelhetvervolg.nl
0181-50 60 85 (alleen bereikbaar tijdens

De schone spullen moeten verpakt zijn in openingstijden)

dozen, tassen of zakken en klaarstaan op de

afgesproken datum en tijd. Losse zaken Openingstijden

worden niet meegenomen. Elke woensdag van 10.00 tot 16.00 uur.

We halen alleen bruikbare, complete en Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00

schone spullen op waar plaats voor is in de tot 16.00 uur.
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Van de diaconie

Verdeling opbrengsten De Cirkel

Waar gaat het geld van stichting
Goededoelenfonds De Cirkel naar toe?

De diaconie ontvangt jaarlijks van De Cirkel -
een van de stichtingen uit kringloopwinkel
Het Vervolg - een aanzienlijk bedrag om te
besteden aan goede doelen. In 2023 kon er
ruim € 49.000,- worden verdeeld. Twintig
procent hiervan is naar doelen gegaan die zijn
voorgedragen door de vrijwilligers van Het
Vervolg. De diaconie besluit voor het andere
deel over de giften voor Noodhulp en aan
binnenlandse en buitenlandse doelen.

De diaconie heeft gehoor gegeven aan
verzoeken voor een bijdrage aan het werk van
Kerk in Actie en Giro 555 naar aanleiding van de
ernstige aardbevingen in Turkije, Afghanistan,
Syrié en Marokko en de overstroming in Libié.
Daarnaast is een bijdrage gegeven aan Kerk in
Actie voor hulp in Oekraine, Israél en Gaza.
Verder zijn er diverse stichtingen voor doelen in

het buitenland ondersteund. Met name de
stichtingen Health Promotors Zuid-Afrika, Old
Tafo, Nieuwe Generatie Brasil, Vluchtelingwerk,
Hoop voor leven Afrika, Hart voor Kinderen en
Red een Kind. Er was ook geld voor de projecten
van Kerk in Actie 'Delta voor Colombia' en
‘Delta voor Indonesié’. Natuurlijk is er ook een
aanvulling gedaan op de opbrengst van de
avondmaalcollecte voor Quina Care.

Binnen Nederland zijn er een groot aantal goede
doelen ondersteund. Er is geld overgemaakt
aan stichtingen in of dichtbij Oostvoorne. Dit
waren The Bridge, Fietsmaatjes Voorne aan Zee,
Voedselbank, Stichting Maas, Vrienden van Op
Aarde, de hospices in deze regio De Waterlelie,
Nathrine en Calando en aan De Moeders van
Oostvoorne. Tenslotte is er een bijdrage
gegeven aan het Protestants Koopvaardijwerk
Rijnmond, Studentenpastoraat Rotterdam,
Vrienden van Sophia Kinderziekenhuis,
Jongerenwerk Groot lJsselmonde, Stichting
Ambulance Wens en het Diaconaal Centrum
Pauluskerk.

Het is een dankbare taak van de diaconie om

de opbrengst van De Cirkel een goede
bestemming te geven.
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Collectes & Giften

Opbrengsten november en december

Datum Doel Opbrengst
05 november PKN Pastoraat € 297,05
12 november KiA Werelddiaconaat Libanon € 169,80
26 november KiA Zending Colombia € 129,35
10 december KiA Kinderen in de knel Myanmar € 97,47
17 december KiA Binnenlands diaconaat € 150,44
24 december PKN Kinderen en Jongeren € 129,04
24/25 december KiA Kinderen in de Knel Oekraine € 1.727,23
31 december Oudejaarscollecte € 170,54
Quina Care € 1.050,64
Diaconie € 3.723,63
Kerk € 222622
Pastoraat € 1.013,09
Totaal € 10.884,51
Uw collectebijdrage

Voor uw bijdrage aan de wekelijkse collecte zijn meerdere mogelijkheden:

U kunt uw gift overschrijven naar de rekening van de diaconie via IBANnummer NL92 RABO 0350
2655 93. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde
doelen?

Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken. U kiest zelf hoeveel u
wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op haar rekening en verdeelt deze over de die
collectedoelen van de zondag. Van uw bijdrage gaat vijftig procent naar de speciale collecte en
andere helft wordt verdeeld naar de twee plaatselijke doelen: diaconie, kerk en/of pastoraat.

e




Kerkdiensten
Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via

www.kerkdienstgemist.nl

Collectes
Zondag 4 februari Muzikale dienst Diaconie
10.00 uur 4Tune Kerk

Liturgische kleur groen

KiA Werelddiaconaat

Zondag 11 februari Liturgische kleur groen Pastoraat
10.00 uur Diaconie

ds. Eibert Kok KiA Noodhulp
Zondag 18 februari 1e zondag 40-dagentijd Diaconie
10.00 uur Liturgische kleur paars Kerk

ds. Marijke van Selm

KiA Binnenlands Diaconaat

Zondag 25 februari
10.00 uur
ds. Jan Wilschut

2e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur paars

Diaconie
Kerk
PKN Missionair Werk

Zondag 3 maart 3e zondag 40-dagentijd Pastoraat
10.00 uur Liturgische kleur paars Diaconie
ds. Albi Baan-Slot KiA Zending
Zondag 10 maart 4e zondag 40-dagentijd Kerk

10.00 uur Liturgische kleur paars Pastoraat
ds. Marijke van Selm KiA Zending
Zondag 17 maart 5e zondag 40-dagentijd Diaconie
10.00 uur Liturgische kleur paars Kerk

ds. Marijke van Selm KiA Zending
Zondag 24 maart Palmpasen Pastoraat
10.00 uur Liturgische kleur paars Diaconie

ds. Marijke van Selm

PKN Missionair Werk

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan een van de kerkenraadsleden.
Of kom voor de dienst even naar de consistoriekamer om L_Jl\g verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.




4\,’\\\ Van het pastoraat

Liturgie van het alledaagse
Leeskring in de Veertigdagentijd

Op onvoorziene momenten en in het ritme van elke dag kunnen we ons verrassend bewust worden
van Gods aanwezigheid. Hoe omarm je het heilige in het gewone en het gewone in het heilige?
Tish Warren, priester in de Anglicaanse kerk in de USA, schreef een inspirerend, praktisch boek over
de kleine gewoonten die ons leven vormen, bekeken door de lens van de liturgie. Ze trekt daarbij
lijnen van de dagelijkse naar de kerkelijke praktijk, waardoor je je meer bewust wordt van de
waarde van de liturgie, in zowel het gewone leven als de zondagse kerkdienst.

In zes bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod als: je bed opmaken, sleutels kwijtraken, restjes
eten en e-mail checken. De kring wordt gehouden in de consistorie van de Dorpskerk Oostvoorne
en de leiding is in handen van ds. Marijke van Selm (in samenwerking met collegae Helene Perfors
en Peterjan van der Wal).

Een fijne manier om in deze tijd naar Pasen toe bewust stil te staan bij leven en geloven!

Waar: Dorpskerk Oostvoorne, consistorie

Wanneer: 15 februari ds. Marijke van Selm LITURGIE VAN HET
ALLEDAAGSE

Heilige gebruiken y <
in het gewone leyen

22 februari ds. Peterjan van der Wal

29 februari ds. Helene Perfors

7maart  ds. Marijke van Selm
14maart ds. Marijke van Selm
21 maart ds. Marijke van Selm
Tljdstip  alle avonden van 20.00 tot 21.00 uur
Aanmelden:
via e-mail: predikant@kerkoostvoorne.nl of
telefonisch: 06-4166 4516
‘Liturgie van het alledaagse - heilige gebruiken

in het gewone leven; Tish Warren - is verkrijgbaar

via de boekhandel.
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Van het jeugdwerk

ROT-kamp: misschien wel
het leukste kamp van Oostvoorne

Een gesprek met Anne Eggink, hoofdleiding van het ROT-kamp. Het was een verrassend
gesprek en wat een organisatie het elk jaar weer is om met achttien jonge vrijwilligers een
mooie kampweek te organiseren voor bijna zeventig kinderen.

Meer dan 55 jaar geleden organiseerden de
kerken van Rockanje, Oostvoorne en Tinte een
zomerkamp voor kinderen van tuinders, omdat
zij niet op vakantie konden. Tegenwoordig
mogen alle kinderen mee. Je ziet dat het
belangrijk is voor kinderen die tegenwoordig
ook niet altijd op vakantie kunnen gaan.

Anne is alweer zeven jaar begeleider van het
kamp. 'Het allermooiste is, dat het een magische
week is. Zo ervaarde ik dat als kind, maar ook als
leiding. Elk jaar is het weer emotioneel als we
afscheid van elkaar nemen. Het is een week
waarin je geen masker op kan hebben, waarbij
je heel dicht bij jezelf komt. Dat geldt ook voor
de kinderen. Een week lang spelen en leuke
activiteiten doen op een groot terrein bij het
bos en een zwemmeer. Zo mooi en veilig.

Die week vergeet je alles om je heen!

Het geeft zoveel energie en al ben je na een
week wel gesloopt, dat Anne er graag een week
vakantie voor opneemt.

Het is overigens niet de enige tijd die de leiding
er in stopt. Vanaf december beginnen de voor-
bereidingen al. Wat wordt het thema, welke
spellen horen daarbij, wie neemt welke taak op
zich, het maken van een kamplied en belangrijk
en wie krijgt welke naam.

Elk jaar weer krijgt de leiding een kampnaam
behorend bij het thema. Bijvoorbeeld Kennie
Koken, Fee Stavond of Beau Terindepan. 'Het
leuke is} zegt Anne, 'dat kinderen die ik in het
dorp tegenkom me bij mijn kampnaam noemen
en dat is elk jaar weer een andere!




En natuurlijk weer contact leggen met sponsors.
Het gaat dan niet alleen om het verkrijgen van
geld, maar ook om tijd, goederen, opslag en
transport. 'We moeten veel opslaan, maar we
hebben ook transport nodig om al het
materiaal, eten en drinken voor iedereen op
het kamp te krijgen! En verder is het
geprofessionaliseerd in een stichting: er is een
bestuur, een vertrouwenspersoon en alle
leiding moet een geldig Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) aanleveren.

'Waarom kinderen mee op kamp zouden
moeten? Het is een ervaring voor het leven. Je
houdt er zulke mooie herinneringen aan over.
En wat ook mooi is, nu het al zo lang bestaat,
dat er al meerdere generaties zijn mee geweest.
Door dezelfde structuur die er al jaren is,
kunnen de belevenissen echt met elkaar
gedeeld worden. En sommige kinderen, net als
ik, kijken uit naar de dag dat zij 18 worden, want
dan kunnen ze mee als leiding. Hoe leuk!'

Wil je meer weten over het ROT-Kamp ga dan
naar www.rotkamp.nl. Dat is een prachtige
website waarbij je de sfeer van het kamp al
voelt. En wil je toch nog meer weten, dan kun je
altijd een e-mail sturen naar info@rotkamp.nl.
Namens Anne bij deze een hartelijke
uitnodiging om je aan te melden voor het kamp
of mee te gaan als leiding.

De inschrijving opent 1 februari.

Let op: vol = vol.

» 13 t/m 20 juli 2024

« Bassischool groep 4,5, 6,7 en 8
» Spelletjes en avontuur

- Zwemmen en watergevechten
» Bonte avond

» Begeleid door een enthousiast en jong team
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Concert ‘Die Bachfreunde’

Zondag 3 maart geeft ‘Die Bachfreunde’ onder leiding van Nigel Hutson een concert in de
Dorpskerk. Het gevarieerde en aantrekkelijke programma bestaat uit een aantal klassieke werken
van onder andere Bach, Seyfert, Stradella en
Telemann. Aanvang is om 15.00 uur, de kerk is
open vanaf 14.30 uur.

‘Die Bachfreunde' is een enthousiaste groep van
tien amateurmusici, die regelmatig meewerken
aan kerkdiensten en concerten verzorgen in de
regio Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Het
ensemble heeft een aantal succesvolle concerten
in Zuid-Frankrijk en Belgié gegeven.

De toegang is gratis. Vrije gift na afloop van het
concert ter bestrijding van de onkosten.

Wat heeft u zich weer van uw beste kant laten zien, Protestantse Gemeente Oostvoorne! Al meteen
de eerste zondag dat er toiletartikelen voor de Voedselbank konden worden aangeleverd, had u
twee manden gevuld. En in de weken daarna bleven de gulle gaven toestromen: shampoo, luiers,
deodorant en wat dies meer zij. Heel veel losse tubes en flacons, maar ook tasjes met zorgvuldig
ingepakte spulletjes. Een enorme voorraad tandenborstels. Zelfs briefgeld werd in de manden
achtergelaten. Hartverwarmend om te zien hoe spontaan en vanzelf deze actie verliep. Het
gezegde luidt: kleine moeite, groot plezier. Dat heeft zich maar weer eens bewezen.

We bespraken in de kerkenraad dat we best vaker
dit soort acties zouden willen houden. Juist
omdat het een kleine moeite is om ze te
organiseren. We zouden dan bijvoorbeeld een
tijdje ontbijtspullen inzamelen of koffie en
theeproducten. In dat geval zoeken we nog wel
een persoon, of enkele personen, die de spullen
eens in de maand willen wegbrengen naar de
Voedselbank in Brielle. Meldt u zich even bij een
kerkenraadslid? Dat zou echt geweldig zijn.

16




Van de diaconie

Het reilen en zeilen...

Afscheid en een welkom

In de dienst van 8 oktober nam Janneke Eggink afscheid van de diaconie en heeft Ank van der Gaag
het stokje van haar overgenomen. Janneke was enorm begaan met het werk van de diaconie, maar
na vijf jaar vond ze het tijd om wat anders te gaan doen. Het zijn andere schouders die het werk nu
moeten dragen. Gelukkig gaf Ank aan dat ze graag onderdeel wil zijn van de diaconie en daar
waren we allemaal erg blij mee. Als je geen mensen kunt krijgen die zich voor een aantal jaren
willen committen, wordt het lastig dragen. We hopen datwe in = e r ]

de loop van het jaar nog één persoon mogen toevoegen om het £+ v ' V /
werk dat er ligt wat te verdelen. e uE

Op woensdag 6 december nodigden we Janneke uit voor een
lunch bij de Bollaarshoeve die uiteindelijk in december in ieders
agenda paste. Even samen lunchen en bijpraten is altijd goed
voor het teamgevoel.

Wie is Ank van der Gaag?

Ank heeft drie kinderen en zeven kleinkinderen en was getrouwd met Jan. In 2006 zijn ze vanuit
deze omgeving vertrokken naar Drente en hebben daar samen genoten van het leven. Door
familie-omstandigheden kwamen ze in 2018 weer terug. Helaas is Jan vlak daarna ziek geworden
en uiteindelijk overleden in januari van 2023. We heten Ank van harte welkom in ons team.

Avondmaalscollecte

leder jaar kiest de diaconie een goed doel uit voor de
Avondmaalscollectes. In 2023 moest dit een doel in
het buitenland zijn en dit jaar weer in Nederland. Er is
gekozen voor een doel in Oostvoorne: Moeders van
Qostvoorne.

Een groep dames heeft Moeders van Oostvoorne
opgericht om de minderbedeelde kinderen in
QOostvoorne maar ook daarbuiten van speelgoed te
voorzien. In de dienst van 28 januari komen ze er iets
over vertellen; dan is de eerste dienst van het jaar we
het Avondmaal vieren.
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| Wij gedenken

Ineke van Marion - de Graaf

Op woensdag 20 december is overleden Alberdina Hester Désirée, Ineke, van Marion - de Graaf, in
de leeftijd van 70 jaar.

Ineke was de oudste van drie kinderen. Ze zou voor haar broers altijd de grote zus blijven. Op de dag
met de langste nacht, 21 december, trouwde ze met Hugo. Haar vijftigste trouwdag heeft ze net
niet gehaald. Ze was een echt buitenmens; genoot van het eenvoudige leven met haar tuin en haar
beestjes in Tinte waar dochters Amanda en Diantha opgroeiden. Ineke was zorgzaam voor de
mensen om haar heen en goed in regeldingen. Nadat ze verhuisde naar Oostvoorne kwam er meer
rust en gelegenheid om erop uit te gaan. Maar het bleef sober. Luxe was niet aan haar besteed.

Begin dit jaar werd bij Ineke longkanker geconstateerd. Het leven loslaten viel haar zwaar. Haar
Bijbeltje vol aantekeningen en losse briefjes lag altijd onder handbereik. De hoop, het geloof en de
liefde die ze daaruit putte, gaven haar door alles heen kracht. Zo is ze gestorven, worstelend maar
als gezegend mens. Want ze wist dat ze thuis zou komen.

We gedenken Ineke van Marion - de Graaf met eerbied en respect.

: :45‘," .
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Opgedragen aan
alle kinderen van de rekening
in de wereld van vandaag

Ave

Op afstand binnen oogbereik trok zij
voorbij, de lucht, in wolken hoog gestapeld

een koninklijke vloot, verheven, vastberaden
met de statie van een zwaan

en in haar kielzog sleepte zij een lange stoet
ademloos uitgedoofd rumoer van kinderen
klein en groot, een vlinderkaravaan

waardige uitvaart uit een doodsgebied
van vuurmond, hel, barbaars geweld

ik stond daar, zag en liet de machteloze lucht,
vond langs de weg een bidkapel

waar leegte wolkte om mij heen
doortrokken van ontelbare gezichten,
levens in bloed gesmoord

geen ander antwoord had ik dan
een ingekeerd langdurig zwijgen
en stak er alle kaarsen aan

Kees Hermis

Uit: Op de snaren van het licht
Uitgeverij Boekscout
Soest, 2020
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il Uit de pastorie

Veel plannen in de maak, zo in de eerste maanden van dit jaar. Terwijl de veertigdagentijd nog moet
beginnen, staat de eerste afspraak om de openluchtpinksterviering voor te bereiden alweer in de
agenda. Mooie en bijzondere tijden in het kerkelijk jaar, waarin we alles doorleven: verwachting en
verstilling én uitbundige vreugde. En ondertussen leven we met elkaar mee in wel in in wee. Ik vind
het fijn om te ervaren dat dat ook gebéurt. De kaartjes waarmee we elkaar sterkte en goede moed
wensen. Het gebed in stilte, of gedeeld in de dienst. Gewoon: ‘kijk naar elkaar om, zegt Helma
Gorzeman elders in dit nummer. In de gewone alledaagsheid is dat ook wat ons gemeente maakt.
Het is mijn wens dat we daarin nog meer en meer naar elkaar en naar de Heer toe groeien.

Mijn tijd vult zich in deze periode met een veelheid aan taken. Allereerst het pastoraat, dat mooie
woord waaronder zoveel verstaan wordt: bezoeken, telefoontjes, maar ook de voorbereiding van
een afscheidsdienst en het pastoraal overleg. Voor mijn contacten in de gemeente geldt dat ik
altijd meer zou willen doen dan me daadwerkelijk lukt. Gelukkig zijn er veel anderen die ook
bezoeken afleggen. En wat ook geldt: als u mij laat weten dat u de dominee graag op bezoek zou
krijgen, dan maak ik zeker een afspraak!

Naast het vooruitwerken voor Pasen en Pinksteren is er mijn eerste huwelijksinzegening in
QOostvoorne: op 8 mei hopen Leontine Groeneveldt en Jesper Oranje elkaar het jawoord te geven.
Een feestelijke dienst om naar toe te leven! Verder is er de werkgroep Klooster aan Zee (waarover u
op onze website geregeld geinformeerd wordt), zijn er de diverse overlegorganen, studie- en
andere verplichtingen en o ja, ik mag ook af en toe vakantie nemen. De eerstvolgende is eind
februari, en daarna weer in mei en in juli. lk ben behalve graag hier namelijk ook graag weg op z'n
tijd...

Ik wens u en ons Gods zegen op al onze wegen.

Ds. Marijke van Selm
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Actie Kerkbalans 2024 is gestart

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke
parochies en gemeenten hun leden om een financiéle bijdrage over te maken of toe te zeggen. In de
laatste twee weken van januari is de brief of e-mail bij u bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee?

'lk mag er zijn wie ik ben. Het is een plek waar ik God vind. In de kerk kijken we naar elkaar om. Ik vind
er rust in de hectiek van alledag. Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de
waarde die onze gemeente heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar
leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar
zorgen, Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom
mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op:
NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne onder vermelding van ‘Actie
Kerkbalans 2024

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze
al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Bezorger voor Rockanje gezocht

Omdat de huidige bezorger heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn, zijn wij op zoek naar
iemand die acht keer per jaar Vertel! op veertien adressen in Rockanje wil bezorgen. Daarnaast
misschien één a twee keer per jaar een brief. De tijdsduur van de bezorging van het kerkblad is (op
de fiets) hooguit anderhalf uur per zes weken.

Ulterlijk één week voor de gewenste bezorgdatum ontvangt u de kerkbladen. U bepaalt zelf
wanneer en hoe snel u de bladen bezorgt, als het maar voor de opgegeven uiterste bezorgdatum
is. Mocht u een keer door ziekte of vakantie verhinderd zijn, dan is er altijd een reservebezorger die
uw taak kan overnemen.

Uiteraard is er waardering voor de bezorging. Niet alleen van de lezers, maar ook namens het
kerkbestuur. U ontvangt rond de kerstdagen een attentie namens de kerk.

We willen Anja en Alex die het kerkblad jarenlang met plezier in Rockanje hebben bezorgd,
hartelijk bedanken voor hun inzet.

Bent u bereid om Vertel! in Rockanje te bezorgen, neem dan contact op met Herman Oosterman,
tel. 0181-48 20 19, e-mail bezorgingkerkblad@keré(?ostvoorne.nl



PROTESTANTSE GEMEENTE

OOSTVOORNE

De In memoriam van Arie Bergwerff
verschijnt in de volgende editie van Vertell!.
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Predikant

Ds. Marijke van Selm

Hoflaan 29

3233 AN Oostvoorne

Tel. 77 00 40 / 06-4166 4516
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Koopvaardijpredikant
Ds. Helene Perfors
Tel. 41 67 51 / 06-5367 9265

Kerkelijk medewerker
Charlotte Olieslagers

Tel. 06-1759 5676
charlotte@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter kerkenraad

Jan de Rijke

Tel. 77 48 70
voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Scriba

Ingrid Langbroek - Voogt
Tel. 66 99 77
scriba@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter diaconie
Regina Eggink - Stolk
Tel. 70 02 41

Financieel administrateur diaconie
Liesanne de Rijke - Amesz
Tel. 77 48 70

Jeugdouderling
Annette Maassen
jeugd@kerkoostvoorne.nl

Adresboek

Pastoraal team
Pastoraal ouderling
Wilma de Koning
Tel. 8461 75

Pastoraal werker
Maartje Bergwerff
Tel. 48 2178

Nieuw ingekomen leden

Sjanie Verhulp

Tel. 48 50 79
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Kerkrentmeesters
Hans Hofstede
Tel. 06-5583 4308

Penningmeester
Gerard v.d. Hoek
penningmeester@kerkoostvoorne.nl

Ledenadministratie
Esther van Driel - Luijendijk
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening

Adrie Herlaar - van Marion
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl
Tel. 4827 43

Koster
Judith van Balen - Doolaar
Tel. 48 42 15
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Het is maandagmorgen en Kik ziet de kosteres
opgewekt sjouwen met emmers sop, dweilen en
bezems. Er gaat vast iets groots gebeuren! Dan komt
de dominee erbij. ‘Zo, Berna, eindelijk is het zo ver:

we gaan mijn kantoor opruimen. Ik heb er zin in!’
Mevrouw Bontje glimlacht. ‘Dit is het IDEALE moment!”
‘Jazeker’, zegt de dominee, ‘want in de veertigdagentijd
gaan we VERSOBEREN op weg naar Pasen. WEG met
overbodige zaken en rommel! LOSLATEN! Hij opent de
deur met een zwaai en zegt: ‘Begin maar vast. Ik moet
nog een uurtje op huisbezoek!” Mevrouw Bontje kijkt
om zich heen. Wat een enorme stapels papier.
Verdroogde planten. Knutselwerken van kinderen.
Bureauspullen, asbakken, bloempotten, fotolijstjes,

Puzzel Vast en Los

KiK

‘Ik begin maar met alles BUITEN te zetten wat
overbodig is’, mompelt de kosteres. Op de gang vormt
zich al gauw een dikke berg, waar Kik zich lekker in
verstopt. Dan gaat ze aan het werk met sopdoek en
stofzuiger. Als de dominee terugkomt roept hij: ‘O nee!
Mijn spullen!” Hij zinkt neer en begint dingen uit de
stapel te halen. ‘Deze bloemen hebben kinderen voor
me geknutseld.... ‘VIER JAAR geleden, dominee’ zegt
mevrouw Bontje. Ze legt uit dat ze alleen wat oud en
kapot, overbodig en vies was, heeft weggehaald. ‘Kijk
maar!’ De dominee is stomverbaasd als hij zijn kantoor
instapt. ‘O, wat is het ruim. En wat is alles keurig
teruggelegd. Ik kan hier zelfs koffiedrinken met een
gast!” En laat dat nu toevallig heel goed uitkomen...

Deze puzzel gaat over acht manieren van ‘vastzitten'.
Links staat een versje, rechts staan bevrijdende adviezen. g
Als je de adviezen met een potloodlijn aan de goede regel hebt gekoppeld, 2“%
zijn ze in die volgorde ook een rijm. Bovendien vormen de gekleurde

Oplossing: loslaten

letters dan van boven naar beneden een bevrijdend woord!

1. Berna zit vast in haar sombere bui.

2. Tommy zit vast in zijn krappe trui.

3. Opa zit klem in zijn schuur vol spullen.
4. Oma heeft altijd dezelfde krullen.

5. Muisje zit vast in een trommel vol koek

6. Buurman zit vast in alwéér een dik boek

7. Gerrit zit vast aan zijn haat en nijd

| 8. Mina zit vast in schulden en spijt.

Uit de Bijbel

Keer terug 1ot God met heel je hart,
door t& vasSten en te rouwen.

Want Hij is liefdevol, geduldig en trouw.
Hij is bereid het onhell of te wenden.

Naar Jo#l 2:12,13

Ga 't anders doen!

Eet voortaan beschuit! @
—
L,

Kom mee, erop uit!
Een andere kopen!
Ruim die eens op!
Pas op, je ziet groen!
Leer op iets hopen!

Neem een grijze bob!






