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VAN DE REDACTIE

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen!
Wie dat zegt bedoelt dat iets nooit zal
gebeuren. Maar hoe bereken je nu
wanneer het Pasen en wanneer het
Pinksteren is. In het artikel van het
jeugdwerk krijgt u daar een mooie uitleg
over.

lets wat nog in de steigers staat, maar
waarvan we heel graag willen dat het tot
stand komt, is Klooster aan Zee. In Vertel! is
een nieuwe rubriek met dit onderwerp. U
leest hoe de stand van zaken is: Van woord
tot daad.

Verder maakt u in Een ontmoeting met..
kennis met Mina Wagenveld - van der
Wagt. Ook kunt u meer lezen over een
nieuwe gespreksgroep voor ouders die een
kind hebben verloren.

Maar eerst gaan we richting Pasen: een
feest vol hoop en licht. En.. zet vast de
datum voor de openluchtviering van
Pinksteren in uw agenda.

Pasen en Pinksteren vallen dus nooit op

één dag, maar staan wel in één editie van
Vertel!

Wij wensen u veel leesplezier.

Namens de redactie,
Christine de Vos



Meditatie

Vernieuw mijn geest (psaims51:12b)

Dat je thuiskwam uit school. En dat alle matrassen dan opeens gekeerd waren, de mattenklopper
waarmee ze te lijf gegaan waren nog nahijgend bij de deur. De geur van boenwas en spiritus,
dekens en moltons buiten aan de lijn, wapperend in de wind. Van veel dingen waarvan de
generatie boven mij vertederd verhaalt, kan ik ook nog net meepraten. Tot mijn tiende woonde ik
in een piepklein huisje, eigenlijk een stacaravan, zonder douche, en zonder warm water, met een
kachel op kolen en bloemen op de ramen in de winter.

Al dat vocht, die kolenkachel, de kou van buiten — het moet die eerste lentedagen een verademing
zijn geweest om alles weer lekker open te kunnen gooien, te luchten, te kloppen, uit te hangen,
schoon te poetsen. De vrolijke en tegelijk nerveuze bedrijvigheid ervan werkte altijd aanstekelijk,
en niets was heerlijker dan ‘s avonds tussen lakens te kruipen waar de lentewind doorheen had
gewaaid. Zacht en fris waren ze dan. Daar kan geen wasverzachter tegenop, al heten ze honderd
keer ‘lentefris’ En dan was ik ook nog eens in de lente jarig. Zo was alles in het voorjaar voor mij als
kind vol belofte, vol nieuwe tijd die aanbreekt.

Zo radicaal schoonmaken als mijn moeder deed, dat doen we niet meer. Niet meer z6. Flink grondig
boenen en alles van de muur, dat doe ik zelf ook alleen maar wanneer ik er zin in heb, wat niet zo
vaak is. En dan zeker niet het hele huis tegelijk. De opgewekte zindering van mattenkloppers en
ragebollen is daarmee voorgoed verdwenen.

En toch is dat Pasen. De mattenklopper en de ragebol. Toch is dat Pasen: die radicale schoonmaak.
Uitgeklopt worden tot al het stof en het vuil van je af is; meegenomen op de lentewind. De
poetsdoek over je ziel, ook daar waar het heel lang niet schoongemaakt is, de schrobber over de
schimmel van je eigen narigheid. Doorluchten je hoofd en je hart, zodat het weer gaat tintelen van
nieuw leven en nieuw begin en alles schoon en ruim en vol belofte. En 's avonds slapen tussen
lentefrisse lakens, in een bed dat zachter is dan ooit. Waar gedroomd wordt van een nieuwe tijd die
vandaag begonnen is.

Ik wens ons een opgewekt Pasen.

Ds. Marijke van Selm



Een ontmoeting met
Mina Wagenveld - van der Wagt

In de serie ‘een ontmoeting met'vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en
geloof en hun toekomstdromen. In de vijfde aflevering: Mina Wagenveld - van der Wagt .

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben nu 82, ik hoef niet zoveel meer. Dus ja,
gewoon m'n huis hé. Koken en afwassen. Maar
ik heb in mijn leven hard genoeg gewerkt hoor.
Ik ben geboren aan de Zeedijk in Zuidland, ik
was er een van de elf. In de oorlog moesten we
evacueren naar Barendrecht. En daarna was er
niets meer van ons boerderijtje over en
moesten mijn ouders opnieuw beginnen. Aan
de Stationsweg was dat, we noemden het

‘t Pittenessie’

Zelf deed ik als meisje de verpleegstersopleiding
in psychiatrische inrichting ‘Hulp en heil’ in
Leidschendam. Daar hoorde ook ‘dominees-
cursus’ bij, want we moesten aan tafel Bijbel-
lezen en bidden en danken. Soms had je
patiénten die erg in de put zaten, die vroegen of
je met hen wilde bidden. Dan werd je soms
zomaar omhelsd: ‘dankuwel zuster!” Heel mooie
jaren waren dat. Een van mijn dochters, Napsia,
is zelfs vernoemd naar een Surinaamse collega
en vriendin uit die tijd.

Toen ik trouwde, ben ik mijn man Koos gaan
meehelpen in onze tuinderij in Zuidland.
Meloenen, druiven, prei, bloemkoal. 's Morgens
om vijf uur zaten we al in de tuin tot 's avonds
acht uur! Tussendoor deed ik eten koken,
wassen, strijken. En eigenwijs hoor. Moet je

bedenken, ik streek alles, kussenslopen, lakens,
zakdoeken. Dat kun je je nu toch niet meer
voorstellen he.

Sinds wanneer maak je deel uit van onze
gemeente?

Precies weet ik het niet meer, maar in ieder geval
zo lang als ik hier woon, een jaar of vier
misschien. Toen we de tuinderij in Zuidland
verkocht hadden, zijn we aan de Meeuwenlaan
gaan wonen en ben ik in Rockanje naar de kerk
gegaan. lk zing daar nog steeds in de cantorij,
heerlijk vind ik dat! Als je zingt, vergeet je even
al je zorgen. En ik ken nog alle versjes uit mijn
hoofd!

Na het overlijden van Koos, nu acht jaar geleden,
drongen de kinderen erop aan dat ik kleiner zou
gaan wonen. En op een gegeven moment was
ik daar zelf ook aan toe. Het was zoveel werk,
dat grote huis en die grote tuin en ik deed ook
nog alles zelf. Het ging niet meer. [k woon nu
kleiner en centraler. Ik loop nog wel, maar met
een rollator en omdat ik Alzheimer heb, mag ik
geen auto meer rijden. Ja, misschien is het
bijzonder dat ik daar zo open over ben, maar ik
vind het niet iets om me voor te schamen. Het
overkomt me gewoon. En tot nu toe gaat het
nog hartstikke goed met me. Maar ik kom dus
niet meer zo ver en daarom kerk ik nu in
Oostvoorne.



Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?
Als ik niet in de kerk geweest ben, is het voor mij
geen zondag. Heel af en toe sla ik over als ik bij
mijn dochter in Assen ben, maar anders ben ik
er altijd. [k ben heel mijn leven alleen naar de
kerk gegaan, zonder mijn man. Hij was niet
gelovig, hij was ook niet christelijk opgevoed.
Gelukkig zijn we wel in de kerk overgetrouwd
en was hij er ook bij toen onze dochters
gedoopt werden. Maar ik heb hem nooit
gedwongen hoor.

En wat ik er breng? Haha! Geld!

Ik ben bij verdere activiteiten van de kerk niet zo
betrokken. Ik ga ook nooit naar de koffie-
ochtend, daar heb ik geen behoefte aan. Ik heb
ook niet zo veel contacten in de gemeente, dat
gaat hier veel minder makkelijk dan in Rockanje
hoor! Maar het is goed zoals het is, ik ben
tevreden en ik voel me ook thuis. Ik vind, je
moet niet chagrijnen. Anders word je zo
ongezellig voor anderen.

Wat is je favoriete Bijbelverhaal of - tekst?
Ja, dan moet ik eens even denken zeg. Nou in

ieder geval de verhalen over Jezus, het Nieuwe
Testament. Ik heb altijd veel steun aan mijn
geloof gehad. Het helpt me om opgewekt te
blijven en vertrouwen te hebben. En ik geloof
ook dat er na dit leven nog een leven komt.
Zelfs mijn man, die daar niet in geloofde, zag
kort voor zijn overlijden een heel andere wereld.
Heel bijzonder was dat en het geeft mij
geweldig veel moed. Dus ik voel me toch
gedragen, ook nu met mijn vergeetachtigheid.
Het moet zo gebeuren zoals God het wil en
daarom kan ik het ook overgeven.

Welke droom of gedachte zou je de lezers
willen meegeven?

Kom allemaal weer wat vaker naar de kerk op
zondagmorgen. Het is zo fijn om naar de kerk te
gaan, anders is het geen zondag.

Met wie wordt de volgende ontmoeting?

Met onze organist Ron van Halen is iedereen blij.
Het zou mooi zijn om te horen waar hij zelf blij
van wordt.
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Analyse Kerkgang

Sinds 2001 wordt bijgehouden hoe de kerkgang
zich ontwikkelt. Een kerkganger is iemand die
deelneemt aan een kerkdienst of naar de directe
uitzending kijkt of later de opname bekijkt. Hier
een overzichtsgrafiek met de som van alle
kerkgangers in de tijd.

Samideeid sanmal kerkgangers per dienstin de Devpyiers
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De conclusie is dat er sprake is van ongeveer 30
procent terugloop tot 2014, daarna treedt een
stabilisatie op. In de periode 2014 tot en met
2023 schommelt het gemiddelde aantal
kerkgangers per dienst rond de 100.
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Als we dan inzoomen op het type kerkgangers
dan krijgen we het volgende beeld:

Er is sprake van een duidelijke omslag van
aanwezigen naar kijkers in 2020. In maart van
dat jaar hebben we een camera geplaatst en zijn
begonnen met het online uitzenden van de
kerkdienst. We zijn qua kerkgang de afgelopen
jaren dan ook een heel andere gemeente
geworden. In 2023 zijn er gemiddeld 34 kijkers
per dienst tegenover 60 aanwezigen.

Omdat ook het aantal kinderen en tieners geteld
worden, hebben we ook inzicht in het
percentage jeugdige aanwezigen in de
Dorpskerk. Verrassend genoeg schommelt dit al
jaren tussen de 5 en 10 procent. De tieners
houden regelmatig hun tienerkerkbijeenkomst
en dit draagt zeker aan dit percentage bij.
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E Op de agenda

In de herhaling: Een muzikale lezing rond het thema van
Eindelijk volwassen. De wijsheid
van de tweede levenshelft

In zijn lezing legt Frits de Lange uit waarom je op je oude dag niet het gevoel hoeft te krijgen dat
het met je gedaan is. Maar ook: dat de tweede levenshelft niet gegarandeerd een succesverhaal is.

Wijs oud worden, dat is zijn ideaal waar hij - als wetenschapper en als ‘oudere-in-opleiding’ - een
goed woord voor wil doen.

De lezing wordt afgewisseld met eigenwijze en ontroerende songs over wijsheid en ouderdom,
gezongen door Eessa Frieman.

Het boek 'Eindelijk volwassen' is op de avond zelf ook verkrijgbaar.
Frits de Lange (www.fritsdelange.nl) is emeritus-hoogleraar aan de Protestantse Theologische

Universiteit en de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika, en pretentieloos gitarist in de band
MEEZZ, waarmee hij onder andere samen met Eessa Frieman optreedt.

Nieuwsgierig geworden? Meepraten? Kom ook!

Wanneer: woensdag 17 april FRITS DE LANGE

Plaats: de Sjoel, Turfkade 16, Brielle

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: vijf euro, contant of met betaalpas aan de deur E I N n E L I I K
Komt u met de auto en hebt u ruimte over om mensen mee

te nemen, stuur dan een berichtje naar Coby van Ommeren, v n LWASS E N
06-2453 9304, rademommer@gmail.com. Hebt u vervoer

nodig, dan kunt u zich eveneens melden bij haar. D E w ” S H E | D
VANDETWEEDE §
ten have

LEVENSHELFT
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Van het jeugdwerk

Van carnaval tot Pinksteren

Wat heeft een nieuwjaarsduik te maken met
Pasen en hoe verhoudt carnaval zich tot
Pinksteren? De tienerdiensten zorgen best voor
wat hoofdbrekens bij onze tieners. Maar zij laten
zich niet voor één gat vangen en zetten hun
beste beentje voor om de uitdagingen aan te
gaan. Op 14 januari, de eerste tienerkerk van het
nieuwe jaar, keken we met elkaar terug op 2023,
lieten er zaken achter en namen voor een frisse
start een nieuwjaarsduik naar 2024. Waar
en-passant ook nog een mars werd opgedoken.
Waren er ook goede voornemens? Nou nee,
eigenlijk niet.

Op 14 februari was het niet alleen Valentijnsdag,
maar ook Aswoensdag, het begin van de
40-dagentijd. Deze periode heeft tot Pasen
veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet
worden meegerekend. Wat is vasten eigenlijk?
Het doelbewust afzien van voedsel of andere
pleziertjes, om zo ontvankelijk te worden voor

Godis liefde. Wij zijn er niet zo mee bekend, maar
gaan het wel proberen.

Met welke voornemens gaan we aan de slag in
de 40-dagentijd? Minder geld uitgeven aan
eten. Eén uur per dag leren. Minder schelden en
bewust worden van mijn taalgebruik. Meer met
vrienden afspreken. Geen social media meer
gebruiken. En dit zijn échte uitdagingen! In de
WhatsApp-groep proberen we elkaar een hart
onder de riem te steken om door te zetten en
tijdens de tienerdiensten komen we er op terug.
Nou, hier is goed te zien wat Nieuwjaar en Pasen
met elkaar te maken hebben: We krijgen
allemaal steeds weer een kans om opnieuw te
beginnen. En ja, dat mag gevierd worden met
vuurwerk en praalwagens, maar ook door te
vertellen wat het verhaal van Jezus is en die
gave hebben we gekregen met Pinksteren.
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Nog even wat feitjes...

De hoofdregels van de berekening van de feestdagen

Stap 1: start met het kerkelijke begin van lente. Die datum heeft de kerk ooit vastgesteld op 21 maart.
Stap 2: zoek de eerste volle maan op of na 21 maart.

Stap 3: zoek de eerstvolgende zondag na deze volle maan. Voila, je hebt eerste paasdag te
pakken.

In 2024 begint Pasen op zondag 31 maart.

Weet je eindelijk wanneer het Pasen is, dan is het een koud kunstje om de data van carnaval,
Hemelvaartsdag en Pinksteren te berekenen.

Carnaval valt op de zondag, maandag en dinsdag voor Aswoensdag, want dan begint de vastentijd
van 40 dagen véor Pasen.

Hemelvaart is 39 dagen na eerste paasdag. Pinksteren is de zevende zondag na Pasen. Eerste
pinksterdag is dus tien dagen na Hemelvaart. Tweede pinksterdag is nog een dag later. Maar dat
laatste is pas écht logisch. Pff dit is geen koud kunstje....

PS. Ook met de twintigers gaan we in de 40-dagentijd uitdagingen aan. Dit jaar op het gebied van
verduurzaming. En, er wordt door hen een sedermaaltijd georganiseerd op 24 maart. Daarover hebt
u al kunnen lezen in de nieuwsbrief .

Aswoensdas Pasen Hemnalimeblotiake:
SRR ean T gy T HEE S beeo -y Poksterer
Zarnava./ 40 dagw 40 dagm 0 dagenr



Collectes & Giften

Opbrengsten januari

Datum Doel Opbrengst
07 januari PKN Jonge generaties € 22725
14 januari KiA Binnenlands Diaconaat € 15515
21 januari PKN missionair werk € 11363
28 januari Moeders van Oostvoorne € 18863

Diaconie € 37767

Kerk € 30223

Totaal € 1.364,55
Quina Care

Zondagmorgen 21 januari is de opbrengst van de
avondmaalcollectes in 2023 overhandigd aan een
vertegenwoordiger van de Stichting Quina Care.

Het mooie bedrag van € 5.742,36 is bijeengebracht.
het geld zal worden gebruikt voor de exploitatie van
het ziekenhuis in Equador.

Uw collectebijdrage

Voor uw bijdrage aan de wekelijkse collecte zijn meerdere mogelijkheden:
U kunt uw bijdrage achterlaten op de schalen in de kerk.

U kunt uw gift ook overmaken op de rekening van de diaconie,

NL92 RABO 0350 2655 93. Wilt u daarbij de datum en de verdeling tussen de
genoemde doelen vermelden.

Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken.
U kiest zelf hoeveel u wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op
haar rekening en verdeelt deze over de die collectedoelen van de zondag.
Van uw bijdrage gaat 50 % naar de speciale collecte en andere helft wordt
verdeeld over de twee plaatselijke doelen: diaconie, kerk en/of pastoraat.




Van het pastoraat

Nieuwe gespreksgroep
'Verder zonder je kind'

Vorig jaar is er vanuit het pastoraat de groep ‘Alleen Verder’ georganiseerd. Een groep voor mensen
die hun partner verloren hebben. Dit jaar gaan we starten met de groep ‘Verder zonder je kind"

Het verdriet dat je kind is overleden is z6 groot dat alleen mensen die hetzelfde hebben
meegemaakt je kunnen aanvoelen. Dit leren we uit de praktijk. Waar kun je anders erkenning
vinden voor dat immense verdriet dan bij mensen die aan een half woord genoeg hebben?

De groep wordt geleid door Inge Bouman en Wilma de Koning. Wilma kennen de meesten wel. Zij
heeft vanuit haar werk ervaring met het begeleiden van rouwgroepen. Inge is een nieuw gezicht
binnen de gemeente. Ze zit ook in de Klankbordgroep 'Klooster aan zee' Inge heeft veel ervaring in
hulpverlening en coaching. Ze weet uit ervaring hoe het is om je kind te verliezen: 3 jaar geleden
overleed haar dochter Sanne.

Wat kunt u van ons verwachten? Het wordt een kleine gespreksgroep

met mensen die een kind verloren hebben, recent of al wat langer
geleden.

Ouders zijn samen welkom, maar dat hoeft niet. leder rouwt op zijn of haar
eigen manier. Soms wil de één er graag over praten en de andere partner
juist niet. Dan is het fijn om een plek te hebben om je verhaal kwijt te
kunnen.

We komen een aantal keren bij elkaar. Soms zullen we gebruik maken van
een gedicht of een verhaal vertellen. Maar het belangrijkste onderdeel zal
altijd het luisteren naar elkaar en leren van elkaar zijn. Want hoe kun je dat
wat zo geliefd is loslaten? En moet je wel loslaten of is het meer ‘anders
vasthouden?

De bijeenkomsten zijn in de consistorie op donderdagochtend van 10.00
tot 11.30 uur. We willen 14 maart gaan starten.

Als je denkt dat deze groep iets voor jou is, neem dan contact met Inge of
Wilma op. Je bent van harte welkom.

Wilma de Koning, tel. 06-3621 7743
Inge Bouman tel. 06-5239 3339




Kerkdiensten
Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via

www.kerkdienstgemist.nl

Collectes
Zondag 24 maart Palmpasen Pastoraat
ds. Marijke van Selm liturgische kleur paars Diaconie
10.00 uur PKN Missionair Werk

Donderdag 28 maart
ds. Marijke van Selm
19.30 uur

Witte Donderdag
solist Mariét Kaasschieter
liturgische kleur wit

Avondmaalproject

Vrijdag 29 maart
ds. Marijke van Selm
19.30 uur

Goede Vrijdag
m.m.v. de cantorij
liturgische kleur paars

Zaterdag 30 maart
ds. Marijke van Selm
19.30 uur

Stille zaterdag
Else Mulder op cello
liturgische kleur wit

Zondag 31 maart
ds. Marijke van Selm
10.00 uur

Eerste paasdag
m.m.v. cantorij
liturgische kleur wit

Kerk
Pastoraat
KiA Werelddiaconaat

¢



Let op: vanaf 7 april beginnen de diensten om 09.30 uur

Collectes
Zondag 7 april liturgische kleur wit Diaconie
ds. Piet Schelling Kerk
09.30 uur Voedselbank
Zondag 14 april liturgische kleur wit Pastoraat
ds. Marijke van Selm Kerk
09.30 uur KiA Zending
Zondag 21 april liturgische kleur wit Pastoraat
ds. Annemarie Roding Kerk

09.30 uur

PKWR Diaconaal Havenwerk

Zondag 28 april liturgische kleur wit Pastoraat
ds. Netty de Jong-Dorland Kerk
09.30 uur Kaarsen
Zondag 5 mei liturgische kleur wit Diaconie
ds. Marijke van Selm Kerk
09.30 uur KiA Noodhulp
Donderdag 9 mei Hemelvaart Pastoraat
ds. Ada Endeveld liturgische kleur wit

09.30 uur

Zondag 12 mei liturgische kleur wit Diaconie
ds. Marijke van Selm Kerk

09.30 uur

KiA Binnenlands Diaconaat

Voorbeden

Wilt u datiemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan een van de kerkenraadsleden.
Of kom voor de dienst even naar de consistoriekamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.




Ingekomen berichten

Voor de laatste keer bijeen

Het verjaardagsfonds kwam op 18 januari bij elkaar om de busjes te legen en na te praten. Er
werden herinneringen opgehaald, voor sommigen begon de inzet voor het verjaardagfonds al in de
vorige eeuw. In het verleden bleef het vaak niet bij een snelle gift in het busje, maar kwam het tot
een gesprek. Bij uitzondering soms een hele avond; dat werd dan zo gezellig dat het busje vergeten
werd en dan de volgende dag werd opgehaald. De goede herinneringen blijven en ook zonder
busje zullen er nog bezoeken worden gebracht.

De opbrengst van de laatste drie maanden van 2023 was bijna € 350, . U weet dat u uw gift, uit
dankbaarheid voor het weer een jaartje ouder worden, kunt overmaken op de bankrekening van
de kerk met vermelding van verjaardagfonds.

Met hartelijke groeten,

Anja Langendoen
(ontbreekt op de foto)
Marijke de Zoete
Anneke Poldervaart
Maartje Bergwerff
Annie van der Poel
Hilde Meenderink
Gerard van der Hoek en
Cobi Emmerzael

PROTESTANTSE GEMEE

0051 VOORSE




Heel, heel hartelijk bedankt!

Lieve mensen,

Na mijn operatie enkele maanden geleden heeft u op allerlei

manieren blijk van medeleven getoond. Kaarten, mail, app-jes,

bloemen, koek, maaltijden, fruit en wat al niet meer. Dark je udell
Ongelooflijk hoe u aan mij, aan ons, gedacht heeft. leder

contact met een van u, op welke manier dan ook, bracht en

brengt een stukje genezing. Heel, heel hartelijk bedankt!

Inmiddels heeft u op de zondagsbrief kunnen lezen dat ik stop met mijn kerkelijke werkzaamheden.
Ik ben al behoorlijk vooruitgegaan, maar het herstel gaat langzaam en daar heb ik al mijn energie
voor nodig. Dit was ook de prognose.

Een hartelijke groet,
Liesbeth van Wijnen-Knook

18 april dagtocht Draaiorgelmuseum in Hilvarenbeek

De PCOB Westvoorne organiseert op donderdag 18 april een dagtocht naar het Draaiorgelmuseum in
Hilvarenbeek

Programma:
10.00 uur Vertrek Rockanje, Vlielander Heinlaan
10.15 uur Vertrek Oostvoorne, bushalte de Ruy
11.30 uur Aankomst restaurant de Gouden Leeuw te Terheijden, waar u geniet van een heerlijke lunch
12.30 uur Vertrek naar Hilvarenbeek
13.30 uur Aankomst bij het Draaiorgelmuseum
In het museum krijgt u twee keer koffie/thee aangeboden met een Brusselse wafel met
warme kersen en slagroom. Bovendien krijgt u nog een consumptie van een wijntje,
frisdrank, biertje of advocaat met slagroom met wat nootjes op tafel.
15.30 uur Vertrek richting huis
17.15 uur Aankomst te Rockanje via Oostvoorne

Mocht dit alles u aanspreken en lijkt het u heel leuk om deze dag mee te beleven, dan kunt u zich
uiterlijk voor 10 april aanmelden bij Tineke Vriend, tel. 06-2535 7858 of e-mail: tmvriend@xs4all.nl
De kosten voor deze dag bedragen € 45,- per persoon, te voldoen op rekening nummer

NL 06 RABO 0355 7577 29 van de PCOB Westvoorne, met vermelding van ‘Reisje Hilvarenbeek'.

Tineke Vriend,

secretaris PCOB Westvoorne -



Van de diaconie

Avondmaalproject
De Moeders van Oostvoorne

Dit jaar heeft de diaconie met het avondmaalproject de keuze om een goed doel in Nederland te
ondersteunen. We hebben gekozen om dit jaar De Moeders van Qostvoorne te steunen

De Moeders van Qostvoorne is ontstaan in 2012 toen een groep moeders zich afvroeg wat er met
overgebleven speelgoed moest gebeuren, Na wat rondzoeken kwamen ze uit bij de Voedselbank in
Spijkenisse, waar het speelgoed uitgedeeld kon worden aan de gezinnen die hun voedselpakket
kwamen ophalen. In de jaren daarna groeide De Moeders van Oostvoorne uit en werd er door
naamsbekendheid steeds meer speelgoed ingeleverd.

In 2020 is de Stichting De Moeders van Oostvoorne officieel opgericht en het werd steeds
professioneler. Bedrijven, verenigingen en persoonlijke donaties kwamen bij De Moeders van
Oostvoorne terecht. In de afgelopen jaren organiseerden ze vele leuke projecten zoals: verjaardags-
tassen voor Stichting Pameijer, waar naast cadeautjes ook van alles voor een verjaardagsfeestje in
gaat, zoals frisdrank of siroop, snoep om te trakteren in de klas, een pak mix voor taart of cup cakes
(op waterbasis want eieren en boter zijn duur), slingers, ballonnen en papieren bordjes.

Ook kersttassen werden gevuld met o.a. speelgoed,
chocolademelk, bus slagroom, koekjes. Of met Pasen
tassen met een paasontbijt, compleet met eieren en
paasbrood werden met veel plezier door de moeders
klaar gemaakt.

Ze ondersteunen Stichting Sint op de Ameland met voor
125 kinderen circa zes cadeautjes per kind en chocolade-
letters. Zo nu en dan horen ze van een kraamverzorgster
of verloskundige dat er een baby op komst is bij een
moeder die, door geldgebrek, nog niets heeft geregeld.
De Moeders van Oostvoorne springen dan bij voor de
noodzakelijke producten zoals luiers, billenpoetsers,
flesjes, kleertjes.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!
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Klooster aan Zee

Van woord naar daad

Een paar maanden geleden is er een werkgroep
samengesteld om een ondernemingsplan op te
stellen voor Klooster aan Zee. Dit concept idee
speelt al lange tijd in de kerk en willen we nu
gaan uitwerken tot een daadwerkelijke stichting.
'Wat is belangrijk? Hoe zien wij dit voor ons? Hoe
staat het in verbinding met de kerk? Wat willen
we precies bereiken? Waarom doen we dit? En
met welke boodschap?' Dit zijn de actuele
vragen waar, na de informatie-gemeenteavond
op 4 oktober, de werkgroep in opdracht van de
kerkenraad zich over buigt. Er kwamen veel
belangrijke begrippen aan bod en we houden nu
de volgende kernwaarden centraal: Rust,
Ontmoeting, Energie en Ruimte. Oftewel: ROER.
Er wordt op het moment een missie en visie
gecreéerd. We willen hierin de juiste boodschap
neerzetten wat het Klooster het best
representeert.

Het Klooster krijgt steeds meer vorm door er over
te praten, waarbij interessante discussies
ontstaan én het tastbaar te maken door een
locatie te zoeken en een activiteitenprogramma
op te stellen. Hier zijn we dan ook druk mee
bezig. Het is best een opgave om een locatie te
vinden die precies juist is voor het Klooster,
waarbij een stille omgeving significant is.

We willen als programma een keur aan
trainingen, retraites en inspiratiebijeenkomsten
gaan aanbieden, waarin mensen uitgedaagd
worden na te denken of te reflecteren over
zingeving, het goede leven, God en zichzelf.
Ook willen we duidelijk maken dat het Klooster
een alternatieve vorm van kerk zal zijn en geen
middel om de kerk weer vol te krijgen.
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Natuurlijk is marktonderzoek ook een belangrijk
onderdeel. Wij hebben daarvoor een
vergelijkend onderzoek gedaan naar diverse
klooster-initiatieven door deze ook zelf te
bezoeken. Wij krijgen tijdens dit gehele proces
ook ondersteuning van Aalt Bakker (directeur-
bestuurder van Dominicanenklooster Huissen).

14 februari is in de kerkenraad de voortgang
vanuit de werkgroep besproken. Hieruit is
gebleken dat we verder kunnen onderzoeken
hoe we het Klooster vorm willen geven.

De volgende stappen zijn dan ook: een concrete
locatie zoeken, wat te doen tot we deze hebben,
hoe we het Klooster naar buiten willen brengen
en vooral communiceren met de gemeente.

Bij eventuele vragen en opmerkingen kan u bij
iedereen van de werkgroep terecht of mail naar
isabelmaassen06@gmail.com.

De werkgroep bestaat uit:

Marijke van Selm, Jaap Varekamp, Else Mulder -
van Gemeren, Helma Verkerk, Wietze-Jan
Wezeman, Helene Perfors en Isabel Maassen.
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Opstanding

Zoals de geur van bomen
gras na regen
stroomde iets door ons heen

duwde ons aan, brak open
als op de eerste dag

Met in de rug de nacht
voor ons de schemering
die wegtrok uit de grond

werden wij meegeboren in
de richting van het licht

Een ongeschonden dagbegin
maakte ons los uit de cocon
van een verstard verleden

Niet onderhorig meer aan slaap
stonden wij op, bevrijd

Kees Hermis

Uit: De dood weersproken
gedichten over en tegen de dood
Uitgeverij Dabar-Luyten, Aalsmeer, 1995



Wij gedenken

In Memoriam Arie Bergwerff

Op donderdag 4 januari is Arie Bergwerff overleden in de leeftijd van 93 jaar.

Van zijn geboorteplaats Rozenburg verkaste Arie met zijn tuinderij naar de Bollaarsdijk in Brielle.
Liever was hij leraar geworden, zou hij later zeggen. Maar de interesse voor de wereld die groter
was dan zijn eiland en zijn talent voor luisteren en leiden kon hij toch kwijt, zowel bij de mensen
om hem heen als in de kerk, waar hij gezien was om zijn aandachtige, wijze en humoristische kijk.

Ko was zijn grote liefde. Aan haar had hij alles te danken, zei hij vaak. Wat miste hij haar die laatste
twee jaar. Gelukkig waren er zijn kinderen en kleinkinderen en vele anderen, die het leven nog
steeds de moeite waard maakten.

Arie was zijn hele leven een trouwe kerkganger. Toch was er veel wat hij niet wist als het aankwam
op God, de Bijbel, het leven en de dood. Met die onzekerheden kon hij leven. En uiteindelijk, na
een kalm ziekbed, kon hij er ook mee sterven. Zo namen we afscheid van hem, in het vertrouwen
dat hij nu weet. En dat het goed is.

We gedenken Arie Bergwerff met eerbied en respect.




v Uit de pastorie
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Voor predikanten binnen de PKN geldt dat ze, na een bepaald aantal dienstjaren, verplichte na- en
bijscholing moeten volgen. Vroeger bestond dat uit een studieverlof van drie maanden, eens in de
vijf jaar. Maar dat is inmiddels ingewisseld voor een individueel programma door de jaren heen, zelf
samen te stellen uit een aanbod van cursussen, studies en retraites. Zo deed ik in de afgelopen
jaren een tweedaagse rondom ‘het ambt;, werd deelnemer in een tweemaandelijks terugkerende
retraiteserie 'bezielend leiderschap’ en ook de intervisiegroep met collega’s waarvan ik al jaren deel
uitmaak telt mee voor de studiepunten. Alles voor de broodnodige reflectie op de dagelijkse
praktijk van het predikantschap.

Voor het komende jaar heb ik mij ingeschreven voor de opleiding ‘Kerk naar buiten’ die de PKN
samen met de Protestantse Theologische Universiteit aanbiedt. Een mooie en ook belangrijke
theologische ondersteuning bij onze Klooster aan Zee-plannen die langzaam maar gestaag vorm
beginnen te krijgen. Het zal tot voeding zijn bij het nadenken over en werken aan de toekomst
voor onze gemeente. De opleiding start al in maart, met tot de zomer een aantal online sessies.
Vanaf september zal ik met regelmaat een dag in de week, en soms enkele dagen, op studie-
centrum Hydepark in Doorn doorbrengen. Ik verheug mij op alle input en inspiratie die het voor mij,
en daarmee hoop ik voor ons allemaal, zal brengen. De tijdsinvestering is intensief, maar ook te
overzien: de opleiding duurt tot en met zomer 2025. En natuurlijk gaat het in overleg met de
Kerkenraad, die terecht aarzelde bij diezelfde tijdsinvestering: en we zijn pastoraal al zo
onderbemand..... Terecht vervolgens, werd toch de ruimte geboden om het traject aan te gaan.
‘Als je haast hebt, ga dan zitten| luidt het Chinese spreekwoord. Met andere woorden: hoe hoger de
verwachtingen, hoe groter de behoefte aan toerusting.

Maar eerst is het Pasen. En leven we daarna toe naar Pinksteren. Het wordt lente. Er is een huwelijk
in onze gemeente, van Leontine en Jesper. Kortom, er is heel veel te vieren en ik hoop dat we dat

allemaal met heel veel mensen en van harte kunnen doen. |k wens ons Gods zegen daarin toe!

Ds. Marijke van Selm




Pinksterdienst 19 mei

Vanwege het grote succes van vorig jaar willen we graag weer een gezamenlijk dienst organiseren
met Pinksteren met PKN Brielle, Oostvoorne, Tinte en Rockanje. Zet alvast in de agenda, op de
kalender of in de telefoon.

Wanneer: 19 mei om10.00 uur
Waar: het plein achter Tintestein (bij slecht weer in de Catharijnekerk)

Het thema van de dienst is ‘vuur’ en daarom willen we u vragen om een tint rood in de kleding te
dragen. Dit kan zijn een shirt, maar ook een sjaaltje o.i.d.

Graag willen we na de dienst genieten van een gezellig samenzijn met koffie, thee en limonade. Daar
past een heerlijk plakje cake of stukje koek natuurlijk uitstekend bij. Wij willen vragen of er binnen de
verschillende gemeenten mensen zijn die iets willen bakken voor deze dag?

Graag opgeven bij:

Helma Gorzeman, t. 06-5321 2137, e-mail: jgorzemané@gmail.com

Wilma Doeve, t. 06-4844 6703, e-mail: wilmadoeve@live.nl

Gaf u al voor de kerk van morgen?

Het kan u haast niet ontgaan zijn: in januari vond de landelijke

Actie Kerkbalans 2024 plaats! Meer dan 2.000 kerken deden mee. 0N
: . . ; Actie

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat

markante gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van Kerkb d l-a ns

gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot

bezinning komt. Waar u geinspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te

steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van haar leden en door vandaag te geven,

kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op dit moment heeft ongeveer 25 procent van onze gemeenteleden gereageerd. Heeft u nog niets
toegezegd? Wij horen graag van ul
Ook uw bijdrage is van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.
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Predikant

Ds. Marijke van Selm
Hoflaan 29

3233 AN Oostvoorne

Tel. 77 00 40 / 06-4166 4516
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Koopvaardijpredikant
Ds. Helene Perfors
Tel. 41 67 51 / 06-5367 9265

Kerkelijk medewerker
Charlotte Olieslagers

Tel. 06-1759 5676
charlotte@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter kerkenraad

Jan de Rijke

Tel. 77 48 70
voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Scriba

Ingrid Langbroek-Voogt
Tel. 66 99 77
scriba@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Diaconie
Regina Eggink-Stolk
Tel. 70 02 41

Financieel administrateur diaconie
Liesanne de Rijke-Amesz
Tel. 77 48 70

Jeugdouderling
Annette Maassen
jeugd@kerkoostvoorne.nl

Adresboek

Pastoraal team
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Pastoraal ouderling
Wilma de Koning
Tel. 846175

Pastoraal werker
Maartje Bergwerff
Tel. 48 21 78

Nieuw ingekomen leden
Sjanie Verhulp
Tel. 48 50 79

Voorzitter Kerkrentmeesters
Hans Hofstede
Tel. 06-5583 4308

Penningmeester
Gerard v.d. Hoek
penningmeester@kerkoostvoorne.nl

Ledenadministratie
Esther van Driel-Luijendijk
ledenadministratie@kerkoostvoorne.n|

Preekvoorziening
Adrie Herlaar-van Marion
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Koster
Judith van Balen-Doolaar
Tel. 4842 15
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De kinderen Muis scharrelen rond in de keuken op
zoek naar kruimels. Dan komt mevrouw Bontje, de
kosteres, koffie zetten. Tijd voor de muisjes om zich

te verstoppen! Ook de dominee komt handenwrijvend
binnen. “Ha! Koffie! Brenda, ik ga je even bijpraten
over onze plannen voor de veertigdagentijd!” “lk ben
benieuwd, dominee,” zegt Brenda Bontje en schenkt de
mokken vol. “Koekje erbij?” De muisjes juichen - héél
zachtjes! De dominee legt uit: “Het koffiedrinken na de
dienst zal anders gaan. Geen koffie, thee en fris. Geen
koekjes. We gaan voor Eénvoud!” Brenda kijkt
verschrikt. Dat van die koekjes wist ze. Maar... “Geen
koffie, thee en fris, dominee?? Dat wordt toch bijzonder
ongastvrij?”. “Dat lijkt zo, Brenda, maar de mensen
worden verwend met schoon kraanwater
en crackertjes.

Raadselversje

Eenvoud

KiK

Zo ervaren ze dat er veel is om dankbaar voor te zijn".
Brenda ziet zichzelf al kannen water klaarzetten.
“Goed, dominee,” zegt ze. Maar de muisjes zijn in
paniek. Ze rennen de keuken uit naar Kikker op zijn
plantenbakje. “Kik! Help! De mensen gaan zondags
geen koekjes meer eten! En ze gaan water drinken!
We moeten VERHUIZEN! We gaan VERHONGEREN .
Kik lacht. “Het is vast niet voor altijd, muisjes.” “Jawel
hoor, de mensen moeten maar wennen aan eenvoud,
zei de dominee”. Kik springt op de grond. “Dit duurt
veertig dagen, tot Pasen.” “O? Is de eenvoud dan
voorbij?” piepen de muisjes opgelucht. “Nee,” zegt Kik
wijs, “De koekjes komen terug. De eenvoud blijft in de
mensen achter. En dan vieren ze DANKBAAR Pasen.”

Wijske ging op zoek naar het eenvoudigste op aarde.
Zij zocht het in haar huis en in haar straat en in haar stad.
Alles was bijzonder, complex, en van hoge waarde, :
horloges, auto’s, mobieltje, microchip en reuzenrad. et

Wijske ging de natuur in en daar werd het ook niet beter.
De planten en de dieren, nee, daar was geen eenvoud bij.
Ze waren ingewikkeld, mooi tot op de millimeter.

Steeds dieper ging ze zoeken en toen kwam ze er dichtbij.

Weet jij wat Wijske vond?

1
Uit de Bijbel Gl

Johannes de Doper zei: Tk doop jullie met water -
als teken van Jjullie inkeer. Maar Na mij =

Eenvoud was overal, verstopt in planten, dieren, mensen.
Maar ook gewoon te zien, heel groot of klein en zonder kleur, %
altijd op weg naar het laagste punt, siepelend of plenzend,
het vulde elke vorm, bescheiden, plat en zonder geur.

Wijske is weer thuis, nu kan ze eenvoud 6veral voelen.
Alles laat het groeien, onopvallend, kostbaar, rein.

Het houdt de aarde warm én het helpt de aarde koelen.
Het begin van alle leven, iets om zuinig op te zijn!

: s 5
Teksten: Marjet de Jong
7., Tekeningen: M, Jurrigns



