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Meditatie

‘Ilk bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt
onderscheiden waar het op aankomt. (Fil. 1: 9-10)

Inzicht en fijnzinnigheid. Wat een prachtige woorden om te gebruiken als het over de liefde gaat.
Want liefde komt niet met een voet tussen de deur. Liefde groeit niet uit wurggrepen, en het wordt
ook niet door de strot geduwd. Liefde kan alleen gedijen in een veilige ruimte. En veilige ruimte kan
er alleen maar zijn als er niet wordt geoordeeld en niets wordt opgedrongen. Om zover te komen,
als mens, dat je niet oordeelt en niets opdringt, zelfs niet een beetje, diep van binnen — om zover te
komen moet je oefenen. En bidden. En dan weer oefenen, enzovoort. En dat alles vraagt om inzicht.
En fijnzinnigheid. Met andere woorden: het vraagt om het besef van eigen onvolkomenheid en die
van de ander. Want als je bedenkt dat je zelf allerminst perfect bent, dan weet je dat ook van de
ander. En dan kun je een beetje geduld hebben. Met jezelf. En met die ander.

Inzicht en fijnzinnigheid. Wat zou er gebeuren als we aan de hand van deze woorden naar Gods
werk in de wereld kijken? En luisteren? Want God werkt in mensen, en door mensen. En vaak op een
heel gewone en onmerkbare manier. Dat je achteraf denkt: hoorde ik dat nou goed? Of: wat een
mooi moment was dat, ik werd haast een beetje opgetild. Of: wat ontroerend hoe ik opeens van
hart tot hart kon luisteren, kon spreken. Dat allemaal. Dat mogen we best Gods werk in de wereld
noemen. Hoe vaker we dat doen, hoe vaker we dat werk namelijk ook zullen herkennen. Het is
oefenen. Dat zegt Paulus ook. Oefenen, zodat we kunnen onderscheiden waar het op aankomt.

Diep van binnen verlangen we allemaal naar iemand die ons aanvaardt zoals we zijn, iemand die,
zoals Toon Hermans het ooit zo meesterlijk verwoordde ‘alles van je weet en toch van je houdt"
lemand dus, die begrijpt dat je niet altijd de beste versie van jezelf bent, iemand die niet oordeelt,
iemand die wat er ook gebeurt onvoorwaardelijk van je houdt. Dat is het diepe verlangen dat we
allemaal hebben. Zoveel liefde vinden bij een mens, dat hebben we niet altijd voor het zeggen. Wat
we wel voor het zeggen hebben, is wie we zelf voor anderen willen zijn. Maar voor dat alles uit
weten we van lemand die déze Liefde ten volle in ons leven waarmaakt. Met inzicht en
fijnzinnigheid. En zonder oordeel. Bij Hem zijn we werkelijk gezien en gekend, bij Hem zijn we
geliefd en veilig.

Moge die veilige aanvaarding ons tot bron van liefde maken in deze wereld. Met begrip voor de
complexiteit van een mensenleven. En met het inzicht en de fijngevoeligheid die ons zacht maakt

en barmhartig. God zij geloofd.

Ds. Marijke van Selm



Een ontmoeting met Sjanie Verhulp

In de serie ‘een ontmoeting met' vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en
geloof en hun toekomstdromen. In de deze aflevering: Sjanie Verhulp

Wat doe je in het dagelijks leven?

Oppassen op kinderen is in mijn leven een
belangrijke rode draad. Ik heb hier in
Oostvoorne jarenlang kinderen thuis
opgevangen, dat doe ik nu niet meer, maar er
zijn nog wel vijf kleinkinderen waar ik met veel
plezier voor zorg. Kinderen hebben altijd mijn
hart gehad. Ik ben begonnen als kinder-

verpleegkundige in het Sophiakinderziekenhuis.

Maar toentertijd was het zo, dat als je zwanger
was, dat je dan stopte met werken. Zo ging het
bij mij ook. Daarmee is het zorgen voor zieke
kinderen naadloos overgegaan in het zorgen
voor mijn eigen en andermans kinderen aan
huis. Trouwens, ik heb ook wel iets met dieren:
we hebben een hond, katten, geiten en niet te
vergeten kippen.

Sinds wanneer maak je deel uit van onze
gemeente?

Ik ben opgegroeid in Tinte, een eindje verderop
aan de dijk waaraan ik nu weer met Jaap woon.
Voor mijn verpleegkunde-opleiding trok ik naar
Rotterdam, waar Jaap en ik ook begonnen zijn
in een piepklein donker huisje. Daarna
woonden we een tijdje in Spijkenisse, om
vervolgens in Oostvoorne te belanden, op de
plek waar nu het zwembad is. Met hartzeer

zijn we daar weggegaan, vanwege het
bestemmingsplan, en zo aan de
Lodderlandsedijk beland. Al met al ben ik toch
al zo'n veertig jaar lid van deze kerk.

Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?
Voor mij is het samenzijn onmisbaar. Coronatijd
vond ik verschrikkelijk. Hoewel het ook weer

iets moois gebracht heeft, nu we via de camera
mee kunnen kijken naar de dienst. Ik zou zelf
niet zonder kerk kunnen geloven. Ik vind er
zoveel; het samen zingen, de boodschap, het
nadenken erover en de diepgang in de
gesprekken. Ik heb dat echt nodig. En zulke
contacten heb je buiten de kerk niet zomaar.
Hoe ik me voel in onze gemeente? In één
woord: geweldig!
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In het verleden ben ik jeugdouderling geweest
(twee jaar) en heel lang leiding van de

tienerclub. Onvergetelijke herinneringen heb ik
aan de Rialaankerk. Met de tieners overnachten
in de kerk, op zondagmorgen de consistorie vol

slaapzakken...... Nu ben ik alweer negen jaar lid

van het pastorale team. Ik heb als specifieke
taak de nieuw ingekomen gemeenteleden te
bezoeken. De gesprekken die ik heb zijn altijd
heel verrassend. Ik denk dat ik de allerleukste
taak heb in de kerk! Dat je net wat dieper praat
met elkaar dan alleen maar het oppervlakkige.
Het maakt mij dan niet veel uit of iemand naar
de kerk gaat of niet. Juist het praten over die
beweegredenen vind ik fijn. Met de een doe je
dat makkelijker dan met de ander, hoor. Als
mensen er zelf niet over beginnen, doe ik het
ook niet. Maar dat gebeurt eigenlijk zelden.

Wat is je favoriete Bijbeltekst en /of lied?

Ik heb eigenlijk allebei, mag dat ook? Een tekst
én een lied. Mij spreken heel erg die woorden
van Jezus aan dat je moet geloven als een kind
(Matt. 18:1-4). Mensen kunnen het vaak niet
rijmen dat er zoveel ellende in de wereld is, en
vragen zich af waarom God daar niks aan doet
als hij toch liefde is. Of ze halen uit
Bijbelverhalen alleen maar de dingen waar ze
zelf wat aan hebben. Het wordt vaak zo zwaar
gemaakt! Maar als je gelooft als een kind, dan
vertrouw je eenvoudig op God. Gewoon simpel
geloven eigenlijk. Ja, dat raakt ook weer aan
mijn liefde voor kinderen. Maar ik voel het ook
echt zo: God is een God van liefde.

Mijn lievelingslied is een opwekkingslied: ‘Kom
tot de Vader’ (Opwekking 599). Daar zit voor mij
alles in. En je hebt gelijk als je zegt dat geloof
voor mij vooral veiligheid is. Het weten dat ik
nooit alleen ben. Zo is het voor mij. Mijn geloof
is best veranderd in de loop der jaren, ik ben er

ook wel steeds meer mee bezig. Maar dan meer
tussendoor, door het dagelijks leven heen. Dat
ik met de hond aan het lopen ben, en zomaar
een lied aan het zingen ben.

Welke droom of gedachte zou je de lezers
willen meegeven?

Daar heb ik wel over nagedacht. Het is dit:
probeer bij elkaar te blijven, samen sterk te zijn.
Want alleen kun je het niet. Dat voel ik nu ook in
de gemeente de laatste jaren steeds sterker
worden. En daar ben ik heel dankbaar voor.

Met wie wordt de volgende ontmoeting?
Arjen Littooij is lange tijd heel actief geweest in
de kerk, ik heb veel met hem samen in het
jeugdwerk gedaan. Daar ken ik hem goed van.
Hij heeft een drukke baan, waardoor hij niet
meer zo vaak in beeld is. |k vind het leuk dat hij
op deze manier, in een interview, wat meer over
zichzelf wil vertellen.

Ds. Marijke van Selm
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- Van de Kerkenraad

De leukste arbeidsvoorwaarden

Wanneer ik dit stuk schrijf, is de kop van 2025
eraf en kijken we uit naar een nieuw jaar.
Tijdens deze periode wil je dan toch altijd
terugkijken naar het afgelopen jaar. Een jaar vol

uitdagingen, mooie en moeilijke momenten. We

kijken ook terug op de afgelopen december.
Een paar fantastische kerstdiensten waar
iedereen van genoten heeft. Volle diensten vol
muziek geeft een rijk gevoel. Persoonlijk vind ik

het erg leuk om ook niet-gemeenteleden uit het

dorp te zien die het fijn vinden om tijdens deze
diensten aanwezig te zijn. Verbinding hebben
met elkaar is belangrijk - of je nu wel of geen lid
bent van de kerk.

Als kerkenraad is het goed om verbinding met
elkaar te hebben: je moet met elkaar samen-
werken en komt allemaal met een andere
achtergrond in de kerkenraad. Het mooie aan
deze kerkenraad is dat, wanneer het nodig is
om iemand persoonlijk te ondersteunen, we
er ook voor elkaar zijn. Helaas is dat ook de
werkelijkheid geweest in 2024. Ook dat is,
ondanks het verdriet, een rijk gevoel.

De nieuwjaarsborrel is tegenwoordig vaste prik:
het hoort erbij en het is een van de leukste
momenten van het werken in de Kerkenraad.
De leukste arbeidsvoorwaarden dus! Tijdens de
nieuwjaarsborrel bij ds. Marijke van Selm waren
ook partners welkom, en haalde Marijke nog
een keer aan hoe veel geweldig mooi werk er
wordt verzet. Ook tijdens deze borrel had ieder
zijn aandeel geleverd. De één zorgde voor de
wijn, terwijl de ander zich richtte op de hapjes

en limonade. Met een huis vol gekakel was het
gezellig om even samen te zijn.

N

Dan moest er nog een foto met elkaar gemaakt
worden met uiteraard een glas bubbels. lemand
riep dat dat mooi op de trap zou kunnen. Het
paste net... dus we prijzen ons gelukkig dat we
nog wat vacatures hebben anders had het niet
gepast. Elk nadeel heeft zijn voordeel.

Waar de foto volgend jaar gemaakt wordt? We
hebben vertrouwen dat het niet op een keuken-
trapje gaat worden maar in een woonkamer met
veel mensen erbij. Hoop doet leven en we gaan
er weer met volle moed er tegenaan.

Namens de kerkenraad, Regina Eggink-Stolk
Voorzitter van de Diaconie
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Een welkomst- én een dankwoord

Van de Kerkenraad

Als gemeente leven we mee met allerlei levensverhalen. Bij verdriet en tegenslag, maar ook bij
momenten van geluk en dankbaarheid. Zo zijn we (ook) verbonden en dat is goed.

In december deelden we zo in een bijzonder verhaal: dat van Mireen Yaziji, die tweeénhalf jaar
geleden uit Syrié vertrok om een veilige plek voor haar gezin te zoeken. Als statushouder kwam ze
in Oostvoorne terecht, en vroeg zij gezinshereniging aan voor haar man en drie tienerkinderen. Het
gezin is christelijk. Mireen sloot zich bij onze gemeente aan en is vrijwel elke zondag in de dienst.

In de spannende dagen rond de val van
Assad kwam de toestemming voor
gezinshereniging rond, en daags na
Kerstmis konden Mireen en haar gezin
elkaar weer in de armen sluiten. Als
gemeente leefden we in die weken
intens mee, en we zijn daarom verheugd
de familie in ons midden te mogen
verwelkomen. We wensen George, Elias,
Kathreen en Jessica veel goeds toe bij
het wennen en integreren in Nederland.
En we wensen het herenigde gezin Gods
zegen.

De familie is boven alles God dankbaar,
maar ook onze gemeente, voor de steun
en support die ze in deze tijd hebben
ervaren. Ze voelen zich zeer welkom.

Ds. Marijke van Selm




Opbrengsten november en december

Collectes & giften

datum collecte doel opbrengst
03 november PKN Pastoraat € 248,96
10 november KiA Werelddiaconaat Bolivia € 195,06
24 november KiA Werelddiaconaat Moldavié € 170,38
Moeders van Oostvoorne € 29,78
Diaconie € 365,71
Kerk € 473,25
Pastoraat € 466,88
Totaal november € 1.950,00
01 december Moeders van Qostvoorne € 556,48
08 december KiA Wereld diaconaat Ghana € 245,16
15 december KiA Wereld diaconaat Palestina € 287,47
22 december Jonge generaties € 8386
24/25 december Kinderen in de knel Oekraine € 1.581,16
Diaconie € 5.225,48
Kerk € 3.359,56
Pastoraat € 61195
Totaal december € 11.951,10

De opbrenst van de vrijwillige diaconale bijdrage in 2024 voor projecten van
Kerk in Actie in Colombia was € 957,00.

Uw collectebijdrage
Voor uw bijdrage aan de wekelijkse collecte zijn meerdere mogelijkheden:

1. Bij de uitgang van de kerk staan schalen klaar voor uw gift. m| If". E

2. U kunt uw gift overschrijven naar de rekening van de diaconie met "
IBANnummer NL92 RABO 0350 2655 93. I

3. Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken. -

De diaconie verdeelt uw bijdrage over de collectedoelen van de zondag. Van
uw bijdrage gaat 50 % naar de speciale collecte en andere helft wordt
verdeeld over de twee plaatselijke doelen: diaconie, kerk en/of pastoraat.




‘ Van het Goededoelenfonds

Waar hebben we kunnen helpen?

De diaconie heeft in 2024 weer giften kunnen doen uit het Goededoelenfonds De Cirkel. De Cirkel is
onderdeel van onze kringloopwinkel 'Het Vervolg.

Een totaal bedrag van € 44.649,33 is uitgekeerd. Van dit bedrag is twintig procent naar doelen
gegaan die zijn voorgedragen door de vrijwilligers van de kringloopwinkel. De diaconie heeft de
rest van de giften verdeeld over buitenlandse doelen, waaronder ook noodhulp en stichtingen voor
doelen in Nederland.

In het buitenland zijn de goede doelen gesteund waarvan we weten dat mensen van onze kerk zich
er belangeloos voor inzetten. En ook doelen waar Kerk in Actie (KiA) onze aandacht voor heeft
gevraagd. Er is geld overgemaakt aan stichting Health Promoters Zuid-Afrika, stichting OldTafo,
stichting Quina Care, KiA Classis project 'Delta voor Colombia, KiA Noodhulp in Israel en Gaza, KiA
Kinderen in Oekraine en KiA Noodhulp in Soedan.

Dichter bij huis zijn er giften overgemaakt aan The Bridge, stichting Protestants Koopvaardijwerk
Rijnmond, Diaconaal Centrum Pauluskerk, Studentenpastoraat Rotterdam, stichting Vluchtelingen-
werk (Nacht van de Vluchteling), stichting Ambulance Wens, stichting Voedselbank Voorne aan Zee,
stichting Maas, stichting Vrienden van de Hoop, stichting Vrienden van Sophia, stichting Vrienden
Op Aarde en stichting De Moeders van Oostvoorne.

Dit jaar heeft de diaconie ook weer een budget om namens De Cirkel te verdelen. De diaconie heeft
een beleid opgesteld voor de verdeling van het grote bedrag dat ze jaarlijks van het Goededoelen-
fonds ontvangt. Bij de verdeling letten we erop dat er continuiteit is in de doelen die we steunen.
Deze doelen ontvangen een groot bedrag, zodat ze daarmee echt iets kunnen bereiken.

Liesanne de Rijke-Amesz




Kerst met de kinderkerk

In november hebben we met een leuk spel de
grote verhalen van het afgelopen anderhalf jaar
afgesloten. Door middel van het draaien aan
een rad kregen de verschillende teams vragen
en moesten deze bij de betreffende verhalen
plaatsen. Heel knap, wat wisten we met elkaar
nog veel! Na afloop kreeg iedere deelnemer
een medaille en een klein cadeautje.

Daarna volgde de adventstijd. We gingen met
de kinderen aan de slag met het thema ‘Hoop'
Met behulp van een adventskalender kwamen
er wekelijks mooie vragen aan de orde.

Samen met de gemeente maakten we filmpjes
waarin wij antwoord gaven op de vraag ‘Waar
hoop jij op?’

We dachten met elkaar na over wie er belangrijk
voor ons is, en welke plek heel belangrijk is voor
ons. Daar kwamen mooie gesprekken uit voort
en een deel daarvan werd getoond op de
beamer. Met posted notes konden we na de
dienst ook onze wensen en hoop voor de
toekomst opschrijven.

Naast ons adventsproject met de kinderen was
er ook de inzamelingsactie voor de
voedselbank. Het ging deze keer niet om
etenswaren maar om verzorgingsproducten. In
de kerk stonden grote manden die met de
week voller werden.

Op kerstavond was er het kinderkerstfeest. Ruim
voor vijf uur 's middags stroomde de kerk vol
met kinderen, groot en klein: een boven
verwachting grote kinderschare. Met elkaar
zongen we kerstliederen, keken we naar de
prachtige kerstfilm die door ons zelf gemaakt is

in de coronatijd, en versierden we de kerktuin
met lichtjes. Onder het genot van heerlijke
kerstkransjes maakten we ons eigen
waxinelicht-houdertje en mochten dit
meenemen. Een prachtig begin van de kerst.

Op kerstochtend keken we nog eenmaal naar
de filmpjes met mooie en persoonlijke
boodschappen van ons allen en las Floor een
gedicht voor. Met elkaar knutselden we leuke
gezellige windlichtjes die we natuurlijk mee
mochten nemen.

We kijken met elkaar terug op een mooie
adventstijd en een prachtig kerstfeest. We
wensen iedereen een gezegend 2025 toe, en
hopen weer veel van onze kinderkerk aan u te
laten horen en zien!

Helma Gorzeman
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- Van de tieners

Save the date: 16 februari

De laatste jaren werken we met een jaarthema
tijdens de tienerdiensten. Dit jaar is het thema:
Wat is kerk-zijn? Is er een perfecte kerk?

We lazen tijdens onze eerste bijeenkomst

1 Kor. 12: 12-27. ‘Een lichaam is een eenheid,
die uit vele delen bestaat’. Een mooie tekst, lees
‘m maar eens.

Als we het er met de tieners over hebben, weten
zij in ieder geval dat kerk-zijn niet altijd tijdens
een traditionele kerkdienst hoeft te gebeuren.
Al was het alleen maar omdat zij op zolder
zitten en niet in de kerkzaal. Wat ze ook weten is
dat de verschillende manieren van kerk-zijn met
elkaar verbonden moeten zijn. Dan weet je dat
je ergens bij hoort. De tieners zijn dan ook best
zichtbaar geweest de laatste maanden, in de
kerk, maar ook in Vertel!. En dat zullen zij ook
blijven doen.

Voor de bijzondere dienst van 16 februari zullen
zij weer een steentje bijdragen. Samen met de

band LEV (Hebreeuws voor Hart) zullen we met
de tieners een dienst voorbereiden die te
maken heeft met verbinden. Hoe zijn we, apart,
samen toch één kerk?

Wij vragen jullie daarom een aantal dingen:

1. Zeg niet bij voorbaat ‘nee’tegen deze dienst.

2. Zet de datum vast in jullie agenda.

3. Neem iemand mee, die u en jij graag eens
kennis laat maken met kerk-zijn, maar
eigenlijk nog nooit hebt uitgenodigd (daar is
lev voor nodig).

4. Laat jullie verrassen, dat het anders is.

De voorbereidingen zijn in volle gang en wij
hopen jullie allemaal te zien. Een kerkzaal kan
nooit vol genoeg zijn.

Zijn jullie niet alleen nieuwsgierig naar de dienst,
maar ook naar de band, neem een kijkje op de
website van LEV: bandlev.nl.

Annette Maassen
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Van de tieners

Tienerkerk: samen ontdekken

Hoi allemaal! Ik ben Sarah Hofstede en ik kom al
5 a 6 jaar bij de tienerkerk en wil graag iets
vertellen over wat we doen in de tienerkerk. We
komen ongeveer één keer per maand samen
met een gezellige groep tieners. De tienerkerk is
een plek waar we samenkomen om meer te
leren over God, maar dan op een manier die
speciaal is afgestemd op jongeren. Zo zijn we
buiten de 'gewone’ kerkdienst met leeftijds-
genoten en kunnen we op een eigen manier met
ons geloof bezig zijn.

Meestal beginnen we met een kort gebed of een
introductie, waarna we allemaal een roze koek
eten. Daarna gaan we aan de slag, dat kan met
van alles zijn: vaak is het een Bijbelverhaal wat
we verbinden aan een actueel onderwerp of iets
waar we als tieners zelf mee te maken hebben,
zoals vriendschap of keuzes maken. We
bespreken het eerst en daarna doen we er iets
creatiefs mee zoals, schrijven, tekenen of zelfs
een spel. De afwisseling maakt het nooit saai!

Wat ik persoonlijk fijn vind, is dat er ruimte is om
vragen te stellen en te praten over hoe je dingen
beleeft.

In een gewone kerkdienst luister je vooral, maar
hier kun je echt in gesprek gaan. Soms
bespreken we vragen zoals: 'Hoe kun je God
beter leren kennen?' of 'Hoe blijf je dichtbij je
geloof in het dagelijks leven?' Het mooie is dat
we samen nadenken en er met elkaar over
kunnen praten.

De sfeer is relaxed en iedereen is welkom zoals
hij of zij is. Ook is er vaak tijd voor gezelligheid,
zoals een kop thee met een koekje. Het is niet
alleen serieus, maar ook gewoon leuk om er te
zijn.

Voor mij is de tienerkerk een plek waar je sterker
wordt in je geloof en tegelijk vrienden maakt.
Dus als je een tiener bent en twijfelt of je een
keer mee wilt doen: gewoon komen! Je zult
merken dat het een fijne, veilige plek is om
jezelf te zijn en om samen te ontdekken wat
geloof voor jou betekent.

Sarah Hofstede




Kerkdiensten
Dorpskerk

o

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via
www.kerkdienstgemist.nl

Collectes
Zondag 26 januari liturgische kleur groen Kerk
10.00 uur Pastoraat
ds. Marijke van Selm PKN Jonge Generaties
Zondag 2 februari liturgische kleur groen Kerk
10.00 uur Pastoraat

ds. Peterjan van der Wal

KiA Werelddiaconaat

Zondag 9 februari

m.m.v. de cantorij Kerk
10.00 uur liturgische kleur groen Diaconie
ds. Marijke van Selm KiA Noodhulp
Zondag 16 februari Bijzondere dienst Kerk
10.00 uur met band LEV Pastoraat

liturgische kleur groen

KiA Binnenl. Diaconaat

Zondag 23 februari
10.00 uur
ds. Piet Schelling

liturgische kleur groen

Kerk
Pastoraat
PKWR Diaconaal Havenwerk

Zondag 2 maart liturgische kleur groen Kerk

10.00 uur Diaconie
ds. Marijke van Selm KiA Zending
Zondag 9 maart 1e zondag Veertigdagentijd Kerk

10.00 uur liturgische kleur paars Diaconie
Charlotte Olieslagers KiA Zending
Zondag 16 maart 2e zondag Veertigdagentijd Kerk

10.00 uur m.m.v. de cantorij Diaconie

ds. Marijke van Selm

liturgische kleur paars

PKN Missionair Werk

Zondag 23 maart
10.00 uur
ds. Marijke van Selm

3e zondag Veertigdagentijd
liturgische kleur paars
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Ingekomen berichten

Smakelijk Nieuwjaar!

Bij de eerste keer dat we na de dienst in de kerk
konden koffiedrinken — op 5 januari 2025 — werden
ook vrolijke nieuwjaarskoeken geserveerd. Die
kwamen niet zo uit de winkel: Jasmijn Warbout en
Floor Eggink hebben er eigenhandig prachtige
versieringen op aangebracht.

Zij hebben heel hard gewerkt, en het resultaat mocht
erzijn.

Ze waren mooi meiden, bedankt!

i

Beste gemeenteleden,

Als ouders van Eefje, willen wij u allen hartelijk danken voor alle liefde die wij de
laatste maanden vanuit de gemeente mochten ontvangen.

Lieve kaarten, berichtjes, kleine cadeautjes en de gebeden die voor ons zijn gedaan.
Dit waarderen wij ten zeerste!

De epilepsie van Eefje is een gecompliceerde vorm, waardoor het een zoektocht is om
de juiste medicatie voor haar te vinden.

Wij voelen ons als gezin door ons geloof, maar ook door u, gesterkt in deze moeilijke
tijd. Door al het medeleven van u, zien wij de toekomst met vertrouwen te gemoed.

Lieve groet
Jan, Helma en Eefje Gorzeman




Die dag

Er zal een dag zijn voor hen die
het licht niet vloeken,
een dag van leven voor hen die
de nacht niet zoeken

Aan hen die monddood zijn zal
worden recht gedaan,

die stom zijn zullen niet meer
worden misverstaan

Verlamden zullen herboren
weer op voeten gaan,

men ziet elkaar voor mens en
medemensen aan

Bewoonbaar zal de aarde zijn,
behouden huis,

shalom zal wachtwoord zijn
voor welkom thuis

Geen dood die aards bestaan ooit nog
zal overvallen,

die dag zal openbloeien in

leven voor allen

Kees Hermis



Wij gedenken

In memoriam Jan Groenewegen

In de nacht van 8 op 9 november is overleden Jan Groenewegen, in de leeftijd van 92 jaar.

Jan werd geboren op Rozenburg, op een boerderij waar hij van jongsaf aan leerde aanpakken.
Eenmaal zelf boer verkocht hij zijn varkens om spruiten, aardappelen en uien te gaan verbouwen
om nog weer later, eenmaal verkast naar Oostvoorne, zijn bedrijf te verkopen en vrachtwagen-
chauffeur te worden.

Via de kerk leerde hij Jany kennen, en samen kregen ze vier kinderen: Nettie, Kees, Gerrit en Anja.
Zij herinneren zich ondernemende vakanties met het hele gezin.

Jan was in het dorp een bekende verschijning met zijn fiets en zijn roze helm. Vele jaren, ook nog
toen hij al 90 jaar was, fietste hij meer dan tienduizend kilometer per jaar.

Jan was een gelovig mens, ook al wist hij niet altijd alles zeker. Zijn hele leven was hij actief
betrokken bij de kerk, vervulde ambten en taken en moedigde anderen aan om zelf ook betrokken
te zijn. Hij was zorgzaam en zag naar anderen om, niet in de laatste plaats in de gebeden waarin hij
ieders zorgen, ook die van hemzelf, voor de Heer bracht.

Na het overlijden van Jany verlangde Jan ernaar zelf ook te mogen sterven. Bijna twee jaar moest hij
geduld hebben voor hij werd thuisgehaald. Hij werd uit liefde losgelaten, en we geloven dat hij in
liefde ontvangen is, bij God, zijn hemelse Vader.

We gedenken Jan Groenewegen met eerbied en respect.
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Uit de pastorie

De kerk is voor velen een veilige haven, een plaats om rust te vinden en op adem te komen in een
onrustig leven en een dreigende wereld. Of we nu alleen even binnenlopen om stil te zijn en een
kaarsje aan te steken (zoals velen doen wanneer ze op vakantie zijn) of een zondagse dienst
bijwonen, het is er anders dan buiten. Toch is het zo dat het echte geloof, datgene wat handen en
voeten krijgt in het dagelijks leven, juist wél buiten die vier muren van een kerkgebouw gestalte
krijgt. Want daar gebeurt het: de liefde voor God en mens en schepping, de dankbaarheid voor wat
je toevalt, het gehoor geven aan je roeping, wat dat dan ook moge zijn. Leren om Gods stem te
verstaan, leren om Zijn aanwezigheid in de wereld om je heen te herkennen. Dat vraagt oefening,
en ook moed en vertrouwen. lk wens het ons allemaal toe, in alle gewoonheid van ons dagelijks
leven. En dat we daarin mogen groeien, als persoon en als gemeenschap.

Het echte geloof, dat moeten we dus steeds weer een beetje uitzoeken. En waarmaken. We zeggen
ja tegen God, maar steeds opnieuw worden we vanuit de wereld en de mensen om ons heen op
een andere manier bevraagd naar wat ons drijft, naar het waarom en het waartoe van onze keuzes.
Het ‘ja’ klinkt steeds weer anders, en steeds weer opnieuw. Dat zal ook zo zijn voor de vijf jonge
mensen die op de Paasmorgen belijdenis hopen te doen. Hun ‘ja’ is een spannend avontuur. Een
zoektocht naar wat er dan precies gevraagd wordt, en hoe hun eigen antwoord luidt. Want dat is
waar het om gaat, in de gesprekken die we voeren: hun eigen antwoord, in hun eigen woorden. Het
is allang niet meer zo dat je als jonge gelovige vanzelfsprekend oude dogma'’s en documenten
overneemt. Het is persoonlijk en eigen - of het is niet. Dat is hoe het gaat. Dat zij ervoor kiezen dit
persoonlijke geloof te willen belijden in een kerkdienst, en daarmee voluit deel van onze
geloofsgemeenschap te worden, is een wonderlijk signaal van hoe God nog steeds, met nieuwe
mensen en met nieuwe taal, aanwezig wil zijn in gewone mensenlevens. Wat een geluk!

Ds. Marijke van Selm
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Achter de schermen

Symbolisch bloemschikken

In de serie 'achter de schermen' laten we u zien welke taken er binnen de kerk vaak onzichtbaar, maar met

veel plezier worden uitgevoerd.

Elke dienst staan er bloemen in de kerk.
Uiteraard de mooie bossen bloemen die naar
mensen gaan als steuntje in de rug, als dank of
als felicitatie. Maar op bijzondere kerkdagen is er
daarnaast ook een bloemstuk dat past bij het
thema van de dienst: een symbolisch bloemstuk.
Verzorgd door de symbolische (of liturgische)
bloemschikgroep: Elly van der Hoek, Margreet
van der Reyden en Marja Wisse.

Ook in de Adventstijd en met Kerst is er zo'n
bijzonder bloemstuk. Elly en Marja vertellen dat
de PKN elk jaar een speciale brochure maakt
waarin ze voor de vier adventszondagen en voor
de Kerst een bloemschiksuggestie doet die past
bij het thema van dat jaar. Met uitleg: waarom ze
voor welke bloemen en welke vormen ze
hebben gekozen en welke symboliek daar
achter zit. En hoe je het kunt maken natuurlijk.
Dit jaar is dat thema ‘Als nieuw - leven in het
licht’; wat door ds. Marijke van Selm de
afgelopen zondagen vaak werd vertaald in
‘Hoop"

De basis van het bloemstuk was in deze advents-
en kersttijd steeds hetzelfde: licht omhoog
gebogen takken. Als ontvangers van het licht, zo
schrijft de PKN in haar brochure. En zoals Marijke
bij de zegen ook altijd staat: met de armen wijd
en licht omhoog gebogen. Best lastig, gebogen
takken, vertellen Elly en Marja, want als je ze niet
eerst droogt in die gebogen vorm, buigen ze
gewoon weer recht in je bloemstuk. Ze moesten

dus al een paar weken voor de eerste advent aan
de slag om de eerste fundamenten voor het
bloemstuk te leggen.

Verder moeten ze tijdig zorgen dat ze alle
benodigde bloemen, vruchten of takken in huis
hebben. Ze halen die zo veel mogelijk uit eigen
tuin of uit het bos, maar soms bestellen ze het
ook. En anders zoeken ze een alternatief dat ook
past bij de beschrijving in de brochure waarom
bepaalde keuzes worden gemaakt.



Het zijn tenslotte bloemstuksuggesties, zo
benadrukt de PKN. Zo moesten ze voor het
kerststuk sneeuwbes en witte heide hebben,
maar dat hebben ze vervangen door helleborus
(‘kerstroos’) en viburnum (‘sneeuwbal’) met
lichtjes erin. Voldoende vrijheid kortom om ook
zelf wat inbreng te kunnen leveren, zeggen

Elly en Marja.

Behalve bij de adventstijd en Kerst maakt de
symbolische bloemschikgroep met suggesties
van de PKN ook elke week een bloemstuk in de
veertigdagentijd en Pasen. En voor Allerzielen
en Pinksteren bedenken ze zelf een bloemstuk.
Dan is het wel handig als ze enige ervaring in
huis hebben. Marja zat al bij een vergelijkbare
groep in Sint-Oedenrode voordat ze tien jaar
geleden bij deze groep in Qostvoorne kwam —
waarin toen ook een echte bloembindster zat.

Elly had geen achtergrond in het bloem-
schikken, maar zegt: “al doende leer je” En
Margreet houdt gewoon van bloemen.
Bovendien helpt haar man Bart altijd als er een
basisconstructie nodig is voor de bloem-
schikking, want hij kan lassen en houtbewerken.

Op de vraag of ze het niet leuk zouden vinden
om élke zondag een mooi bloemstuk te maken
kijken ze verschrikt op. 'Nee hoor, we beginnen
al een paar weken voor de advents- en de
veertigdagentijd met de voorbereidingen. En
dan maken we vijf en zeven bloemstukken in
die perioden. En dan die met Allerzielen en
Pinksteren nog. Daarna vinden we het ook weer
fijn om even niets te hoeven.

Wim Heiko Houtsma




Het Vervolgverhaal

Bij kringloopwinkel Het Vervolg worden soms bijzondere voorwerpen aangeleverd. In deze rubriek

nemen we zo'n item onder de loep.

Schatten in Het Vervolg

U heeft vast wel verhalen gehoord over
schatten, die mensen voor een appel en een ei
hebben gekocht in een kringloopwinkel en die
later een fortuin waard blijken te zijn. Op zich
gunnen we de klanten wel een koopje, maar
iets echt waardevols voor niks verkopen gaat te
ver. In Het Vervolg letten de medewerkers
daarom goed op en vissen ze de parels er zo
veel mogelijk uit. Als de reéle marktwaarde
meer dan €75,- is, veilen we het artikel vaak op
Catawiki, een internationale veilingsite. In dit
artikel de drie toppers met hun verhaal.

1. De Oesteropener

Schmidt Zeevis uit Rotterdam heeft een
professionele oesteropener ontwikkeld, waar-
mee je aan de lopende band zonder moeite en
veilig oesters kan openen. Handig als je een
mega-feestje
gaat geven.,
Hij bracht
maar liefst

€ 450,- op.
De koper
woont in
ltalié.

2. Vierdelig zilveren koffie- en theeservies
Toen dit servies binnenkwam, was het helemaal
zwart. Na oppoetsen kreeg het zijn prachtige
glans weer terug. De set is van .800 zilver en
keurig gekeurd. De koper woont in Taiwan. Het
was nog even spannend of de zending ook
aankwam, omdat PostNL het pakket
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ongevraagd naar Thailand had gestuurd.
Maar alles is goed gekomen. Opbrengst: € 440,-.

3. Mobo Pony Express Pedal Car
Kinderspeelgoed uit de jaren '50 van Sebel & Co
uit Engeland. De ophalers gingen een bank
ophalen. Gevraagd werd of ze dit speeltje ook
mee wilde nemen. De bank is naar het grof vuil
gegaan, het speeltje heeft € 420,- opgebracht.
De koper woont in Zwitserland

De conclusie is dat opletten loont.

Jan de Rijke
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Van de diaconie

Avondmaalsproject 2025

leder jaar kiezen we een project om te
ondersteunen tijdens de diensten waarin het
Avondmaal wordt gehouden. In 2024 hebben
we de Moeders van Oostvoorne gesteund, waar
de opbrengst op 19 januari 2025 aan is
overhandigd.

Dit jaar is ons buitenlandse project 'de Health
Promoters' in Zuid-Afrika. Deze organisatie biedt
gezondheidseducatie in vijf townships rond
Kaapstad en in Maluti in Lesotho, met als doel
onnodige sterfgevallen te voorkomen. Door
bewustwording van hygiéne kunnen veel
ziektes worden voorkomen. De Health
Promoters organiseren dit al jaren, en sinds
2022 is er een wachtlijst. De deelnemers krijgen
workshops over onder andere hygiéne,
zwangerschap, seksualiteit, kanker, diabetes en
informatie over hart en bloeddruk. Na twaalf
workshops en een positief klein examen
ontvangen zij een certificaat. Allemaal in toga's
gekleed ontvangen ze vol trots hun certificaat,
wat voor de meesten once in a lifetime is. Er
wordt gezongen, gelachen maar er zijn ook
tranen. Voor sommige cliénten biedt dit extra
kansen om een baan te vinden. Wanneer je
weet hoe met hygiéne om te gaan, kun je
ontbijt rondbrengen in een hospice. Een
enkeling mag zelfs de praktijkopleiding doen in
een ziekenhuis en krijgt de kans om
verpleegster te worden.

De Health Promoters geven al jarenlang deze
trainingen en gaan dit jaar ook beginnen met
programma's over mentale gezondheid. Onder
leiding van een psycholoog worden er
trainingen gegeven in de townships om

¥z HEALTH

X

mensen mentaal weerbaarder te maken. Het
leven in de townships is zwaar, en de bewoners
worden vaak geconfronteerd met extreem
geweld, verkrachtingen en gendergerelateerd
geweld. Naast de sessies met de psycholoog
worden er ook sessies gegeven van het
programma Growstronger, dat gericht is op het
versterken van de veerkracht.

PROMOTERS

De Health Promoters bieden levens-
veranderende gezondheidseducatie en willen
door ondersteuning van de gemeenschap een
positieve bijdrage leveren aan het leven van de
bewoners in de townships. Van de cliénten
geeft 96% aan dat ze door de training een
mentale boost hebben ervaren en dat hun leven
veranderd is. De diaconie beveelt dit project van
harte bij u aan. Meer informatie vindt u op
www.healthpromotersinternational.com.

Regina Eggink-Stolk




Klooster aan Zee
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Ja, u leest het goed! Dit is de naam van het
initiatief dat tot nu 'klooster aan zee' heette.

We gaan nu geen uitgebreide toelichting geven
op deze naam, want er is nog veel meer nieuws.
Al zullen de meeste van u wel snappen wat we
met deze naam beogen: zout heeft vele
toepassingen, zeker in een Bijbelse context.

Het is de afgelopen maanden stil geweest rond
onze werkgroep, maar er is enorm veel
gebeurd. Een korte update.

Helaas moeten we nog steeds zwijgen over het
pand dat we op het oog hebben. De eigenaar
zou schade oplopen als het nieuws te vroeg
bekend wordt. We blijven met hem in gesprek
over zowel de aankoop als het gebruik. Die
gesprekken verlopen in zeer positieve sfeer.

Omdat het project steeds concreter wordt,

hebben we in overleg met de kerkenraad twee
mensen aangesteld die als (parttime) kwartier-
makers zullen optreden. Dit zijn Helma Verkerk

(lid van de werkgroep) en Greco Idema
(ondernemer/deskundige in de 'klooster-
wereld'). Helma zal met name de bedrijfsvoering
voor haar rekening nemen en Greco de
fondsenwerving/PR en het programma. Zij
zullen zich later aan u voorstellen. We zijn
enorm dankbaar dat we deze enthousiaste
professionals aan ons hebben kunnen binden:
er is veel werk te doen én het zijn vakmensen.

Om onder andere deze twee mensen te betalen,
hebben we van de diaconie een opstartlening
gekregen.

Een volgende stap is het oprichten van
stichting ZOUT en een bijbehorende
vriendenstichting. Stichting ZOUT houdt zich
bezig met het organiseren en uitvoeren van de
programma’s, horeca en de PR die daarbij
hoort. De vriendenstichting gaat zich
toeleggen op het werven van de benodigde
fondsen.

Zoutkathedraal Zipaquird
foto: medellincolombia.ni



De samenwerking met de kerkenraad en de
kerkrentmeesters loopt voorspoedig, zeker nu
ervoor is gekozen om meer menskracht en
een onafhankelijke kerkenraadsadviseur
(Gert Holm) toe te voegen. Dit leidt tot een
goede scheiding van verantwoordelijkheden
en bevordert de samenwerking.

Het programma begint zich op hoofdlijnen al af
te tekenen. We hebben diverse ideeén voor
trainingen en retraites, we hebben contact met
diverse trainers. Maar vooral het grote netwerk
van Greco gaat ons flink verder helpen. Onze
droom: we starten in oktober 2025 met de
eerste retraites.

Blijft natuurlijk nog de vraag over hoe de
aankoop van het beoogde pand gaat lopen,
wat dat gaat kosten en hoe dat wordt
gefinancierd. Daarover spoedig meer, maar laat
duidelijk zijn dat we nauw samenwerken en dat
ook de kloosterwerkgroep alles doet om via
fondsen het benodigde geld binnen te halen.

Dus...er is veel gebeurd en daar zijn we God
dankbaar voor. Maar er moet nog veel meer
gebeuren. We vertrouwen op de zegen van
onze God voor dit prachtige project.

Bidt u mee?

Mede namens de werkgroep,
Wietze Jan Wezeman




Ingekomen berichten

Carols in Oostvoorne 2024

Op zaterdag 7 december vond in de Dorpskerk
de tweede editie van Carols in Oostvoorne
plaats en het voelde al als een traditie. Onze
cantorij vormde samen met de projectzangers,
onder wie veel uit de Hellevoetse en de
Sint-Catharijne cantorij, een koor van bijna
vijftig stemmen. Dit jaar konden de gast-
zangers vanaf de herfstvakantie al meedoen aan
de repetities op dinsdagavond en daar werd
ook wel gebruik van gemaakt. Het leverde een
goed op elkaar en op cantrix Jolanda Zwoferink
ingespeeld geheel op.

Voor we het wisten, was het alweer tijd voor de
uitvoering. Toen we de grote deur openden,
stond er al een rijtje mensen te wachten. Al snel
was het helemaal vol en moesten er zelfs
stoelen uit de consistorie gehaald worden. Het
koor zong bekende Nederlandse en Engelse
advents- en kerstliederen, waarbij het publiek
vaak uit volle borst meezong. Else Mulder-van
Gemeren las enkele gedichten en met Ron van
Halen op ons mooie orgel en Lenie de Meij op
harp, was de koorbegeleiding in goede handen.
Allebei speelden ze bovendien een prachtig

De kerk was feestelijk versierd met kerststerren, instrumentaal stuk. Alles bij elkaar was het een
bloemstukken en de bekende kerstnotenbalk. afwisselend programma, dat zeer gewaardeerd
De repetities begonnen al om 10.00 uur dus het ~ werd. Op naar de derde editie!

was een mooie, gezellige maar ook best lange

en intensieve dag. Gelukkig werden we Irene Oskam

uitstekend verzorgd door de heren Bert Hamer
en Piet Kruik, die telkens precies op tijd koffie,
thee, soep en niet te vergeten de gliihwein
warm hadden. Het bestuur(tje) bedankt
iedereen die op wat voor manier ook heeft
geholpen bij de voorbereiding of het
opruimen.
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M\ | Van het pastoraat
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Omzien naar elkaar

Pastoraat is dat je omziet naar elkaar. We doen dat sowieso, uit de losse pols, als gemeenteleden
onderling. Vanuit het bezoekersteam en het pastorale team gaat dat meer gestructureerd. En zelf
doe ik als predikant wat mijn hand vindt om te doen, waarbij zaken van ziekte en verlies altijd
voorrang krijgen. Natuurlijk zijn mensen, ook ikzelf, weleens teleurgesteld over contacten die niet
brachten waarop gehoopt was. Maar in veruit de meeste gevallen mag ik terugkijken op fijne,
ontroerende, openhartige en soms heel grappige ontmoetingen.

Ik denk bijvoorbeeld aan die keer, jaren geleden alweer, dat ik op bezoek was bij iemand op een
afdeling voor dementerenden. Zo'n bezoek vraagt altijd extra creativiteit, je hebt er niet alleen taal
voor nodig, maar ook rust en aandacht, en wat liederen van Joh. de Heer in je repertoire. Maar die
medebewoner die om ons heen schuifelde, wegliep en weer terugkwam met de opstandige
woorden: ‘ja, ik ben nog niet dood hoor, jammer hé; die vergeet ik nooit.

Net zomin als Adrie, die ik in Rockanje bezocht. We hadden uit haar beduimelde Bijbel gelezen en
samen gezongen, het was fijn vertrouwd, ook al konden we niet voor alles woorden vinden. Dat gaf
niets. Toen ze met me meeliep naar de uitgang, wees ze naar de huiskamer met medebewoners en
zei: 'kijk, dit is onze consistorie! Door het zingen, het Bijbellezen en het bezoek van de dominee was
kennelijk het luikje met kerkelijk woorden in haar hoofd opengegaan. Het ontroerde me zeer en ik
zal het nooit vergeten.

En wat nu zo mooi is. Je hoeft helemaal niet in de bezoekersgroep of in het pastorale team te zitten
om bij een gemeentelid op bezoek te kunnen gaan. Het punt is dat iedereen die bereid is met
aandacht naar de ander te luisteren en zichzelf daar ondergeschikt aan wil maken, het kan. En het
ook al doet. Heeft u ook bijzondere verhalen en herinneringen te delen? Laat ze ons weten, we
horen ze graag!

J— .
Namens het pastorale team, —

Ds. Marijke van Selm




ons met uw woorden Heer,
breng in ons dood bestaan een keer,
laat in ons groeien meer en meer,
de wijsheid van uw goede leer.

Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




Van de diaconie

Inzamelingsactie voor Voedselbank
een groot succes

In de adventsperiode is er een oproep gedaan om spullen in te zamelen voor Voedselbank Voorne
aan Zee. U heeft daar massaal gehoor aan gegeven en heel veel meegebracht. Dat is echt
fantastisch. Ook de kinderen hebben dit jaar weer goed meegeholpen!

Vijf overvolle kratten én een mand hebben we naar het uitdeelpunt gebracht van de voedselbank in
Brielle. Ze waren heel erg blij met deze donatie.

We willen iedereen heel hartelijk danken hiervoor. En hopelijk kunnen we de actie volgend jaar weer
herhalen.

Janneke Eggink en Wilma Doeve
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PROTESTANTSE GEMEENTE

OOSTVOORNE




Predikant

Ds. Marijke van Selm

Hoflaan 29

3233 AN Oostvoorne

Tel. 77 00 40 / 06-4166 4516
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Koopvaardijpredikant
Ds. Helene Perfors
Tel. 41 67 51/ 06-5367 9265

Kerkelijk medewerker
Charlotte Olieslagers

Tel. 06-1759 5674
charlotte@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter kerkenraad
vacant

Scriba

Ingrid Langbroek-Voogt
Tel. 66 99 77
scriba@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Diaconie
Regina Eggink-Stolk
Tel. 06-4201 3957

Financieel administrateur diaconie
Liesanne de Rijke-Amesz
Tel. 77 48 70

Jeugdouderling
Annette Maassen
jeugd@kerkoostvoorne.nl
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Pastoraal team
Pastoraal ouderling
Wilma de Koning
Tel. 06-3621 7743

Pastoraal werker
Maartje Bergwerff
Tel.48 21 78 / 06-3060 5512

Inge Bouman
Tel. 06-5239 3339

Nieuw ingekomen leden

Sjanie Verhulp

Tel.48 5079
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Kerkrentmeesters
Hans Hofstede
Tel. 06-5583 4308

Penningmeester

Gerard v.d. Hoek
penningmeester@kerkoostvoorne.nl
Tel. 06-1033 0820

Ledenadministratie
Esther van Driel-Luijendijk
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Koster
Judith van Balen-Doolaar
Tel. 48 4215



@ Als nieuw

Na de kerkdienst heeft de dominee een nieuwtje. Die zaterdag sneeuwt het en toch komen er massa’s
‘Mensen,’ zegt hij, ‘U zag het al, de kerstversiering is mensen naar de rommelmarkt. ledereen is blij. Behalve
opgeruimd. Nu willen we graag wat spullen wégdoen, een mevrouw die een Bijbel wil kopen. ‘Deze is beslist
ook van de zolder. Daarom is er zaterdag een niet ALS NIEUW!” moppert ze, ‘Hij is stukgelezen! Bah!’
ROMMELMARKT! Komt allen!’ In de kerk steekt De dominee zegt vriendelijk: ‘Deze Bijbel, mevrouw, is
geroezemoes op, want rommelmarkten vindt iedereen oud, maar het verhaal blijft ALTUUD nieuw. Probeer
leuk. Ook de muizen spitsen hun oren. Dat wordt maar!’ De mevrouw betaalt hoofdschuddend twee

smullen! Die week zetten de kerkmensen tafels klaar ~ euro. Kik en de muizen snoepen de hele middag.

voor de markt. Ze krijgen elk een titel: ‘Oud en Kapot’, ‘s Avonds bij het opruimen vinden ze onder de tafel
‘Mooi Oud’, ‘Nuttig’ en ‘ALS NIEUW'. Ernaast staan een vreemd ding met een gekruld onderstel. Kik weet
dozen vol met kerstspullen, huisraad, boeken en nog wat het is: een miniatuur van een slee! De muizen

veel meer. Vrijwilligers sorteren ze en plakken er slepen hem mee naar huis en mama poetst hem tot hij
prijsjes op. ‘Niet te duur maken!’ roept de dominee, glimt als nieuw. De slee krijgt een plekje onder het
‘Alles moet WEG!" orgel. En morgenvroeg mogen de muizen hem
proberen, in de knispernieuwe sneeuw.

Januari

Hier lees je 15 dingen die bij januari passen. Hun eerste letter is rood. Er horen 1.5 tekeningetjes bij. Als je elke
rode letter in het bijpassende tekeningetje hebt gezet, lees je van links Naar rechts het goede nieuws van januari!
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Uit de Bijbel

Geliefde broeders en zusters, ik geef jullie in deze brief
geen nieuw gebod maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is.
Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt

en het ware licht ol schijnt, werkelijk, in Jezus’ leven ey,
en in jullie leven. Naar 1 Joh. 2.7-8 PR



