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Woord van welkom
Lied 1005: 1, 2
Bemoediging en groet
Drempelgebed

Lied 1005: 4,5

Gebed om ontferming

Lezing: Exodus 20: 1-17 (de Wet)
Psalm 25:2,7

Uitleg bij de liturgische schikking
Gebed om de Geest

Aandacht voor de kinderen
Lied voor de veertig dagen

Lezing: Psalm 27: 7-14

Zingen Psalm 27:7

Lezing Lucas 9: 28-36

Lied 543: 1, 3

Verkondiging

Lied ‘Ga maar gerust” coupl. 1+2 (Sytze de Vries, blauwe bundel, nr. 15) (zie bijlage)

Dankgebed en voorbeden
Mededelingen
Slotlied: Komen ooit voeten gevleugeld (melodie lied 868)

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede;
Daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,

Wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord:
Wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
Dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,

Overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan -

Vrede de weg voor mijn voeten.

Zending en zegen



