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Welkom en mededelingen

Loflied — Liedboek 868

1. Lof zij de Heer, 2. Lof zij de Heer,

de almachtige Koning der ere. Hij omringt met zijn liefde uw leven;
Laat ons naar hartelust zingen heeft uin 't licht

en blij musiceren. als op adelaarsvleug'len geheven.
Komt allen saam, Hij die u leidt,

psalmzingt de heilige naam, zodat uw hart zich verblijdt,

looft al wat ademt de Here. Hij heeft zijn woord u gegeven.

Votum en Groet

Korte toelichting

Gebed — Door Charlotte

Overdenking (1)

Schriftlezing: Jona 1: 1-2

Op een dag kreeg Jona, de zoon van Amittai, een opdracht van de Heer. De Heer zei: ‘Ga
op reis naar Nineve. Waarschuw de mensen in die grote stad. Want ik heb gezien dat ze
slechte dingen doen.’

Lied: Jona, Jona - Origineel: Elly & Rikkert

Refrein 1: Jona, Jona, ga naar Nineve
Jona, Jona, ga naar Nineve
Maar Jona die zei ‘nee

‘Ik wil niet naar die nare stad.

De mensen daar die kunnen me wat’,

zei Jona en hij ging op pad tot hij een schip gevonden had
dat voer naar Tarsis over zee en niet naar Nineve
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Refrein 2: Jona, Jona, ga naar Ninevé (‘lk wil niet!’)
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar God ging met hem mee...

Overdenking (2)

Jona 4: 1-3

Jona was daar helemaal niet tevreden over. Hij werd heel kwaad op de Heer. Hij bad:
‘Heer, u wilde die stad helemaal niet verwoesten! Dat dacht ik al toen ik nog thuis was.
Daarom wilde ik ook niet naar Nineve gaan. Want ik wist dat u een goede God bent. U
bent vol liefde en geduld. U bent trouw, en u houdt er niet van om mensen te straffen.
Laat mij nu maar sterven, Heer. Want als het zo moet gaan, ben ik liever dood dan
levend.’

Jona 4: 9
God zei tegen Jona: ‘Heb jij echt een goede reden om kwaad te zijn over de dood van de
plant?’ En Jona zei: ‘Ik heb een heel goede reden om kwaad te zijn. Ik ben woedend!’

Lied: Neem mijn leven, laat het, Heer — Liedboek 912 (met swing)

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 2. Neem mijn handen, maak ze sterk
toegewijd zijn aan uw eer. trouw en vaardig tot uw werk.

Maak mijn uren en mijn tijd Maak dat ik mijn voeten zet

tot uw lof en dienst bereid. Op de wegen van uw wet.

Overdenking (3)

Exodus 3: 11

Maar Mozes zei tegen God: ‘Ik? Moet ik naar de farao gaan en de Israélieten uit Egypte
weghalen? Dat kan ik niet.’

Exodus 4: 1

Mozes zei tegen de Heer: ‘De Israélieten zullen me vast niet geloven. Ze zullen niet naar
me luisteren. Ze zullen zeggen dat u helemaal niet bij mij gekomen bent.’

Exodus 4: 10 & 13

Mozes zei tegen de Heer: ‘Neem me niet kwalijk, Heer. Maar ik ben niet zo’n goede
spreker. Dat is altijd al zo geweest. En nu u met mij gesproken hebt, is dat nog steeds zo.
Ik kan nooit de goede woorden vinden.’ (...)

‘Neem me niet kwalijk, Heer, maar stuur alstublieft iemand anders!’



Lied: Heer, U doorgrond en kent mij — Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou gaan,

ik weet dat U daar bent.

Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot

ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.
Refrein

Overdenking (4)

Matteiis 26: 33-35

Toen zei Petrus: ‘Misschien zullen alle anderen u in de steek laten. Maar ik zal u nooit in de
steek laten!’ Jezus antwoordde: ‘Luister goed, Petrus. Jij zult drie keer zeggen dat je mij
niet kent. Dat gebeurt vannacht, nog voordat de haan gekraaid heeft.’

Maar Petrus zei: ‘Ik laat u niet in de steek! Als het moet, wil ik zelfs samen met u sterven.
Matteiis 14: 28 - 31

Toen zei Petrus: ‘Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet
komen.’ Jezus zei tegen hem: ‘Kom naar mij toe.” Petrus stapte uit de boot. Hij liep over
het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij
zakte weg in het water en schreeuwde: ‘Heer, red mij!” Meteen stak Jezus zijn hand uit en
greep Petrus vast. Hij zei: ‘Waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein?’
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Lied: Lopen Op Het Water - Opwekking 789

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.

U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein: En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
Refrein

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,

in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.

Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. (2x)
Refrein

Overdenking (5)
Lied: Heer, wijs mij uw weg — Opwekking 687

1. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

3. Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.
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4. Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Overdenking (6)
Lied: You say — Origineel: Lauren Daigle

Vertaling refrein: U zegt dat ik geliefd ben wanneer ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik word vastgehouden als ik tekortschiet
En als ik nergens thuis ben, dan zegt u dat ik bij U hoor.
En ik geloof, oh, ik geloof wat U tegen mij zegt.

Gebed, aansluitend zingen we het ‘Onze Vader’ — Opwekking 436

Onze Vader in de Hemel, heilig is Uw naam

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen *“\“,
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’ GE\-““"

Refrein: Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, E“WEES““

tot in eeuwigheid (2x)

Onze Vader in de hemel, geef ons daag’lijks brood
En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn

Refrein:

En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad
Refrein:

Amen, amen



Over het werk van World Vision

Collecte - Scan de QR code

Afsluiting & Zegen

Slotlied — Mijn Redder — Opwekking 680

ledereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt;
geef uw genade Heer.
ledereen zoekt vergeving,
de goedheid van een redder;
de hoop van de volken.

Refrein: Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht.
Als redder, grote overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.

Neem mij zoals ik ben Heer
met al mijn angst en falen;
vul mijn hart opnieuw.

Ik geef mij aan U over

met alles wat ik geloof, Heer,
wil ik U volgen.

Refrein

Bridge: Laat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.
Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.

Refrein & Bridge herhalen



Fijn dat u/jij vanmorgen meevierde!

“Let my heart be broken
by the things that break
the heart of God.”

~ Bolp Plerce

Oprichter World Vision

Sponsor een kind en geef hem/haar de kans op tot bloei te komen!
Meer informatie: www.worldvision.nl
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