KERSTMORGEN 2025

Ds. Marijke van Selm
Organist Ron van Halen
Met medewerking van de cantorij o.l.v. Jolanda Zwoferink

Vooraf zingen

Lied 477: 1, 4, 5 komt allen tezamen

Lied 482: 1, 3 Er is uit ’s werelds duistere wolken
Lied 443:1, 4 De engel Gabriél komt aangesneld

Acclamatie: Jesaja 9: 5, 6a
Lied 478: 1 Komt verwondert u hier mensen

Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 478: 4

Gebed om ontferming

Gloria: 487 alle coupletten Eer zij God in onze dagen

Gedicht ‘Glorie’; Ton van Deel

Cantorij: ‘In dulci jubilo’ — R. L. de Pearsall/Traditional-arr. W. J. Westbrook

In dulci jubilo
Heinrich Seuse, 1295-1366

Arrangement: W.J. Westbrook

Vertaling: Irene Oskam

In dulci jubilo!

Let us our homage shew.
Our heart's joy reclineth

in praesepio

and like a bright star shineth
matris in gremio.

Alpha es et O!

O, Jesu parvule,

my heart is sore for Thee!
Hear me, | beseech Thee,

O, puer optime.

My praying let it reach Thee,
O, princeps gloriae.

Trahe me post te!

O, patris caritas!

0, nati lenitas!

Deeply were we stained
per nostra crimina.

But Thou for us hast gained
Coelorum gaudia.

0, that we were there!

Ubi sunt gaudia,

if that they be not there?
There are angels singing
nova cantica

and there the bells are ringing

in Regis curia.
0, that we were there!



Kom, juicht nu allen blij!
Zing in dit feestgetij.

Onze vreugdebronne

ligt in de kribbe bloot

en straalt daar als de zonne
vanaf zijn moeders schoot.
U bent Aen O!

0, Jezus klein en teer,

naar u verlangt mijn hart zo zeer.

Hoe weet gij mij te raken
O, kindje, goed en rein.
Laat mijn gebed U raken,
O, glorieprins zo klein.
Laat mij bij u zijn!

Gebed bij de opening van de Bijbel

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied (project De Geluksbezorger)

elke zondag:

Hoe kunnen mensen stralen?
Hoe worden mensen blij?
Wij horen in verhalen

dat God dichtbij zal zijn.

Lezing: Johannes 1: 1-14

Cantorij: ‘A Carol to the King’ — Sally Deford

A carol to the King
Sally DeFord (geb. 1959)
Vertaling: Irene Oskam

In the quiet on the hillside
sheep and lambs a-sleeping lay.

Shepherds watchful ‘neath the starlight

kept them ere the coming day.
Down the skies in sudden glory
angels came a-singing then

for the holy son of Mary,

born that day in Bethlehem.

Gloria! Hear the angels singing: Gloria!

A carol to the King.

Vaders menslievendheid!
En Zoons welwillendheid!
Wij waren diep verdorven
om onze zonden zwaar.

U hebt voor ons verworven
de hemelvreugd’ zowaar.
0O, waren we daar maar!

Onze vreugd is daar

O, waar anders dan daar?
Daar, waar de eng’lenkoren
met de klokken saam

een nieuw lied laten horen,
aan 't koningshof voorwaar.
O, waren we daar maar!

Kerst

De herders in het donker,

zij kregen het bericht:
Vandaag gebeurt het wonder,
de wereld wordt weer licht.

Fast away the shepherds hastened,
one and all a-seeking came

there to find the King of heaven,
there to find the newborn Babe.
See! The Son of God lies sleeping,
heaven’s host a-watching nigh.
See the humble shepherds kneeling
‘mid the angel lullaby.

Gloria! Hear the angels singing: Gloria!

A carol to the King.



Hark! The angel host rejoices

for the Child awaited long.

Swell the sound till every voice is
tuned to heaven’s sweetest song.

Gloria! Hear the angels singing: Gloria!
A carol to the King.

Op de stille heuvelhelling
sliepen schapen kalm en zacht.
Bij het licht der sterren waakten
herders tot de volgende dag.
Uit de hemel daalden eng’len,
vol van glorie zongen zij

Maria’s heilig kind ter ere,
geboren in Bethlehem was Hij.

Gloria! Hoor, de engelen zingen: Gloria!
Een kerstlied voor de Koning!

Hoor! De engelenschaar verheugt zich
in dit Kind, zo lang verwacht.

Enin ‘t hemels liefste lied zingt

heel het menselijk geslacht.

Gloria! Hoor de engelen zingen: Gloria!
Een kerstlied voor de Koning!

Verkondiging
Lied 496 alle coupletten Een ster ging op uit Israél

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Afgesloten met ‘Ere zij God’

Ere zij God

In de hoge

Vrede op aarde

In de mensen een welbehagen
Amen

Mededelingen

Slotlied 481: 1, 3 Hoor de engelen zingen de eer
Zending en zegen

Haastig trokken de herders weg en
zochten samen eensgezind

naar de Koning van de hemel,
naar het nieuw-geboren Kind

Zie! Gods Zoon ligt stil te slapen
en de engelenschare ziet

de geringe herders knielen

bij hun hemels wiegelied.

Gloria! Hoor de engelen zingen: Gloria!
Een kerstlied voor de Koning!



