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Woord van welkom 
Lied 661 alle coupletten 
Onderbroken door gedicht ‘In overgangen leven wij’, Kees Hermis 
 
Kyrie en Gloria, J. G. Rheinberger, Missa puerorum op. 62 
Gedicht ‘Kleine tien geboden’, Kees Hermis 
 
Lezing: Psalm 93 
Lied 664 alle coupletten Naam van Jezus die geschreven 
Lezing Handelingen 1: 1-11 
‘Shake the cloud from off your brow’, H. Purcell, uit ‘Dido en Aeneas’. 
Uitleg en verkondiging in drie delen, afgewisseld met pianospel 
Lied ‘Wise men, flattering, may deceive you’, G.F. Handel uit ‘Judas Maccabeus’ 
 
Dankgebed, voorbeden 
Stil gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: ‘Where’er you walk’, G. F. Handel, uit oratorium Semele 
 
Gedicht: ‘Ere wie ere toekomt’, Huub Oosterhuis 
 
Zegenbede 


