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Liturgie Oostvoorne 5 oktober 2025 
 
 
Orgelspel 
 
Welkom - door de kerkenraad 
 
Zingen intochtspsalm met antifoon                           (We hierbij gaan staan) 
 
Cantorij:  antifoon: Lied 277  
Allen:   Psalm 116:1 en 3 – ‘God heb ik lief…’ en ‘Hij is goedgunstig…’  
Cantorij:  antifoon: Lied 277  

              
Bemoediging en drempelgebed  
 
Vg.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
 Die hemel en aarde gemakt heeft. 
 
Zingen cantorij en allen: Lied 789:1  
 
Cantorij: 

 
 
Cantorij en allen:  

 
 

(Hierna gaan we zitten) 
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Kyrie en Gloria: Lied 299e 
 
Gebed om ontferming, dat eindigt met ‘Hoor onze roep…’ – door de voorganger 
 
Kyrie door cantorij (= voorzang) en allen  

 
 
Gloria door cantorij 
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Groet 
 
v. De Heer zij met u! 
g. Ook met u zij de Heer. 
 
Bij de lezing en de uitleg… 
 
Zingen: ‘Gij die roept’ (in ‘Zangen van zoeken en zien’) 
 Cantorij en allen 
 
Vs. 1:  
Cantorij: 

 
Vs. 2 
Cantorij: 

 
 
Vs. 3 
Cantorij: 
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Vs. 4 
Cantorij: 

 
 
Lezing uit het Evangelie: Lucas 13:10-17 – door lector  

 
Hij gaf op sabbat onderricht […..] machtige daden die door Hem werden verricht.’ 

  
Zingen: ‘Heer, raak ons aan’ – lied bij Lucas 13:1-17 (tekst: Piet Schelling; melodie: Jour du 
Seigneur; ook de melodie van Gezang 449)  
 
1. 

 
 
2. 

 
 
3. 
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4. 

 
 
Verkondiging – motto: ‘Gezien, aangeraakt en ontwaakt’ 
 
Zingen: ‘Als hier of daar een vrouw wordt opgericht’ (Tekst: Gea Boessenkool; melodie 
Guusje Storm & Berre van Thielt – door Cantorij en allen 
 
Cantorij: 
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Contorij: 

 
 
Cantorij en allen: 

 
 
Cantorij en allen: 

 
 
Dankzegging en voorbeden – er zijn drie gebedsintenties, elke intentie eindigt: ’Zo bidden 
wij’, waarna de cantorij zingt: ‘Heer onze Schepper, hoor naar ons bidden, luister naar ons 
gebed’ 
 
Aankondiging collecten - door de diaken 
 
 

Viering Maaltijd van de Heer 
 

Terwijl diakenen de tafel gereedmaken zingen wij allen Lied 840: 1, 2 en 3 – ‘Lieve Heer, Gij 
zegt…’ en ‘O mijn God, Gij zegt…’ en ‘Want o Heer, ik zeg Kom…’  
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Nodigen 
 
Vg.: De tafel is gereed voor allen die vertrouwen op Christus en Hem liefhebben.  
 
Vg.:  Vrede zij met u 
Allen: vrede ook voor u. 
Vg.: Laten wij ons openen voor de Heer 
Allen: wij zijn met ons hart bij de Heer 
Vg.: Laten wij de Heer loven 
Allen: Ja, laten wij Hem danken. 
 
Vg.:  
 
U komt onze dank toe, 
HEER, onze God, overal en altijd, 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Want als kracht van omhoog, 
Als vuur in onze kou, 
Als stem in ons stilte 
Als leven voor doden, 
Bent U in ons midden gekomen. 
Tot het eind van de tijd 
Zal waaien uw adem, 
Zal klinken uw stem; 
Tegenwind en weerwoord 
In een harde wereld 
Van kale feiten 
En kille waarheden. 
Daarom, HEER, onze God, 
Klinkt de lofzang… 

 
Cantorij: ‘Sanctus- en Benedictushymne’, Lied 404e 
  
Heilig, heilig, heilig,  
zullen wij U zingen,  
Heilig, heilig, heilig,  
moeten wij U noemen,  
met heel de schepping mee 
uw grote daden roemen! 
Zingen wij hosanna,  
hemelhoog hosanna! 
Zegen van Godswege,  
Hij die komt gezegend 
met de naam van Hem! 
Zingen wij hosanna,  
hemelhoog hosanna! 
 
Vg.:  Op de avond voor zijn dood 
  Nam hij een brood, brak het en deelde het 
  en schonk hij de beker vols wijn en die liet rondgaan.. . 
 ‘Mijn leven geef ik jullie. 
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Eet en drink mij, en je zult leven 
 vandaag en alle dagen die komen 
 tot in eeuwigheid.’ 
  
Cantorij: ‘Acclamatie’, Lied 407b 

 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood van de Heer  
totdat Hij komt. 
Kom Heer Jezus, kom. 
Kom Heer Jezus, kom. 

 
Vg.: Zend uw scheppende Geest 

En maak ons tot lichaam van Christus, 
Verbonden met Hem en elkaar 
Als een volk van getuigen, 
Een levende tegenspraak 

 Tegen alles op aarde 
 Wat moedeloos maakt en wanhopig. 
 Zo gedenken wij dan de grote God 
 en zijn geheim dat is verbonden met 
 een kind, kwetsbaar en breekbaar, maar daarin krachtig.  
 Want zo wordt uw Naam gezegend. Amen. 
 

Laten wij bidden tot de Eeuwige 
Met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 

 
Allen:  Onze Vader, die in de hemelen zijt….. 
  
Zingen: Wij zingen elkaar de vrede van Christus toe: 
 

 

 
 



10 
 

Vg.:  Mag ik u en jullie uitnodigen hand en hart te openen voor de gaven van 
Christus.  

 
Uitdelen van brood en wijn – tijdens het uitdelen zingt de cantorij: ‘Break Thou the bread’, 
James Watson  
 

1. Break Thou the bread of life, dear Lord, to me, 
As Thou didst break the loaves beside the sea; 
Beyond the sacred page I seek Thee, Lord; 
My spirit pants for Thee, O living Word! 
 

2. Oh, send Thy Spirit, Lord, now unto me, 
That He may touch my eyes, and make me see: 
Show me the truth concealed within Thy Word, 
And in Thy Book revealed I see the Lord. 

 
Dankzegging 
 
Slotlied: Lied 978:2 en 4 – ‘Gij roept het jonge leven wakker…’ en ’Laat dan mijn hart U 
toebehoren…’ 
 
Wegzending en zegen  
 
Wegzending:   2x Lied 810; eerst de cantorij, daarna allen 
 
Zegen: 
Vg.:   De genade van Jezus Christus 
    en de liefde van God  
   en de kracht van de Geest is met u allen! 
Cantorij: Amen…  
 


