NIEUWJAARSBEGROETING 2025

Zondagmorgen 5 januari
Ds. Marijke van Selm en Charlotte Olieslagers
Organist Jolanda Zwoferink

Woord van welkom

Lied 280: 1, 2, 3, 4 De vreugde voert ons naar dit huis
Bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied 280: 6, 7

Gebed om ontferming
Gloria: lied 304 alle coupletten Zing van de Vader

Lezing

Lied 974: 2, 3, 4 Maak ons Uw liefde God
Korte overdenking

Moment van uitwisseling

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: enkele liederen naar keuze uit de gemeente (we kiezen ter plekke en zingen
daarbij uit het fysieke Liedboek)

Afsluitend ‘Ga maar gerust’ alle coupletten (bijlage)

Zending en zegen



Be still my soul
15. Ga maar gerust

Sytze de Vries (1945) Jean Sibelius (1865-1957)
FINLANDIA

Ik ben de stem die steeds in jou zal op - staan.
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Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.



