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Liturgie voor de dienst op derde zondag na Pasen, 30 april 2023 
zondag Jubilate (genoemd naar Psalm 66:1: ‘Heel de aarde, juich voor God’) 
 
Voorganger:  ds. Piet Schelling 
Organist:  Ron van Halen 
Musici:   Frits Schröder (Cello) en Jonas Meenderink (viool) 
Lector:   Wilma de Koning 
 
Orgelspel 
 
Verwelkoming en mededelingen 

(We gaan hierbij staan) 
Zingen van morgenlied: Lied 218:1 en 2 – ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Psalm van de zondag: Lied 66:1 en 7 – ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’ 

(Hierna gaan we zitten) 
Litanie voor allen die in onvrijheid leven ‐ er zijn vier intenties; elke intentie eindigt met: ‘Daarom 
zingen wij samen’, waarna we een fragment van Lied 2010 zingen (de organist speelt het voor, 
daarna zingen we het een keer, vervolgens steeds na een intentie: 

 
 
Gloria: ‘Zing voor Gods kracht’ (uit: Liederen uit Iona, melodie: Lied 868)    
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Zing voor Gods recht dat de machthebbers  
mores zal leren, 
Arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie  
trots paraderen. 
Recht, levend recht,  
dat onderdrukking beslecht 
En ons tot vrijheid doet keren. 
 
Gedenken troost en maakt de wereld heler…  
 
Zingen: ‘Hoeveel namen moet men noemen’ (uit: Zingenderwijs; melodie Psalm 42) 

 
 
Hoeveel tranen moeten stromen 
voordat liefde waarheid is, 
en het leven, leed‐ontkomen, 
bloeit tot ieders lafenis? 
Eens mijn God, zal het tóch zijn, 
dat wij hier voorbij de pijn, 
maar door uw sjaloom omgeven 
aan het duister zijn ontheven. 
 
Vieren van de vrijheid laat hoop en toekomst ontwaken 
 
Muziek: Canzonetta (uit de acht delen voor viool en cello), van de Oekraïense‐Russische 
componist Reinhold Glière 
 
   



3 
 

Lezing uit de Thora: Deuteronomium 30:19‐20; thema: kiezen tussen leven en dood 
De Heer zegt: ‘Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen 
leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die 
van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem 
toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat Hij uw voorouders 
Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 
 

 
 
2. Elke dag weer moet je kiezen,  
– kiezen tussen goed en kwaad,  
tussen winnen en verliezen:  
wat je doet en wat je laat. 
 
Lezingen uit de Profeten en het Evangelie ‐ thema: de goede leider stelt zich in dienst van mensen 
 
Ezechiël 34:11‐13 
Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een 
herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal Ik naar mijn 
schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarover ze zijn verspreid op een dag 
van dreigende, donkere wolken. Ik zal ze bij alle volken weghalen en uit alle landen 
bijeenbrengen, Ik zal ze naar hun eigen land laten gaan. Op de bergen van Israël en bij de 
waterstromen zal Ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen.  
 
Johannes 10:11‐17 
Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een 
ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de 
schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de 
kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen 
hem niets schelen. 
Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij 
kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.  Ik heb ook nog andere schapen, 
die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem 
luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 1 
 
 



4 
 

 
Zingen: ‘Ik zal er zijn voor jou’ (Tekst: Piet Schelling; melodie: Leighton George Hayne; ook de 
melodie van Lied 756) 
 

 
 
2. Wil jij er zijn voor haar 
met water en met brood? 
Wil jij er zijn voor haar 
te midden van haar nood? 

 
3. Jij mag er zijn voor hem, 
gevlucht, ver weg van huis. 
Jij mag er zijn voor hem, 
onveilig, zonder thuis. 
 
4. Ik woon in hem en haar, 
die vraagt waarom, waartoe. 
Ik woon in hem en haar, 
bevreesd en oorlogsmoe. 
 
Preek – met als motto: ‘Gooi geen stenen naar vogels’ (naar Sirach 22:20: ‘Wie een steen naar vogels 
gooit, jaagt ze weg.’ 
 
Muziek: Scherzo (uit de acht delen voor viool en cello), van de Oekraïense‐Russische 
componist Reinhold Glière 
 
Dankzegging en voorbeden  
 
Mededeling diaconie 
 
Slotlied: Lied 708:1 en 6 – ‘Wilhelmus van Nassouwe’ 
 
Wegzending en zegen – gemeente antwoordt met ‘Amen’  


