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Anita Mak en Ds. Marijke van Selm
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Mmv de commissie Kerk in Actie

Woord van welkom

Aanvang: Lied 283: 1, 2 in de veelheid van geluiden
Bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied 283: 4,5

Gebed om ontferming: 300c (met gesproken tekst bij ‘voorzang’ en ‘koor’ en door allen
gezongen kyrie)
Gloria: lied 867 beide coupletten Looft overal looft al wat adem heeft

Aandacht voor de kinderen
Gesprek met de Bijbel open
Tel uw zegeningen/count your blessings

Count your blessings name them one by one
Count your blessings see what God has done
Count your blessings name them one by one
Count your many blessings see what God has done

Are you ever burdened with a load of care?

Does the cross seem heavy you are called to bear?
Count your many blessings every doubt will fly
And you will keep singing as the days go by

Count your blessings name them one by one
Count your blessings see what God has done
Count your blessings name them one by one
Count your many blessings see what God has done

So, amid the conflict whether great or small

Do not be disheartened God is over all

Count your many blessings angels will attend
Help and comfort give you to your journey's end

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.



Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,

wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.

Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe,

troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Dankgebed en voorbeden
Stilte

Onze Vader: lied 1006
Mededelingen

Slotlied: 969 alle coupletten Door de wereld gaat een woord
Zending en zegen



