
Liturgie zondag 13 juni 
Ds. Marijke van Selm 
Organist Aart Bergwerff 
Zang door leden van de cantorij olv Elly Bakker 
 
Woord van welkom 
Lied 280: 1, 2, 3 De vreugde voert ons naar dit huis 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
Lies 280: 4, 7 
 
Gebed om ontferming 
Gloria: Psalm 117a 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
Lezing: Johannes 4: 5-26 
Lied: Woon in mijn dromen;  1, 2 en 3 

 
Verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo 
  



Gemeentezang: Psalm 32: 3 
 
Gebeden 
Stilte 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Komen ooit voeten (melodie: Lied 868 Lof zij de Heer de almachtige) 
 

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede 
Daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede 
Wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord 
Wij zullen rusten in vrede. 
 
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen 
Dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken 
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht 
Overal vrede geschapen. 
 
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten 
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan  
Vrede de weg voor mijn voeten 
 
Zending en zegen 
Gezamenlijk gezongen amen 
 
 


