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Zie voor de tekst bij de bloemschikking de volgende bladzijde 

 
 
 

 
Voorganger :   ds. Marijke van Selm  
Piano :   Jaco Schipper   



2 

 

Bij de bloemschikking (zie de voorkant) 
Psalm 23, de Goede Herder: 
In weiden van groen vlijt Hij mij neer, 
Hij voert mij mee naar wateren van rust. 
 

ORDE VAN DIENST 
Stilte 
 
Gebed bij aanvang 
 
Lied: Psalm 91a : 1   
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 

 
Lezen: verzen uit Psalm 91, met pianospel 
 
Lied: Psalm 91a : 3   
3. Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

 
Gedicht 
 
Pianospel 
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Lezing: Jesaja 65 : 17 - 25 
 
Pianospel 
Variatie op ‘er is een land van louter licht’ – lied 753 
 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied: 259 
1. Zend ons een engel in de nacht 

als alles ons een raadsel is, 
als ons de zekerheid en kracht 
ontvallen in de duisternis. 
 

2. Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van U vandaan, 
wanneer wij voor de blinde muur 
van uw geheime plannen staan. 
 

3. Zend ons een engel met uw licht 
in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt met het vergezicht 
van God met ons, Emmanuel. 
 

4. Zend ons in hem de zekerheid 
dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in uw tijd, 
en leer ons wachten met geduld. 

 
Zending en zegen 
We verlaten onder muzikale begeleiding in stilte de kerk 
Als u nog geen kaars aangestoken heeft kunt u dit alsnog 
doen. 
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Oostvoorne: Vrede en alle goeds voor u en de uwen!



 
 
 
 
 
Voorbij de wolk 
van mijn verdriet 
licht jouw gelaat 
soms even op. 
 
Je bent ver weg 
en toch dichtbij, 
het licht 
dat jou omgeeft 
is ook in mij 
wanneer ik bid: 
ik geloof in de Liefde 
ik geloof in het Leven 
ik geloof in het Licht 
waarin jij woont voorgoed. 
 
Voorbij de wolk 
van mijn verdriet 
raakt tijd 
de eeuwigheid 
 
 
(Caritas van Houdt) 


