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PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE LITURGIE ZONDAG  13 SEPTEMBER 2020 
 
 
Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst) 
 
Psalm van de zondag: Lied 23c:1 en 2                                                         (gemeente gaat staan) 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Psalm van de zondag (vervolg): Lied 23c:5 
 
Kyrie  
 
Zingen van het Gloria: Lied 146c:7 

 
Kindermoment met vertreklied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 
Bij de lezingen en de uitleg…. 
 
Litanie van verlangen naar geestkracht: spreekteksten afgewisseld met de eerste drie regels 
van Lied 75; elke gesproken tekst wordt afgesloten met ‘Daarom vragen wij’ 
 
De organist speelt het eerst voor, daarna zingt de gemeente en vervolgens wisselen tekst en 
lied elkaar af 
 

 

v.  Wij verlangen naar verhalen… 
 
g.  Geest van hierboven…. 
 
v.  Wij verlangen naar het water… 
 
g.  Geest van hierboven… 
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v.  Wij verlangen naar de woorden… 
 
g.  Geest van hierboven…. 
 
v.   Wij verlangen naar de dagen… 
 
g.  Geest van hierboven… 
 
v.  Wij verlangen naar oprechtheid… 
 
g.  Geest van hierboven… 
 
Lezing uit de Tora: Deuteronomium 30:11‐16  ‐  door lector Els van Teylingen 
 
Zingen:  Lied 316:1 
 
Lezing uit de Wijsheidsliteratuur en het Evangelie: Spreuken 13:1‐3 en Matteüs 7:13‐14 
 
‐ door lector Els van Teylingen 
 
Zingen: Lied 316:4 
 
Preek – met als motto: ‘Leven is kiezen, kiezen is leven’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: ‘Kies het goede’ (tekst: Piet Schelling; melodie: ‘Ode an die Freude’, uit 9e symfonie 
van Ludwig van Beethoven) 
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2. In de woorden van profeten 
horen wij de stem van God; 
in hun twijfel, zeker weten 
ligt belofte of gebod. 
Kies het goede, weer het kwade, 
stel de vrede bovenaan; 
al wie wars is van genade, 
wordt verleid tot grootheidswaan 
 
 
Dankzegging en voorbeden  
 
Informatie collectes (aangepast) 
Kinderen komen terug uit de kinderkerk / kinderen in de crèche kunnen opgehaald worden)                               
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 (gemeente gaat staan) 
Zingen: ‘In de strengen van ons leven’ (Melodie: J. Hughes, 1873‐1932, ook de melodie van 
Hemelhoog, lied 686) 
 

 

 
 
2. In de bedding van Gods goedheid 
komt de mensheid tot haar recht, 
daar vindt zij de ware wijsheid    
bij de schepping aangezegd. 
Laat haar groeien, laat haar bloeien, 
wijsheid die de vrede dient, 
wijsheid die de vrede dient. 
 
Wegzending en zegen  ‐ beantwoord door de gemeente met ‘Amen…’ 
 


