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Meditatie

‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers’
(Joh, 14: 2)

Het is alweer een jaar of tien geleden dat ik de vergelijking hoorde maken tussen de kerk en een
Chinees circus. Het ging over iemand die voor het eerst een kerkdienst meemaakt en geen idee
heeft wat er allemaal gebeurt, en waarom. Alsof je een Chinees circus bijwoont, in een taal die je
niet begrijpt, met rituelen en handelingen die jou niets zeggen. In het beste geval spreekt het
spektakel je aan, en kom je nog een keer, in het slechtste geval sluip je na afloop stilletjes weg om
nooit meer terug te komen.

Deze vergelijking, gemunt door onze toenmalige landelijke scriba Arjan Plaisier in het kader van
een rapport over 'kerk naar buiten; is mij altijd bijgebleven, Zelf ben ik (dankzij mijn
reformatorische opvoeding) gehecht aan de archaische taal van de Statenvertaling, en aan
woorden als barmhartigheid, cotmoed, schuld en genade. Maar wat als je dat allemaal nog nooit
gebruikt hebt in het dagelijks leven, behalve in het kader van financiéle schulden en ‘ongenadige’
pakken slaag? Wat als je zonder enige voorkennis in een kerkdienst belandt, om wat voor reden
dan ook? Wat hoor je dan, wat zie je dan, wat gebeurt er dan met je? En kan er dan, door al die
vreemde gebruiken heen, ook iets met je gebeuren? Of zitten de kerkgangers, samen met de
voorganger, door hun vastgeklonken gewoontes jouw ontmoeting met de Heer in de weg?

Het zijn precies deze gedachten die altijd bij mij zijn tijdens de voorbereiding van een uitvaart of
een huwelijk — bij uitstek diensten waarbij veel niet-kerkgangers aanwezig zullen zijn. Ik let extra op
woordkeuze, en leg soms iets uit over het waarom van de invulling van een dienst, en de volgorde.
Zo hoop ik het gevoel van vervreemding weg te nemen, en iets over te brengen van ons diepste
bestaansrecht als kerk: bij Jezus is ruimte. Ook zonder dat je iets begrijpt van wat hier gebeurt ben
je welkom bij Hem, Zelfs als je na vandaag nooit meer in een kerk zou komen, hoop ik dat je dat
onthoudt. Bij Hem ben je welkom.

Ik houd enorm van de kerk, en van de manier waarop we de dingen doen, waarin alles liefde en
betekenis in zich draagt. Er is zoveel vertrouwds wat mij en vele anderen oneindig dierbaar is: het
Licht van de Paaskaars, de open Bijbel, het orgel waarop Ron nét dat ene woord optilt boven alle
anderen, Dat allemaal, dat is onze schat. Maar het is geen schat om voor onszelf te houden. Want,
zoals Paulus al zei, 'wij hebben hier geen blijvende stad’ (Hebr. 14: 3). En zo moeten we ons dus ook
niet gedragen. Alles is tijdelijk, en we zijn altijd onderweg naar de toekomst. De toekomst van de
Heer, wel te verstaan. We zijn altijd onderweg naar dat huis waarin naast die van ons, hog vele
andere kamers zijn. Laten we dus niet krampachtig vasthouden aan wat nu is, maar bereid zijn in
woord en gebaar open te staan voor de andere bewoners van het huis van de Heer. Ook degenen
die nog nooit binnen zijn geweest. Het is namelijk niet 6ns huis. Het is van Hem.

Ds. Marijke van Selm 3



Een ontmoeting met

Annette Maassen

In de serie 'een ontmoeting met'vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en
geloof en hun toekomstdromen. In de deze aflevering: Annette Maassen

Wat doe je in het dagelijks leven?

Vorig jaar ben ik, na 26 jaar onderwijs, van baan
veranderd. Ik heb orthopedagogiek gestudeerd
en een leshevoegdheid gehaald waarmee ik in
het MBO-onderwijs belandde. Op het Albeda-
college gaf ik les in de agogische vakken en,
omdat ik zelf aan amateurtoneel deed, ook
drama. Een geweldige combi! Naast lesgeven
ontwikkelde ik mij ook in management en inno-
vatie. Ik ben al mijn hele leven een workaholic,
datis de aard van het beestje. Maar op een
gegeven moment was ik uitgeleerd, en gooide
het roer om. Nu werk ik bij City Kids in Rotter-

dam, dat specialistische kindzorg biedt. Een heel
nieuwe en ook ingewikkelde wereld voor mij.

Na een inwerkperiode waarin ik op de grootste
locatie meedraaide ben ik sinds februari
operationeel manager van deze organisatie.
Best pittig, met alle personeelstekorten. Ik dacht
dat dit werk rustiger zou zijn, maar in de praktijk
is dat eerlijkgezegd niet zo. Zo heb ik dus altijd
wel een reden om meer te werken dan eigenlijk
van mij gevraagd wordt. Maar leuk is het wél.
Verder doe ik graag de tuin, vooral het zware
werk. Ik zit op tekenles. Het toneelspelen schiet
er helaas een beetje bij in. Overigens hebben
Jasmin en ik elkaar leren kennen via het
toneel, toen we samen meededen aan Het
Huis van Bernarda Alba. Dat was in 2001. De
poster van die uitvoering hebben we nog.

Sinds wanneer maak je deel uit van onze
gemeente?

| Ik denk vanaf 2000. Jasmin en ik waren in

| 2003 de eerste twee vrouwen die in

| Qostvoorne in de kerk trouwden. Vanaf dat
i' moment ben ik ook altijd betrokken lid

I geweest. Vroeger ging ik mee naar zowel

| katholieke diensten met mijn vader, als de

! protestantse kerk met mijn moeder. Omdat
| mijn ouders niet wisten wat ze moesten
kiezen, ben ik niet gedoopt. Dus die weg ben
ik zelf gegaan; ik ben in 2007 gedoopt,

i" tegelijk met onze dochter Isabel.



Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?
Ik vind eigenlijk het meest op zondagochtend.
Dat is echt mijn overdenkingsplek! Het verba-
zingwekkende dat een preek altijd aansluit bij
je eigen leven. Ik zit zo gauw in de modus van
‘we gaan ermee aan de slag, maar op zondag
kan ik even met kritische afstand naar mezelf
kijken. In die zin is aanwezigheid belangrijk;
pas dan kun je het ook internaliseren. Hoe je
vanuit honderd- duizend vragen opeens de
rust vindt. Dat je merkt: het klopt! Geloven
klopt! De Bijbel klopt!

Aan wat ik ‘breng’ in de kerk zit best veel vast.
Ik doe al heel lang tienerkerk, en ben sinds
twee jaar ook jeugdouderling. Dus de
kerkenraads- vergaderingen zijn erbij
gekomen. Momenteel zit ik ook in de
stuurgroep die de klooster- plannen vlot trekt.
Ik heb het hele proces wel ingewikkeld
gevonden, terwijl het idee van het klooster me
nu juist zo inspireert. Ik vind het dus fijn om er
nu mijn bijdrage aan te kunnen leveren. Mijn
kracht is altijd wel geweest dat ik ergens
inhoudelijk snel op kan aanhaken.

Vanaf het begin ben ik ook betrokken bij de
twintigersgroep (nu bijna allemaal dertigers). En
ik vind eigenlijk dat we ook iets moeten
opstarten voor nieuwe jongeren rond de
twintig. Ja, dat is weleens veel inderdaad. En
toch geeft het me uiteindelijk altijd voldoening.
Omdat ik in alles diepgang vind.

Wat is je favoriete Bijbeltekst en /of lied?

Als het gaat over Bijbelverhalen denk ik altijd
meteen aan koning Salomo; die twee moeders
met die ene baby (1 Kon. 3: 16-28). Dat verhaal
intrigeerde mij als kind ongelooflijk, ik vond het
z6 magnifiek bedacht van die Salomo. Briljant!
Net overigens als Abraham die zijn zoon lzadk
moest offeren. Nee, dat vond ik dan weer niet
briljant, dat vond ik heel heftig! Je moet als kind
toch altijd kunnen vertrouwen dat je ouders het
goede met je voorhebben! Mijn moeder las me
vroeger veel uit de Bijbel voor en ik vond dat
altijd fascinerend. Maar Salomo is wel echt mijn

leidraad geworden door het leven. Maak wijze
besluiten! Die gedachte gaat altijd met me mee.

Welke droom of gedachte zou je de lezers
willen meegeven?

Ik gun mensen het wonder van de Bijbel. Omdat
het je altijd leidt, ten goede. Of je het nu vindt in
een kerk of in een klooster, het brengt je zoveel
blijdschap en antwoorden voor het dagelijks
leven.

Met wie wordt de volgende ontmoeting?

Ik ken Jens van Geest al vanaf dat hij een klein
ventje was. Nu geeft hij leiding aan het ROT
kamp, hij zit o.a. in de ‘litcie’ (liturgische
commissie) en overlegt met mij over de
zondagse dienst, want daaraan mag ik invulling
geven (zo mooi trouwens dat dit inhoudelijke
aspect blijft staan!). Ik wil graag op deze plek
ruimte geven aan een jongeling, die niet per se
meer in de kerk komt. Dus ik ben benieuwd
waar geloof voor Jens aan haakt en raakt.

Ds. Marijke van Selm
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- Van de Kerkenraad

Bezinning en bezieling voor iedereen
Gemeenteavond over kloosterplannen

Het was wel héél veel informatie, op de
gemeenteavond van 11 juni waarop we u
bijpraatten over onze kloosterplannen. Dat kon
ook haast niet anders: de vorige update
dateerde alweer van een jaar geleden, en in die
tussentijd is er veel gebeurd. Zodat de
kerkenraad samen met de kloosterwerkgroep u
nu een heel aantal zaken concreet konden
voorleggen: de urgentie van een toekomstvisie,
een businessplan, een programmaopzet, en /ast
but not least een onderbouwd voorstel tot
financiering.

Wat een beetje in de knel raakte bij die veelheid
aan feiten (en ook gemist werd): wat brengt het
ons, als PGO? Die vraag zal sowieso centraal
staan bij onze volgende informatieavond, die
voor de vroege herfst gepland staat. Maar ook
op die vraag zijn zeker al concrete antwoorden

te geven.

Neem een normale dag, van maandag tot en
met zaterdag. Om half negen is er een
dagopening in de Dorpskerk, die zo'n twintig
minuten duurt, bedoeld voor kloostergasten en
dorpsbewoners. s Avonds geldt hetzelfde voor
een dagsluiting, rond half zeven. Voor de
avondmaaltijd in het klooster kunnen
dorpsbewoners ook aanschuiven. Voor de
weekendprogramma’s geldt, dat er op
zondagmaorgen geen programmaonderdeel
wordt ingepland; gasten worden uitgenodigd
de kerkdienst bij te wonen. In het ideale geval
sluit de dienst aan bij het programma, en
andersom. Daarna, in de kerk of in het klooster,
is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.

Het klooster is een initiatief van onze gemeente
en nadrukkelijk onderdeel van hoe we

Bouwstenen voor
het klooster



(toekomstgericht) kerk zijn. We verwachten dat
ons aanbod belangstellenden zal aantrekken
van heinde en ver, maar we willen de
programma’s en thema's ook zoveel mogelijk
laten aansluiten bij de behoefte van onze
gemeente en ons dorp. Denk aan kinder- en
jongerenactiviteiten, lezingen of zangdagen in
de Dorpskerk of stiltewandelingen voor
iedereen. En: het gemeentelid dat huisarts is, wil
graag spreekuur voor onverzekerden houden in
het klooster. Een aanbod dat ons vervult met
dankbaarheid, omdat we hiermee 6dk invulling
geven aan onze diaconale roeping.

Zo komen we, nu de randvoorwaarden steeds
meer beslag krijgen, dichter bij de
verwerkelijking van dit centrum voor bezinning
en bezieling voor iedereen, zoals we dat vanaf

het begin voor ogen hebben. Niet om de kerk
weer vol te krijgen, al zou dat best kunnen (en
ook mogen!) gebeuren, maar vooral om nog
meer mensen, ook in ons dorp en onze regio, te
bereiken met wat ons zelf zoveel hoop en
vreugde brengt: de liefde van God voor de
mensen. Dat kan alleen als we ons aan die liefde
toevertrouwen. En in het besef dat het
antwoord op die vraag ‘wat brengt het dns’
alleen positief kan worden beantwoord als we
als gemeente ook bereid zijn om de vraag om te
keren en ons open te stellen voor iedere gast
die ons pad kruist, en ieder mens met liefde en
nieuwsgierigheid te verwelkomen.

Namens de Kerkenraad en werkgroep ZOUT-
Klooster bij Zee
Ds. Marijke van Selm en Wietze Jan Wezeman



Uit de kinderkerk

Kinderkerk bedacht een taal
die iedereen kan verstaan

Het was spannend of de pinksterdienst ook dit
jaar weer gevierd kon worden op de mooie
sfeervolle locatie achter Tintesteyn, in Tinte, We
hadden er zin in en alles geregeld, maar helaas,
het weer zag er niet gunstig uit voor een
openluchtdienst. Vrijdag voor Pinksteren werd
de knoop doorgehakt: de pinksterdienst zou in
de St. Catharijnekerk worden gehouden.

Op zondag 8 juni, was het zover. De
pinksterdienst was dit jaar binnen, in de kerk in
Brielle.

Tijdens de dienst werden de kinderen
uitgenodigd voor de kinderkerk.

Samen met de kinderen om een grote tafel
hoorden we het verhaal van Pinksteren.

Over de leerlingen van Jezus die in Jeruzalem
waren. En toen ze uit het raam keken, zagen ze
dat het heel druk was op straat. Uit allerlei

landen waren mensen naar de stad gekomen
om het Pinksterfeest te vieren.

En toen gebeurde het.

‘Voel jij het ook?; vroeg Johannes verbaasd. ‘Het
lijkt wel of het waait in huis!

‘Ga toch weg!, riep Jacobus, ‘binnen kan het niet
waaien!

Maar niet lang daarna voelde hij het ook.

Ze hoorden een geluid dat leek op het gieren
van de wind. En even later dansten er kleine
vlammen boven de hoofden van de leerlingen.
Johannes en de leerlingen voelde zich sterker
dan ooit. Dit moest het moment zijn waarover
Jezus had verteld.

Petrus sprong op. 'Luister mensen!; riep hij. Wij
hebben groot nieuws te vertellen.
Opgewonden begonnen alle leerlingen over
Jezus te praten.

En het gekke was dat alle mensen het konden
~u verstaan. Ook de mensen
die een andere taal
spraken. ‘Wij willen ook bij
Jezus horen!, riepen veel
mensen.

‘Laat je dan dopen; zei

® Petrus. ‘Dan kun je

~ helemaal opnieuw
beginnen!



Duizenden mensen lieten zich die dag dopen.
‘Nu is ons werk pas echt begonnen; zei Andreas.
‘Vanaf morgen zullen we de wijde wereld in
trekken.

Toen het pinksterverhaal was afgelopen, gingen
wij aan de slag met happy stones. Mooie (kiezel)
stenen bij Tintesteyn vandaan. Toch een beetje
Tinte in de dienst.

Met prachtige viltstiften maakten wij, net als de
boodschap van Pinksteren en in een taal die
iedereen kon verstaan, happy stones die
iedereen, waar dan ook, kan begrijpen en blij
kan maken.

Namens de kinderkerk,
Helma Gorzeman
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Samen kerk zijn

Het seizoen van de tienerkerk PG Oostvoorne zit
er weer op — en wat was het een mooi jaar! Ons
jaarthema was ‘Samen kerk zijn'

Bijbelteksten als 1 Korinthiérs 12: 12-28, Prediker
4:9-12 en Galaten 6: 1-10 stonden centraal. We
ontdekten hoe we samen één Lichaam vormen,
hoe we elkaars lasten kunnen dragen en dat
een drievoudig snoer niet snel wordt gebroken.
Uiteraard deden we dat zoals altijd op een
interactieve manier door spel (het liefst
competitief!) en gesprek. Naast de vertrouwde
thee, limonade en roze koeken was er zo volop
ruimte voor verdieping, creativiteit én
gezelligheid.

We vierden Pasen en Kerst, bouwden letterlijk
bruggen en weefden een samengebonden web
met de gemeente tijdens de dienst met LEV.

Hoogtepunten waren toch wel de bijzondere
diensten mede vormgegeven door onze eigen

- Van de tieners

tieners. De eerste met verhalenverteller Kees
Posthumus en de tweede muzikaal
ondersteund door band LEV.

Daarnaast genoten we van spelletjes- en
filmavonden, én we mochten nieuwe tieners
verwelkomen — zoveel zelfs dat het rond de
tafel op zolder te krap werd. Inmiddels hebben
we daar een mooie oplossing voor gevonden
(zie foto).

Het seizoen sloten we op 22 juni feestelijk af
met een tienerdienst, met aansluitend een
slotbarbecue en buitenspellen.

We zijn dankbaar voor deze enthousiaste,
betrokken groep tieners en kijken uit naar
volgend jaar. Over ons nieuwe thema later
meer.

Samen kerk zijn — dat hebben we dit jaar écht
beleefd.

Charlotte Olieslagers







Een terugblik op

Pinksterdienst niet in het water gevallen

De week voorafgaand aan Pinksteren is er heel veel gebruik gemaakt van de weersvooruitzichten
door de Pinksterdienst-voorbereidingsgroep van Brielle, Oostvoorne en Rockanje. Zou de
Pinksterdienst weer buiten kunnen plaatsvinden zoals de afgelopen jaren, of moesten we toch
kiezen voor een binnendienst? Vorig jaar was het ook al spannend maar dit jaar was het eigenlijk al
wel duidelijk - hoewel natuurlijk iedereen hoopte dat er ‘ineens’ een weersverbetering zou komen.

De vrijdag voor Pinksteren kwam de verlossende mail van de drie predikanten: de kogel was door
de (St. Catharijne)kerk — daar zou de dienst plaatsvinden. Jammer maar ook dit was weer een
uitdaging. Zaterdagmiddag nog snel een overleg, ook met de vaste vrijwilligers en koster van de St.
Catharijnekerk. Mailtjes, aanpassing van nieuwsbrieven en de sociale media, het moest allemaal
snel worden gedaan..... maar het is gelukt!

Op zondagochtend was het zover, de kerk zat behoorlijk vol, er waren wat minder kinderen dan
vorig jaar maar wat een geslaagde dienst. De muzikale begeleiding werd verzorgd door de




gospelband ‘Cross-over’ uit Rhoon. De kinderen hebben happy stones gemaakt, die ze zelf konden
houden of mochten weggeven.

Het thema van deze Pinksterdienst was ‘elkaar verstaan' De 1e schriftlezing werd voorgelezen in het
Perzisch door Arash uit Iran die in de kerk van Brielle is betrokken, de 2e schriftlezing werd door
onze Mireen voorgelezen in het Arabisch. In de liturgie was de tekst afgedrukt in het Nederlands.

Het was een fijne dienst in de mooie en
historische 5t. Catharijnekerk. Met mensen van
overal vandaan zo het Pinksterfeest te vieren en
dan de Zegen ontvangen door de zes handen
van de drie predikanten. Wat een prachtig slot of
eigenlijk begin. De Geest verspreidt zich, de kaars
werd uitgeblazen om de Geest te verspreiden.

Nog een gezellig samenzijn volgde met koffie,
thee of limonade met natuurlijk allerlei
zelfgebakken koek. Een mooie en fijne
samenwerking tussen de drie kerken. Maar we
hopen toch dat we volgend jaar weer onder die
mooie kastanjebomen in Tinte zitten.

Wilma Doeve




Kerkdiensten
Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via

www.kerkdienstgemist.nl

Tijdstip/voorganger Bijzonderheden Collectes
Zondag 6 juli liturgische kleur groen Kerk
09.30 uur Patoraat

ds. Marijke van Selm

KiA Werelddiaconaat

Zondag 13 juli
09.30 uur
ds. Albi Baan-Slot

liturgische kleur groen

Kerk
Diaconie
PKN Missionair Werk

Zondag 20 juli
09.30 uur
ds. Henk Haandrikman

liturgische kleur groen

Kerk
Diaconie
Doel v/h ROT-kamp

Zondag 27 juli liturgische kleur groen Kerk
09.30 uur Pastoraat
Anneke Klavers Diaconie
Zondag 3 augustus liturgische kleur groen Kerk
09.30 uur Pastoraat
ds. Peterjan van der Wal Diaconie
Zondag 10 augustus liturgische kleur groen Kerk
09.30 uur Diaconie
ds. Marijke van Selm KiA Zending
Zondag 17 augustus liturgische kleur groen Kerk
09.30 uur Pastoraat

ds. Marijke van Selm

Diaconaal Quotum

Zondag 24 augustus
09.30 uur
ds. Marijke van Selm

liturgische kleur groen

Kerk
Pastoraat
Diaconie
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Kerkdiensten
Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via
www.kerkdienstgemist.nl

Collectes
Zondag 31 augustus liturgische kleur groen Kerk
09.30 uur Diaconie
ds. Marijke van Selm PKN Pastoraat
Zondag 7 september liturgische kleur groen Kerk
09.30 uur Diaconie
Charlotte Olieslagers PKN Jonge generaties
Zondag 14 september liturgische kleur groen Kerk
09.30 uur Pastoraat
ds. Marijke van Selm KIA Werelddiaconaat

Voorbeden
Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dit dan weten aan een van de kerkenraadsleden.
Of kom voor de dienst even naar de consistoriekamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.




Dat licht

Bij alle tranen, machteloze woede
en verdriet was daar en toch
ondanks de nacht onstuitbaar

als een open hand het licht

over de kapot geschoten stad

en jij was die stad

wat moest je intussen met dat licht

bij zoveel wanhoop en verlies

te hard, te scherp, te veel

want aan de dag de plekken
brandvlekken waar de bommen vielen

dus sloeg je het van je af

zocht de bezonkenheid van

een verzachtende schemer

het wachten was op het moment
waarop de tijdklok van dat licht
met die van jou weer gelijk

zou gaan lopen

Kees Hermis

Uit: Op de snaren van het licht, Uitgeverij Boekscout, Soest, 2020
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‘ Wij gedenken

In memoriam Aad Quak

Op woensdag 28 mei is overleden Adriaan Jacob, Aad, Quak, in de leeftijd van 80 jaar.

Aad was een geliefd gemeentelid en gewaardeerd dorpsgenoot. Als geboren Rozenburger (wat hij
in zijn hart altijd zou blijven) belandde hij in Oostvoorne. Hij was trots op zijn gezin, zijn kinderen en
kleinkinderen. Toen bleek dat zijn huwelijk geen standhield, brak een donkere tijd aan. Maar de
liefde die hij enkele jaren later in Carina vond, bracht weer vreugde in zijn leven. Ruim elf jaar waren
ze samen gelukkig. Aad was een bezige bij en altijd in voor een praatje en een grapje. Hij genoot
van zijn vogeltjes, zijn volkstuin en zijn muziek, en maakte zich verdienstelijk voor kerk en
kringloop, waar hij wekelijks te vinden was.

Aad was al langere tijd ziek. Hij werd
geopereerd en onderging verschillende
behandelingen, maar hoewel hij altijd
optimistisch bleef, werd hij niet meer beter.
Na een zware periode van achteruitgang,
waarin hij omringd werd door de liefdevolle
zorg van Carina en de nabijheid van zijn
kinderen, is hij gestorven, in het geloof dat
hij zijn hele leven trouw is gebleven; het
geloof dat hij bij God geborgen is.

We gedenken Aad Quak met eerbied en
respect.




Ingekomen berichten

Vacature Kringloopwinkel Het Vervolg

Voor de afdeling meubelen e.d. wordt met
spoed uitbreiding gezocht van het aantal
medewerkers.

De werkzaamheden bestaan uit: het innemen
van spullen, het ophalen van meubilair en het
verkopen. Meld u/je hier vooral voor aan!

Voor informatie kan contact worden
opgenomen met Jan Gorzeman, tel. 06-47 18
72 67.

Indiase schenking aan de kerk

ISC The Bridge aan de Stationsweg in
Qostvoorne is het Zeemanscentrum voor
zeevarenden uit de hele wereld waarin iedereen
welkom is. Deze mannen en vrouwen worden
door vrijwilligers gehaald en gebracht naar
Qostvoorne en hier kunnen ze dan meestal 3
uurtjes boodschappen doen bij de lokale
middenstand en via WiFi contact opnemen met
hun naasten. In The Bridge kunnen ze ook wat
eten of drinken en in de stilteruimte even
mediteren.

Sinds kort is er voor de zeevarenden de
mogelijkheid om samen met iemand van The
Bridge de Dorpskerk te bezoeken. Dit word zeer
gewaardeerd, zozeer zelfs dat laatst een Indiase
zeevarende, Jude Ajith Rayen van de Kiel
Express, een enveloppe met 100 dollar aan onze
kerk schonk.

Jan Gorzeman
(namens ISC the Bridge)
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Gedeelde smart...

De afgelopen jaren zijn er vanuit het Pastoraat gespreksgroepen geweest voor mensen die een
dierbare moeten missen. De eerste groep was voor mensen waarvan de partner overleden is. Vorig
jaar hebben we een groep gehad voor ouders waarvan een kind is overleden.

Onze ervaring is dat delen helend kan werken. Daarom start er binnenkort weer een groep. Dit keer
voor mensen waarvan een dierbare is overleden. Denk aan je partner, kind, ouder, kleinkind, of
iemand anders waar je erg verdrietig om bent. Wij, dat zijn Inge Bouman en Wilma de Koning, gaan
deze groep begeleiden.

Wat u van ons kunt verwachten:

We komen een aantal keren bij elkaar op donderdagochtend in de consistorie. De eerste
bijeenkomst zal op donderdag 19 juni zijn, van 10 uur tot 11.30. We werken het liefst met kleine
groepen, bv 6 tot 8 personen. Zo kunnen we er voor zorgen dat er voor iedereen aandacht is. Het
kan fijn zijn om je verhaal te delen of herinneringen op te halen aan je geliefde. Er zijn geen kosten
aan verbonden en ook mensen die geen lid zijn van de kerk zijn welkom.,

Denkt u, of denk jij nou dat zo'n groep wel iets voor je is, meld je dan telefonisch aan bij: Inge
Bouman (06-52 39 33 39) of Wilma de Koning (06-36 21 77 43).

Wilma de Koning




De kosters

Kerk opendoen als er een dienst of activiteit is,
klokken luiden, schoonmaken, lampen
vervangen, koffie zetten, water klaarzetten voor
de voorganger, bloemen verzorgen, kaarsen
aandoen voor het doophek, nieuwe kaarsen
laten aanschaffen, de juiste liederen op het
liederenbord zetten, de kerktuin verzorgen, zo
nodig de planning aanpassen als er plots een
rouwdienst is waardoor andere activiteiten
moeten worden verplaatst, de agenda invullen,
ramen lappen, de kerk afsluiten na een
activiteit, .... De lijst met taken die het
kostersechtpaar Judith en Bert van Balen voor
haar rekening neemt is schier onuitputtelijk. En

Achter de schermen

ze hebben geen draaiboek of handleiding
nodig om ze te vertellen wat er moet gebeuren.

Judith begon namelijk al in 1989 schoon te
maken in de kerk, naast de toenmalige koster
Hans Hoedemaker). Toen de laatste koster, Lies
Schouten, stopte in 2002 heeft Judith het van
haar overgenomen. Kortom: 36 jaar zijn alle
handelingen ingesleten. Bert begon in 2009
met het verzorgen van de kerktuin, en is in de
loop van de tijd ook veel andere kosterstaken
gaan vervullen. Dus hij heeft ook al zestien jaar
op de teller.

Met al die ervaring gaat alles bijna vanzelf, daar
hoeven ze nauwelijks meer over na te denken.

 Het begint op zaterdagavond, dan gaan ze naar

de kerk om de juiste liederen op het
liederenbord te zetten. Ze checken dan meteen
of alles goed is: moet er bijvoorbeeld niet een
lamp in de kroonluchters worden vervangen?
Op zondagochtend zijn ze er al vroeg: ze doen
de deur open, doen het licht aan en zetten
koffie voor degene die de beamer gaat
bedienen, de organist, de diakenen en
eventueel de dominee. Ze zetten water klaar

' voor de dominee en doen de kaarsen voor het

doophek aan. Ze zetten daarna koffie voor na
de dienst, en laten de afwasmachine vast
opwarmen, Een kwartier voordat de dienst
begint laat Bert de klokken luiden - heel simpel
door op een knop te drukken in de hal. De
laatste tijd start hij het luiden een paar minuten
later, om de omwonenden tegemoet te komen
die het gebeier niet altijd prettig vinden.



Dat klokken luiden heeft
overigens wel speciale
aandacht nodig. Want dat
gebeurt niet alleen viak
voordat de kerk begint,
maar ook bij het bidden
van het Onze Vader aan
het einde van de dienst.
Bert staat dan altijd
achterin de kerk klaar, en
snelt de hal in als de
dominee aanstalten
maakt om met het Onze
Vader te beginnen. Als hij
op de knop drukt duurt
het nog zes seconden
voordat je de klokken
kunt horen, dus het is
altijd een gok wanneer hij
dat precies moet doen. En
bij begrafenissen luiden
de klokken alleen als de . i
kist weggedragen wordt: .4 -,,t ‘ \ '| ‘
een kleine klok voor een
dame, een grote voor een heer. verschillende mensen gebruik van kunnen
maken — dan heeft iedereen het volledige
Behalve bij de zondagse dienst staan Judith en overzicht.

Bert ook klaar voor een rouwdienst of een Toen Judith geruime tijd uit de running was
trouwerij. Judith schenkt bovendien op vanwege haar knie, bleken er gelukkig best veel
woensdagmorgen koffie bij de inloop, en mensen taken over te kunnen en willen nemen.
aansluitend zorgt ze dat de kerk open is voorde  Bert en zij prijzen zich gelukkig dat Johan
woensdag-openstelling. Ze maakt de kerk Griffioen, Kees Beukelman, Bart van der Reijden,
schoon op maandagmorgen en woensdag- Herman Oosterman en Peter Eggink daar toen
middag, en na doordeweekse diensten en voor klaar stonden.

bijvoorbeeld bij gebruik van de kerk voor de Wie zich ook gelukkig prijst, is ds. Marijke van
burchtfeesten, orgelconcerten en de Selm. Zij zegt over het kostersechtpaar: ‘Nooit is
kunstwerkroute. iets ze te veel, ze vinden elk gek idee leuk! 1k

had een keer gevraagd of we met de kinderkerk
Gevraagd naar of er nooit iets fout gaat met de kippenvoer mochten strooien op de kerkvloer:
planning van al die activiteiten, zegt Judith dat ~ dat vonden ze geen enkel probleem. Terwijl het

het wel een probleem is dat zij thuis een toch overal tussen de tegels gaat zitten. Of als er
agenda bij houdt maar dat er op de kerk ook iemand met modderschoenen in de consistorie
een agenda is en als iemand het niet doorgeeft ~ heeft gelopen zeggen ze: oh, dat ruimen we zo
dat daar iets is bijgekomen kan dat tot wel even op, hoor. Echt geweldige kasters!’
problemen leiden. Er is nu sprake van dat het

een webagenda gaat worden waar Wim Heiko Houtsma
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Save the date en nodig uit!

Startzondag 21 september - Open Deur Dienst: de drempel over

Zoals u van ons gewend bent trappen we elk een glimlach of een praatje erbij, dat maakt
nieuw kerkelijk jaar af met een bijzondere, verschil. En of er dan gehoor wordt gegeven
interactieve startdienstdienst. Onze startdienst  aan die uitnodiging, dat is niet het

valt dit jaar op zondag 21 september. En we belangrijkste.

vieren het dit keer op een alternatieve manier:

met een Open Deur Dienst. Waarom we dit doen? Omdat wat we in de kerk

ontvangen - geloof, hoop, verbinding — te
Nee, niet met het doel om “zieltjes te winnen” of mooi is om voor onszelf te houden. Dat mag
de kerkbanken vol te krijgen, maar een dienst het dorp in. En verder.
met letterlijk en figuurlijk een open deur.

Waardoor iedereen binnen mag lopen om te Dus: wie nodigt u, wie nodig jij uit om eens een
kijken en proeven van wat er zoal binnen de stap over de drempel te zetten? We zetten de
muren van onze Dorpskerk gebeurt. Van de deur open.

warmte, de verbinding, het geloof, het zoeken

en het samen-zijn. Ds. Marijke van Selm en Charlotte Olieslagers

De dienst zelf houden we laagdrempelig. Zoals
u gewend bent, maar met extra uitleg waar
nodig. Duidelijk en open, met ruimte voor
vragen, verwondering, twijfels én
nieuwsgierigheid.

We willen u en jou uitdagen om iemand mee te
nemen naar de kerk. lemand die normaal niet
(meer) over de drempel komt. Of misschien
zelfs nog nooit een voet binnen een kerk heeft
gezet. Of iemand die stiekem al een tijdje
denkt: ‘Misschien wil ik toch eens.. .

Misschien voelt dat spannend. Maar juist dat
maakt het zo bijzonder: samen zetten we een
stap. De één over de drempel van de kerk, de
ander over de drempel van het vragen.
Binnenkort zullen er uitnodigingskaartjes
beschikbaar zijn, speciaal voor deze dienst.
Makkelijk om door de bus te doen, maar we
rekenen erop dat u ze persoonlijk overhandigt.
Want zo'n uitnodiging van mens of mens, met




Het Vervolgverhaal

Bij kringloopwinkel Het Vervolg worden soms bijzondere voorwerpen aangeleverd. In deze rubriek
nemen we zo'n item onder de loep.

Metalen in de kringloopwinkel

Bij metaal denkt u waarschijnlijk aan oud ijzer: -
veel gewicht en weinig waard. Daar denken ze r (“r ~
bij Het Vervolg echter anders over. Ze =
onderscheiden de volgende (edel)metalen:

(2] M i1t Mi L L) (AL

(Edel)metaal prijs in 2024 in €/kg p = [ -

Goud (14 karaat) € 40.000,00 J W7

Zilver (.800) € 700,00 Ahsctier

Tin (90%) € 11,00

rood koper € 6,50 Metalen

geel koper € 3,90 In de tabel is de gemiddelde gerealiseerde

elektriciteitskabel € 2,04 verkoopprijs per kg getoond. Als metalen apart

aluminium € 1,05 ingezameld worden kunnen ze veel

roestvaststaal (rvs) € 1,03 gemakkelijker hergebruikt worden. Deze vorm

koolstofstaal € 0,19 van recyclen is veel duurzamer dan alles maar
op een hoop gooien of metalen uit erts

winnen,

Dat is mooi, hoor ik u denken, maar
mensen gaan toch geen kostbare
metalen aan een kringloopwinkel
geven? In de praktijk gebeurt dat
echter wel, bedoeld of onbedoeld. Er is
voor maar liefst € 2.400,- aan metalen
verkocht in 2024,

Door deze manier van werken krijgen
ook grondstoffen, zoals metalen, een
passend vervolg en profiteren de door
Het Vervolg gesteunde goede doelen

|, optimaal.

Jan de Rijke

Tinnen voorwerpen in Het Vervolg
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Al 55 jaar ROT-kamp

Beste lezers van de Vertel!,

Graag vertellen we jullie wat over ons
zomerkamp, het R.O.T.-kamp. ROT staat voor de
dorpen waar het kamp oorspronkelijk voor is
bedoeld. Historisch gezien werd het kamp
gehouden voor agrarische gezinnen uit
Rockanje, Oostvoorne en Tinte: zij waren de hele
zomer druk aan het werk en konden zo hun
kinderen een weekje vakantie geven. Het
R.O.T.-kamp bestaat nu al ruim 55 jaar en ook
deze zomer zet een groep vrijwilliges zich in om
een onvergetelijke kampweek neer te zetten,

De kampweek vindt altijd plaats in de eerste
week van de zomervakantie, Dit jaar reizen we
met ruim 60 kinderen uit de dorpen af naar

groepsaccommodatie ‘De Roerdomp’ in
Brabant. Elk jaar heeft het kamp een thema. Er
worden toneelstukjes en spelletjes gedaan die
passen bij het thema van dat jaar. Ook de
namen van de kampleiding en de groepsnamen
zijn hieraan verbonden, waardoor de kinderen
zich echt in een andere werkelijkheid bevinden.
Er wordt dan ook jaarlijks hard gewerkt aan
leuke thema's, denk dan aan ‘ROT tussen het
vee' en ‘ROT op de beat’ Hoewel we de
nieuwsgierigheid begrijpen, blijft het thema
voor dit jaar nog even geheim!

Naast de dagelijkse spelletjes en toneelstukjes
kunnen de kinderen ook rekenen op voedzame
maaltijden, bereid door de koks van het kamp.
Een week kamptijd vliegt écht voorbij met een




agenda vol activiteiten. Daarom helpen de
kinderen mee met corvee: pleeduiken, tafels
dekken en afwassen. Het zou alleen geen kamp
zijn als ook daar geen speels element aan
verbonden was! Bij de CKD (corvee-keurings-
dienst) worden de kinderen beoordeeld op hun
schoonmaakkunsten en misschien winnen ze
daar zelfs nog een prijs mee! Als kers op de taart
heeft het kamp elk jaar een bonte avond, een
leuke afsluiting van de week waar de kinderen
zelf hun act kunnen voorbereiden en een avond
heerlijk kunnen dansen.

De agrarische insteek van het kamp is wellicht
door de jaren heen wat minder geworden, maar
de christelijke kant die het kamp van origine
heeft is nog steeds goed zichtbaar. We worden
gelukkig bijgestaan door de kerkelijke
gemeenschap uit Rockanje, Oostvoorne en
Tinte. Bij de voorbereidingen van het kamp wil
dit zeggen dat we als leiding een ruimte in de
kerk van Oostvoorne mogen gebruiken om te
vergaderen. Ook op kamp zie je de christelijke
invloed goed terug. Elke dag wordt voorafgaand

aan het eten gebeden. Door met zijn allen
‘amen’ te zeggen spreken we onze
dankbaarheid uit voor de heerlijke maaltijd uit
de keuken en de gezelligheid met elkaar!

Een vast onderdeel van de week is de kerkdienst
op zondagochtend. Op interactieve manier
vertelt een kerkelijk werker uit de
kerkgemeenschap van Rockanje, Oostvoorne of
Tinte een bijbels verhaal. We zijn ontzettend blij
dat we geholpen worden door Annette Maassen
bij het voorgaan in deze dienst. Zij doet dit al
meerdere jaren en weet elk jaar de kinderen op
het puntje van hun stoel te laten luisteren naar
de dienst. Vaak is het verhaal gekoppeld aan het
thema van dat jaar. Vervolgens wordt er ook een
collecte gehouden, waarbij de kinderen kunnen
doneren aan een goed doel dat past bij het
thema.

Wij als vrijwilligers bereiden elk jaar met veel
passie deze geweldige week voor!

Joost Boutkam

Z5



Uit de pastorie

Binnen of buiten, uit of thuis

Zomer .... tijd van licht, kleur, buitenleven. Er is
zoveel moois te zien en te horen, zelfs al ga je je
huis of je dorp niet uit. Ook rondom de pastorie
is er volop schoonheid en verwondering. De
rozen in het prieel, die dit jaar eindelijk
uitbundig bloeien. Het gezoem van de bijen in
de lavendel. Het roodborstje dat de kruimels op
de tuintafel oppikt. En ‘s avonds in de
schemering het gescharrel van de egeltjes die
tevoorschijn komen, de langs scherende
vleermuizen en de roep van de uil in de verte. Ik
kan er zo van genieten om bij huis te zijn! Het is
zelfs zo dat ik in warme weekenden liever op
mijn eigen erf blijf dan de drukte aan zee op te
zoeken. Ik ga morgen wel weer, denk ik dan.

En voel me volmaakt tevreden. Wat een
voorrecht om op zo'n fijne plek te wanen!

Ik ben graag buiten, maar afgezien van een
wandeling om de gedachten in mijn hoofd te
ordenen kan ik niet buiten werken. Dat
gebeurt binnenshuis: schrijven en studeren,
pastorale gesprekken en vergaderingen met
bijvoorbeeld de leiding van de kinderkerk of
de kloosterwerkgroep. Zo kan het gebeuren
dat ik op mooie dagen téch de hele dag
binnen ben. Wat ook bepaald geen straf is
hoor. De pastorie blijft lekker koel, en in geval
van hittestress kan ik altijd nog uitwijken naar
de kelder. En in mijn vrije tijd kan ik zo lang
buiten zijn als ik maar wil. Dat gaat deze
zomer ook weer gebeuren, als ik weer ga
wandelen in Bretagne. Inmiddels ben ik op de

kustroute gevorderd tot aan Morlaix (gekomen
vanaf Mont Saint Michel in 2021). We hopen
weer zo'n 150 km op te schieten, en uiteindelijk
heel Bretagne te ronden.

Nu eerst, voor wie op vakantie gaat, én voor wie
thuisblijft: vrede en verwondering gewenst.
Moge hoop, geloof en liefde ons, ook in deze
onrustige tijden, niet verlaten.

Ds. Marijke van Selm
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L ¥ 4 Kerk College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2024

Jaarrekening ter inzage

Een van de verantwoordelijkheden van een kerkenraad is het zorgen voor goed beheer. Daarbij past
een goede en transparante financiéle verslaglegging door middel van een jaarverslag en
jaarrekening.

De overheid eist dat in het kader van de ANBI-wetgeving instellingen, dus ook kerken, inzicht geven
in de herkomst en bestedingen van de financiéle middelen. Op deze en de volgende twee pagina’s
kunt u de jaarrekening van 2024 bekijken, om te beginnen met een verkort overzicht.

Begraoting Rekening Rekening

2024 2024 2023
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onrcerende zaken 104.899 135.676 106.2749
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 42,300 45,426 41 821
Opbrengsten uit stichlingen, kassen en fondsen 40.000 35.407 35,933
Opbrengslen levend geld 81.500 89,538 85 753
Totaal baten A 268699 306.047 269,786
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen 33.600 35,859 45.965
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen 48.700 57 696 36,104
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 3659 2.937 2.937
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 115.000 124.806 99,332
Kosten kerkdiensten en kerkelljke activileiten 7.000 8.193 9.889
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 11.100 11.243 10 906
Salarissen en vergoedingen 31 600 42 271 32 926
Kosten beheer, adminisiratie en archief 14.500 12471 16.783
Rentelasten/bankkostan 10.000 10 474 10.385
Totaal lasten A 275.059 305.951 265,227
Operationeel resultaat (A) 6,360 06 4 580
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten - ] 328.697
Incidentele lasten - -
Incidentele baten en lasten (B) - 328.697
Resultaat verslagjaar (A+B) -6.360 96 333.257
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves = 0
Ontirekkingen bestemmingsfondsen 2 352 =
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 -534.187
Toevoegingen bastemmingsfondsen : 4
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - 2.352 -534 187

Resultaat naar Algemene reserve (D) 27 -6 360 2.448 200 930
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Balans
2024 2023

Activa
Onroerende zaken 2.8951.443 2754780
Installaties en inventarissen 1 1
Effecten en beleggingsfondsen 1.252.341 1.183.707
Kortlopende vorderingen en overlopende activa 11.212 13.756
Geldmiddelen 204722 237.264
Totaal 4.419.719 4.189.509
Passiva

Algemene reserve 2053965 2.051.616
Beslemmingsreserves en -fondsen 1.502.141 1.295.951
Voorzieningen 825.911 821926
Kortlopende schulden en overlopende passiva 37.702 20.115
Totaal 4.419.719 4.189.509

Algemene gegevens

2024 2023
Aantal belidende leden 276 290
Aantal doopleden 506 527
Totaal aantal leden 782 817
Aantal pastorale eenheden (PE) 618 678
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden) 114 108
Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE) 145 126
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Toelichting jaarrekening 2024 bij de aanmerkelijke afwijkingen t.o.v. de jaarrekening 2023 en
de begroting 2024.

Toelichting operationeel resultaat:

Het operationeel resultaat over het boekjaar 2024 is vitgekomen op een batig saldo van € 2.448,—
Dit is inclusief de toevoeging aan de reserves van € 2.352,-- wegens opheffen van het
verjaardagfonds.

OPBRENGSTEN en BATEN
De opbrengsten uit onroerende zaken waren wat hoger door indexatie van de huren. De hogere
opbrengsten uit levend geld kwamen door meer gaven voor de vrijwillige bijdragen.

UITGAVEN en KOSTEN

De kosten van de kerkelijke gebouwen wijken niet veel af van de begroting, maar waren wel
aanzienlijk hoger omdat de muurankers van de kerk moesten worden vervangen, kosten circa €
30.000,-- hierdoor is € 15.000,— onttrokken uit het onderhoudsfonds van de kerk. Ook voor de niet
kerkelijke gebouwen waren de kosten hoger door de renovatie van de loods achter Kerkplein 14 en
het vervangen van kozijnen en serre van Kerkplein 14. De renovatie van de loods ad € 51.000,— zal
in 10 jaar worden terugbetaald door de Stordo. Verder is het gereserveerde bedrag van € 7.096,--
uit het onderhoudsfonds aangewend voor de kosten van Kerkplein 14.

De kosten van het pastoraat waren hoger dan in 2023, omdat in dat jaar de predikant enige
maanden met verlof was, Ook is het salaris hoger door inflatiecorrectie.

De Salarissen en vergoedingen waren hoger door meer uren en een wat hoger salaris van de
kerkelijk werker.

Door een wijziging in de verslaglegging is nu duidelijker zichtbaar wat het koersresultaat is van de
effecten en de herwaardering (hogere WOZ-waarden) van de onroerende zaken.

Toelichting financiéle positie

Het totaal van de Algemene reserve over het boekjaar 2024 bedraagt € 2.053.965,- (in 2023 was dat
€2.051.516,-). En dit na verwerking van het operationeel resultaat verslagjaar van € 96,- en de
vrijval van het verjaardagsfonds ad € 2.352 -,
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Predikant

Ds. Marijke van Selm

Hoflaan 29

3233 AN Qostvoorne

Tel. 0181-77 00 40 / 06-4166 4516
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Koopvaardijpredikant
Ds. Helene Perfors
Tel.0181-41 67 51 /06-5367 9265

Kerkelijk medewerker
Charlotte Olieslagers

Tel. 06-1759 5674
charlotte@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter kerkenraad
vacant

Scriba

Ingrid Langbroek-Voogt
Tel. 0181-66 99 77
scriba@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Diaconie
Regina Eggink-Stolk
Tel. 06-4201 3957

Financieel administrateur diaconie
Wilma Doeve
doevewilma@gmail.com

Jeugdouderling
Annette Maassen
jeugd@kerkoostvoorne.nl

Adresboek

Pastoraal team
Pastoraal ouderling
Wilma de Koning
Tel. 06-3621 7743

Pastoraal werkers
Maartje Bergwerff
Tel. 06-3060 5512
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Een groepje ouderen wacht achter in de kerk op de
‘Hobbels & Hoop’ zomerwandeling o.l.v. de dominee-.
Buiten staan de jonge wandelaars te popelen. “We zijn
niet voor niks zo vroeg opgestaan,” zegt Remco. “lk
hoop dat we herten zien!” Marije heeft de route op
haar telefoon. “Laten wij maar vast gaan,” zegt ze, “de
rest komt zo wel.” Daar vertrekken de jongeren richting
bos. De dominee heet de mensen binnen welkom. Kik
en de muizen |uisteren mee. Hij zegt dat de wandeling
over ‘hoop’ gaat. Dat het leven hobbels kent. En dat
hoop je helpt over hobbels heen te komen. “Nou,”
bromt meneer Blok in zijn rolstoel, “ik hodp dat er
koffie is.” “Eérst wandelen!” roept mevrouw Bontje.

Ze schuifelen over het plein, sommigen kwiek, anderen
met rollator.

Hier zie Je de kerk A het plein B, de straat C,
het bos D en de zahdverstuiving E waar het
bovenstaande verhaal zich afspeelt. Alle drie
groepjes (de ouderen, de jongeren en Kik en
de muizen) zijn vertrokken vanuit A, de kerk.
En ook weer teruggekomen bi) A. Maar welke
route heeft elk groepje afgelegd? Kun jij met
drie Kleuren stift de route epin tekenen van:
* de Ouderen (met rood), commme

* de Jongeren (met geel) a—

+ Kik en de Muizen (met blouw)?

Na dfloop weet jij precies wie de kortste
route hebben gelopen en wie de langste, 2
en hoe dat kwam!

Uit de Bijbel

Er kwamen veel mensen Naar de apostelen toe.

Ze brachten zieken mee, en mensen die een kwade
geest in zich hadden. bie werden allemaal beter gemaakt.
Er werden zelfs zieken buiten op straat gelegd, op
draagbedden en slaapmatten. Ze hoopten dat Petrus

voorbi) zou lopen, en dat ze don gezond zouden worden . Bl

door zijn Schaduw. Uit het boek Handelingen Si5-16 BGT

Pelgrims van hoop &

Op straat komt de groep goed op gang- De kwieke
lopers komen 't eerst aan bij het bos. Ze wachten
geduldig tot de laatste mevrouw er ook is. Maar die
moet eerst uitblazen. Dan trekken ze verder. Het is erg
hobbelig. Halverwege het pad loopt de rolstoel vast in
een kuil en is iedereen uitgeput. “Hemeltje,” zucht de
dominee, “hoe komen we hieruit?? Waar zijn de
jongeren?” Kik en de muizen sprinten weg. Ze vinden
de jongeren op de zandverstuiving en maken zoveel
kabaal, dat die snel teruggaan en de rolstoel bevrijden.
“Mensen!” zegt de dominee, “Dit was een hobbel.
Maar de jeugd brengt hoop!” “Hm. Hopelijk brengen
ze ons ook koffie,” bromt meneer Blok. En dat vinden
de jongeren een tépidee. ,‘ﬁf‘?

en neer naar de kerk gegaan om koffie, thee en lekkers te halen.

Oplossing: Kik en de muizen ABCDEDCBA; Ouderen ABCDCBA;
Jongeren ABCDEDCBABCDCBA (want ze zijn nog een keer op

Teksten: Marjet de Jong
Tekeringen: M. Jurrigns



