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Stilte 
 
Acclamatie 
 
Zingen: Psalm 67: 1, 3  
1. God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
3. De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 
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Bemoediging en groet 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen:  
Lied 791: 1, 2, 3  
 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
3. Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
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Lezing: Johannes 14: 15-31 
 
Zingen: Lied 791: 4, 5, 6  
 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 
6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
 
 
Overdenking 
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Zingen: Lied 381: 1, 3, 4, 5  
 
1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
 
3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 
 
4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 
 
5. Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij bood, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
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Maaltijdviering 
Inleidende woorden 
 
Zingen: Lied 377: 1, 2, 3  
 
1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij – 
o Lam van God, ik kom. 
 
2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
o Lam van God, ik kom. 
 
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
o Lam van God, ik kom. 
 
Tafelgebed 
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Zingen: Lied 985: 1  
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
mensen beneden zingen U ter eer! 
 
Vervolg Tafelgebed 
 
Zingen: Lied 377: 4 
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom. 
 
Uitdelingswoorden  
 
Tijdens de rondgang zingen we de liederen 
103e: Bless the Lord, en 568a: Ubi Caritas 
1. Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy 
name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
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Vertaling: 
Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam. Prijs de 
Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven. 

 
568a: Ubi Caritas 1. Ubi caritas et amor,ubi 
caritas Deus ibi est. 

 
Vertaling: 
Waar vriendschap en liefde is, daar is God 
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De foto’s op de beamer zijn van de Russische 
fotograaf/cineast Raoef Mamedov, en in bezit 
van Museum Krona in Uden. 
 
Voorbeden 
Zingen: Lied 42 alle coupletten uit ‘het liefste lied 
van overzee, rood’– Sytze de Vries  
 
1. Naam van Je-zus, hoog ver-he-ven 
bo-ven al-le na-men uit, 
U te lo-ven vult ons le-ven, 
Nu Gij ons de weg ont-sluit. 
 
2. In uw trouw aan God gebroken, 
aan uw liefde opgebrand, – 
wie de dood zo heeft weersproken 
valt toch niet meer uit zijn hand? 
 
3. Sta ons liefdevol voor ogen, 
telkens als uw kruis verrijst, 
en ons mens’lijk mededogen 
U met Name eer bewijst. 
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4. Doordat Gij u zo liet breken 
worden wij met U gevoed. 
Brood en wijn heten de tekens 
waarin ik U zelf ontmoet. 
 
5. Naam van Jezus, alle talen 
stemmen in met dit gezang 
dat uw liefde blijft herhalen, 
van U zingt, een wereld lang! 
 
 
De tafel wordt afgeruimd 
 
 
We verlaten de kerk in stilte  
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Bij de uitgangen staan schalen klaar voor uw gift. 
U kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar 
NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Oostvoorne. 
Of scan de QR-code om te betalen voor uw gift. 
Gebruik de Camera App op uw telefoon. 

 

 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

 

 
 

 

tel:0350%202655%2093
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