Goede Vrijdag 3 april 2026

Voorganger: ds. Marijke van Selm
en Charlotte Olieslagers
Organist: Ron van Halen
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Jolanda Zwoferink



Stilte

Zingen: Psalm 22: 1 (cantorij) en 2 (allen)
Cantorij

1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,

en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen

bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn
zuchten

in klacht op klacht.

Allen

2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt

en troont op lofgezangen, U gewijd

door Israél dat gij hebt uitgeleid,

steunt ons vertrouwen,

immers, de vaad'ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:

Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,

hen niet beschaamd.



Acclamatie

Zingen: Psalm 22: 13 Allen

13. Eet dan, die zit in 's werelds overvloed,
of daal in 't stof wanneer gij sterven moet, -
bij dood of leven, voor- of tegenspoed,

zult gij toch allen

voor Gods gerechtigheid ter aarde vallen!
Ook het geslacht, dat nog niet is geboren,
zal eenmaal van den Heer getuigen horen,
dat Hij 't volbracht!

Gebed om ontferming, resp. 301a
1. Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Zingen: Crucem Tuam adoramus Domine (Taizé).
We zingen dit lied 7x, de eerste 2x alleen cantorij,
daarna allen.

Lezing: Johannes 18:1-40
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Zingen: Lied 560: 1 (allen), 2 (cantorij) 3 (allen)
Allen: 1. Hij ging de weg zo eenzaam

tot in Jeruzalem.

Geen vriend kon langer meegaan,

geen mens hield nog de wacht met hem.

Hij ging die weg voor hen.

Hij deed dit ook voor hen.

Cantorij:

2. Hij ging de weg zo eenzaam

tot in Jeruzalem.

De beulen die hem sloegen,
bespotten met een doornenkroon.
Hij zweeg en leed voor hen,

Hij deed dit ook voor hen.

Allen: 3. Hij ging de weg zo eenzaam.
Hij droeg zijn eigen kruis.

Hij bad: Mijn God, vergeef hen!

Hij leed en stierf op Golgotha.

Hij deed dit ook voor ons,

voor allen, ook voor ons.
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Lezing: Johannes 19: 1-16

Zingen: In manus Tuas Pater commendo spiritu
Meum (Taizé)

We zingen dit lied 7x, de eerste 2x alleen cantorij,
daarna allen.

Lezing: Johannes 19: 17 - 30

De Paaskaars wordt gedoofd en weggedragen
Korte overdenking

Zingen: Cantorij Gethsemane — Sally Deford
Gethsemane lay still and dark

Creation watched in silent awe

As Jesus suffered his Father’s will
To satisfy unyielding law



He knelt in earnest prayer alone

His friends, o’ercome with sorrow, slept
Beneath the burden of grief He groaned
Beneath the weight of sin He wept

And with his blood so freely spent

He bought my soul; He paid my debt
What work of love was wrought for me
In the stillness of Gethsemane

“This bitter cup wilt thou remove?
Yet not my will, but thine be done.”
Behold his anguish and weep anew
For love of Christ, the sinless one

With his wounds my own are healed

My every pain o’ercome in His

My shame, my weakness, my grief untold
Find ransom in his priceless gift



For with his blood so freely spent

He bought my soul; He paid my debt
What work of love was wrought for me
In the stillness of Gethsemane

Lezing: Johannes 19: 31-42
Gebeden

Dit ene weten wij

En aan dit een houden wij ons vast

In de duistere uren

Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
En wie 't verstaat

Die is niet meer alleen

We verlaten de kerk in stilte






Bij de uitgangen staan schalen klaar voor uw gift.
U kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar
NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Oostvoorne.

Of scan de QR-code om te betalen voor uw gift.
Gebruik de Camera App op uw telefoon.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!


tel:0350%202655%2093
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