
Liturgie voor de dienst op Pasen 
9 april 2023 

 
“Helende ontmoetingen’ 

 
 

Voorganger:  ds. Marijke van Selm 
Organist:   Wout van der Stelt 
Trompettist:   David Boom 
Lector:    Janneke Eggink 
 
 

Zingen voor de dienst 
 

1. ‘Sta op! Een morgen ongedacht’ – Lied 630:1 en 4 
 

2. ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ – Lied 617:1, 2, 3 en 19 
 

3. ‘Daar juicht een toon’ (uit: Geroepen om te zingen) 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 
 
3. Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 

Orde van Dienst 
 
Verwelkoming en uitleg bloemschikking – door ouderling van dienst 

[Wij gaan staan] 
Zingen lied op de drempel: Lied 632:1 – ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt…’ 
 
 



Uitroep (acclamatie) op paasmorgen 
 
V:  De Heer is waarlijk opgestaan!  
A:  Halleluja! 
 
Psalm op eerste paasdag: Psalm 139 
 
Voorganger:   Antifoon ‐ Psalm 139:5b‐6  
    U legt uw hand op mij. 

Wonderlijk zoals U mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven. 

 
Allen zingen: Psalm 139:2 en 11 – ‘Gij zijt zo diep vertrouwd met mij’ 
 
Bemoediging en drempelgebed 

[Wij gaan zitten] 
Kyrie ‐ gebed voor mensen die hunkeren naar heelheid – gezongen en gesproken 
 
A:   Zingen: Lied 281:1 – ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 
 
V:   God, U bent leven en geeft leven, 

U bent licht en brengt licht.  
 

Wij roepen om uw ontferming  
voor wie geen licht kennen in hun wankel bestaan, 
voor wie leven in angst en onder dreiging, 
voor mensen zonder rust, zonder vrede. 
 

A:  Zingen: Lied 281:2  
 
V:  Wij roepen om uw ontferming 

voor hen die zoeken en niet vinden, 
voor hen die vragen en niet ontvangen, 
voor hen die gaan en niet aankomen, 
voor mensen die aankomen en niet welkom zijn. 
 

A:  Zingen: Lied 281:3 
 
V:  Wij roepen uw ontferming aan 

over de aarde, 
over de dieren. 
En over ons, 
mensen van heinde en verre, 
van ooit en ergens, 
nu hier bijeen. 
Amen. 

 
Glorialied: Lied 624:1, 2 en 3 – ‘Christus, onze Heer, verrees’ 
 



Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Kinderverhaal: ‘Zoeken, zoeken, zoeken’ 
 
Vertreklied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 

 
 
2. Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld. 
 
3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,   
het is voor allemaal. 
 
Lezing uit de Thora: Genesis 2:18‐23 – ‘Ontmoeting in de tuin’ 
 
Zingen: Lied 791:1, 2 en 3 – ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 
 
Lezing uit de Geschriften: Hooglied 2:8‐14 – ‘Ontmoeting in de lente’ 
 
Zingen: Lied 791:4, 5, en 6 – ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 
 
Lezing uit het Evangelie: Johannes 20:11‐18 – ‘Ontmoeting bij het lege graf’ 
 
Zingen: Lied 642:1, 2, 7, 8 – ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’ 
 
Verkondiging – motto: ‘Helende ontmoetingen’ 
 
Zingen: ‘Prijs de dag dat Hij verrees’ (tekst: Sytze de Vries; melodie: Robert Williams 
Anglesey, LLANFAIR) 
 



 
 
2. Zing met opgeheven hoofd ‐  
Halleluja!  
van wat deze dag belooft: ‐  
Halleluja!  
hoe in Hem, dit nieuw begin, ‐  
Halleluja!  
alles zijn bestemming vindt. ‐  
Halleluja!  

 
3. Als de schepping wordt bekroond, ‐  
Halleluja!  
God zelf bij de mensen woont, ‐  
Halleluja! 
iedereen te bloeien staat: ‐  
Halleluja!  
prijs die dag die komen gaat. ‐  
Halleluja! 
 
Dankzegging en voorbeden 
 
Aankondiging collecten  
 
Slotlied: Lied 982: 1, 2 en 3 
 
Wegzending en zegen – gemeente antwoordt zingen met ‘Amen…’ 


